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Öncüllü SORUlar .vrmereeeremamermerrererereaenerersersasammenarrrrrrrssanernseresssesaseeererern erikli silersin DAT 


Genel Paragraf... 


Cümle Yerleştirme... 


Boşluk Doldurma... 


Sevgili Öğrencim, 


Bir paragraf sorusuyla karşı karşıyasın? 


O ZAMAN ŞİMDİ NE YAPMALI? 


1. Önce “soru kökü” okunmalıdır! 
Örnek soru kökü: 


» “Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?” 


» Çünkü paragrafı okurken önce “Ne arıyoruz?" bilmeliyiz. 


2. Soru kökünün bizden ne istediğini bilmeliyiz. 
İyi okumalıyız ve anlamalıyız. 


3. Soru kökü olumluysa 


e “Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?” 


e “Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılabilir?” 


- PARAGRAFI OKUMAYA GEÇEBİLİRSİNİZ! 


4. Soru kökü olumsuzsa e “Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?" 
es “Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?” 
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İMDİ NE YAPMALI? 


5. 


ÖNCE SEÇENEKLERİ OKUMALIYIZ. 


— SONRA PARAGRAFI OKUMALIYIZ. 


Paragrafı okurken de seçenekleri eleyerek gitmeliyiz. 


Paragrafı okurken “PARAGRAFIN DÜNYASINA” girmeliyiz! Soruları kendimize göre değil, paragrafa göre incelemeliyiz. 


Uzun paragraf sorularından korkmamalıyız! 
Unutmayınız ki “UZUN PARAGRAFLAR DAHA ÇOK ŞEY ANLATIR. BİZİ YORUMDAN DAHA ÇOK UZAKLAŞTIRIR” 


Paragrafın ana düşüncesi 


e SON CÜMLEDE 

e İLK CÜMLEDE in 

e Paragrafın geneline yayılmış şekilde olabilir. 


BÜYÜK 
İHTİMAL 


Günde 20 PARAGRAF SORUSU ÇÖZMEK SİZE İLAÇ gibi gelecektir! 


0 ZAMAN ŞİMDİ NE YAPMALI? 


A 


i ANLATIM BİÇİMİ / TEKNİĞİ SORULURSA NE YAPMALIYIM? 


Bu tip sorularda aşağıdaki aşağıdaki soru kökleri kullanılır: s Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


9 Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


 MOİKLAMA IKLAMA / 7 e Bilgi aktarımı vardır. 
Ş < 9 Öğretmek amaçlıdır. 


i e NESNELdİr. 
* Mecaz anlam olabildiğince azdır. Gerçek 


anlam kullanılır. (Makaleler - öğretici ders kitapları) 


N TARTIŞMA 7 Okuyucunun kanılarını TARLTIŞMA değiştirmek amaçlanır. 


s ÖZNELdir. 


ti s9 Yazar, sohbet 


havasındadır. 


* Soru - cevap olabilir. (Fıkralar - Denemeler) 


EE 9 Zamana bağlı değişen bir olay nz söz konusudur. 
N * OLAY - YER - ZAMAN - KİŞİ 
N D J 
N “Merak” duygusuyla birlikte 


bulunur. 


9 “Hareket” vardır. 


> e Kelimelerle resim yapılır. Na BETİMLEME / - 
54 9 Gözünü kapattığında kafanda > 
p (o bir şey canlanır. : NN, 
$ 7 e a e Tasvir bulunur. Ee 


e “Durağanlık” vardır. 


O ZAMAN ŞİMDİ NE YAPMALI? 


ETKİNLİK 


Aşağıdaki metinlerde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? 

1, Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğine fayda denir. Fayda, temelinde psikolojik bir kavramdır. İnsan; sevdiği hoşlandığı şeylerden zevk alır, sevmediği şeylerden üzüntü duyar. Bir malın faydasını giderdiği ihtiyacın çeşidi değil şiddeti belirler. ...... 

2. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, FIVB Uluslar Ligi'nde finale yükselmesi eksik kadroyla gidilen turnuva öncesi hepimizin zihnindeki soru işaretlerinin yersiz olduğunu gösterdi. Senelerdir Filenin Sultanları'nın her başarısında pay sahibi olan Neslihan ve Gözde'nin voleybolu bırakması, Naz'ın hamilelik süreci, Antrenör Giovanni Guidetti'nin bazı isimleri tercih etmesi takımın nasıl bir oyun ortaya koyacağını bilinmez hâle getirmişti. Gizem ve Simge'nin başarılı oyunu bana göre başarıyı getirdi. ...... 

3. Kapıdaki yaşlı adamın üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi.. ...... 

4. Adam o gün evden erken çıkmıştı. Rıhtıma doğru yürümeye başladı. İstanbul soğuktu. Ama tüm bu soğuğa rağmen kardeşinin yanına doğru koşuyordu. ...... 


CEVAPLAR 
1. AÇIKLAMA 2.TARTIŞMA 3.BETİMLENE o 4. ÖYKÜLEME 


| DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI SORULURSA NE YAPMALIYIM? | 


7 e “Nedir?” sorusunun cevabıdır. 
N Tanımlama Örnek: Sıfatlar; isimlerin önüne gelen, isimleri niteleyen ve belirten sÖZ-N 7 cüklerdir. 
/ Anlatım Biçimi: AÇIKLAMA 
V Düşünceyi Geliştirme Yolu: TANIMLAMA 


» En az iki varlık ve iki kavram arasında olur. 
N Kemilaşinnaz. U Benzerlik ya da farklılıklar belirginleştirilir. 
N İPUCU: “en, daha, kadar, e göre...” 
Örnekler: 
e Tiyatro, sinemaya göre daha edebi bir türdür. 
» En faydalı işim seni sevmekti. 
e Roman uzun, hikayeyse kısadır. 


N p” / 
& Örnekleme / e Somutlaştırmak için, anlatımı güçlendirmek için örnek verilir. 


$ / Örnek: Türk edebiyatı 191 1'li yıllarda ivme yakaladı. Dil sadeleşti, anlatım N / açık ve akıcı hâle geldi. M. Emin Yurdakul “Cenge Giderken”, Ziya Gökalp “Yeni N yi Hayat” şiirleriyle bu ivmeye katkı sağladı. 


0 ZAMAN ŞİMİDİ NE YAPMALI? 


e s Düşünceyi inandırıcı kılmak için tanınmış birinin sözüne yer verilmesidir. 
Tanık 


çi 


V 


Benzetme 


A gorullaştırmıy/ 


Örnek: Şiir ile müzik arasındaki ilgi sembolizmle beraber tartışılmaya başlandı. 
A. Haşim “Şiir, sözle musiki arasında ama sözden ziyade musikiye yakındır.” 
derken bu ilgiyi anlatmak istemişti. 


Örnek: Adam, demir bilek gibiydi. 


SOYUT > SOMUT 
Aşk, kapıyı çalınca... 
SOYUT > SOMUT 


ıdı. 
ir.” 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


SORU TİPİ ça 


Rakofça Kırlarında geçti çocukluğu. 
Sonra Paris'e gitti. Mektepten memlekete sloganıyla Paris'ten döndü. Daha sonra yaşadığı tarihe her şeyiyle katıldı. 
Kendi yaşadığı çağda rolü olduğu gibi geleceği de yakaladı. Hakkında bilgi verdiğimiz Yahya Kemal, hayâlini kurduğu dünyaya kalemiyle can vermiştir. 
Yukarıdaki parçada altı çizili SÖZ grubuyla anlatılmak istenen aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır? 


A) Yaşar Kemal, Çukurovalıdır ama topluma yazdıklarıyla yön veren bir Çukurovalıdır. 

B) Kemal Tahir'in seçtiği konuları hoş bir biçemle anlatması hoşuma gitmişti. 

GC) Bu yazarımız da toplumu kültürel anlamda bir yere taşıdı. 

D) O da özlemini duyduğu yaşamı eserleriyle biçimlendirdi ve başarıyı yakaladı. 

E) Adam tüm kötü durumları eserleriyle iyiye çevirdi ya! 


ÇÖZÜM 


e Bu tip sorularda altı çizili SÖZ grubundaki kelimelere odaklanmalıyız: 


hayal kurmak 
— dünya 
— kalem 


can vermek 


| 


Yazarın “hayalini kurduğu” yani istediği bir dünya varmış. “Kalemi” yani “yazı” ve “eserleriyle” bu dünyayı vücuda getirmiş. 


o 


Seçeneklerden benzer kelime eşleştirmesi yapalım: 


hayal kurulan özlem duyulan dünya yaşam 


kalem e eserler 


can vermek | m. | biçimlendirmek 


e Diğer seçenekler uzaktır ve cevap D seçeneğidir. 


Cevap: D 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


 SORUTİPİ-2. 


i. Kaba, neşesiz ve agresif bir kişiydi. 

li. Bu eve bu kaba yatak odası takımı hiç yakışmış mı? 

III. Kaba bir yün yatak aldım, demek ki bu kış rahatız. 

IV. Elinde kaba bıçak ortada geziyordu. 

V. Bu kız bu kaba sözleri sence kimden öğrenmiş olabilir? 

Yukarıdaki cümlelerde kullanılan 

“kaba” sözcükleri aşağıdaki anlamlarla 

eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? 

A) Kötü, terbiyeye zıt, çirkin 

B) Terbiye ve görgüden yoksun 

C) Hafif ama kalın, yer kaplayan 

D) Çok özenilmeden gelişigüzel yapılmış, ÖZENSİZ N 

E) Büyük taneli, sayıca az ama irice 


Ii. Kababirkişi j 


B) Terbiye ve görgüden yoksun 


II. Kaba yatak odası 


/ 


Hacimli, yakışmayan 
(C seçeneğine biraz yakın) 


Kaba bir yün yatak 


7 
C) Hafif, ama kalın; yer kaplayan 


IV. Kaba bir bıçak 
| 


bd 


D) Gelişigüzel, özensiz yapılmış 


V. Kaba söz 


j 
A) Kötü, çirkin, terbiyeden yoksun 


- Görüldüğü gibi “E* seçeneğiyle uzaktan ya da yakından ilgili bir cümle yoktur. 


Cevap: E 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKL 


 SORUTİPİ-3 


Ben hep gençlik çağımın o puslu zaman i li larını araladığımda hep o kıvrımlı ve İl IV kırmızı yatağım aklıma gelmiştir. 
V. 
Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüklerin hangilerinde mecazlı bir söyleyiş vardır? 


A)Lilvelli oOB)ivelili C)iVveV 


E) Yalnız ll 


D) li veli! 


9 İlk önce cümlenin tamamı okunmalı ve 
anlatılmak istenen anlaşılmalıdır. 


11. “Puslu” gerçek anlam olarak “hafif sisli” anlamını karşılar. Yani doğada meydana gelen bir olaydır. Ama burada “tam / net olarak hatırlanamayan olayları” çağrıştırmıştır. e Dolayısıyla MECAZLI 


SÖYLEYİŞtir. 
TIR 


“Aralamak” da “kapıyı aralamak” gibi gerçek bir anlamda değil de “düşünmek, akla getirmek” anlamlarında kullanıldığı için MECAZLI SÖYLEYİŞtir. 


Cevap: D 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


 SORUTİPİ-4 


|. Acı kahvesini yudumluyordu. 


11. Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi. 


Il. İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir. 


IV. Acı poyraz kuvvetle esiyordu. 
V. Acı, acıyı keser; su sancıyı keser. 


Yukarıdaki cümlelerde “acı” kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 


A) 1 


B2 CO3 D4 E)5 


“AC SÖZCÜKLERİ; 


I numaralı cümlede 
/ 
“Tadı bu nitelikte olan” 
li numaralı cümlede 
/ 
“Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap” 
Ili numaralı cümlede dülümlarmde i kullanılmış- 
“ölüm, yangın vb. tır. 
dolayısıyla yaşanan üzüntü” 
IV numaralı cümlede 
7 
“keskin, şiddetli” 
V numaralı cümlede ş 


“kötü, dokunaklı, incitici” 


Görüldüğü gibi 5 cümle de 5 farklı anlamda kullanılmıştır. 


Cevap: E 


İKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 
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| SORU TİPİ - 5 
i. Havanın ağırlığı benim hüznümü 


iyice artırdı. 

li. Bütün ailenin ağırlığı onun omzundaydı. 

ili. Kadın, bütün ağırlığını takıp düğüne gitti. 

IV. Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli. 

V. Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi. 

VI. Ailem sınavı kazanmamı istiyor, bu ağırlık beni zorluyordu. 

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde “ağırlık” kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? 


A) ivelV 


B) iliveV oC) ilveVl 


“AĞIRLIK” SÖZCÜKLERİ; 


I numaralı cümlede i 
/ 
“sıkıcı, bunaltıcı” 
Il numaralı cümlede 
| 
“yük, külfet” 


Hi numaralı cümlede z anlamlarında 
“takı” kullanılmış- 


IV numaralı cümlede ve b 

“dikkati yoğunlaştırmak” 

V numaralı cümlede 


l 
“ağırbaşlılık” 


VI numaralı cümlede ç 
“yük, külfet” 


Görüldüğü gibi “11” ve “VI” numaralı cümlelerde aynı anlamda kullanılmıştır. 


Cevap: C 


aaa aa a m m 


ön in ini 5 ie ça Gg Sie e 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


| SORU TİPİ - 6 


I. Aydın Köymen; ne dediğini bilen, dediğini akıl süzgecinden yeteri kadar geçirip konuşan, boş konuşmayan hoş bir adamdı. 

Il. Aydın, karşılaştığı her meseleyi yeniden irdeleyen insandır. Fikirler; üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hâle gelir, bir nevi batıl inanç şekline girer. 

IN. Toplurnda güvensizlik, bencillik almış başını gidiyor. Ama bu olumsuz duygularla kendimizi yıpratmayalım. 
Çünkü bazen öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki yüreğimizdeki kireçler çözülüyor, umutsuzluklar çiçek açan umutlara dönüyor. 

IV. O da bu işte dikiş tutturamadı, şimdi gezinip duruyor. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle aşağıdaki 

anlamlar eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? 


A) Özgünlüğü olmayan, klişe, harcıâlem, bilineni tekrarlayan 

B) Bir yerde, bir işte uzun süre kalamamak 

C) Değersizleşen duyguların kültürle tekrar değerli hâle gelmesi 

D) İnsani değerlerin bazı durumlarda ön plana çıkması 

E) Önceden düşünüp nereye gideceğini bildiğin cümle kurmak 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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Anlamları eşleştirelim: 


1. E (Önceden düşünüp nereye gideceğini bildiğin cümle kurmak) 

Il. A (Özgünlüğü olmayan, klişe) 

III. D (İnsani değerlerin bazı durumlarda ön plana çıkması) 

IV.B (Bir yerde, bir işte uzun süre kalamamak) 

Dolayısıyla “C” seçeneğindeki anlam 

dışarıda kalır. Çünkü hiçbir öncülde “kültür” 

vurgusu yapılmamıştır. 


Cevap: C 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


ni. 


 SORUTİPİ-7 

Ağustosta beyni (o Yazın, çalışan, kışın kaynayanın rahat eder. 
zemheride kazanı 

kaynar. 

. Ağustosta gölge (Elinde fırsat varken kovan zemheride (geleceğini düşünkarnın ovar. meyip keyfe dalan 

aç kalır, perişan olur. 


Ağustos ayının ortalarında yaz sıcaklıkları azalır, serinlik başlar. 


Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır. 


Ahmak gelin Ahmak kimse, yengeyi halayığı kendisini koruyup sanır. gözeten kişiye hiz- 


metine verilmiş biri gözüyle bakar. 
Ahmağa yüz, ab- Ahmağa fırsat dala söz vermeye verirsen, abdala bir gelmez. konuda söz vermişsen zaten yanlışın içindesin. 


Yukarıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 


AL BU 


ol DV EV 


“YY numaralı atasözünün anlamı yanlıştır. 


Anlamı — Ahmak kimseye gereğinden çok ilgi gösterir, abdala gereğinden çok söz hakkı verirseniz sizi çok uğraştırır. 


Cevap: E 


 SORUTİPİ-8 


Türkçede sözcükler anlamca kaynaşarak ya da deyimleşerek değişik anlamlar verebilir. Örneğin; 


1. Akşam ahıra sabah çayıra, hayatta yiyip içip yatmaktan başka çaresi olmayanlar için söylenen bir sözdür. 

Ii. Akşama karşı gitme, tana karşı yatma; yolculuğa gece değil sabah erken çıkılmalıdır anlamında söylenen bir sözdür. 

il. Akşamı etmek, günü bitirmek anlamında kullanılan bir sözdür. 

IV. Akşama kalmak, sabah vaktinde yapılan işlerin daha güzel sonuçlar vereceği anlamında kullanılan bir sözdür. 

V. Akşamı zor etmek, bir türlü akşam 

olmadı anlamında kullanılan bir söz- 


dür. 
Kaç numaralı öncüldeki sözün anlamı yanlış açıklanmıştır? 
Ai Bu Gi DV EV 


“IV numaralı öncüldeki söz yanlış açıklanmıştır. “Akşama kalmak”, işin gecikmesi ya da bitmemesi anlamlarında kullanılır. 


Cevap: D 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


 SORUTİPİ-9 


Kadir Öğretmen sınıfta ders anlatmaktadır. Öğrencilerin dikkatlerini canlı tutmak amacıyla dersin yirminci dakikasında bir konuşma yapar ve öğrencilerin bu konuşmayı bir atasözü ile bir cümlede vermelerini ister: 
Kadir Öğretmen: Bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez. 
Öğrenciler akıllarına gelen atasözlerini söyler: 
Kemal: Al elmaya taş atan çok olur. 
Ege: Al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz. 
Bilge: Var evi kerem evi, yok evi verem evi. 
Ali: Al kiraz üstüne kar yağmış. 
Kerem: Yatan kurttan, yeler tilki yeğdir. 
Öğrencilerden hangisi bu konuşmayı en iyi özetlemiştir? 
A) Kemal B) Ege C) Bilge 
D) Ali E) Kerem 


Ege, doğru cevap vermiştir. Bazen güç, zekâ karşısında yetersiz kalır. 


Çeldiricileri inceleyelim: 
e Al elmaya taş atan çok olur: Değerli kimselere sataşan çok olur. 
* Al kiraz üstüne kar yağmış: Düşünülmeyen ve beklenilmeyen şeyler de olabilir. 


Cevap: B 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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SORUTİPİ:10. 


Deyimler; gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ya da hem gerçek hem mecaz anlamlı olabilir. 


Aşağıdaki seçeneklerde kullanılan 

deyimlerden hangisi hem gerçek hem 

mecaz anlamlıdır? 

A) Adamın dili bugünlerde çok uzadı, herkesi rahatsız etmeye başladı. 

B) O da düşene el uzatır, bu bir insanlıktir. 

C) Sen de su bile istemedin zaten kimin kimsen de yoktu. 


D) Onun da özrü kabahatinden büyük. 


E) Sen bunları yaparken kimlerden el aldın? 


“B” seçeneğindeki “el uzatmak” hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. 

1. Gerçek Anlam —> Düşen birisine elini uzatmak 

2. Mecaz Anlam —> Yardım etmek 


A -dili uzamak : Mecaz anlam 

C - kimi kimsesi olmamak : Gerçek anlam 

D - özrü kabahatinden büyük olmak : Gerçek Anlam 

E - el almak : Mecaz Anlam 


Cevap: B 


, 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


 SORUTİPİ 11. 


Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi anlamsal kuruluş bakımından diğerlerinden farklıdır? 


A) Benimle doğru düzgün konuşmazsan seni evden atarım. 


B) Bu kılık kıyafetle yanımda gezmene izin veremem. 

C) Bu kadar mal mülk yaptın da ne oldu? 

D) Adam da ağlaya inleye yanımdan uzaklaştı. 

E) Çok bölük pörçük olmasın bana 

düşen tarlalar. 


A - doğru düzgün ) YAKIN 


B - kılık kıyafet ANLAMLI 
C - mal mülk SÖZCÜKLERLE 
D - ağlaya inleye KURULMUŞ 


E - bölük pörçük — Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle kurulmuş. 


Cevap: E 


ERLE PARAGRAF 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKL 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERL 


SORUTİRİ-12 


I. 450 m yükseklikten Karadeniz'e hayranlıkla bakardı bu küçük dağ. 

İl. Ali de bu işte kimseye onurunu çiğnetmedi. 

il. Uyuyan güllerin yanına yağmur usulca yaklaştı. 

IV. Küçük yaşta ailesini kaybedince akrabaları onu bağrına bastı. 

V. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? 

Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I numaralı cümlede insana özgü bir nitelik, başka bir varlığa aktarılmıştır. 

B) İİ numaralı cümlede somutlama yapılmıştır. 

C) İli numaralı cümlede kişileştirme sanatı yapılmıştır. 

D) IV numaralı cümlede kinaye vardır. 


E) V numaralı cümlede benzetme yapılmamıştır. 


» | numaralı cümlede insana ait olan “hayranlıkla bakmak” insan dışı bir varlığa yani “küçük dağ'a verilmiştir. 
(Kişileştirme) 

e İl numaralı cümlede soyut olan “onur” sözcüğü çiğnenen bir varlık gibi algılanarak somutlaştırılmıştır. 

e İİ numaralı cümlede “gül” uyuma özelliğiyle, “yağmur” usulca yaklaşma özelliğiyle düşünülerek kişileştirilmiştir. 

e İV numaralı cümlede “bağrına basmak” hem gerçek hem mecaz anlamda kullanıldığı için “kinaye” vardır. 

se V numaralı cümlede benzetme vardır : Vatan, cennete benzetilir. 


Cevap: E 


Sözün Anlamı (Sözcükte Anlam) 


 SORUTİPİ-13 


i, Orta Çağı tamamladığı yıllarda Avrupa, Anadolu'dan yayılan Osmanlı Medeniyetinin eserlerini tanımaya başlamıştı. 


il. Sen de “Yere tükürmeyiniz!” yazısını okudun mu? 


Ili. Yazar; doğduğu güller diyarı yaşadığı gönüller diyarı arasında manevi ve esrarlı bir bağ kurmuştur. 


IV. Bu yoksulluk odası / Bu kupkuru tahta 


V. Bu soğuklukla kimseyle yakınlık kuramazsın! 


Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I numaralı cümlede “ad aktarması” vardır. 


B) Il numaralı cümlede yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmamıştır. 


G) HI numaralı cümlede dolaylama vardır. 


D) IV numaralı cümlede pekiştirme vardır. 


E) V numaralı cümlede soyutlama yapılmıştır. 


İL numaralı cümlede yansıma sözcük vardır : tü - kürmek 
1- Ad Aktarması - Avrupa 
/ 


“Avrupa” derken kastedilen Avrupa'da yaşayan halktır. 


11 - Dolaylama - “güller diyarı” 
/ 


“Güller diyarı” derken “Isparta” ile kastedilir. 


IV -Pekiştirme - “kupkuru” 
V - Soyutlama - “soğukluk” 
/ 
“Soğuk” sözcüğü normalde somuttur. 
Cümlede soyut anlamda kullanılmıştır. 


Cevap: B 


İKLERLE PARAGRAF 


İM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKT 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BEN 


 SORUTİPİ-14. 


Aşağıdakilerin hangisinde parantez içerisinde verilen anlam olayı yoktur? 


A) O da evden izin alamayacağını üç gün önce bildirmişti ama hiçbirimiz nedenini öğrenmek istememiştik. 
(Mecazımürsel) 

B) Yahya Kemal de her şeyini yedi tepeli şehre emanet edip etmemek üzerine düşündü mü ki? (Dolaylama) 

GC) Hamama giren terler. (Kinayeli Söyleyiş) 

D) Ona bin defa anlattım, kimsenin yanında bana bağırma diye. 
(Mübalağa) 

E) Etrafı bembeyaz karlar kapladı yine dün gece. (Benzetme) 


“E” seçeneğinde “benzetme” yoktur. 


A-— “Ew derken “bina” değil “evdeki insanlar” kastedildiği için mecazimürsel (ad aktarması) vardır. 


B— “Yedi tepeli şehir” derken “İstanbul” kastedilir. Dolaylama vardır. 


C > “Hamama giren terler.” sözünde hem gerçek hem mecaz anlam kullanıldığı için “kinayeli söyleyiş” vardır. 

o Gerçek Anlam — Gerçekten hamama giren sıcaktan terler. 


se Mecaz Anlam — Uğraştırıcı bir işe giren elbette yorulur. 
D-> Mübalağa, yani abartma vardır: Birisine “bin defa” anlatmak tabiri abartmadır. 


Cevap: E 


 SORUTİPİ-1 


“Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.” 

Yukarıdaki cümlede verilmek istenen 

mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanın ne kadar yıl yaşadığı değil kaç fırsatla karşılaştığı önemlidir. 


B) Bin yıl da yaşansa fırsatla ne zaman karşılaşılacağı belli olmaz. 

C) İnsanın karşısına çıkan nadir fırsatların kiymetini bilmesi gerekir. 


D) İnsanın kararlılığı değil şanslı olup olmaması önemlidir. 


E) Bazen firsatlar umulmadık anda art arda gelir. 


İnsanın eline fırsatların yalnızca bir defa geçtiği ve bu fırsatların önemi “yiğitlik” kavramıyla mukayese edilmiştir. İnsanın eline geçen fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanır. 


Cevap: c 


AM 


E PARAGRAF BENİM HOC, 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOĞAM TAKTİKLERL 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


i. Edebiyatta “yaratıcı çeviri”, erişilemeyecek kadar uzak bir ülkü değildir ama çok çalışmadan da başarı elde etmek mümkün olmaz. 


Ii. Çeviri yöntemi; beğeniye, kulak ve duyarlık inceliğine, dil titizliğine, çevirmenin kişisel imgelemine dayanan öznel bir yaratma yoludur. 

NI. Çeviri, yaratıcılıktır; “bire bir çeviri” eksik ve belki de yanlış bir çeviri yöntemidir. 


IV. Çeviride her zaman çevirmenin beğenisi, zevki esas alınmalıdır; met- nin bağlamından uzaklaşırsa başarısızlık kaçınılmazdır. 

V. Çok çalışarak nitelikli çeviriler yapılabilir ama bu tip başarılar çeviriler “bire bir çeviri” değildir, çevirmenin de kendisinden bir şeyler kattığı çeviridir. 

Yukarıdaki cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 


Aj)iveV B) Il ve V C) Ii veli 
D) ivellll E) Il ve IV 


İki cümlede de şu konular vurgulanır: 


e Yaratıcı, “bire bir olmayan çeviri” vurgulanır. 


e Çok çalışılarak başarılı çeviriler yapıla- 
. cağı vurgulanır. 


Gümlede Anlam 


 SORUTİPİ-3 


Romanı filme dönüştürmek, başka birinin gözüyle okumaktır. 


ca yukarıdaki cümleye en yakındır? 


A) Bir romanı filme dönüştürmek için çok kişinin görüşü alınmalıdır. 


B) Roman, filme dönüştürülebilir ama dönüştürenin yorumu da filmin içine siner. 

GC) Film, romana dönüştürülür fakat dönüştürenin gözünden tekrar anlamlandırılır. 


D) Romanın filme aktarılması sürecinde senaristin rolü yadsınamaz. 


E) Romanı filme aktarmak çok zordur, başka kişilerin gözünden bakmak gerekir. 


Roman yazarı Filme dönüştüren 


H 


Yani "filme dönüştüren kişi" romana kendi yorumunu da katar, yeniden kurgu yapar. Roman yazarının bakış açısı ile filme dönüştürenin bakış açısı aynı değildir. 
Aynı eser farklı bir şekle ve anlama bürünür. Bu yüzden en yakın seçenek "B" seçeneğidir. 


Cevap: B 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKL 


 SORUTİPİ-4 


Okur açısından, geçmişin çoktan kutsallaştırılmış metinleri güvenli birer limandır, bugün yaratılmakta olan edebiyata yönelmek cesaret gerektirir ama bu 

cesaret insanı yepyeni maceralarla ödüllendirir. 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

yukarıdaki cümleyle aynı doğrultuda 

değildir? 

A) Okur kendini kanıtlamış ünlü eserleri takdir eder. 

B) Çağını aşan eserlere okur ilgi gösterir. 

C) Klasik eserlere yönelmek bir risktir ama bu riski göze alanlar mutlu olur. 

D) Tüm dönemlere seslenen eserler okur açısından daha güvenilirdir. 


E) Okur, çağını aşmış eserlere daha çok güvenir. 


“C” seçeneği verilen cümleye terstir. Çünkü okur “çağını aşmış, klasik eserlere” güvenir. Klasik eserler risk değildir. Aksine “yeni edebiyat / bugün yaratılmakta olan edebiyat” bir risktir / maceradır. 


Anlam ilgileri: 


geçmişin 


kutsallaştırılmış |» KLASİK > metinleri o / (ESERLER GÜVEN 

MN 

( yaratılmakta o |—p ŞU AN 


olan edebiyat 
“ 


per ESERLER 


YAZILAN m 


Yeni Maceralar 


Ama “C” seçeneğinde klasir eserlere yönelmek risk denmiş. Oysa klasik eserler güvendir. Güncel edebiyat risktir. 


Cevap: C 


Gümlede Anlam 


Sanatçının anlatmak İs 


N 


soRuTin.5 


Bir edebi sohbette ünlü sanatçımız 

demişti ki: 

Roman, öykünün yerine oturan, onun 

haklarını üstüne geçiren, iri kıyım bir 

zorba değildir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlü 

sanatçının kurduğu cümleyle karşıt 

anlamlar taşır? 

A) Roman, öykünün özelliklerini taşıyan; onun üstüne kurulan bir edebi türdür. 


B) Roman ile öykünün belirgin farkları vardır ama romanın bir üste çıkma, bir üstünlük kurma amacı yoktur. 

C) Roman yazmak, öykü yazmaya göre daha zordur. 

D) Öykü ve roman çoğu yönüyle benzer özellikler gösterir. 


E) Düşünce ufku geniş olanlar romanı öyküye tercih ederler. 


ÇÖZÜM 


Roman 


yoktür. 


Roman, öyküye üstünlük kurma çabasında olan bir türdür. 


A seçeneği iri 


Tam zıt (karşıt) cümlelerdir. 


ile öykünün belirgin: farkları vardır ama romanın öyküye üstünlük kurma çabası 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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 SORUTİPİ 6. 


Il Adamı gördün ama derdini anlatamadın diyelim, pişman olmayacak mısın? 


Il. Kutadgu Bilig, ayet ve hadislerden faydalanarak devlet yönetimi hakkında bilgi vermek için yazılmıştır. 

Ili. Dediğin her şeyi yapacağım, sen yeter ki Bilkent Üniversitesini kazan. 

IV. Ağaçların yosun tutan yüzeyi kuzeyi gösterir. 

V. O kadar zamanım vardı ama sınavı kazanamadım. 

Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I numaralı cümle varsayım cümlesidir. 

B) İl numaralı cümle amaç - sonuç İlgisi taşımaktadır. 

C) ili numaralı cümle koşul cümlesidir. 

D) IV numaralı cümle çıkarım cümlesidir. 


E) V numaralı cümle hayıflanma cümlesidir. 


İV numaralı cümle saptama cümlesidir. 


Bir durumun, 

nesnenin ayırı- N 

cı özellikleriyle Ki tanınması ya e iklize- 

SAPTAMA İda bir konunun | — VüZeYi Kuz 

gözleme ve yi gösterir. 
ölçüye dayalı EN — 
olarak betim- 9 

| lenmesidir. 
Verimi -İ$air, şiirleriyle 


ÇIKARIM Jönermelerden! —> 


insanları mutlu ediyor; anlaşılan okuyucuya 


önerme ya da 


sonuç çıkarmadır siya ai i ci aşılıyor. 
Cevap: D 


#aaza na ame 
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Cümlede Anlam 


| soRU TİPİ-7 


() Resimli Türkçe sözlük, öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanmış eşsiz bir eserdir. (11) Her eğitim - öğretimle ilgili Türk insanının kütüphanesinde bulundurması gereken bir kitap. (ıl) Kalite noktasına da değinecek olursak Resimli Türkçe sözlük nere, diğer sözlükler nere? (IV) Giderek bozulan Türkçenin doğru kullanılması için gerekli bir çalışmaydı. (V) Girişinde Türkçe dil bilgisinin anlatıldığı sözlükte yirmi beş bin madde başı ve iç madde bulunuyor. 


Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde öneri söz konusudur? 


yı Bu o DV EV 


li numaralı cümlede “öneri” söz konusudur. “Her Türk insanının kütüphanesinde bulunmalıdır.” derken Türk milletine “Kütüphanenizde bulunsun” ya da “Kütüphanenizde bulunmalı!” şeklinde öneride bulunulur. 

Cevap: B 


| SORU TİPİ - 8 


(0) Büyük endüstriyel ve finansal güçler sadece metaları değil, bu metaları üretecek ve tüketecek özneleri de üretirler. (li) Bu üretim ve tüketim mekanizmasına biyopolitik bağlan denebilir; yani üretim ve tüketim çarkını sonsuza değin döndürecek ihtiyaçları, toplumsal ilişkileri, bedenleri ve zihinleri üretmek. 
(1) Kısacası tüketenleri olduğu kadar üretenleri de üretmek. (IV) Biyopolitik bağlamda, hayat üretim için çalışmak ve üretimde hayat için çalışmak hâline gelir. (V) Mesele yeni ihtiyaçları, arzular ve bunları karşılayacak metalar üretirken ilgili öznelerin üretim ve tüketim döngüsündeki konumun, bu metadan diğerine sürekli yer değiştirmesini sağlayabilmek. 
(W) Dün son parçasını monte ettiğiniz kitaplığı belki de yarın bir başkası alacaktır. 


Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde olasılık SÖZ konusudur? 


yı BM OWN DV EV 


VI numaralı cümle “olasılık” içerir. 

Cümledeki “belki de” sözü bunun kanıtıdır. 

- Olasılık; bir şeyin olabilme durumudur, ihtimaldir. “Galiba, sanırım, belki, -e bilmek...” gibi ifadeler bize “olasılık” 


anlamı verir. 
Cevap: E 


Cümlede Anlam 


SORUTİPİ:9. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 


A) 


B) 


6) 


D) 


E) 


Çocukluğumun geçtiği 70'li yıllarda, adına taşra denen o yoklar ve yokluklar diyarında bizim bir yanımız dağlardaydı hâlâ; kara çadırlar hâlinde, rüzgârların ortasında dalgalanır dururdu. 


Rüzgârlar da rüzgârdı hâni, beni hep mutlu etmek için eser dururdu. 

Esti mi hem dedemin tütün kesesini hem de süt bakraçlarını cambul cumbul devirirdi. 


Hatta o mükemmel rüzgârın sesi bana ninni dahi söylerdi. 


Dedem o güzel parmağını kekik kokulu yamaçların arasından uzatarak kasabada kalan öteki yanımızı gösterirdi. 


E PARAGRAF 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERL 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKL, 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLİ 


Eğer soruda “kanıtlanabilirlik açısından cümleler” sorulursa ÖZNEL ve NESNEL olma özelliklerine bakalım. 
ÖZNEL > Kişiden kişiye değişebilen yargılardır. 

A—> yokluklar diyarında 


B— rüzgâr da rüzgârdı Te iie g i herkesçe aynı 
D > mükemmel rüzgâr olamaz. 


E > güzel parmağı 
NESNEL — Kişiden kişiye değişmeyen yargılardır. 

C — Rüzgâr esince dedesinin tütün kesesini ve süt bakraçlarını devirmesi oradaki herkes tarafından görülebilir. 

Cevap: c 


PA nil lm NN 


Gümlede Anlam 


 SORUTİPİ-10. 


“dan ilgileneceğini ısrarla belirtti. Dolaylı 


i. Adam, herkesin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ısrarla belirtti. 

iL Hukukun üstünlüğü silahın üstünlüğünden yeğdir, dedi Ercan dün gece hepimize. 

Il. Senin yanında kimsenin duramayacağını Sevim yıllardır söyler durur. 

IV. Kemal, uygarlığın yalnızca bilim ve teknolojiyle açıklanamayacağını söylüyor. 

V. Goethe, zamanımızı ve neremizi çaldığını itiraf etti. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisi doğrudan anlatımlı bir cümledir? 


olm DV EV 


A1 BN 


Doğrudan Anlatım : Bir kişinin görüş ve düşüncelerinin değişikliğe uğratılmadan, söyleyen kişinin ağzından, olduğu gibi aktarılmasıdır. (Ercan: Hukukun üstünlüğü silahın üstünlüğünden yeğdir.) 

Dolaylı Anlatım : Bir kişinin görüş ve düşüncelerinin değiştirilerek (aynen ağIızdan çıktığı gibi değil) yansıtılmasıdır. 


1. Adam “Herkesin sorunlarıyla yakından ilgileneceğim.” dedi. Doğrudan Anlatım 


il Adam, herkesin sorunlarıyla yakın- 


Anlatım 


(1. “Senin yanında kimse duramaz.” dedi Sevim yıllardır. Doğrudan Anlatım 


il. Senin yanında kimsenin duramaycağını Sevim yıllardır söyler durur. Dolaylı Anlatım 


IV, Kemal “Uygarlık yalnızca bilim ve teknolojiyle açıklanamaz." dedi. Doğrudan Anlatım 


IV. Kemal, Uygarlığın yalnızca bilim ve teknolojiyle açıklanamayacağını söylüyor. 
Dolaylı Anlatım 


V. Goethe : Zamanınızı ve neşenizi çaldım. Doğrudan Anlatım 


V. Goethe, zamanımızı ve neşemizi çaldığını itiraf etti yine. Dolaylı Anlatım Cevap: B 


. SORUTİPİ-11 

(0) Kemal Gökçe YAZAR “İnsanı sadece insan olduğu için sevelim.” dedi. (11) Gerçekten de herkes her şeyi önce kendisini düşünerek yapmalıdır. (ii) Ancak o zaman Yunus Emre'ye bir nebze olsun yaklaşırız. (IV) Yıllarca bu mesajı vermeye çalıştım. (V) Düşünceye her zaman değer verelim, düşündürelim herkesi. 


Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin koşulu durumundadır? 


A1 Ba oi DV BV 


Mw 


Kısayol: İki cümlenin arasına kafamızdan “.sa / -se" koyalım: 


KOŞUL / ŞART SONUÇ 
Herkes her şeyi önce o zaman Yunus kendini düşünerek Emre'ye bir YAPARSA nebze olsun 

yaklaşırız. 


ipucu: ANCAR) - Sonuç cümlesini verebilir. 


Cevap: B 


Gümlede Anlam 


SORU TİPİ - 12 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 


A) Yaklaşık üç bin yıldır insanlar; kendilerine değişik yerleşim alanları bulmuş, buldukları bu alanlarda yaşam savaşı vermişlerdir. 

B) İnsanların günlük hayatta yaşadığı sorunlar üzerine yazılan makaleler, çok katı ilkelerin ışığında kaleme alınan ürünler değildir. 


GC) Çocukların annelerini göklere çıkarması hoşumuza gidebilir ama bir anda göklere çıkardıkları gibi bir anda da yere bırakabilirler. 


D) “Harnâme” adlı mesnevi, bir Arap atasözü olan “Boynuz umarken kulaktan olursun.” üzerine kurulan bir eserdir. 


E) Adamın bana verdiği huzur, beni rahat bir döşek gibi sardı ve sarmaladı. 


Olumlu cümle örneği — Adam dün öldü. 
Olumsuz cümle örneği 
/ 


Adam dün öl-me-di. 


Olumsuzluk unsurları -ma / -me, -maz / -mez, -sız / -siz, yok, değil 


A —> olumlu cümle 
C > olumlu cümle 
D > olumlu cümle 
E > olumlu cümle 
Cevap: B 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLİ 
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| SORU TİPİ - 13 


(1) XX. yüzyıl edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir bu eşsiz romanımız. (Il) Anlatmak istediklerini realizm ve natüralizm ögeleriyle harmanlayarak başarıyla anlatmaktadır. (111) Sosyoloji ve psikoloji gibi yeterince gelişmiş iki sosyal bilim dalını da eseri kurgularken kullanmaya çalışan yazarımızın başarılı olduğu pek söylenemez. (IV) Batı Avrupa'nın en geniş orman alanlarını barındıran Ren Vadisi'ni, Ren Nehri'nin Koblenz'den Mainz'e uzanan kıvrımlı bölümündeki tarihi şatoları da eserde bulabiliriz. (V) Yazar, kimseden öykünmediğini ifade etse de Balzac etkisi gözlerden kaçmıyor. 


Yukarıdaki cümlelerden hangisi içerikle ilgilidir? 


AY)! BE 


ON DV E)V 


İÇERİK| — Bir eserde anlatılmak istenen 


özdür. 


ÜSLUP (BİÇEM) — Yazıda kullanılan 


teknik, yazıdaki sözcük ve cümlelerin 

seçimi, dil ve anlatım özelliklerinin bütünüdür. | 

İl numaralı cümle “biçem” ile ilgili yargıdır. 

IV numaralı cümle “içerik” ile ilgili yargıdır. 
Cevap: D 


Gümlede Anlam 


| SORU TİPİ - 14 

Google 2008 yılında Flue Trends adlı bir -—--- hizmete sundu. Grip olan kişilerin İnternette griple ilgili aramalar yapmasından --—-- şirket, Veri trafiğini -—— hangi ülkelerde grip salgını yaşanacağını henüz salgın başlangıcında tahmin etmeye çalışıyordu. 


Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki kelime 

ve kelime gruplarından hangileriyle 

doldurulabilir? 

A) araştırmayı - etkilenen - araştırıp 

B) otomasyon programını - hoşlanan - seçip 

GC) uygulamayı - yola çıkan - analiz ederek 

D) dosyayı - belli sonuçlara varan - düşünüp 

E) veri tabanını - korkan - karar verip 


GRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARA 


5 


Bu tip korularda "kilit boşluk” yani olmazsa olmaz boşluk bizim için önemlidir. İlk boşluğa genelde seçeneklerin hepsi gelebilir. O yüzden ikinci boşluktan hareket edelim: 

“Grip olan kişilerin İnternette griple ilgili aramalar yapmasından 


EM şirket, veri trafiğini 


A) etkilenen A) araştırıp 

B) hoştafân - OLAMAZ — B) seçip » OLAMAZ 

C) yola çıkan C) analiz ederek 

D) belli sonuçlara varan D) | düşünüp —> OLAMAZ E) korkafi > OLAMAZ E) karasvefip » OLAMAZ 


-— Uygun olabilecekleri düşündüğümüz zaman “A” ya da "C” seçenekleri arasında kalırız. Sonuçta bir araştırma yapılmış 


ve ürün ortaya konmuş. 
O zaman il iyaularmayı hizmete sundu BEugi aramalar yapmasından Yola çikan Şirket, çok güzel veri irafiğinilanaliz ederek | oldu. 
gg sundu. 
b Araştırma, bir hizmet değildir. 
OLMADI. 


aramalar yapmasından şirket veri trafiğini 


O zaman cevap “GC” seçeneğidir. 
Cevap: C 


| SORUTİPİ- 15 


Il Don Kişot pek çok açıdan 

İL onun yaşamının belki de 

IN. Freud'un hayatını ve psikanalitik IV. en önemli parçası olur 

V. düşüncesini etkileyerek 


Yukarıdaki numaralandırılmış söz gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak olursak baştan üçüncü unsur olur? 


Cc) 1 


YI B)il 


DV EV 


Son cümleyi bulup sondan başa doğru gelmek daha mantıklıdır. Son cümle, yargıyı üzerinde barındırır. Daha sonra da kelimelerin birbiriyle uyumuna bakarak ekleme yapmalıyız. 


1. Don Kişot pek çok açı- (oİsim tamlaması 

tan bizi doğru yön- 

2. Freud'un hayatını ve | lendirdi: "psikapsikanalitik pallik - düşünce 

3. düşüncesini etkileyerek al 

4. onun yaşamının belki 7 İsim (tamlaması de bizi doğru yönlen- 
5. en önemli parçası olur. | dirdi: 

O zaman baştan üçüncü i 

cümle: " 

—— onun yaşamının 


"düşüncesini etkileyerek” 


parçası" 
V) 


Cevap: E 
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Cümlede Anlam 


| SORU TİPİ - 16 


(I) Bugün çeşitli kişi ya da gruplar dinledikleri müzik türleriyle sosyal statü sağlayabiliyor. (11) Yani bazı müzikler yüksek statülü, bazı müzikler ise düşük statülü kabul edilebiliyor. (l11) İsteyerek ya da istemeyerek müziğe siyasi ya da sembolik değerler yükleniyor. (IV) Bu, her dönemde çokça yaşanmıştır. (V) Bundan sonra da olmamasını beklersek hata yaparız. (VI) Bence statülü müzik de çağları delip geçen, herkese seslenen müziktir. 

Yukarıdaki cümlelerden hangileri arasında sebep - sonuç ilişkisi vardır? 


Sebep Sonuç 
A) in Il 
B) ii Lİ c) | N 
D) W V 
E) nl V 


İsteyerek ya da istemeyerek müziğe siyasi ya da sembolik değerler yüklen- | düşük statülü kabul DİĞİ İÇİN edilebiliyor. 


bazı müzikler yüksek statülü, bazı müzikler 


Sebep (Neden) - Sonuç cümlelerin- de araya -DIK İÇİN koymak 


kolay yoldur. 


 SORUTİPİ-1 


(0 Oğuz Atay'ın kişilerinin bugün bize yakın gelen özelliklerinden biri, hayat karşısındaki beceriksizlikleridir. (11) Hayatın acemisi olmak, bu kişileri özgün kılan en büyük niteliktir. (111) Hayatın talepleri- ne bir türlü karşılık veremeyen, zihinsel tasarılarıyla dünya arasında bir boşlukta yuvarlanan kahraman, hayat kadar büyük bu boşluğu dev bir kitapla doldurmaya çalışır. (IV) Tutunamayanlar'da Selim Işık, Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benol, düşünmekten ve okumaktan yaşamaya fırsat bulamamış. (V) “Hayat bilgisi"nden yoksun, tutunamamış kişilerdir. (Vİ) Atay, böyle yaşantıları acıklı bir dille, tutunamamanın ağırlığı içinde veya tutunamayanları ağır görenlerden bir intikam alarak anlatabilirdi. 


Yukarıdaki paragrafta anlatımın akışını kaç numaralı cümle bozmaktadır? 


Al BM GOV DV EV 


AM 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOC 


TEKNİK: Akışı bozduğunu düşündüğünüz cümleyi paragraftan çıkarıp paragrafı okuyunuz. Eğer problem çözümmüşse O şıkkı işaretleyiniz. 


“li numaralı cümlede bir problem var gibi görünüyor. Bu cümleyi çıkarıp tekrar okuyalım. 


II) Hayatın acemisi olmak, bu kişileri ÖZgün kılan en büyük niteliktir. 

IV) Tutunamayanlar'da Selim Işık, Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Bend, düşünmekten ve okumaktan yaşamaya fırsat bulamamış. 

il ve IV birbirine oldukça bağlıdır. 

Yani 1 numaralı cümleyi çıkardığımızda akış düzelir. 


Cevap: B 


; 
; 


Paragrafta Anlam 


| SORUTİPİ - 2 


(1) Dâhi çocukların beceri ve bilgilerini nasıl edindikleri tam olarak açıklanabilmiş değildir. (11) Çocuk, zihninde önceden oluşmuş bağlantılarla mı doğuyor, yoksa çevreye aşırı bir duyarlılık mı söz konusu? (Ili) Halkın gözünde -çocuk olsun yetişkin olsun- dehaya, her zaman olağanüstü güçler atfedilmiştir. (IV) Dâhi, her zaman kendi dışında bir gücün aracısı olarak düşünülmüştür. (V) Örneğin Paganini'ye keman çalmayı şeytanın öğrettiğine inanılırdı. (VI) Yani Paganini hiçbir çaba göstermemiş ama bu deha ona gelmiş. 


Bu parça anlamlı iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 


ANL BM GV DV EV 
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DİKKAT! 


Bu tip sorularda iki şeye dikkat edelim: 
1. Konunun değişmeye başladığı yer 


2. İkinci paragrafın başlayacağı cümle, paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun olmalıdır. Yani “bu, bu yüzden, bu sebeple, o, onun için, çünkü" gibi kendinden önce cümle olduğunu hissettirecek unsurlara yer vermemelidir. 


Dâhi çocuklardan, dâhi çocukların bu bilgileri çevreden mi 


yoksa doğuştan mı edindiklerinden bahsedilmiştir. 


Dâhi çocuklara hal- 


IV 

kın olağanüstü gözle 
V baktığından bahse- 
VI dilir. 
Yani “11i“ numaralı cümlede konu 


az da olsa değişmiştir. 
*V* numaralı cümle "örneğin" ile başladığı için 


*Vİ" numaralı cümle "yani" 


zaten ikinci paragrafın giriş 


cümlesi olamaz. 


Cevap: B 


Paragrafta Anlam 


A) 
B) 
o) 
D) 
E) 
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Orta Çağ boyunca, melankoliye ve melankoliklere çoğu kez olumsuz gözle bakılmış ve bu dönemde toplum düşmanlığı, dinden ayrılış ve Tanrı'ya başkaldırış olarak değerlendirilen melankoli, ölümcül yedi büyük günahtan biri sayılmıştır. Orta Çağ'ın bu anlayışı Aydınlanma Çağı'yla birlikte değişse de bu dönemde aklın gücüne ve büyüklüğüne güvenmeyen “akılsız deliler” olarak görülen melankolikler, tutuklanılarak kliniklere kapatılmıştır. Melankoli ve şizofreni tanısı konan kişilere karşı sergilenen bu tutum, modemizmle birlikte daha sert ve şiddet içeren bir tavra dönüşmüştür. 
Nazi Almanya'sında, melankolikler ve şizofrenler toplama kamplarına gönderilmiş ve böylece toplumdan ayrıştırılmıştır. 


Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 


Anlatım Düşünceyi 
Biçimi Geliştirme Yolu 
Örnekleme Tartışma 
Tartışma Karşılaştırma 
Açıklama Örnekleme 
Tartışma Tanık Gösterme Betimleme Somutlama 


l BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


la 2 Düşünceyi 

Anlatım Biçimi Sn e 
— Açıklama — Tanımlama 
— Tartışma — Karşılaştırma 
— Betimleme — Örnekleme 
— Öyküleme — Tanık Gösterme 

— Benzetme 

— Sayısal oVerilerden 

Faydalanma 


e Kullanılan anlatım biçimi — AÇIKLAMA 

- Çünkü amaç, okuyucuya bilgi vermektir. “Tartışma”da amaç okuyucunun kanılarinı değiştirmek olurdu. 

e Kullanılan düşünceyi geliştirme yolu > ÖRNEKLEME 

> Nazi Almanya'sını örnek verdiği âşikârdır. 

Cevap: Cc 


Paragrafta Anlam 
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(0) Modern olmak, çelişkilerle dolu bir hayat sürdürmek demektir. (11) Çağdaşlık, ortak yaşamlarını kontrol ve çoğu zaman yok etme gücüne sahip devasa bürokratik örgütlerin gölgesi altında yaşamak ama yine de bu güçlerin karşısına çıkmaktan, dünyayı değiştirmek ve ona hükmetmek için savaşmaktan bir an olsun yılmamak demektir. (111) Aynı zamanda hem yenilikçi hem muhafazakâr olmak, yeni deneyim ve serüven olanaklarına kucak açmak, bir yandan da çoğu modern serüvenin yol açtığı nihilisiçe derinlikler karşısında korkuya kapılmak, her şey buhar olup giderken bile somut bir şeyler yaratıp onlara tutunmak istemiyle yanıp tutuşmak demektir. 
(IV) Zıtlıkların içinde yıllarda düşünmek değil, anında karar vermek; karar verme mekanizmasını sürekli açık tutmaktır. (V) Bir yandan kontrolü elinde tutarken bir yandan da her şeyi boşvermiş gibi... 


Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın ana düşüncesi olmaya en uygundur? 


Al BU OM DV EV 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


Ana düşünce, paragrafın ele aldığı ve kanıtlamaya çalıştığı asıl düşüncedir. 


Ana düşünceyi anlamak için paragrafı iyi okuyalım ve anlatılanı kavrayalım. 


Kafamızda şu soruları soralım: 


“Paragrafa göre bu konudan hangi sonuç çıkarılabilir? 


Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?” 


KISAYOL 


e İlk cümleye ve son cümleye dikkat edelim! 


o Eğer bu soruda olduğu gibi numaralanmış cümleler varsa en 


genel olanını bulalım! 


-» Verilen paragrafta “Modern olmak” 


ve “çağdaşlık” tanımlanmıştır. 
Paragrafın bütününde bazı çelişkiler anlatılmıştır: 


yenilikçi x gelenekçi 

korkaklık x cesurluk 

çelişkili olma x kararlı olma 

kontrollü olma x boşvermiş olma 

girişkenlik x çekingenlik 
Zaten ilk cümlede “Modern olmak, çelişkilerle dolu bir hayat sürdürmek demektir.” 
cümlesi verilmiştir. GENEL bir yargıdır. 
Diğer cümleler, bu cümleyi açıklamaya çalışmaktan ibarettir. O zaman ana düşünce olmaya en uygun cümle “P” numaralı cümledir. 


i 


Paragrafta Anlam 
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Sektörü ne olursa olsun, başarılı yeni ürünler ve hizmetler, müşteriye sunulduktan sonra bir tüketim sirası takip eder. Ürünler veya hizmetler öncelikle işe yarasın yaramasın bir şeyin ilk sahibi olmayı seven insanlar diye tanımlanabilecek “yenilikçiler” tarafından satın alınır. Bu grubu defilelerde en önde oturanlar ve ekonomi veya teknoloji dergileri müdavimleri oluşturur. bu ürüne ya da hizmete ihtiyaçları bile yoktur; sadece sahip olmak isterler. “Hemen benimseyenler”, yani yeni bir ürün ya da hizmetten gerçek fayda sağlamayı ve diğer insanlardan ayrıcalıklı olmayı isteyenler grubu “yenilikçiler'in bir adım ardından gelir. Kendilerine fayda sağlayacak yeni bir ürün ya da hizmete ilk etapta sempati duymayan ama ürünü deneyip kendilerine üründen bahseden insanları gördüklerinde ürünün alıcıları arasına giren “erken ve geç çoğunluk” da “hemen benimseyenler"in açtığı yolu takip eder. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) “Yenilikçiler'in bazı ürünlere ihtiyacı dahi yoktur ama bu ürünleri çabucak elde etmek isterler. 

B) Bir ürüne gerçekten ihtiyacı olanlar, o üründen yarar gözetenler defilelerde en önde oturan ekonomi ve teknoloji dergileri müdavimlerinin bir adım arkalarından gelir. 

C) Her sektörde mutlaka bir tüketim sırası olur ve bu sırada belli bir takip sistemi vardır. 

D) Başarılı yeni ürün ve hizmetler toplumda belli bir sırayla tüketilir, takip edilen sıra da sırasıyla “yenilikçiler, erken ve geç çoğunluk, hemen benimseyenler” şeklindedir. 

E) “Hemen benimseyenler”, yeni ürün ve hizmetlere gerçekten ihtiyaç duyanlar grubudur. 


BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


e Bu bir “yardımcı düşünce” sorusudur. 
e Anadüşünceyi geliştiren, açıklayan fikirlere “yardımcı düşünce” adı verilir. 


e Bu parçada hangisine değinil- 


memiştir? soruları 

a : yardımcı 

Bu parçadan aşağıdakilerden düşünce hangisi çıkarılamaz? sörülarıdir. 


© 


üşünce 4 
A 


/TAna N 


Yardımcı a > Yardımcı 
Düşünce Düşünce 


e Seçeneklerde verilenlerden birisinden parça bahsetmez. Bu, yardımcı düşünce değildir ve hemen işaretlenmelidir. 


e Bu parçada verilen tüketim Sırası: 


1. Yenilikçiler 
2. Hemen benimseyenler 
3. Erken ve geç çoğunluk 


e Zaten son cümlede “erken ve geç çOğunluk”da “hemen benimseyenler'in açtığı yolu takip eder, derken bu sıranın 2 
ve 3. numaralarını verir. O zaman cevap “D” seçeneğidir. 


Cevap: D 
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() Gaston Bachelard, “Mekânın 

Poetikası'nda evi bir “mutluluk mekânı” 

olarak tarif eder. (Il) Yazar, düş kuran 

bir çocuk için evin koruyucu sınırlar oluşturduğundan, anıların ve düşlerin barınağı olduğundan söz eder. (lil) Evi tarif ederken de en çok da ışık imgesine başvurur. (IV) Penceredeki ışığı evin gözüne benzetir. (V) Evden uzak, yolda olduğumuz zamanlarda, özellikle tren yolculuklarında, biz de bu bağlantıyı kurmuşuzdur. (VI) Tren akşam vakti istasyon boyunca dizilmiş evlerin önünde durduğunda, ışıkları yanan ve perdeleri henüz örtülmemiş evlerin içine merakla bakarız. (VI) Dışarıda, karanlıktayızdır; evdeyse ışık vardır. (VII) Sofra hazırlanıyor veya birileri konuşuyordur. (IX) 

Kimseyi göremesek bile televizyonun 

odayı aydınlatan mavi ışığı evde bir 

hayatın sürüp gittiğini söyler bize 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) | ve lil numaralı cümlelerde nesnel anlatım söz konusudur. 

B) Vİ numaralı cümlede karşılaştırma vardır. 

G) IV numaralı cümlede “evin gözü” söz grubuyla evlerde ışığın olduğunu, buna bağlı olarak birilerinin yaşadığını yani “canlılık” olduğunu vurgulamak ister. 

D) N numaralı cümlede neden - sonuç ilgisi vardır. 

E) IX numaralı cümlede televizyonun mavi ışığının bile bize bir şeyler anlattığını belirtir. 
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Paragrafta Anlam 


e “Paragrafta analiz” sorusudur. Numaralanmış cümlelerle ilgili yorumlara ve ifadelere yer verilir. Bizden yanlış olanı bulmamız istenir. 

ÖNCE —> Seçenekleri okuyunuz. Seçeneği okuduktan sonra seçenekte istenen numaralı cümleyi okuyunuz. 


I ve lil > Nesneldir. Kişiden kişiye değişmez. Kime sorarsanız sorun yazar ilgili eserinde evi “mutluluk mekânı” olarak tarif eder ve en çok “ışık” imgesine başvurur. 


VI > “Dışarı" ile “ev” karşılaştırılır. 
/ / 
Karanlıktır. Işık vardır. 


IV > “Evin gözü” > Evde ışık vardır. 
Yani birileri yaşar. Canlılık vardır. 


IX > “Televizyonun mavi ışığı hayatın sürüp gittiğini anlatır. 


— Bize 


Il > “Neden - sonuç ilişkisi? yoktur. “-dığından” ibaresi vârdır ama neden - sonuç anlamı yoktur. 


e Seni sevdiğimden geldim. (Neden - so- i i 


nuç cümlesidir.) 
“Seni sevdiğim için geldim.” anla- 


mındadır. 


e Seni sevdiğimden söz ettim. (Neden - / 


sonuç cümlesi'DEĞİL.) 
Bahsedilen konu anlatılmıştır. Il. numara- 


li cümle de bu cümleye benzer. 


Cevap: D 


im 


Paragrafta Anlam 
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Doğu Asya ülkelerinde daha yaygın olan bu oyunda siyah ve beyaz taşları kullanan rakipler, birbirlerini çevreleyecek şekilde en geniş alanı hâkimiyet altına almaya çalışır. 


Başta Trevanian'ın Şibumi ve Nobel ödüllü Yasunari Kawabata'nın Go Ustası romanları ile Oscar ödüllü Akıl Oyunları filmi olmak üzere popüler kültürde de Go'nun izlerine rastlamak mümkün. 


Çin İmparatoru Yao'nun, oğlunun zekâsını geliştirmek üzere iki bin beş yüz yıl önce icat ettiği Go, iki kişilik ve zekâ ve strateji oyunudur. 


. İşte bu şekilde popüler kültürün izle- 


rine rastladığımız Go, bu şekilde hayatımızın her aşamasına yayıldı. 


Hâkimiyet altına almasının yanında santrançtan farklı olarak da üstünlük kurmak hedeflenir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? 


A)I 


Bi OM DV EV 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e “Paragraf Oluşturma” sorularında panik 


yapmayacağız. Önce ilk cümleyi belirleyeceğiz. İlk cümle, yani “giriş cümlesi” kendinden önce bir cümlenin varlığını hissettirmemelidir. “Bu, bu yüzden, çünkü ...” gibi ibareler yer almamalıdır. 

I > “Bu oyunda" ibaresi ilk cümle olmasına engeldir. 


Il > “Go" oyununun izlerinden bahseder. 
Oysa ilk önce “Go” oyunu hakkında bilgi verilmeliydi. 

I1 > OLABİLİR. 


IV > “İşte bu” ibaresi ilk cümle olmasına engeldir. 

V > Ayrı yazılan “da / de” ibaresi ilk cümle olmasını engeller. Çünkü kendinden önce bir cümle olduğunu bildirir. 


1-09) 


O zaman ilk cümle — ill 


di 
“hâkimiyet” “popüler kültür" sözü bu iki sözü bu iki cümleyi cümleyi birbirine birbirine bağlar. bağlar. 


Görüldüğü gibi baştan üçüncü cümle “y” numaralı cümledir. 
Cevap: E 
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Beslenmede en önemli öğün kahvaltıdır. 

Ne yazık ki en çok ihmal edilen de yine o oluyor. 


. Ancak çocuğunuz varsa bunların hiç- 


birine sığınmayın. 


. Kahvaltının atlanmasının nedenleri 


arasında erken kalkamama, servise yetişememe korkusu gibi mazeretleri saymak mümkün. 


Çünkü uzmanlarca kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda; konsantrasyon bozukluğu, algılama ve öğrenme güçlüğü, uyuklama veya gerginlik gibi belirtilerin ortaya çıktığı belirtiliyor. 

parçanın anlamlı bir bütün oluşdeğiştirmesi gerekmektedir? 


A) 
Cc) 


iL - IV B) 11-V 
1 - V D) V-V 
E) 1-1 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


35 


e “Paragrafta Yer Değiştirme" sorularında 


ilk önce anlamın değiştiği yeri bulmalıyız. Bu parçada “i - İl" sıkı sıkıya bağlıdır. Yalnız 1 numaralı cümleden sonra İli numaralı cümle gelemez. Çünkü “Bunların hiçbirine sığınmayın." diyen Ili numaralı cümle akışı bozuyor. Kendinden önceki cümlede (II) sığınılacak bir şeyden bahsedilmemiştir. 


“1” numaralı cümlenin bozduğundan emin olduk. Böylece iki seçeneğe düşürdük: 


A) N-IV 


B) 1i-V 


Bu aşamadan sonra deneyelim: 

IN ve IV numaralı cümleleri yer değiştirdiğimizde paragrafın “cuk” diye oturduğunu görebiliriz. Çünkü IV numaralı 

cümlede mazeretler var, ill numaralı 

cümlede de bunlara sığınmayın derken mazeretler kastediliyor. 

O zaman “li” ile “1IV'ü yer değiştirelim. 


Paragrafta Anlam 


| SORU TİPİ - 9 


(0) Nasreddin Hoca fıkralarında inceden inceye iğneleyen, uyaran, dikkat çeken, farkına vardıran bir taşlama ve eleştiri söz konusudur. ((I) Bu hususu niteleyebilecek en önemli kavram ironidir. 
(HI) Fıkralar, insanları güldürür ancak onlarda iğneleyen, acıtan böylece bilincin gözünü açan bir özellik de vardır. 
(IV) Nasreddin Hoca fıkralarını öncelikli olarak düşündürmeye ve eğitmeye yönelik metinler olarak görmek, onlardaki güldürü ögesini ikinci plana atmakla olacaktır. (V) Onlar, ancak mizah ve güldürü kültürü içinde bir değer taşıyabilir zira gülme ve şakalaşma toplumsal bir iletişim biçimi, bir zekâ ve karakter ifşasıdır. 


- PARAGRAFA GÖRE SORU-1. 


Nasreddin Hoca fıkralarıyla ilgili bilgi veren bu parçaya göre fıkralar; 


Il. eğitme, 

Il. hoşça vakit geçirme, 

IN. günlük hayatta bazı şeyleri fark ettirme 

gibi görevlerden hangilerini yerine 

getirir? 

A) Yalnız | B) ivelii CG)i,livelil 

D) Il ve iiİ E) Yalnız (NI 
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| PARAGRAFA GÖRE SORU - 2 


Verilen paragrafta ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Açıklama B) Betimleme 
C) Karşılaştırma OD) Tartışma 
E) Öyküleme 


ÇÖZÜM -SORU-1 


; 
i 


e “Çoklu Paragraf Soru" tipinde önce altta verilen iki ya da üç soruyu okuyalım ve paragrafta ne aradığımızı bilelim. Yani paragrafı bilinçli okuyalım!.. 

1. Fıkraların eğitici işlevi üzerinde durulur. 


UZ 
“eğitmeye yönelik” 
IN. Günlük hayatta bazı şeyleri fark ettirmesi üzerinde durulur. 
! 
“bilincin gözünü açan” 
O zaman — “| ve 111” 

Cevap: B 


ÇÖZÜM -SORU-2 


“Tartışma” 


e Paragrafı yazan, kişisel görüşlerini ifade etmiştir. özneldir. Kendisine göre fıkralar üzerinde görüş bildirerek okuyucuyu 


etkilemeye çalışır. 
Anlatım Biçimleri 


Açıklama Tartışma Öyküleme O . Betimleme Kuvvetli Cevabımız çeldirici 
— Bilgi verici — Genelde öznel 
— Öğretici — Okuyucunun kanılarını değiştirici 
Cevap: D 


Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 


Kısır bir döngüdür aşkın yazgısı. Hiç I 


bitmeyen aşkın, hiç tükenmeyen varsılıdır kum. Belki bu sefer olur diyenlerin varsılı. Bundandır ki 


en çok da kuma akrabadır aşk. 
Il 


Çöl bitmez tükenmez kumunu âşığa Lİ feda eder. Çöle düşen âşık, kırk gün kırk kere kuma bakar. Kırk gün kırk kere acı sesiyle su döker kuma. Kumun kendi-IV si kadar misafirdir çöle. Âşığın kederi, çöle dökülen bir muskadır artık. 
V 
Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. sözde benzetmeden yararlanılmıştir. 


B) Il. sözde karşılaştırma yapılmıştır. 

GC) IN. sözde imge kullanılmıştır. 

D) IV. sözde kinayeli söyleyişe başvurulmuştur. 


E) V. sözde somutlaştırmaya başvurulmuştur. 
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Bir okyanusun uçsuzluğunu andıran bir I 


boşluk yerleşmişti yüzüne. Gözlerini, 


yorgun bir yağmur damlasının camın Il 


gövdesine zikzaklar çizerek süzülüşü 


misali gökyüzünün avlusunda gezdirerek: - 


ni 

yere indirdi. oDudaklarının boşluğundan dökülen keskin sözcükleri 

IV avucunda sımsıkı tuttu ve umudunu hey- 

V 

besine doldurarak uzaklaştı. 
Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. sözde benzetmeden yararlanılmıştır. 


B) Il. sözde insandan doğaya aktarma vardır. 


C) ii. sözde somutlaştırma yapılmıştır. 


D) IV. sözde duyular arası aktarma yapılmıştır. 


E) V. sözde somutlaştırma yapılmıştır. 


Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 


3. 


Van Gölü'nün Nemrut 


l 
Dağı'na yaslamış, sosyolojik yapısı ve 


mimari dokusuyla tarihin en gör- 


sırtında, 


kemli yerleşim yerlerinden biri olan Il 


Ahlat, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının gururuyla ve tüm 
111 
haşmetiyle dimdik ayakta durmaya devam etmektedir. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun buram buram koktuğu bahar aylarında turistlerin akınıyla şenlenen yöre halkı, tatlı bakışlarıyla denilebi-IV lir ki biriz düşümüdür âdeta Ahlat'ın. 
V 
Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) 1. sözde sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır. 
B) Ii. sözde karşılaştırma yapılmıştır. 
C) İİİ. sözde insandan doğaya aktarma yapılmıştır. 
D) IV. sözde duyu aktarması vardır. 
E) V. sözde benzetme yapılmıştır. 


4. Yaşar 
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Kemal kimdir diye sorsalar. Çukurova'dır âdeta Yaşar Kemal. 
i 
Romanlarında ince eleyip sık dokuduğu ll 

betimlemeleriyle çiçeğinden börtü böceğine, suyundan ağır başlı dağlarına, 

11 
gece karasından en sıcak rengine kadar 

IV her şeyiyle Çukurova'ya aittir usta yazar. 
Öyle bir anlatmıştır ki Çukurova'yı, bugün bile taptaze gelir kulağa İnce Memed. 

V 

Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. sözde benzetme yapılmıştır. 
B) Il. sözde deyim kullanılmıştır. 


C) Iİ. sözde sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır. 


D) IV. sözde karşılaştırma yapılmıştır. 


E) V. sözde duyular arası aktarma vardır. 
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Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 


İlkbahar gelip oçattığında, Eymir 

Gölü'nün ziyaret vakti de gelip çatmış Odemektir Ankaralılar için. 

Özellikle yeşilin her tonunun maviyle 

buluştuğu, bisiklet tutkunlarının 

l sevinçlerini yüklenip turladığı, doğarl se verlerin bir an duraksamadan fotoğraf makinelerini alıp en güzel 
11 

manzarayı yakalamaya çalıştığı, Mogan Gölü'nün şırıl şırıl akan IV 

suyuyla kendinden eksiltip beslediği, gizli 

kalmış bir cennettir Eymir Gölü. 

V 

Bu parçada altı çizili sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) |. sözde, sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. 


B) II. sözde soyutlaştırmaya başvurulmuştur. 


C) II. sözde karşılaştırma yapılmıştır. 
D) IV. sözde yansımadan türemiş ikileme kullanılmıştır. 


E) V. sözde benzetmeye başvurulmuştur. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


— —ğ— a 


1. 


Son yıllarda piyasada kendine yer edinen sözde edebiyat dergilerinin ---- niteliksizleşmesi ile birlikte gelenek sahibi dergilerin gereken değeri görmediğini ve dergiciliğin yalnızca ---- kaygısıyla sürdürülmesi sebebiyle de toplumun edebiyat zevkinin ---- söylememiz yanlış olmaz sanırım. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) içeriklerinin / maddiyat / köreldiğini B) kapaklarının / menfaat / değiştiğini C) yazarlarının / estetik / törpülendiğini D) editörlerinin / kazanç / zenginleştiğini E) yayınlarının / çıkar / göz ardı edildiğini 


Edebiyat dergilerini -——- takip ediyor, dergilerdeki yazıları gece gündüz ---- okuyup aldığı notları öğrencileriyle paylaşarak onlara edebiyatı ----. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) günü gününe / usanmadan / sevdirmeye çalışıyor 

B) ara sıra / bir bir / öğretmek istiyor 

C) hiç aksatmadan / dikkatlice / aşılamayı düşünüyor 

D) ayda bir/ uzun uzadıya / zenginleştirmeye çalışıyor 

E) her hafta / ayrıntısıyla / renklendirmeye uğraşıyor 
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3. 


4. 


Ressam, izlediği doğa manzarasını sıradan insanlardan farklı olarak ----, bu manzarayı eserine aktarırken ---- süzgecinden geçirip tuvale aktarır ve bu yolla toplumun ---- değiştirerek onlara renkli dünyaların kapısını aralar. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) değerlendirir / imge dünyasının / sanata bakışını 

B) algılar / hayal dünyasının / bakış açısını 

C) seyreder / dünya görüşünün / hayatıni 

D) görür / duygu dünyasının / düşünce yapısını 

E) özümser / sanat anlayışının / görüş alanını 


Şair; dille ---- olan, şiirlerinde sözcüklere —-- anlamlar giydiren, okurun bu anlam —- kaldırılmasını sağlayan ve bu yolla okurunu kendi hayal dünyası içine davet eden sanat adamıdır. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 
A) sıkı fıkı / değişik / çeşitliliğini 

B) ilgili / farklı / duvarını 

G) içli dışlı / yeni / örtüsünü 

D) haşır neşir / sabit / perdesini 

E) bağı/çoklu/ katmanını 


j i i 
| 
i 
İ 


Boşluğa Uygun ifadeyi Yerleştirme 


Sanatçı, gelenekten ---- sonra uyurgezer bir hâlde -—-- topluma karışmalı ve ayağa kalkamayacağını düşündüğü anda, dile sarılıp ---- diye tabir ettiğimiz “o tepe”ye çıkarak kendine has üslubunu yakalamalıdır. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 
A) uzaklaştıktan / topallayarak / son 

B) beslendikten / düşe kalka / zirve 

C) koptuktan / sürünerek / doruk 

D) faydalandıktan / ağır aksak / başarı E) gövdelendikten / bata çıka / sanat 


Bugün teknolojik ilerlemenin yaratmış olduğu ---- hiza ---- ve bu gelişmelerin insan hayatını --—- etkilerini saymakla bitiremeyiz sanırım. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakiilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) müthiş / karşı koymak / düzenleyici 


B) şaşırtıcı / ayak uydurmak / kolaylaştırıci - 


C) sıra dışı / uyum sağlamak / sarsıcı D) olağanüstü / yaklaşmak / bozucu E) beklenmedik / direnmek / rahatlatıcı 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Yapılan araştırmalara göre, 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde -—- ve insanların --- olmaya başlayan kitap fuarları, kişi başına düşen kitap okuma sayısında ---- bir biçimde artış olmasını sağlamıştır. 
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) yaygınlaşan / ilgi odağı / gözle görülür 

B) genişleyen / uğrak yeri / ciddi 

C) popüler hâle gelen / kavşak noktası / elle tutulur 


D) yenilenen / buluşma yeri / somut E) güncellenen / eğlence yeri / şaşırtıcı 


Son yıllarda, dünya genelinde etkisini gösteren eğitim sistemindeki ilerlemeler ve bu ilerlemelerle birlikte gerçekleştirilen ---- değişiklikler ülkemizde de cevap bulmuş, öğretmen merkezli eğitim anlayışından öğrenci merkezli eğitim anlayışına doğru ciddi ---- gerçekleştirilmiş, bu doğrultuda öğretim teknik ve stratejilerinden öğretim ---- kadar öğrencinin merkeze alındığı bir anlayış benimsenmiştir. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) önemli / adımlar / alanlarına B) köklü / atılımlar / ortamlarına C) radikal / projeler / sınıflarına D) büyük / planlar / binalarına 

E) ciddi / yatırımlar / sahalarına 


Boşluğa Uygun İfadeyi Yerleştirme 


9. 


Genç şairler, Türk şiir geleneği hazinesine --—- ---- yoksun şiirler yazıyor ve Türk şiirinin gelecek kuşaklarına -—- bir edebiyat bırakıyor. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) kulak tıkıyor / anlamdan / niteliksiz B) kör kesiliyor / çeşitlilikten / temelsiz C) sırtını dönüyor / birikimden / içi boş D) önem vermiyor / sanattan / karamsar 


E) yönelmiyor / derinlikten / anlaşılmaz 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. Birçok eleştirmen, eleştiri sürecinde 


eserlerin gerçek değeri üzerinden ---- bir değerlendirme yapmak yerine, sanatçıların -——- tercihleri, dünya görüşü gibi ölçütleri esas alarak eserlerin gerçek değerini Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) bilimsel / özel / ihmal ediyor 

B) derli toplu / şahsi / unutuyor 

C) objektif / edebi / umursamıyor D) tarafsız / kişisel / göz ardı ediyor 


E) mantıklı / sanatsal / düşürüyor 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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim ve açıklaması birbirine uyma- 


maktadır? 


A) Ben konuşurken yüzüme anlamsız anlamsız bakıp tepki vermiyordu, belli ki afyonu henüz patlamamıştı. 

B) Korkudan ne yapacağını bilmiyordu, içi içine sığmıyordu. 

C) Adamın edepsizliğine dayanamayan kadın, ağzından baklayı çıkararak hoş olmayan sözler söyledi. 

D) Kadının giysileri arasında bir uyumsuzluk vardı, altı kaval üstü şişhaneydi. 

E) Artık pazardan alışveriş etmek de akıl işi değil, her şey ateş pahası. 


e Bir işi tamamlamadan, başka bir işe geçiyordu. 

© Başarılı olmak için her türlü zorluğu yenmek gerekiyordu. 


e Annesinin ölüm haberini alınca üzüntüden iki gün dışarı çıkmadı. 

e İstediği bölümü kazandığı haberini alınca sevinçten çılgına döndü. 


© Buikiadam kesin gizli saklı bir şeyler yapıyorlar. 

Bu cümlelerde aşağıdaki deyimlerden 

hangisinin açıklaması verilmemiştir? 


A) Dolap çevirmek 

B) Daldan dala atlamak 
C) Yüreğine ateş düşmek 
D) Etekleri tutuşmak 

E) Göğüs germek 


İM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 
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3. 


Aşağıdakilerin hangisinde cümlede geçen deyimle ayraç içinde verilen açıklama uygun değildir? 


A) Öğretmen “Bu hayatta huzura erebilmek için kimsenin size yardımcı olacağına inanmayın, kimseye güvenmeyin.” dedi. (Bel bağlamak) 

B) Hayalim olan bu evliliği yaptım fakat otuz yıldır çekmediğim sıkıntı kalmadı. (Burnundan fitil fitil gelmek) 


C) Kunduracı, gördüğü resmin ustalik alanı olmayan kısımlarıyla ilgili yorum yapmaya başlayınca, ressamin uyarısıyla karşılaştı. (Çizmeyi aşmak) 

D) Ders çalışıp çalışmadığını öğrenebilmek için gizlice kapına yaklaşıp içeriden gelen sesleri dinledim. (Kulak kesilmek) 


E) Merak ve heyecan içerisinde çocuğunun doğum haberini bekliyordu. 
(Dokuz doğurmak) 


--— deyimi, açıkça söylenmek istenen bir bilgi ya da sorunun uzun vakit söylenememesi durumlarında dayanamayıp nihayetinde bu bilgi ya da sorunu söyleyen insanlar için kullanılır. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? 


A) Ağzından bal damlamak 
B) Ağzı dili bağlanmak 

C) Ağzında bakla ıslanmamak 
D) Ağzının içine baktırmak 

E) Ağzından baklayı çıkarmak 


i i i 


Sözcük Grupları (Deyim - Atasözü) 


5. 


© O kadar uğraşın sonunda hiçbir şey elde edememişti. 


© Kadın, yüksek sesle hakaret etmeye başlayınca adamın hışmına uğradı. 


e Hırsız, el çabukluğuyla ve kimseye hissettirmeden kadının çantasını aşırdı. 


© Arabasını isteyince vermemek için akla mantığa uymayan bahaneler üretti. 

© Bana yalan söylediğin günden bu yana hayatımda çok şey değişti. 


Bu cümlelerde aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması verilmemiştir? 
A) Bam teline basmak 

B) İpe un sermek 

C) Avucunu yalamak 

D) Gözden çıkarmak 

E) Gözden sürmeyi çekmek - 
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen açıklama ile ayraç içindeki atasözü 


uyuşmamaktadır? 


A) 


Cc) 


D) 


E) 


Kişinin bütün düşündüğü şey, yaşaması için büyük değer taşıyan şeyi elde etmektir. (Açın gözü ekmek teknesinde olur.) 


Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun niteliğini kaybetmez. (Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.) 

Her şeyin değeri vardır; yapacağı iş, kullanacağı yer ayrıdır. Bir şeyin yerine, ona benziyor diye başka bir şey konulmaz. (Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.) 


Başkalarına yardım eden kişi, gün gelip yardıma muhtaç olduğunda zamanında yardım ettiği kişilerden zerre fayda görmez. (El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.) 


Toplum belli bir yönde ilerlerken sonuncu olanlar bu gidiş ters yön alırsa birinci olurlar. (Göç dönüşü topal eşek öne çıkar.) 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? 


A) 
B) 
C) 
D) 
E) 


Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 
Balık baştan kokar. , 
Denize düşen yılana sarılır. 
Adamın iyisi iş başında belli olur. 
Görünen köy kılavuz istemez. 
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e Bir konu üzerinde sonradan yetişen ama daha önce yetişmiş olanları geçenler vardır. 

© Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerektirdiği kaynakları eli altında bulundurmalıdır. 

e Kendisinden iş bitecek kişi, isterse olmayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur. 

© Gezip dolaştığı yerlerde kötü şeyler de bulunan kişi, kötü huylar ve zararlı bilgiler edinerek yerine döner. 

e Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük, büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur. 


Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması verilme- 


miştir? 

A) Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer. 

B) Çobanın gönlü olunca tekeden süt çıkarır. 

C) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir. 

D) Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. 


E) Çubuk kırılır, çıt der; kütük kırılır, küt der. 
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Yüzyıllar boyunca insanoğlu geçirdiği yaşantılar sonucunda önemli deneyimler edinmiştir. Bazen imkân dâhilinde görülebilen olay ya da durumların, belli yaşantılar sonucunda aslında tahmin edildiği gibi kolay olmadığı anlaşılır. 
Örneğin çaresiz kaldığımız zamanlarda sevdiklerimizin yanına yerleşme fikri mantıklı gelir. (İlk zamanlarda sorun olmasa da bir ailenin bütün ağırlığıyla başka bir aileye uzun süre yük olacağı düşünülemez. Bu ailenin bütçesi, böyle bir ağırlığı taşıyamayacağı gibi iki aile arasında çeşit çeşit anlaşmazlıklar da çıkar. 
Bu parçanın ana düşüncesine en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 
B) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur. 
C) Dağ, dağ üstüne olur; ev, ev üstüne olmaz. 
D) Dereyi, tepeyi sel bilir; iyiyi, kötüyü el bilir. 
E) Dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar olduktan sonra. 
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10. Aşağıdakilerin hangisinde açıklama ile ayraç içindeki atasözü birbiriyle 


uyuşmamaktadır? 


A) 


6) 


D) 


E) 


Ele geçmeyen yararlanılamayan güzel şeyin hiç değeri yoktur. 
(Dağdaki kekliğin bini bir paraya.) 
Çevresi ile ilişkisi yok sanılan kişi ve nesnelerin ilişkilerle yüklü olduğu unutulmamalıdır. (Dağları 1ssız sanma, körleri gözsüz sanma.) 

Bir kimseye ödünç verilen şeyin o kimsece iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır. (Emanet eşeğin yuları gevşek olur.) 


Buyurucu durumunda olanların yaptığı yanlışlık hoş görülür, buyruk altındakilerin yaptığı yanlışlık suç sayılır. 
(Hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza.) 


Hilekâr satıcı, hiç kimsenin kuşkulanmasına olanak bulunmayan hileler yapar. (Hile ile iş gören, mihnet ile can verir.) 
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Sözün Anlamı 


Avcılar tarafından vurulan kuş, ormanlık alanda ansızın yere düşüp gözden kayboldu. 


İkinci dönem, hastalıklarla boğuştuğum için notlarım hayli düştü. 


. Son zamanlarda saygısız davranış- 


ları nedeniyle gözümden düştü. 


. Ekonomik kriz nedeniyle patron çalı- 


şanların gündeliklerini yarı yarıya düşürdü. 

Zayıtlayınca geçen yıl aldığım pantolon artık üzerimden düşmeye başladı. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “düşmek” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 


A)I. velli. 


B)iivelVv. O)l.veV. 


D)il velli. oOEŞİL ve iv. 
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2. 


V. 


Doktorun verdiği ilaç, günlerdir çektiğim baş ağrısını kesti. 


Babam, bahçedeki kuruyan ağacı yakmak için kesmek zorunda kaldı. 


. Üç yıldır aldığımız yardımı herhangi 


bir açıklama yapmadan kestiler. 


. İlçedeki altyapı çalışması nedeniyle 


gün boyu elekirikleri kestiler. 


Annem mutfakta akşam yemeği için patatesleri kesiyor 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “kesmek” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 


A)I. ve lil. 


LULU 


IV. 


V. 


B) 1. ve IV. O)li. veli. 
D)iiivelv. E)i.vevV. 


Bu yıl soğuk havalar köydeki bütün hayvanları kırdı. 

Hükümet vermiş olduğu teklif fiyatını son anda kırdı. 

İş makinesi, köyün yakınındaki kayaları durmadan kırıyordu. 
Arkadaşımın sert sözleri beni son derece kırdı. 

Çalıştığım şirket, işçilerin maaşlarını acımasızca kırdı. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “kırmak” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 


A). veli. 


B)i.velV. Oil veli. 


D) Ii. ve IV. EYİ ve V. 


Sözün Anlamı 


4. |. Heykeltıraş, tunçtan hazırladığı kalıbı dökerek eserini tamamladı. 


II. Kadın, maşrapadaki kaynar suyu farkında olmadan çocuğunun başına döktü. 

IN. Binanın temelini sağlamlaştırmak için fazladan beton döküldü. 

IV. Sonbahar gelince koruluktaki ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. 

V. Ramazan ayında lokma dökmek beni her zaman geçmişe götürür. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde 

kullanılan “dökmek” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 


A) veli o B)I.velli. C) lil. ve IV. 
D)ilveV. EYİ. veV. 
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i. Trafik kazası sonucunda o aileden bir tek bu çocuk kaldı. 

Ii. Patlamanın verdiği şokla adam uzun süre oturduğu sandalyede kaldı. 

NI. Çocuğunun sınıfta kaldığını öğrenen baba, üzüntüden ağlamaklı oldu. 

IV. Eksikleri tamamlayamazsam otelde kalmaya devam ederim. 

V. Otobüsün geldiğini görmeyince kadın durakta öylece kaldı. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde 

kullanılan “kalmak” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 


A) veli. B)iivelV. Gj)il.velli. 
D)i.velVv. E)ii.veV. 
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Cümlede Anlam Yakınlığı 


İçinde bulunduğumuz dünyanın şartları elverdiği ölçüde mevcudiyetinin hakikati- ne ermek isteyen, bu uğurda çabalayan, yeri geldiğinde canından olan insan için elindeki son güçtür belki de kitap. 
ca bu cümleyle aynı doğrultudadır? 


A) İnsan, varlığını sorgulamaya başladığı günden bu yana birçok kitap kaleme almıştır. 


B) Hakikate ulaşmak, ancak kendi şartlarını yaratan insanların ulaşabileceği bir mertebedir. 

C) Kitap; insanın yaşadığı koşullar içinde kendi varlığının realitesine ulaşmasında önemli bir yoldur diyebiliriz. 


D) İnsanın varlığının en son aşaması, okuduğu kitapları kendisiyle birlikte geleceğe ulaştırmasında yatar. 


E) Varlığın ispatlanması sürecinde insanoğlunun sürekli bir arayış içerisinde olması onu diğer canlılardan ayıran en önemli güçtür. 


2. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


Dünyanın neresinde olursa olsun çeviri; eskimiş, aşınmış yollarda sıkışıp kalmış dil ve edebiyatın önündeki ufuksuzluk sorununun bertaraf edilmesinin, fikir ve hissiyat bakımından geliştirilmesinin yollarından biridir. 

ca bu cümleyle aynı doğrultudadır? 


A) Evrensel manada çıkmaz sokaklarda kalan edebiyatların ve dillerin, içine düştükleri dar kafalılık hastalığından kurtarılmasında, düşünce ve duygu dünyasının o zenginleştirilmesinde önemli bir güzergâhtır tercüme. 


B) En eski dönemlerden beri edebiyat, çeviri vasıtasıyla dilin olanaklarını kullanıp toplumların fikri ve hissi yönelimlerini zenginleştirerek ifade eden bir sanat dalıdır. 


C) Bütün dünya edebiyatlarında çeviri; dillerin alışveriş hâline girmesini, bu yolla dilin kendi tarihsel gelişimini sürdürmesini ve insanların düşünce ve duygu dünyasını ileriye taşıması- nın en güzel yoludur. 


D) İnsanoğlu, edebi bir dile sahip olmaya başladığı günden bu yana çeviri yoluyla dünya edebiyatının klasik eserlerini dillerine aktarmış, böylece duygu ve düşünce dünyasını beslemeye başlamıştır. 


E) Çevirmen, bir eseri kendi diline aktarirken referans aldığı eseri özüne sadık kalmadan olduğu gibi aktarırsa toplumun anlayışı, fikri ve hissi dünyası zenginleşemez. 


Gümlede Anlam Yakınlığı 


3. 


Dışsal mutluluk kaynakları, insanın erişim alanı içinde olmadığından güvenilmez, kuşkulu, sallantılı ve hatta kısa ömürlüdür. 

ca bu cümleyle aynı doğrultudadır? 


A) İnsanın harici yollarla edindiği mutluluklar, kendi kontrol ağı içinde olmadığından devamlılığı şüphelidir ve çabuk tükenir. 


B) Dışarıdan gelen mutluluklar, insanın ulaşabileceği bir alan içinde olabildiği müddetçe bir ömür toplumla sağlıklı bir iletişim kurabilir. 


GC) Mutluluk, insanın kendi doğasından gelen ve erişebildiği insanlarla paylaşıldıkça güvenilir bir süreklilik arz eden kuşkulu bir hazdır. 

D) İnsan, sosyal ilişkilerinde güvenilir iletişim kurdukça kendisinden kaynaklı mutluluk kaynağı da dışa doğru bir eğilim gösterir ve güven verir. 


E) Mutluluk ve güven, insanın kendi erişim alanı içinde olduğu sürece insan, kuşkudan ve güvensizlikten uzak uzun bir ömür sürdürür. 
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4. 


Bütün budalaların başına gelen en büyük bela, fikirlerle ilgilenmemeleri ve. can sıkıntısından kurtulmak için sürekli gerçekliklere ihtiyaç duymalarıdır. 
ca bu cümleyle aynı doğrultudadır? 


A) Fikirden ve gerçeklikten habersiz bir şekilde yaşayan insanların en büyük korkusu, tehlikelerle yüzleşecek cesaretlerinin olmamasıdır. 


B) Düşünce üretmekten yoksun ve hayatın tekdüzeliğinden sıyrılmak isteyen ahmakların, içinden çıkılması güç durumlardan kurtulamamalarının sebebi, hakikate bel bağlamalarıdır. 


C) Gerçekliğe ulaşma kaygısı; insanların sıkıcı, fikirden yoksun, sıradan bir hayat yaşamalarının ve çıkmaza saplanıp kalmalarının en önemli faktörüdür. 


D) Budala insanların en önemli ilgi alanlarının gerçeklik olması, onların fikirlerle ilgilenip sıkıntı içinde bir ömür yaşamalarına sebep olur. 


E) Düşünce eyleminden uzak kalan budalalar, gerçeklik peşinde koşmak gibi beyhude bir çabanın peşine düşerler. 
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Gümlede Anlam Yakanlığı 


İnsanlar, bütün zamanların en iyisi olanı okumak yerine hep en yeninin ve popüler olanın peşine düştüklerinden yazarlar, kendi dönemlerinde egemen olan fikirlerin dar alanına sıkışıp kalırlar. 
ca bu cümleyle aynı doğrultudadır? 


A) İyi yazarlar, eserlerini meydana getirirken geniş okuyucu kitlelerine hitap eden güncel eserler ortaya koydukça okunurlar ve popüler olurlar. 


B) Okurların, zamana meydan okuyan nitelikli eserlerden ziyade herkesçe tanınan güncel eserlere rağbet etmesi, yazarların zamanlarının hâkim düşünce kalıplarının içine hapsolup kalmasına yol açar. 


GC) Kendi döneminde ve gelecekte çok okunmak isteyen yazarlar, eserlerini kaleme alma sürecinde geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmelidir. 


D) Eserlerini dönemin güncel konularına ve popüler okuyucu kitlesine göre tasarlamayan yazarlar, kendi dönemlerine egemen olamazlar. 


E) Tüm zamanlara meydan okumak isteyen yazarlar, eserlerini oluştururken tüm zamanların en çok okunan eserlerinden beslenerek çok okunanlar vitrininde yer alabilirler. 
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Bir edebi eser, toplumdaki örülü duvarları yıkamıyorsa ve toplumun, o duvarların ardındaki kanıksanmış yanlışları görmesini sağlamıyorsa ne işe yarar? 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenlere en yakındır? 


A) Toplumdaki ön yargıları ortadan kaldırmak ve yerleşik hataları düzeltmek bir yazarın temel amacı olmalıdır. 

B) Bir yazar, ortaya koyduğu yapıtla toplumdaki yerleşik edebiyat geleneğini değiştirmeli ve toplumu yeni edebi zevklerle tanıştırmalıdır. 

C) Bir edebi eserin asıl görevi, huzur içinde yaşayan toplumu kargaşaya sürükleyerek onları düşündürmeye sevk etmesidir. 


D) Sanatçının en önemli niteliklerinin başında, kullandığı üslup ile yeni estetik hazlar uyandırmak ve özgün olabilmek gelir. 


E) Mevcut düzeni ve hakikati değiştirmek isteyen yazar, çetrefilli bir yoldan gittiğini bilmelidir. 
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Gümlede Anlam Yakınlığı 


7. Bir yazarın, ortaya koyacağı eseri değerli kılan en önemli özellik, kahramanlarını özenle seçmesi ve yeri geldiğinde kahramanlarını halkın arasına karıştırarak onların dilinden konuşturmasıdır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenlere en yakındır? 


A) Bir eser, toplumun yaşantısına renk 
| katmalı ve toplumu kurmaca dünya- 
| nın sınırlarına taşımalıdır. 


B) Bir sanatçının yaratmış olduğu yapıt, 
| toplumun sesine kulak verdiği ve 
| anlattıklarında toplumun kendisini 
bulduğu ölçüde önemlidir. 


C) Bir yazarın vücuda getireceği eserin değeri, toplumun gelenek ve göreneklerine yer vermesiyle ölçülür. 


D) Sanatçı, kahramanlarının üslubunu ele aldığı insanların yöresel şivesine göre belirlemelidir. 


E) Bir romanın niteliğini belirleyen en önemli kıstas, içinde bulunduğu sosyal hayatın sorunlarına çözüm üretmesidir. 
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Sözün Cümleye Kattığı Anlam 


Kendilerini toplumun aynası gören yazarlar, içinden çıktıkları toplumda cereyan eden sorunları tespit edip reçete sunmak gibi bir görev yüklerler kalemlerine. Bu yüzden, eserlerini kaleme alma sürecinde içinden çıktığı toplumda ortaya çıkan tüm sorunları bir bilim insanı titizliğiyle cımbızlamasını bilirler. Topladığı verileri kaleme alma aşamasına geldiğinde ise işler biraz değişir. Yazar her ne kadar topluma ayna olma sürecinde bir bilim insanı hassasiyeti gösterse de kendisinin bir sanatçı olduğunun bilinciyle gerçeği bükerek kâğıda dökmesi gerektiğinin de farkındadır. 

sinde vardır? 


A) Yaşadığı toplumun bir parçası olan bilim insanları, gerçekleştirdikleri buluşları toplumun faydasına yönelik kullanmalıdır. 

B) İnsanlık tarihinin küresel çöküşünü yaşadığımız bu süreçte, sorumluluk bilinciyle hareket eden aydınların olması toplumun yüreğine su serpiyor. 


G) Kitlelerin çatışması sorunsalı üzerine eğilen kimi şairler; hakikate, kendi kurmaca dünyalarında yeniden biçim verebilmelidir. 

D) Teknolojinin gelişmesi, bireyselliği ön plana çıkarırken toplumsal kopmaları da objektif bir bakışla gözler önüne seriyor. 


E) Yabancılaşma sorununa çözüm üretmek isteyen kimi araştırmacılar, yazmaya toplumsal ilişkileri göz önünde bulundurarak başlamalıdır. 
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2. 


Birçok yazar, romanlarını kaleme alma sürecinde kendi yaratmış olduğu kurmaca dünyanın gerçekliği içerisinde kalmasını ister kahramanlarının. Bu yüzden yazma sürecinde kalemiyle kahramanlara söz dinlettirmesi ve kahramanların, bu kurmaca dünyaya biat etmesi için elinden geleni yaparlar. 
Fakat unutmamak gerekir ki oyun içinde oyun oynayan kahramanların serüvenidir edebiyat dünyası. 

sinde vardır? 


A) Güngör Dilmen, Canl Maymun Lokantası adlı oyununda içinde yaşadığımız dünyayı, uyumsuz özelliklere sahip karakterler üzerinden eleştirmiştir. 

B) Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan'da Ömer'in Macide'ye olan aşkı üzerinden, bireyin kendi kötü alışkanlıklarından kurtulamaması çatışmasını ele almıştır. 


C) Ahmet Mithat Efendi, romanlarında kurmaca dünya ile kendi dünyası arasında bir sınır çizememiştir. 


D) Yaşar Kemal, İnce Memed adlı romanında İnce Memed üzerinden Çukurova köylüsünün yaşadığı yoksulluğu ve zulmü tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermiştir. 


E) Shakespeare'in trajedilerindeki başarısının sırı, karakterlerin kurgulanmış olan evrende özgürce dolaşıp kendi trajedilerini sergilemelerinde saklıdır. 


Sözün Cümleye Kattığı Anlam 


3. 


İyi bir öğretmen, öğretme kabiliyetine sahip olmalıdır. Bilgiye sahip olmakla birlikte var olan bilgiyi öğrencisinin öğreneceği şekilde açıp açıklama becerisi- ne sahip olmalıdır. Sevgisiyle öğrencisine boyun eğdirip onu gitmek istediği yere ulaştırmalıdır. Kısacası öğretmen, öğrencisinin yeteneğini öngörerek belli bir düzen içinde başarı basamaklarını çıkmasını ve başarıya giden yolda kendi devrimini yapması için öğrencisine yol olmalıdır. 

sinde vardır? 


A) İnsan, yaşamı boyunca sürekli kendisiyle yüzleşme korkusu nedeniyle birçok hayalinden mahrum kalmıştır. 


B) Toplumsal değerler, sosyal ilişkilerde uygulanmadıkça toplumdaki çürüme kendisini değişime uğratarak devam edecektir. 


C) Sadece geçmişten beslenmek yeterli değildir; sanatçı, toplumu yönlendirebilmeli ve ayrıca toplumun algılayabileceği açıklıkta eserler ortaya koyma yeteneğine sahip olmalıdır. 

D) İyi bir romanın içinde bulunduğu çağı atlayıp geleceğe uzanması, evrensel bir öngörüye sahip olmasından geçer. 

E) İyi bir ressam, görünenin dışında toplumun dünyasında dibe çökmüş hayalleri ortaya çıkarmayı başarabilmelidir. 
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4. 


Bir insan çok büyük bir bilgi yığınına sahip olabilir. Fakat sahip olduğu bu bilgi yığını üzerine düşünmemişse ve bu bilgi yığınını gerektiği gibi işlememişse üzerine uzun uzadıya düşünülmüş çok daha küçük bir bilgi miktarından daha kıymetsizdir. Dolayısıyla edindiği bilgi yığınları üzerine düşünmeyen, bu bilgi yığınlarını işlemeyen bir insanın alacalı bulacalı bir düşünce biçimine sahip olması, kaçınılmaz bir sondur. 

sinde vardır? 


A) Filozoflar, ürettikleri fikirlerin de üzerine düşünen ve yeni bilgiler üreten zihinsel bir yelpazeye sahiptir. 

B) Kuramlar, bir olgunun sürekli olarak doğrulanmış sistemli, derli toplu bir düşünce sistemidir. 


C) Bazı düşünce adamları; belli bir çizgide hareket etmemiş, dağınık ve karmaşık bir dünya görüşüne sahip olmuşlardır. 

D) Felsefi bilgiler, kendi içinde tutarlı bir bütünlük taşıyan sistemli ve tutarlı bilgilerdir. 

E) Bir insan, bilmediği bir şeyi evirip çeviremez, bu yüzden önce bildiği şey üzerine düşünmelidir. 
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Kimi eleştirmenler, eleştiri sürecinde tarafsızlıklarını kaybetmektedir. Sürecin hemen başında yazarların dünya görüşü, etnik kimliği gibi tercihlerinden ötürü eleştiri yön değiştirmekte ve böylelikle esere karşı ön yargılı bir tavır takınmaktadırlar. Dolayısıyla burada eser değil, yazarın kendisi eleştirilmektedir. 
Kısacası eleştirmenler, akıllarını umurlarının uzağına terk etmekle edebiyat dünyasına büyük zararlar vermektedirler. 
sinde vardır? 


A) Bazı yazarlar, romanlarında kahramanlarının mantığın sınırlarına aldırış etmeden masal dünyasında dolaşmalarını ister. 


B) Usta ressamlar, sanat değeri yüksek eserlerini, zihinsel bir kavrayışla duygu dünyalarında demlendirerek ortaya koymuşlardır. 


C) Bilim insanları, buluşlarıyla insanlığa faydalı olmanın peşindeyken bazen faydanın ötesinde büyük zararlara sebep olarak aklın sınırlarını zorlamaktadırlar. 


D) Kimi şairler, şiirde anlam aranması- nın bir insanın aklını yitirmesinden başka bir şey olmadığını savunurlar. 

E) Sanatçı, zihnine sadık kalarak ürettiği eserlerde, gerçeği farklı biçimleriyle ortaya koyabilmelidir. 


Sözün Cümleye Kattığı Anlam 
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6. Şiir yazmak, öyle basite indirgenecek bir 


uğraş değildir. Şair olmak, her şeyden önce bir dil işçiliğidir. Şair, dilin bütün olanaklarını zorlayıp kendi zamanına kadar kullanılmamış yeni anlamları keşfedebilmelidir. Şiir yazarken kalbinin suyuna kardığı sözcükleri birer birer giydirip dile zenginlik katabilmeli ve böylelikle okurunu alışılmadık sözcüklerle tanıştırabilmelidir. 

sinde vardır? 


A) Seyyidhan Kömürcü, Dünya Lekesi adlı şiir kitabında iç sesini duygu süzgecinden geçirerek sözcük dağarcığı konusunda ezberleri bozmaktadır. 

B) Şükrü Erbaş, Örtü adlı şirinde dilin imkânlarını öyle bir zorlar ki suyu yakarak umutsuzluğu yüreğimize bir gece gibi örter. 

C) Birkan Keskin, Kim Bağışlayacak Beni adlı şiir kitabında milat olabilecek farklı söyleyişlerle şiirini, hayatımızın odak noktasına taşır. 


D) Cahit Zarifoğlu, Korku ve Yakarış adlı şiir kitabıyla farklı duyguları, yepyeni imajlarla tanıdık kılmıştır. 

E) İlhan Berk, Delta ve Çocuk adlı şiir kitabında imge yaratmada o kadar ustadır ki okur, ister istemez kendisini hiç olmadığı bir dünyada bulur. 
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Sözün Gümleye Kattığı Anlam 


7. 


Yazmak eylemi, tarihin en eski zamanlarından bugüne dek insanoğlunun acılarını, felaketlerini, ızdıraplarını; sevinçlerini, hayallerini ve umutlarını kimi zaman unutturan kimi zaman da diri tutan bir eylemdir. Yüzyıllardan bu yana yaşanılan sayısız tecrübeden beslenen insanoğlu, birçok önemli roman ve öykü kaleme almıştır. İşte bu eserler arasında geleceğe uzanan kimi önemli romanlar, öyküler vardır ki aradan yüzyıllar da geçse bugün hâlâ ayna görevi üstlenen ve toplumun özüne dokunup kendisine yerleşmesini sağlayan bir köprü görevi görmeye devam etmektedir. 

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye sinde vardır? 


A) Yaşar Kemal'in romanları, yerleşik hayata geçişte kültürel değerlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çukurova köylüsünün genlerini yarına kodlayan eşsiz bir hazinedir. 


B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında Kurtuluş Savaşı yılları Anadolu insanının kederlerini, yoksulluğunu ve varlık mücadelesini ne kadar zor şartlarda verdiğini gerçekçi bir biçimde dile getirebilmiştir. 

GC) Namık Kemal, . eserleriyle Türk edebiyatına vatan, millet, hürriyet, adalet gibi kavramları sokarak Türk toplumunun hayatında radikal değişikliklere vesile olmuştur. 


D) Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı köyden kente göçen ve küçük burjuvazi dünyası karşısında tutunamayan Anadolu insanının dramını alaycı bir üslupla dile getirmiş bir başyapıttır. 

E) Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanı, hayal - gerçek arasında hayalleriyle yaşayan ve yolun sonunda beklentilerin boşa çıkmasıyla acı gerçeklerle yüzleşen insanların dramını ele almıştır. 


u 
< li 
© 
İ 
© 
£ a u p—| 
E ui p| 
ZE 
E 
£ 
R z 
< ö 
0) 
I z z 
Li m u 
£ 
G 
< 
£ a u zi 
T ui pr) 
z zi 
E z 
< ö 
(0) 
IT z z ij faj uu 
<< 
E 
G6 
Z i 
& u pi 
KE 
Li 
J 
4 
RP 
£ 
R z 
< ö 
(e) 
- z z üi m u 
£ fan 
G i 
£ m 
101) 
p| fe bi pori z 
Eg z 
< 
O 
O z z ui m 
. 
z e 
Go 
Zİ 
< n u 
-a 
Tr ui a pa g pi 
< çö 
(9) 
I z z 
Li m 


8. Yazarlar arasında, toplumcu gerçekçi 


yazarların, seslendiği kitlelere karşı daha büyük sorumlulukları vardır. Toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumda baş gösteren sorunları gözlemleyip kendi dünya görüşü süzgecinden geçirdiği düşüncelerini kâğıda dökerek bir eser vücuda getirir ve toplumdan cımbızladıklarını somut bir gerçeklik hâlinde tekrar topluma sunar. Kısacası toplumcu gerçekçi yazarlar, bir edebi metin vücuda getirirken fantastik yazarlar gibi anlatımda yol kenarı cambazhanelerine uğramazlar. 
sinde vardır? 


A) Bilim insanları, uzun çalışmalar sonucunda ortaya koydukları yeni buluşlarla toplumun sorunlarını çözme noktasında önemli işlere imza atmaktadırlar. 


B) Eleştirmenler arasında, nesnel eleştiri alanında değerlendirme yapan eleştirmenler, kişisel yargılara varmaktan kaçınarak tarafsız bir tavır takınmalıdır. 


C) Realist yazarlar, eserlerine konu ettikleri sosyolojik vakaları sıra dışı ve büyülü ifadelere başvurmadan olduğu gibi aktararak sosyal hayata ayna tutmuşlardır. 


D) Tiyatro, Türk edebiyatında belli dönemlerde önemini yitirse de toplumun gelişmesinde bir köprü görevi üstlenmeye ve eğlencelerin en faydalısı olmaya devam etmektedir. 


E) Absürt tiyatro yazarları, insanların ruhsal durumunu yansıtarak onların çelişkilerini ve karşıtlıklarını sahneye uyarlamışlar ve bu sayede seyirciyi tedirgin ederek düşünmeye zorlamışlardır. 
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Sözün Gümleye Kattığı Anlam 


Bugün zevkle okuduğumuz ve kendimizi bulmakta sıkıntı yaşamadığımız yazarlar, sadece kullandıkları üslup ve seçtikleri konularla değil aynı zamanda öngörüleriyle de edebiyat dünyasında yerlerini sağlama almayı başarabilmiştir. Bizleri gerek geçmişin tozlu yollarında gezdirmesi, gerek bugünün tozpembe hayallerinden kurtulmamızı reçetelendirmesi bu yazarların bugün neden bu kadar değerli olduklarının altında yatan gerçeklerdir. 
Fakat en önemlisi, bu yazarların ayakları uzun yollara dayanıklı bir ruha sahip eserler ortaya koymalarında yatar asıl değerleri. 

sinde vardır? 


A) Franz Kafka'nın bugün değerini hâlâ korumasının en önemli sebebi, romanlarıyla yüzyıllar sonrasını görüp evrensel tespitlerde bulunmasıdır. 


B) Varoluşçuluk akımının en önemli temsilcilerinden Albert Camus, insan yaşamında rastlanılan yıkıcı gerçekleri ortaya koyarak insanların bu gerçeklerle yüzleşmesini sağlamıştır. 

C) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Suç ve Ceza romanında toplumdaki hastalıklı insan ilişkilerini sarsıcı bir biçimde ortaya koyarak toplumsal bir bilinç yaratmaya çalışmıştır. 

D) Tolstoy Savaş ve Barış romanında önemli tarihi olayların yaşandığı dönemi tarif etmek için ciddi tarihi araştırmalar yapmış ve dönemin gerçeklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 


E) Emile Zola, Germinal romanında madencilerin yoksulluk içerisindeki varoluş mücadelesini tüm gerçekliği ile ortaya koymuş ve dünyadaki madencilerin sorunlarına ışık tutmuştur. 
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10. İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca birçok top- 


lumsal çöküş yaşamış ve bu çöküşlerin yaratmış olduğu yıkıntıların altında kalarak büyük krizler yaşamıştır. Bu yıkıntıların yaratmış olduğu kaotik ortamın çetrefilli sürecini atlatmak da kolay olmamıştır. Özellikle Il. Dünya Savaşı'nın o vahşi ortamında topluma tercüman olan realist yazarlar, toplumsal darboğazların yaşandığı bir süreçte çıkmaz sokaklarda çaresizce sıkışıp kalan toplumlara bir dönemeç olmayı başarabilmiştir. 

sinde vardır? 


A) Bugün değerini hâlâ koruyan yazarlar, halkının en zor zamanlarında halkına omuz vermeyi ve eserleriyle yol göstermeyi başarabilenlerdir. 

B) Kimi roman yazarları, dünü bugünü ve yarını bir paydada buluşturarak toplumların bilincinde bir farkındalık yaratmaya çalışmıştır. 


C) Eleştirmenlerin en önemli sorumluluğu, kendi dönemlerinde yazılan eserlerin değerlerini ortaya koyarak toplumun edebiyat zevkinin oluşması bağlamında yol gösterici bir anlayışa sahip olmasıdır. 


D) Oyun yazarları, kaleme aldıkları oyunların metinlerini oluşturma sürecinde estetik kaygının yanı sira toplumsal faydayı da gözetmek gibi bir sorumluluğa sahiptir. 


E) Toplumların güncel sorunlarına değinmeyen kimi yazarlar, bugünün dar sınırlarında yaşamaktan kurtulamamıştır. 


Gümle Analizi 
2. 


(I) Etik ve ahlak kavramları toplumsal yaşamın her alanında gittikçe artan sıklıkla kullanılmaya ve yaşamın her boyutunda etkili olmaya başlayan iki kavramdır. (Ii) Bu kavramların doğru ve yerinde kullanılması araştırmaların, yorumların, sentez ve analizlerin isabetli olmasını sağlayacaktır. (III) Birbirleri ile iç içe geçmiş bütün kavramlarda olduğu gibi etik ve ahlak kavramları da zaman zaman yanlış kullanılmaktadır. (IV) Felsefe bilmeden etik hakkında fikir yürütmek olanaklı olmadığı gibi artık etik sahibi olunmadan felsefe bilimine katkıda bulunmak da olası değildir. (V) Bütün bilim dallarının felsefeyle yakın ilişkisi bulunmakta ve böylece felsefe; bilimlerin kesiştiği bir kavşakta ve disiplinler arası bir konumda bulunmaktadır. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede, etik ve ahlak kavramlarıyla ilgili aşamalı bir durumdan bahsedilmiştir. 


B) II. cümlede, etik ve ahlak kavramlarının doğru kullanılmasının bilimsel süreçlere etkisinden bahsedilmiştir. 


C) Ili. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır. 


D) IV. cümlede, etik ve felsefe kavramlarının karşılıklı ilişkisinden söz edilmiştir. 

E) V. cümlede, disiplinler arası ilişkinin felsefenin varlığına bağlandığından söz edilmiştir. 
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(Iİ) Türk edebiyatında son iki asırda görülen çeşitlilik ve hız karşısında akademik anlamda araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin de seyri değişmiştir. 
(11) Tarihi bütünlük de kaybolmaya yüz tuttuğundan geleneksel edebi birikim ile yeni terim, kavram veya tanımların karşılaştırılması ve yeni terkiplere ulaşılması problemi ortaya çıkmıştır. (ll) Bu problemin farkında olan akademisyenlerden Doç. Dr. Mehmet Önal, daha önce yayımladığı En Uzun Asrın Hikâyesi-Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım adlı eserinde edebiyatın tanımından, bir sanat ve bilim olarak edebiyattan, bilimsel ölçütlerin edebiyata nasıl uygulanabileceğine kadar birçok meseleyi tartışmıştır. (IV) Özellikle “edebi değer” kavramı etrafında teklif ettiği ölçütler, akademisyenlerin edebi kavramları, konuları veya metinleri değerlendirirken “objektif metoda” daha fazla yaklaşabilmelerini sağlayabilecek ölçütlerdir. (V) Yazar, Edebiyat ve İletişim adlı kitabında bu iki kavram arasındaki müşterekleri irdelemiş, 2011'de yayımladığı Edebi İfade başlıklı kitabı ile En Uzun Asrın Hikâyesi'nde başlık açtığı bu konuyu ayrı bir çalışma hâline getirmişti. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, Türk edebiyatında görülen değişikliklerin, akademik süreçlerin farklı bir mecraya kaymasına etkisinden söz edilmiştir. 


B) Il. cümlede, tarihi bütünlüğün bozulmasının başka sorunların ortaya çıkmasına etkisinden bahsedilmiştir. 


C) INI. cümlede, alıntı yapılarak Mehmet Onal'ın eserinde hangi konulardan bahsettiğinden söz edilmiştir. 


D) IV. cümlede, önerdiği kıstaslarla akademisyenlerin değerlendirme sürecinde objektif metodu uygulayabilmesinin yararlarından bahsedilmiştir. 


E) V. cümlede, edebiyat ve iletişim kavramlarının ortaklıkları üzerinde durulduğundan söz edilmiştir. 
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(0) Sanat, insanoğlunun kendini ifade etme ve dünyayı şekillendirmesidir âdeta. 
(11) Mısır, Antik Çağ'da en görkemli sanat eserlerini ortaya koyan medeniyetlerdendir. (111) Özellikle plastik sanatların geliştiği bu dönemde Firavun ve Tanrıları vasıfları, işlev alanları ve egemenlikleriyle tasvir edebilmek için inanılmaz boyutlarda yapılan heykellere rastlamaktayız. (IV) Neolitik Dönem'de karşımıza çıkan duvar resimleri Mısır uygarlığında daha da geliştirilmiş; hiyeroglifler, boyutlu insan ve cisim resimleriyle görkemli hâle getirilmiştir. (V) Bununla birlikte Mısır sanatında zengin bir ikonografyaya rastlanmaktadır. Başında güneşi taşıyan Hathor Tanrıçası, doğan güneşin tanrısı Khepri'ye ait olan Skarabeus böceği gibi. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, tanımlamaya başvurulmuştur. 
B) II. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır. 


C) IIl. cümlede, neden - sonuç ilişkisinden yararlanılmıştır. 

D) IV. cümlede, duvar resimlerinin gelişiminden bahsedilmiştir. 


E) V. cümlede örneklendirmeden yararlanılmıştır. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(0 Sümer ve Asurluların eserleri günümüzde hâlâ mevcuttur ve en az Mısır sanatı kadar göz kamaştırıcıdır. (ll) İştar kapısından da görüldüğü üzere hayvan motifleri ki bunların arasında aslan, yabani hayvanlar, boğa ve ejderhalar en tercih edilenlerdir. (II) Şehirleri, âdeta antik anakent görünümünde olup kralları mutlak iktidar sahibi ve saltanatlarını büyük ve ihtişamlı saraylarla ilan etmekteydiler. (IV) Bu sarayların girişlerinde Mısır'daki “sfenks"lere benzer hayvan gövdesiyle kralın başı birleştirilmiş heykeller bulunmaktaydı ve bu heykeller, saltanatın sahibini yüceltmek için güçlü hayvanların unsurlarını taşımaktaydı. (V) Duvar kabartmaları, çoğu zaman av sahneleri, saygı sahneleri ve savaş sahnelerini barındırmaktaydı. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır. 

B) Il. cümlede, örneklendirmeden yararlanılmıştır. 

GC) Ili. cümlede, benzetme sanatından yararlanılmıştır. 

D) IV. cümlede, neden - sonuç İlişkisi kurulmuştur. 

E) V. cümlede, duvar kabartmalarının içeriğinden bahsedilmiştir. 
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(0) Güzel sanatların amacı, doğa bilimleri ve kültür bilimlerinden farklıdır. Sanat öğretmez, sezdirir, hissettirir, çağrıştırır; kendine özgü düşündürme, hatırlatma biçimleri vardır. (Il) Sanatın tanımı yapılamaz. Çünkü insanlığın var olduğu dönemden beri varlığını sürdürmesine rağmen, sanat etkinliği henüz tamamlanmamış ve kalıplaşmamıştır. (111) Öyleyse sanat her an değişen, genişleyen bir insan etkinliğidir denilebilir. (IV) Söz konusu etkinlikte, insanın kendisine özgü tüm yetenekleriyle varlıkları ve olayları; duygu, hayal dünyası ve aklıyla değerlendirmesi sonucunda ortaya koyduğu sanat eseri, bir okyanustaki inci tanesini andırır. (V) Sanat, “Mevcut malzemeden bir düzen ve şekle yükselme hamlesidir.” 
ifadesi sanatta hayal gücü ve yaratıcı yeteneğin kullanıldığını belirtir. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) cümlede, karşılaştırma yoluyla sanatın işlevlerinden bahsedilmiştir. 


B) İl. cümlede, devam eden bir süreçten söz edilmektedir. 


C) Ili. cümlede, tanımlamadan yararlanılmıştır. 


D) IV. cümlede, benzetme yapılmıştır. 


E) V. cümlede, dolaylı anlatıma başvurulmuştur. 
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6. 


(0) Tiyatro, tüm sanat dallarını içinde barındırır. Tiyatro; başta resim, müzik olmak üzere birçok alanda öğrencinin kendisini fark etmesine olanak sağlayan bir sanat dalıdır. (11) Tiyatro, herhangi bir didaktizme kaçmadan gençlerimize bu dünyayı, bütün karmaşasıyla ve çözümleriyle gösterme, bir çeşit dünyayı okuma fırsatı verir. (III) Tiyatroda bir sinema ve dizide olduğu gibi starlar yoktur, herkes eşit bir düzlemde karşısına çıkar seyircinin; bu da kolektif bir sorumluluk bilinci üzerinden gençlere demokratik bir bakış açısı kazandırır. (IV) Bunu fark eden eğitim kurumları, tiyatroyu önemseyip tiyatro çalışmalarına yer vermekle kalmayıp tiyatro buluşmaları ve tiyatro şenlikleri de düzenliyor. (V) Ancak okul dışına çıktığımızda özellikle Belediye Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları gibi ödenekli tiyatrolar hemen hemen her kentte Çocuk Tiyatrosu birimlerini kurmalarına rağmen Gençlik Tiyatrosu ile ilgili birimlere önem vermemektedirler. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) I. cümlede, tiyatro sanatının tanımı yapılmıştır. 


B) Il. cümlede, tiyatronun gençler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmiştir. 

C) II. cümlede, karşılaştırma yapılmıştir. 


D) IV. cümlede, bütün okullarda tiyatro ile ilgili etkinliklere yer verildiğinden bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede, genel bir eksiklikten bahsedilmiştir. 
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(1) Attila İlhan, 1954'te yayımladığı Sisler Bulvarı kitabıyla birlikte toplumcu özden çok bireysel duygulanımları öne alan şiirlere ağırlık verir. (I0) Şiir yazmanın düzyazıdan “ciddi ve içten farkları” olduğunu belirterek imgeyi öne çıkarır ancak imgenin asla tek başına amaç olamayacağını savunarak li. Yenicilerden kendisini özenle ayrı tutar. (lll) Şiirdeki bu tutum değişikliğinin sinyallerini 1951'den itibaren Pazar Postası, Kaynak, Seçilmiş Hikâyeler ve Ufuklar gibi birçok dergide çıkan yazılarında dile getirir. (IV) Attila İlhan'ın bu yazıları, Ankara'da bir grup gencin çıkardığı Mavi dergisi tarafından benimsenir ve destek görür. (V) İmge temeline dayalı özcü ve toplumsal sanatı savunan Attila İlhan, toplumculuktan yozlaştırdıkları bir sanat tutumuyla imgeyi şiirden atmak isteyen Garipçilerin şiiri bir söz oyununa ve tekerleme yavanlığına düşürdüklerini savunarak imge karşısındaki tutumlarına itiraz etmiştir. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, Attila İlhan'ın şiir anlayışındaki değişiklikten bahsedilmiştir. 


B) Ii. cümlede, II. Yenicilerden ayrı bir çizgide olmasının sebebini açıklamıştır. 

GC) IN. cümlede, sayıp dökmelere yer verilmiştir. 

D) IV. cümlede, Mavi dergisinin Attila İlhan'ın şiirlerini yayımladığı belirtilmiştir. 

E) V. cümlede, Garipçilere karşı durmasının açıklamasını yapmıştır. 
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(0 Birinci Dünya Savaşı'nın bütün değer yargılarını sarstığı bir umutsuzluk ortamında doğan gerçeküstücülük, kapitalist Batı medeniyetinin biçimlendirdiği mantık, ahlak, sanat, estetik, toplum düzeni gibi değerlere başkaldırarak dünyaya yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen bir düşünce akımıdır. (10) Andre Breton, 1924'te “Gerçeküstücülük Bildirisi” ile düşüncenin nesnel çatışması, hayalin sınırsız gücü ve o zamana kadar ihmal edilmiş bazı çağrışım biçimleri gibi konular üzerinden gerçeküstücülüğün felsefi ve eleştirel hedeflerini ortaya koymuştur. (lil) Rimbaud'un “hayatı değiştirmek” parolasını benimseyen gerçeküstücüler, sanatta mutlak başkaldırıyı bir dogma hâline getirmişlerdir. (IV) İmgede, aralarında mantıksal bir ilişki bulunmayan iki gerçeğin rastlantısal yakınlaşmasından ortaya çıkan bir güzellik aramışlardır. 
(V) Şiirsel imgenin ve güzelliğin temeli 


, olarak gördükleri bu arayışla birbirinden 


uzak iki gerçeğin bir araya getirilmesiyle alışılagelmiş çağrışım mekanizmasını ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Ii. cümlede, yerleşik sosyal düzen ve değerlere karşı çıkılarak yeni bir düzen getirmeye çalışıldığından söz edilmiştir. 

B) Ii. cümlede, Andre Breton'un gerçeküstücülüğün ortaya çıkış amaçlarından bahsettiğine değinilmiştir. 

C) Ii. cümlede, gerçeküstücülerin sanatta değişmez, sorgulanamaz gerçekleri benimsediklerinden söz edilmiştir. 

D) IV. cümlede, akla uygun olmayan gerçeklerin tesadüfi birlikteliğine dayanan imgesel bir güzelliğin peşinde olduklarından söz edilmiştir. 

E) V. cümlede, iki gerçeğin bir araya getirilmesiyle, sıradanlık üzerine bina edilmiş çağrışım anlayışını yıkarak şiirsel imge ve güzelliğe ulaşmaya çalıştıklarından bahsedilmiştir. 


i 
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9g. 


(0) Bir şair, dille içli dışlı olmadığı ve dili bütün olanaklarıyla eğip bükmediği sürece geleceğe uzanamaz. (li) Şair, dilin bu olanaklarını kullanarak topluma karışmalı, ara sokaklara kadar inmeli ve en az bir karıncanın azmi kadar toplumun sesi olma çabasına girmelidir. (111) Bu toplumsal görevi yerine getirirken de bayağılaşmamaya dikkat etmeli, toplumsal yansımaları eserine işlerken şiirini estetikle harmanlamalıdır. (IV) Çünkü şair, toplumsal duyarlılığını yerine getirirken aynı zamanda toplumun sanatsal yönünü de zenginleştiren bir dil işçisidir. 
(V) Şairin amacı, salt dil işçiliği yapmak değildir. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede, mecazlı ifadeler kullanı!- mıştır. 


B) Il. cümlede, karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 


GC) II. cümlede, bir öneride bulunulmuştur. 


D) IV. cümlede, tanımlama yapılmıştır. 


E) V. cümlede, bir koşuldan bahsedilmiştir. 
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10. (1) Modernizm, pek çok edebiyat tarih- 


çisine göre 1880'lerin sonlarından başlayarak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verişine kadar sürmüş bir zaman dilimini kapsayan özel bir dönemdir. (11) Modem şiir, gelenekten kopuşu sağlamak için çıkmış, sanat dalları ve edebiyatta yenilikçi deyişler, olağan dışı sunum teknikleri ve yepyeni söyleme biçimleriyle yaratma etkinliğine yeni bir soluk kazandırmış bir sanat akımıdır. 
(Ji) Modern şiirin anlamı örtmek, gizlemek istediği konusunda edebiyat eleştirmenlerinin çoğu görüş birliği içindedir. 
((V) Modern şiirin anlam kapalılığından kaynaklanan okurla mesafeli durma özelliği, şiirimizde İkinci Yeni hareketinin en çok eleştirilen yönlerinden biri olmuştur. 
(VW) “Modem şiiri 'modern' yapan öge, şairin dünyaya gösterdiği organik tepkidir.” diyen İsmet Özel, İkinci Yeni'nin doğrudan doğruya şairin yaradılışından aldığı güçle dünyaya yönelttiği sorunun bir gereği olarak ortaya çıktığının bir türlü anlaşılamadığını savunmaktadır. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, tanımlamaya başvurulmuştur. 

B) Il. cümlede neden - sonuç ilişkisinden yararlanılmıştır. 

C) II. cümlede, belli bir zümrenin modem şiir hakkındaki düşüncesi belirtilmiştir. 

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

E) V. cümlede, yararlanılmıştır. 


tanık göstermeden 
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11. (1) Hisar şiirinin önde gelen temsilcile- 


rinden biri olan Mustafa Necati Karaer, şiir yazmaya halk edebiyatı ürünlerinden ilham alarak başlamış ve zamanla geleneğin sağlam temelleri üzerinde özgün bir üsluba ulaşmıştır. (11) Gençlik dönemi ürünlerini, halk şiiri tarzında vermesine rağmen giderek geçmişle günümüzü kaynaştıran bir şiir anlayışına ulaşarak özgün bir kompozisyon vücuda getirmiştir. (IN) Çocukluğu “Kerem ile Aslı”, “Aşık Garip”, "Billur Köşk” gibi halk hikâyelerinin okunduğu, masalların anlatıldığı, koşma ve türkülerin söylendiği bir çevrede geçen Mustafa Necati, hayal dünyası zengin bir şairdir. (IV) Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını böyle bir “hikâye ve masal atmosferinde geçiren sanatçı, edebi kişiliğinin oluşumunda bu zengin ve köklü kaynaktan yararlanmasını bilmiştir. (V) Böylelikle kendi özgün üslubunu yaratan sanatçı, zengin hayal dünyasının bir dışavurumu olarak sevgili ve zaman etrafında geliştirdiği imgelerle yalnız Hisar grubu içinde değil, Cumhuriyet Dönemi şiirimiz içinde de özel bir yer edinmiştir. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Ii. cümlede, sanatçının şiirlerinde beslendiği kaynak ve anlatımı hakkında bilgi verilmiştir. 


B) N. cümlede, gelenek ve geleceği harmanlayarak kendine has bir şiir tarzı oluşturduğundan bahsedilmiştir. 


C) il. cümlede, hayal dünyasının zengin olmasını, çocukluk döneminde anlattığı halk hikâyeleri ve masallara borçlu olduğundan bahsedilmiştir. 


D) IV. cümlede, sanatçının hayal dünyasını zenginleştiren unsurlardan bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede oluşturmuş olduğu şiir anlayışıyla ve üslubuyla mensup olduğu hareketin de ötesinde kendine ait bir yere sahip olduğundan söz edilmiştir. 
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12. (0) İnsanın diğer canlılardan farklı olarak 


en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile doğuştan olmayan ve kendi dışından elde edebileceği bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. (il) İnsan hayatta kalabilmek için elbette doğru ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilmelidir. 
(1) İnsanın bu uğurda ulaştığı edinimleri yaşadığı toplumdaki diğer insanlara aktarmak gibi içinde bulunduğu hayat ortamının ona yüklemiş olduğu kaçınılmaz bir sorumluluğu vardır. (IV) Bu sorumluluğun yerine getirilmesi yolunda “sözlü dil” insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. (V) İsmet Özel'e göre “İyinin, doğrunun ve güzelin ne olduğu ve insanların bu bilgiye nasıl ulaşacağının anlatılması ihtiyacında sözlü dil yetersiz kalmakta ve bu noktada bir 'üst dil? olan şiir dilinin devreye girmesi zorunlu hâle gelmektedir.” 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede, karşılaştırma yapılarak insanın esas gereksinimlerini karşılayabilmek için dışsal bir bilgiyi eldeetmesi gerektiğinden söz edilmiştir. 

B) İl. cümlede, insanın yaşayabilmesi için bazı gereklilikleri yerine getirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 


C) Ili. cümlede, insanın deneyimlerini kendisi dışında başkalarına nakletmek gibi bir görevi olduğundan bahsedilmiştir. 

D) MW. cümlede, “sözlü dil'in insan hayatında yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğundan söz edilmiştir. 


E) V. cümlede, tanık gösterme yoluyla bilgiye ulaşma yolundaki ihtiyacın şiir diliyle giderilebileceğinden söz edilmiştir. 
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13. (0) Bugünün insanı dumanla haberleşen, 


resimlerle anlaşan atalarından farklı olarak dünyayı evine, hatta parmaklarının ucuna taşıyan teknolojik bir devrin içinde yaşamaktadır. (II) Matbaanın icadıyla başlayan kültürel anlamdaki kitleselleşme, televizyon ile gerçek hüviyetini kazanmıştır. (IN) Televizyonun, eğitimli eğitimsiz herkesin başköşeye oturttuğu güncel bir haber alma kaynağı, boş zaman değerlendirme aracı olmasının ötesinde, meydana getirdiği toplumsal gündemlerle bilinç endüstrisinin en güçlü silahı konumundadır. (IV) Kitle iletişim araçlarının en güçlü neferi olan televizyon, gümüş tepsilerde bireyin önüne sunulduğu bu dünyada, her tür toplumsal dinamiği sunmaktadır. (V) Ancak televizyorı bu sunumu gerçekleştirirken kendi doğası gereği bilgiyi deformasyona uğra- 


- tabilmekte ya da bir buğday tanesi gibi 


öğütebilmektedir. 

Yukarıdaki paragrafta 'numaralandı- verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) i cümlede, karşılaştırma yoluyla insanın geçirdiği gelişim sürecinden bahsedilmiştir. 

B) Il. cümlede, küresel anlamda kültürel alışverişin esas kimliğini televizyon ile kazandığından söz edilmiştir. 

C) Ili. cümlede, televizyonun işlevlerinden bahsedilmekle birlikte insan şuuruna etkisinden söz edilmiştir. 


D) IV. cümlede, benzetme yoluyla televizyonun kitleler üzerindeki olumlu özelliklerinden bahsedilmiştir. 


E) V. cümlede, televizyonun bilgi aktarma görevini gerçekleştirirken bilgiyi bozarak ve değişime uğratarak verdiğinden söz edilmiştir. 
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14. () Gülün Adı adlı romanında Umberto 


Eco, XIV. yüzyılda yaşanan bir. kilise tartışmasını anlatmaktadır. (10) Eco'nun hikâyesi bir kurgu olmasına rağmen dini otoritenin yeni iletişim teknolojilerine çelişkili duygularla baktıkları iddiasını çeşitli deliller sunarak ortaya koymaktadır. (Il) Örneğin, 1501'de matbaanın Tanrı inancını zayıtlatacağı kehanetinde bulunulması, Amerika'daki roman edebiyatının Hristiyanlık değerlerini tahrip ettiği gerekçesiyle romanları tütün ve alkol ile aynı kategoride değerlendirmesi gibi asılsız iddialar ortaya atılmıştır. (IV) Sonrasında ise radyo, zihinleri kontrol etme gücüne sahip olduğu düşüncesiyle eleştirilmiştir. (V) Bu da gösteriyor ki her ne kadar kitaplar, süreli yayınlar, televizyon ve İnternet cemaatlerce dini yaymak için kullanılsa da bunların potansiyel zararlarından hâlâ korkulmaktadır. 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Ii. cümlede, eserin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. 

B) il. cümlede, yanlış bir tutumun kanıtlarla çürütüldüğünden bahsedilmiştir. 


C) Ii. cümlede, neden - sonuç ilişkisi kurulmuştur. 


D) IV. cümlede, amaç - sonuç ilişkisi vardır. 


E) V. cümlede, saptama yapılmıştır. 


Gümle Analizi 


15. (0) Mehmet Kaplan, ülkemizde edebi- 


yatın bir bilim dalı hâline gelmesinde etkili olan, Türk edebiyatına hem araştırmaları ve eserleriyle hem de yetiştirdiği öğrencileriyle hizmet eden; ömrünü bilime, sanata, edebiyat ve kültüre adayan örnek bilim ve kültür adamıdır. 
(1) Yaşadığı dönem ve hayat hikâyesi göz önüne alındığında sahasında en güçlü ve en etkili bir bilim insanı oluş serüveni son derece ilgi çekicidir. (111) O, Anadolu'nun savaş sonrası tükenmişliklerini, çok zor şartlar ve imkânsızlıkları içinde, karınca misali çalışkanlıkla, sabır ve iradeyle bir aydının doğuşunu şahsi macerasıyla örneklendirir. (IV) Onun hayatı, bütün imkânsızlıklara rağmen, bu imkânsızlıklar bahane göstermeden azim ve sebatla çalışarak başarıya ulaşmasının hikâyesidir. (V) Kaplan'ın bu zorlu mücadelesini, çalışma tarzını, şahsiyetinin şekillenme sürecini, hayatını etkileyen olay, kişi ya 'da mekânları; mektuplarında, hatıralarında, kendisiyle yapılan mülakatlarda, öğrencilerinin ve dostlarının tanıklıklarında bulmak mümkündür. 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, tanımlama yapılmıştır. 

B) Il. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır. 

C) IN. cümlede, benzetme yapılmıştır. 

D) IV. cümlede, karşı çıkılan bir durum dile getirilmiştir. 

E) V. cümlede, sayıp dökmelere yer verilmiştir. 


-İ TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


NlimA—, 


Cümlede Anlam İlişkileri: Karşılaştırma, Öneri, Tahmin, Olasılık, Tanım, Saptama 


() Necati Cumalı; romanları, öyküleri ve şiirlerinin yanında birçok oyun yazmış, üretken bir yazardır. (11) Cumalı'nın oyun yazarlığı hazırlık ve olgunluk olmak üzere iki dönemde incelenebilir. (111) Arayış içinde olduğu hazırlık döneminde, oyunları bazı teknik kusurlar içerirken olgunluk döneminde teknik bakımdan sağlam oyunlar yazmıştır. (IV) Hazırlık dönemi oyunlarında, olgunluk dönemi oyunlarına göre içeriği önemsemiş estetik dengeyi göz ardı etmiştir. (V) Bununla birlikte hazırlık dönemi oyunlarında tiyatro sanatına pek uymayan uzun repliklere yer vermiştir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? 


Ajiveli oOB)i.velil. G)il ve iV. 
D)ii.velV. E)i. veV. 
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2. 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 


A) Ahmet Haşim'in, sembolizm etkisinde yazdığı şiirleri hepimizi edebiyata sımsıkı bağladı. 

B) Orhan Veli Kanık, Garip hareketi ile birlikte Türk şiirine yeni bir bakış kazandırmış ve kendisinden sonraki şiir anlayışını büyük ölçüde etkilemiştir. 

C) Tevfik Fikret Sis şiirinde |. 
Abdülhamit'e olan nefretini İstanbul üzerinden dile getirerek Yahya Kemal'in eleştirilerinin hedefi olmuştur. 


D) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Beş Şehir adlı denemesi, tarihi bilgiden, gezi rehberinden ve bir şehir coğrafyasından öte daha çok his, sanat, estetik ile yoğrulmuş kültürel bir yapıttır. 

E) MinalUrgan, Bir Dinozorun Anıları adlı eserinde, Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne Türk edebiyatının ve toplumunun geçirdiği değişimi ayrıntısıyla ortaya koymuştur. 


(1) İyi bir şair, her şeyden önce kendisinden önceki birikimden yararlanandır. (11) Çünkü o, siradan insanlardan farklı olarak daha içli dışlıdır şiir dünyası ve dil ile. (11) Yani ortaya koyduğu yaratının her dizesini, her sözcüğünü topluma sunmak gibi bir sorumluluğa sahiptir. (IV) Bir düzyazı yazarı, eserinin ilerleyen sürecinde daha önceden hangi sözcükleri, hangi cümleleri kullanmış olduğunu unutabilir. (V) Fakat bir şair için bu kabul edilebilir bir durum değildir, ne kadar zaman geçerse geçsin şair, yaratılarında kullandığı dili hafızasına kopyalayan bir dil işçisidir. 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olasılık” söz konusudur? 


AL BL ON. DM. EV. 


bi 


Cümlede Anlam İlişkileri: Karşılaştırma, Üneri, Tahmin, Olasılık, Tanım, Saptama 


Sınavı kazanamadığını say, başka planların var mı? 


Önümüzdeki kış teyzemler de bizimle birlikte Uludağ'a gelebilir. 

. Bugünün genç şairleri, birkaç imge ve sembol yarattıklarında iyi bir şair olduklarını sanıyorlar. 

. Aydın, parçası olduğu toplum darboğaza düştüğünde entellerden farklı olarak topluma yol gösterendir. 
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi 


yoktur? 
A) Varsayım 
C) Olasılık 


B) Küçümseme 
D) Tanım 
E) Azımsama 


(0) Şair, dili bütün olanaklarıyla kullanıp sözcüklere istediği anlamı giydirendir. (li) Bu nedenle şair olmak isteyen gençlere, dile hâkim olmalarını, bununla birlikte hayal dünyalarını zenginleştirmelerini tavsiye etmekte fayda görüyorum. (lll) Aynı zamanda geçmişten beslenmeyi taklit etmekle karıştırmayıp kendi özgün kalemini yaratabilendir şair. 
(IV) Geçmişten beslenip aldıklarını kendi dünya görüşü, hayal ve duygu dünyasıyla yoğurarak özgün bir üslup yaratamayan şairler, bir kar tanesi gibi eriyip yok olmaya mahkümdurlar. (V) Özellikle bugünün genç şairleri, geçmişten beslenmeyi taklit ile karıştırarak tarihi bir hataya düşmektedirler. 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde tanım yapılmıştır? 


A)i.velli. O B)ii vellii oOC)İL ve İV. 
D)ili.velVv. EŞ. veV. 
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6. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri yapılmıştır? 


A) Okul hayatının sadece ders çalışmaktan ibaret olduğu düşüncesini gençlere aşılamaktan geri durmalıyız. 

B) Varlık dergisinin bu ay yer verdiği genç şairler, Türk şiirini çok iyi yerlere taşıyacak. 

C) Karşında iki seçenek var, biri çok çalışmaktan geçiyor, diğeri ise rahat bir hayattan; ilk seçenekte yorulursun ama sonra aydınlığa çıkarsın. 

D) Görünüşe göre Türk şiiri önümüzdeki yirmi yıl boyunca da düştüğü bataklıktan kurtulamayacak. 


E) Hiçbir Yaşar Kemal romanı yoktur ki Çukurova insanından, pamuğundan, toprağından, börtü böceğinden bahsetmesin. 


(0) Son zaman eleştirmenlerine bakılacak olursa gelecekte eleştiri alanında daha da kötüye gideceğiz. (Ii) Bunu edebiyat dergilerinde okuyup araştırdığım eleştiri yazılarına dayanarak söylüyorum. (111) Eleştirmenlerin çoğu, eleştiri kıstaslarından ziyade yazarların dünya görüşü, inancı, kimliği üzerinden bir değerlendirme yapmaktadır. (IV) Bu da gösteriyor ki nitelikli eleştirmenle birlikte değerli ve nitelikli eserleri okuyan okurların sayısında da azalma yaşanacaktır. (V) Kısacası eleştirmenlerin ortaya koymuş olduğu bu tavır ister istemez okurların hangi eserlere yöneleceğini de etkilemektedir. 
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde tahmin söz konusudur? 


A) i. veli. 
D) İL ve İli. 


B)ivelV. Cji.veV. 
E) IV. ve V. 


Gümlede Anlam İlişkileri: Karşılaştırma, Üneri, Talımin, Olasılık, Tanım, Saptama 


8. 


Ii. Küresel ısınma ile ilgili bu kadar çok bilimsel çalışma yapıldığına göre dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. 

Il. Sanırım bugünün genç yazarları, taklit etme huylarından ötürü on yıl sonrasında bile tanınmayacaklar. 


IN. Savaş ortamı göstergelerine bakılırsa önümüzdeki bir yıl için Türk lirası değer kaybetmeye devam edebilir. 


IV. Romanlarının birçok dile çevrilmiş olması, Murathan Mungan'ın çok iyi bir yazar olduğunu gösterir. 


V. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanları, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu insanının yaşadığı sıkıntıları yansıtır. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 

çıkarım söz konusudur? 


A) Li. veli. 
D) HI. ve İV. 


B) I.ve iv. O)il veli. 
E) IV. veV. 


| o Hayatımda o kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki artık kendimden başka kimseden bir beklenti içerisinde olmayı düşünmüyorum. 


li. En kötü ihtimalle yapmış olduğun organizasyonun tüm ihtişamına rağmen senin evlilik teklifini kabul etmediğini düşünelim. 

IN. Türk şiirinin önemli şairlerinden Ahmet Haşim en az Batılı sembolistler kadar değerli şiirler kaleme almıştır. 


IV. Final sınavları çok zor olacak, sen yine de elinden gelenin en iyisini yapmalısin. 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi 


yoktur? 


A) Öz eleştiri B) Karşılaştırma 


C) Varsayım D) Uyarı 


E) Olasılık 
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10. 


11. 


(0) Son zamanlarda okurlar çok satılan popüler kitaplara yöneliyor, kitapların değerini nitelikleri değil, vitrinde ne kadar kaldığı belirliyor. (Il) Bu durum ise eleştirmenlerin nesnel kriterlere göre eleştiri yapmamasından kaynaklanıyor. 
(III) Hâlihazırda okumayan bir toplum olduğumuzdan eleştirmenlerin bu taraflı değerlendirmelerine itimat ediyor ve tercihlerimizi bu yönde yapıyoruz. (IV) Yapılan araştırmalara göre kitap okumaya ayırdığımız süre günde sadece bir dakika, bu da okumaya önem vermediğimizi destekliyor. (V) Yapılması gerekenlerin başında eleştirmenlerin nesnel kriterlere sadık kalarak eleştiri yapması geliyor. 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde saptama yapılmıştır? 


A)i.velii B)i.velVv. CO)i.vevV. 
D)il velV. E)NL veV. 


(0) Hayatın zorlu yollarında kaybolmuş insanlara bir çıkış yolu olması umuduyla yazdım bu kitabı. (Il) Kahramanlarım da bu insanların yaşamını temsil edecek karakteristik özelliklere göre gövdelendi. 
(ii) Okuyanların kendilerini bulabilmesi içinde bu insanların günlük hayatta kullandıkları ifadeleri, deyimleri bolca kullandım. (IV) Fakat son zamanlarda hayatimda yaşadığım çalkantılı dönemler eseri istediğim gibi yazmamı engelledi. 
(V) Özellikle yayınevi sorun çıkardığından kitabımın okurların eline ulaşması da uzun zaman aldı. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç - sonuç ilişkisi vardır? 


A)I. veli. 
D) Il. ve V. 


B) 1. veli, C)I. ve iv. 
E) IV. veV. 


Cümlede Anlam İlişkileri: Karşılaştırma, Öneri, Tahmin, Olasılık, Tanım, Saptama 
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12. 


13. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam ilişkisine göre ötekilerden farklıdır? 


A) Bu son kuşak şairler, yayımladıkları bildiride Türk şiirini girdiği çıkmazdan kurtarmak için ortaya çıktıklarını ifade etmektedirler. 


B) Toplum olarak çok kitap okumadığımızdan sosyal ilişkilerde de nasıl davranmamız gerektiği konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz. 


C) Ülke ekonomisinin sürekli cari açık vermesi, dolaylı da olsa aile yaşamıni da olumsuz etkilemektedir. 


D) Her gün gece geç saatlere kadar çalıştığından ailesine gereken zamanı bir türlü ayıramıyordu. 


E) Adam, çocuğuna kızıp tokat attığı için yıllar geçse de kendisini bir türlü affedemiyordu. 


(1) Yaşar Kemal, İnce Memed romanında Çukurova köylüsünün ağalık sistemi karşısında dramını anlatmıştır. (11) Dört ciltten oluşan eser, bugüne kadar en çok okunan romanlar arasındaki yerini korumayı bilmiştir. (Ili) Roman, İnce Memed'in Abdi Ağa'ya başkaldırması ve bu başkaldırının diğer zalim ağalara da uzanması çatışması üzerine kurulmuştur. (IV) Romanda yazar, kahramanlarını Çukurova'nın yöresel ifadeleriyle konuşturmuş ve sık sık ağıtlardan yararlanmıştır. (V) Anlatımında seçtiği bu yol ve kullanmış olduğu ifadelerdeki ustalığı, onun dil konusunda ne kadar yetkin bir yazar olduğunun en önemli kanıtıdır. 
hangisinde kişisel düşüncelere yer verilmiştir? 


AYI 


B) 1. 


ON. DV. EV. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


14. 


15. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri söz konusudur? 


A) Gençlik yıllarında insanlara çok güvenip beklenti içinde olmamın duygusal manada bana ne kadar çok zarar verdiğini yeni yeni anlıyorum. 


B) Çok ders çalışmanın seni başarıya götüreceğini düşünüyorsun ama düzenli ders çalışmanın seni başarıya götüreceğini bilmeni isterim. 

G) Hazırladığı şiir dosyasıyla şiir ödülünü alan bu genç şairin başarılı olacağını daha önceden söylemiştim. 


D) İnsan ilişkilerinde karşısındaki insanı, kendi varoluşsal özelliklerine göre yargılayan insanların bu davranışlarının altında bencilliği yatmaktadır. 


E) Yazarın son romanında yaralmış olduğu kahramanların kendi yöresel ağızlarına göre konuşturulması, okuru etkileyen ve kültürel manada zenginleştiren bir özelliğe sahip. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararsızlık söz konusudur? 


A) Türk şiirinin iki sacayağı şairlerinden Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştırırken Ahmet Haşim ise şiirin düzyazı- ya yaklaştırılmasına karşı çıkmıştır. 

B) Ne zaman otursam başına kalem ve kâğıdın, şiir ve öykü yazmak arasında kalıp duruyorum. 

C) Onunla konuşmak için gittiğimde kapısına, babasıyla karşı karşıya gelmeyeyim mi? 

D) Bir gün anlayacaksın beklenti içinde yaşamanın kederini diyordun, dediğini şimdi anlamak bana acı veriyor. 

E) Bu adamın bir gün olsun zamanında uyanıp da okula erken gittiğine şahit olmadım. 


Cümle Oluşturma 


I. doğal seyriyle ulaşan veba mikrobu 


li. Anadolu ve Rumeli'deki vilayetlere de 


NI. İzmir, Gelibolu ve İstanbul gibi limanlara 


IV. gıda ve giyecek malzemesiyle erişir V. bulimanlardan gönderilmiş 


Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur? 

YIL Bi. O). 


DV. E)V. 


il dinlerden etkilenerek günümüze kadar 


Iİ halk inançları, halkların ilk inanç sistemleri ile 

IN. diğer kültürlerden ve yeni kabul ettikleri 


IV. ortaya çıkan değişen zaman ve mekân sonrası 


V. ulaşan inanç ve uygulamalardır Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir 


cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 


YL BI. ON. DV EV. 


İ. dönemlerini Yeni Krallık Dönemi'nde yaşadı 

Il sekiz ana döneme ayrılan Antik Mısır 

Ii. gelişmişlik olarak zirveye ulaştığı 

IV. istikrarsız sayılabilecek zamanlarını 

V. Orta Krallık Dönemi'nde 


Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur? 

AI Bi ON. 


DV. E)V. 


HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


4. 


Mü 


idame ettiren kurumlarda yaşanan çözülme 


Il sistemi 


Il. nazarında değişimin bir gerileme kötüye gidiş olarak 

IN. XV. asır başlarından 
Osmanlı Devleti'nde 


itibaren 


IV. algılanmaya başlandığı görülmektedir 

V. ve ardından XVII, yüzyıldan itibaren gelişen olaylar 


Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur? 


AL Bi. OM DV EV. 


I. ve beyin küçülmesi gerçekleşiyor Il. büyük önem taşıyan sinir hücreleri Ii. alzheimer hastalığında 

IV. arasındaki bağlantılar bozuluyor V. bellek ve zihinsel yetiler açısından 


Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur? 


AL BUL 


ON. DM. EV. 


(0 Cep telefonları XX. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanarak hızla yayılmış ve yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. (11) Giderek artan fonksiyonlarıyla yaşamımızı kolaylaştıran önemli bir etmen olmuştur. (111) Ülkemizde yaklaşık 40 milyon kişi cep telefonu kullanmaktadır. (IV) Alışverişten tutun, yer bildirimleri ve bazı paylaşımlarla hayatımızın hemen hemen her alanında cep telefonlarını kullanmaktayız. (V) Peki getirdiği bu kadar kolaylığa rağmen cep telefonlarının olumsuz yönleri de yok mudur? (VI) Yapılan araştırmalarla sağlık üzerine direkt bir olumsuzluk tespit edilmese de dolaylı olarak yaşamımızı etkilediği çok açık. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


Ayı BN. OM. DV. EV. 


(1) Kaygı, stres verici durumlarla karşılaşıldığında herkesin belli ölçülerle yaşadığı bir uyarılmışlık hâlidir. (11) Özellikle öğrencilerde görülen kaygı, sınavlardan önce ve sınav anında daha da artmaktadır. (li) Arttığı anlarda terleme, titreme, panik, unutkanlık gibi belirtilerle karşımıza çıkabilir. (IV) Bu da sınav başarımızı ve geleceğimizi doğrudan etkilemekie ve telafisi zaman alan bir süreç doğurmaktadır. (V) Orta düzeyde kaygı yaşanması gayet doğaldır ve bu da birkaç dakikada geçecektir. (VI) Böyle bir sorunla karşılaşmamak için öğrencilerin kaygıyla baş etme eğitimi alması faydalı olacaktır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


Ayı. BN. O M. DV. EV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


Akışı Bozan Cümle 
3. 


(1) Yahya Kemal, klasik ve modem şiirin ortasında bulunan değerli bir şairdir. (11) Eski ve yeni şiirin yollarının kesiştiği noktada o ve onun şiirleri vardır. (111) O, eski şiirimiz olan divan şiirinden pek çok malzemeyi modern şiire taşıyabilmiş bir şairdir. (IV) Bunu da büyük bir ustalıkla yapmış ve böylece kendisini modern bir divan şairi olarak kabul ettirmiştir. (V) Şiirlerinde zıt kutupları birleştirici, buluşturucu bir tavır sergileyen Yahya Kemal için pek çok nazire yazılmıştır. 


maktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 


(1) Kavram olarak eleştiri, “bir şeyin değerini vermek, o dünya içinde benzerlerine göre konumunu ve durumunu hükme bağlamak” demektir. (II) Bu görevi yerine getirenler ise genellikle teorik bilgiyle donanımlı olan edebiyatçılar ve eleştirmenlerdir. (111) Onlar, yeni çıkan eserlerin orijinal yönlerini göstermek, eksiklik ve aksaklıkları değerlendirip eleştirmek, hükme bağlamak durumundadır. (IV) Edebiyat eleştirisi öncelikle yazar, eser ve okur arasındaki ilişkide önemli bir yere ve işleve sahiptir. (V) Böylece sanata, sanatçıya ve esere hak ettiği değeri verecek sanatçının ve eleştirinin başarısını tescillendirecektir. 


maktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 


Akışı Bozan Gümle 


5. 


(0) Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur. (li) Türkçe kalıplaşmış söz ve söz grupları bakımından dünyada, belki de en fazla söze sahip bir dildir. (ill) Atasözleri, dua ve temenni cümleleri, deyimler kalıplaşmış sözlere bazı örneklerdir. (IV) Bunlar arasında dilin bünyesinde en sık rastlanan ise deyimlerdir. (V) Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan deyimler, anlatıma canlılık ve güç katar. 
(VI) Bu sayede düşüncelerin ve olayların karşısındaki kişiye daha etkili bir biçimde yansıtıldığı göze çarpar. 


maktadır? 


ANH BI. OMVM DV. E) VI. 


() Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayların kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak farklı bir kurguyla aktarılmasına hikâye (öykü) denir. (11) Özellikle Bin Bir Gece Masalları hikâye geleneğinin başlangıcı sayılmış ve sonrasında bağımsız bir tür hâline gelmiştir. (Ili) İtalyan yazar Boccacio'nun Decamerone adlı hikâye kitabı bu türün başlangıcını oluşturmuştur. (IV) Bizde ise destan döneminde başlayan anlatma geleneği, divan edebiyatında mesnevi ile halk edebiyatında âşıklar ile bu türün örneklerini vermiştir. (V) Hikâye; olay tarzı, durum tarzı, ben merkezli ve halk hikâyesi olmak üzere dört türe ayrılır. 


maktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 


İKLERLE PARAGRAF 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOGANİ TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTI 


(0) Toplumun sağlığını geliştirmek ve korumak, ülkelerin vazgeçilmez politikaları arasındadır. (1) Bu anlayış, 
1978 yılında yayımlanan Dünya Sağlık 
Örgütüne üye ülkeler tarafından onaylanmış bir uluslararası sağlık sözleşmesi olan Alma-Ata Bildirgesi'nde “temel sağlık hizmetleri” kavramı olarak tanımlanmıştır. (Il) Bildirgenin kapsamı içerisinde; toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili konularda halkın eğitilmesi yer almaktadır. (IV) Sağlık eğitimi, kişiye ve topluma yönelik koruyucu hekimlik uygulaması olduğu kadar, bireylerin kendi sağlığı ve toplum sağlığı için de sorumluluk almasıdır. (V) Halkın eğitilmesi sayesinde ülke genelinde halk sağlığında bir artma, temel sağlık hizmetlerinde de bir iyileşme olacaktır. 


maktadır? 


AL BİL ON. DM EV. 
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Akışı Bozan Gümle 


(() Bugünkü adı Antik Dönem'deki ismi olan Pergomon'dan gelen Bergama, İzmir'in kuzeyinde ve 100 km uzaklıktadır. (Il) Tarih öncesi dönemden başlayarak İyon, Roma, Bizans, Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bergama'nın tarihi MÖ 7. 
yüzyıla kadar uzanır. (lll) Son yıllarda yapılan müze ve parklarla Bergama, çok sayıda yerli ve yabancı turiste kapılarını açmaktadır. (IV) İlk Çağ'da muhteşem abideleriyle büyük bir şehir olan ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi konumundaki Bergama, Orta Çağ'ın da önemli stratejik mevkisidir. (V) Şehirde yapılan arkeolojik kazılar en eski dönemlerden günümüze kadar Bergama'nın önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL Ol. DM E)V. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. 


(0 Modernleşme; çağa ayak uydurma, içinde bulunulan yıla göre hareket etme, çağdaşlaşma olarak tanımlanabilir. 
(Iİ) Türk kültürünün zengin ve özgün oluşu, üç kıtada hüküm sürmesi kültürün çeşitlenmesine ve sentezlenmesine yol açmıştır. (11) Osmanlı Dönemi'nde oluşan bu sentez kültür, Cumhuriyet Dönemi'nde modernleşme olarak kendini göstermiştir. (IV) Modernleşme anlamında yeni kurumların ve yeni bir sanat anlayışının doğuşu toplumun çağdaşlaşması için önemli adımlardır. (V) Bu dönemde hem Doğu hem de Batı kültürünün sentezlenmesi, modernleşme sürecinin gerçekleşmesi için önemlidir. (VI) Böylece bir kültür birleşimi sağlanabilecek ve modernleşme tam anlamıyla gerçekleşecektir. 


maktadır? 


A. BN. OOM DV. EV. 


(0 Uykusuzluk, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir sorundur. 
(11) Bu sorun doğrudan uykuyu düzenleyen mekanizmadaki bir bozukluktan kaynaklanabilir. (11) Ya da fiziksel bir sorun olmayıp psikolojik bir sorun olabilir. (IV) Her iki durumda da kişinin günlük yaşantısı zor durumda kalır, kişinin yaşam kalitesi düşer. (V) Sağlıklı bireyler uykuya dalmadan önce gün içinde yaşadıklarını anımsar ve anılar bellekte depolanır. (VI) Böyle bir durumda kişinin fiziksel bir destek alması ya da psikolojik olarak yardım alması yaşam kalitesinin artmasını sağlayabilir. 


maktadır? 


A). BY. 


O MV. DV. 


sarman suyunun 


(1) Eğitim sisteminin işleyişini ve verilen hizmetin niteliğini belirleyen en önemli öge öğretmenlerdir. (li) Eğitim sistemi üzerinde yapılacak her türlü düzenleme, toplumdaki her bireyi ilgilendirmektedir. 
(lil) Nitelik geliştirmek için atılacak adımların çıktıları ise öğretmenlerin toplam motivasyonları ve mesleki becerileri- ne bağlı kalarak şekillenmektedir. (!V) Genel eğitim uygulamaları ile reform çabalarından beklenen çıktı kalitesinin öğretmenlerin toplamda sergiledikleri nitelikten daha yüksek olması beklenemez. (V) Bir başka deyişle “Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmenlerinin kalitesini geçemez.” 


maktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 


() Çağdaş sanat akımları ortaya çıktıktan sonra sanat dünyasını birçok yönden etkilemiştir. (11) Özellikle yirminci yüzyılın başlangıcına yakın akımlar sanat dünyasında yeni bir sayfa açmıştır. (111) Bu akımların en önemli ve etkili olanlarından, yeni bir sayfa açanı da empresyonizmdir. (IV) İzlenimcilik olarak da bilinen bu akım, ortaya çıktığından beri çevresinde farklı algılanmıştır. (V) Ahmet Haşim'in empresyonist mi sembolist mi olduğu hâlen tartışılmaktadır ama bir sonuca varılamamamıştır. 


maktadır? 


AL BL OM DV. E)V. 
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Akışı Bozan Cümle “gi 


3. 


(I) Bir genin vektöre yerleştirilmesi ve bu faktörün bakteri hücrelerine transformasyonu sonucunda hücrelerin bölünmesi sırasında vektöründe içerdiği genin birçok kopyasını oluşturması işlemine “gen klonlanması” adı verilmektedir. 
(Ii) Klonlamada temel işlem, organizma genomundan elde edilen DNA parçasının vektöre yerleştirilmesidir. (111) Bu yolla oluşturulan moleküle rekombinant DNA molekülü adı verilmektedir. (IV) Bu rekombinant DNA molekülü bakteriyel hücrelere transforme edilmesi sonucunda bakterilerin bölünmesiyle rekonbinant DNA'da replika, klon olarak işlemiendirilen kopyalar meydana getirilmektedir. 
(V) Transformasyonda kullanılacak kompetan hücreler ticari olarak satılabileceği gibi araştırıcıların laboratuvarlarında da elde edilebilir. 


maktadır? 


AL Bi. O. DİV. EV. 


(0 Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 11 Kasım 1821'de Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde doğmuştur. (11) Çocukluğu alkol bağımlısı bir baba ve hasta bir anne etrafında geçen Dostoyevski, mühendislik okulunda eğitim almıştır. (Ili) Okulu bitirip orduya giren yazar, burada fazla tutunamamış ve bir yılın ardından istifa ederek ordudan ayrılmıştır. (IV) 1846 yılında ilk kitabı İnsancıkları yayımlamış ama beklediği ilgiyi görememiştir. (V) Bundan sonra artık tamamen edabiyata yönelen Dostoyevski tüm zamanını bu işe ayırmıştır. 


maktadır? 


AL BL ON. DM EV. 
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(I) Kemik büyümesi günümüz toplumlarında olduğu kadar tarih öncesi toplumlar içinde de gerek sağlık durumunun gerekse insan - çevre ilişkilerinin aydınlatılmasında başvurulan bilgi kaynaklarından biridir. (II) Büyüme çağında ölen bir kişinin biyolojik yaşının saptanmasında öncelikle dişlere bakılmaktadır. 
(III) Doğadaki değişimlerden günümüze oranla daha fazla etkilenen kemikler, bireyler üzerinde beslenme alışkanlığının da etkisiyle bazı baskılar oluşturmaktadır. (IV) Söz edilen bu baskılar, belirli oranlarda kemikler üzerinde izler bırakmaktadır. (V) Bu izler kemiğin normal değerlerine ulaşmaması veya değişik oluşum bozukluklarına yol açar. 
(Vİ) Böylece kemikler üzerindeki bu oluşumlardan ve ölçülerden yola çıkılarak toplumun çevreyle ilişkilerine ve sağlık durumuna katkı sağlayacak bilgilere ulaşılacaktır. 


maktadır? 


AI. BN. GM. DV. E)VL. 
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(0) Efsanevi müzik grubu The Beatles, İngiltere'nin Liverpool şehrinde kurulmuştur. (I0) 1960'lı yıllarda oldukça popüler olan grup, İngiltere ve Amerika listelerinde büyük başarılar yakalayarak birçok satış rekoru da kırmıştır. (lll) İlk single eserini 1962 yılında çıkaran efsanevi grup, daha ilk albümünde başarıyı yakalayabilmiştir. (IV) 1950'li yıllarda, dünya çapında üne kavuşmuş olan Elvis Presley gibi sanatçılar kitleleri etkilemeyi başarmışlardır. (V) İkinci eserleriyle de başarı basamaklarını tırmanmaya devam eden grup, listelerde uzun süre bir numara olmuştur. (VI) Uzun süre bir arada kalmayı başaran dört kişilik efsane grup, 10 Nisan 1970 tarihinde resmen dağılmıştır. 


maktadır? 


Ali Bi GOV DV EV. 


(0) Belli bir ölçeğe göre küçültülmüş ve belli bir projeksiyon sistemine getirilmiş yeryüzü veya belli bir parçanın çeşitli özel işaretlerle ve metotlarla belirtilmesine harita denilmektedir. (11) Tarihte bilinen en eski haritalardan birisi Çatalhöyük şehir planıdır ve MÖ 8000'lerde yapıldığı sanılmaktadır. (IN) Bu şehir planı, Çatalhöyük'te bir evin duvarına çizilmiştir. (IV) Bizde ise ilk harita Piri Reis tarafından hazırlanan denizcilik kitabındaki Akdeniz haritasıdır. (V) Piri Reis daha önce de bir dünya haritası çizmiş ve bu haritanın iki parçası günümüze kadar ulaşmıştır. (VI) Haritalarda çeşitli semboller, harfler ve işaretlerle coğrafi koordinatlar, enlem ve boylamlar yer alır. 


maktadır? 


A) BN. COM. D)V. E)V. 
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8. 


(1) İnsanın doğumundan itibaren, kalp atışı ve nefes alıp vermesiyle ritim başlar. (11) Çünkü evrende her şey düzenli bir ahenk içindedir. (Ili) Yani evrenin hareketi ritimdir ve ritim, hareketin sayılarla anlatımıdır. (IV) Dans, insanın yaratıcı düşünme gücünün beden üzerinde motiflenerek sunulmasıdır. (V) İnsanlar da küçük yaşlardan itibaren evrenin bu hareketine elleri, ayakları ile eşlik ederler. (VI) Çünkü bu davranış bedenin, duyguların, ruhun bir ifadesidir. 


maktadır? 


AML BM. CW. DV. EVI 


() Osmanlı sanatının Türk sanat tarihi içindeki tartışılmaz ayrıcalığı, bu sanatın standart ve uyumlu bir üslup geliştirmesinden kaynaklıdır. (Il) Bu üslup, Horasan'dan Filibe'ye kadar uzanan kuşakta tüm kültürlerin sentezini oluşturması anlayışıdır. (111) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde etkili olan mimari anlayış İznik, Bursa ve Edirne'deki yapılarda kendini göstermektedir. (IV) Elbette bu süreç içerisinde belli dönemlerde bazı kültürlerin etkisi daha fazla olmuş ve sentezin içerisinde bu kültürlerin ağırlığı daha fazla hissedilmiştir. (V) Böylece Osmanlı sanatı çeşitli bölümlere ayrılmış ve incelenmiştir. 


maktadır? 


AL B)IL 


ON. DV. BV. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. (1) Kuşları büyük bir hayranlıkla izleyen 


ilk insanlar, bu yeteneğin kuşlara ve tanrılara ait olduğuna inanırlardı. (11) Bundan dolayı Güneş, Ay, yıldız gibi cisimleri de kutsal kabul ederler ve onlara taparlardı. 
(HI) Sümerlerde, Babillerde, Yunanlarda ve daha pek çok medeniyette bu cisimler gibi kutsal kabul edilen birçok tanrı vardır ve bunlar gökyüzünde yaşarlardı. (IV) Gökyüzünde yaşayan bu tanrılar hakkında da pek çok efsane vardır. (V) İnsanlar da bu efsanelerden hareketle hep uçmayı hayal etmiş ve bunun için kanat yapıp uçmak istemişlerdir. (VI) Belge ve kanıta dayalı ilk uçuş balonla yapılmıştır. 


maktadır? 


AN. BM. OM. DV EV. 


a e KN EEE Pr ER 


1. 


(1) Geçen ay doğumunun 201. yılını kutladığımız Charles Darwin, 1862'de orkideler üzerine çalışırken Madagaskar'da endemik bir tür olan kuyrukluyıldız orkidesini gördüğünde çok şaşırmıştı. (II) Çiçeğin dibinde balözü bulunan 30 cm uzunluğunda ve tüp şeklinde bir uzantısı vardı. (Ili) Orkideler, Madagaskar'daki çiçekli bitkiler arasında tür sayısı en fazla olan ailedir; üstelik buradaki orkide türlerinin 1000 kadarı endemiktir. (IV) Geliştirdiği evrim kuramı geniş yankı uyandıran ünlü İngiliz bilim insanı, çiçeğin böylesi bir yapıda olmasının ancak ortaklaşa bir evrimle açıklanabileceğini düşünmüştü. (V) Bitkinin bu sıra dışı organının, ona dilini daldırabilecek bir böceği kendine çekebilmek için evrimleştiğini ileri sürmüştü. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL Ol. DM. E)V. 
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Akışı Bozan Cümle 


2. 


(I) Seyyah, değişik ülke ve uygarlıkları görmeyi amaçlayan ya da bu ülkelerin dinlerine ait kutsal yerleri ziyaret etme amacı taşıyan kişilerdir. (11) Batılı seyyahlar, yazdıkları seyahatnamelerle; Doğu'nun mistik havasını, Yunan mitolojisini, çok okunan eserleri insanlara tanıtmışlardır. (111) Bu da bahsedilen eserlerin günümüzde değerini hâlâ korumasını ve üzerine ciddi araştırmalar yapılmasını sağlamıştır. (IV) Batılı seyyahlar, eserlerini oluştururken abartılı ifadeleri kullanmaktan da geri kalmamışlardır. (V) Seyyahlar bu tutumlarıyla objektifliklerini kaybettikleri, ön yargılardan kurtulamadıkları ve inandırıcılıklarını yitirdikleri gibi gerekçelerle ciddi biçimde eleştirilmişlerdir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL Ol. DM. E)V. 
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Akışı Bozan Gümle 


3. 


(1) Orta Asya'daki tüm Türk devletlerinde ve İran'da 11. yüzyıl başlarından itibaren kervansaray yapımı hız kazanmıştır. (11) Büyük Selçuklularda iktisadi ve ticari hayatın gelişmesi kervansaraylar sayesinde olmuştur. (111) Kervansarayların bu önemini bilen Büyük Selçuklu sultanları da kervansaray yapımına büyük önem vermişlerdir. (IV) Ticari kervansaraylara askeri muhafız koyarak kervanların güvenliğini sağlamış, hatta zarara uğrayan bir kervancının zararının devlet hazinesinden ödenmesini garanti altına almışlardır. (V) Yabancı devletlerle imzalanan önemli ticari anlaşmalarla da “devlet sigortası” denen sistemi getirmişlerdir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL ON. DM EV. 


() Geleneksel Türk aksesuarlarından olan kemer; toka ile bütünleşen bir süsleme unsurudur. (li) Süslemelerin kimi kemerlerin tokalarında yoğunlaştığı, bu nedenle bu tokaların kuşaklara tutturularak da takıldığı bilinmektedir. (111) Takılar arasında yer alan kemerler, gümüş veya altından üretilmiş olup kadınların genellikle bindallı, kaftan ve üçetek gibi kıyafetlerinde kullandıkları takılardır. (IV) Ayrıca bazı tokaların uçlarına zincirlerle tutturulmuş sarkan pullar da takılara farklı bir görünüm kazandırmıştır. (V) Birbirine geçirmeli plakalardan oluşan kemerlerde genellikle telkâri ve kabartma tekniği uygulanmış, iki veya üç parçadan oluşan takılar karşılıklı tutturularak bütünleştirilmiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 
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(0) Saatin tarihi, zamanı öğrenme ihtiyacıyla başlamış ve günümüze kadar da çeşitli aşamalardan geçerek gelmiştir. 
(1) Zamanı ölçmek için ilk çabalar, güneş saatiyle başlamış; su saatleri, kum saatleri, günümüz atom saatleri gibi çeşitli saatler icat edilmiştir. (Il!) İlk çağlardan itibaren insanoğlu, önce yıldızlara ve güneşe bakarak iklimdeki ve hava sıcaklığındaki değişimleri, düzenli hareketleri gözlemleyip zamanı anlamaya çalışmış, zamanı ölçmek için çeşitli yollara başvurmuştur. (IV) Önceleri mevsimleri, ekim ve hasat dönemlerini bilmek yeterli görülmüşken giderek daha küçük zaman birimlerine ihtiyaç duyulmuştur. (V) Yıl, aylara ve haftalara bölünmüş; geceyi gündüze benzer kılma çalışmaları, günü daha küçük birimlere ayırmayı gerektirmiştir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL Bi. GM. DİV. EV. 


Akışı Bozan Gümle 


6. 


(0 Mezopotamya'da bahçe - botanik parkı yapma geleneği erken dönemlere kadar iner. (II) 1. Tigiat - Pileser Dönemi'nde yazıtlardan Ninive'de çeşitli türden meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeler olduğunu öğrenebilmekteyiz. 
(IN) Mezopotamya kentlerinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan duvar resimleri, steller ve taş levhalar üzerindeki bahçe betimlemeleri, bir bahçe - park kültürünün olduğunu göstermektedir. (IV) Antik Dönem bahçelerinin tasvirleri ve yerleriyle ilgili bilgilerimizin çoğunu, çok daha sonra yaşamış antik dönem yazarlarının anlatılarından elde edebilmekteyiz. (V) Kralın ve sarayda yaşayanların birer mesire yeri olarak kullandığı bu bahçelerde çok çeşitli türden ağaçlar, hoş kokulu çiçekler ve çeşitli hayvanlar bulunmaktaydı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL Oy. 


DM. E)V. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


7. 


(1) Mercan adası, okyanusların açığında, bazen kıyıdan binlerce kilometre ötede bulunan bir tür mercan kayalığı ya da resifidir. (Ili) Bütün mercan kayalıkları gibi mercan adaları da milyonlarca yıl boyunca deniz yatağında üst üste yığılarak biriken milyonlarca mercan iskeletinden oluşur. (Il) Mercanların denizlerde meydana getirdikleri birikim şekilleri atoller, set resifleri ile kıyı ve kenar resifleri olmak üzere üç şekilde oluşur. 
(IV) Mercan adalarının açık denizlerde, mercan resiflerinin ise kıyıya yakın olması aralarındaki tek farktır. (V) Özellikle Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nda rastlanan bu oluşumların en yaygın biçimi ortasında sığ bir lagünün yer aldığı halka ya da at nalı biçimindeki mercan adalarıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BI. GO. DIMV EV. 


Akışı Bozan Cümle 


(1) Meteorologlar, atmosferin hareketini açıklayan karmaşık matematiksel modelleri kullanarak gelecekteki havanın nasıl olacağını öngörmeye çalışmaktadır. 
(0) Karmaşık bir özelliğe sahip olan atmosfer, doğası gereği öngörülemez bir karaktere sahiptir. (11) Muson yağmurlarının mevsimlik tahmini gibi daha uzun süreli tahminler yapabilmeye yönelik çalışmalar gündemdedir. 
(IV) Meteorologlar, sera etkisi gibi insanların yol açtığı iklim değişikliklerinin tahmini yönünde çalışmalar da yapmaktadır. (V) Atmosferin kaotik bir sistem olduğunun bilincinde olan meteorologlar, yaptıkları tahminlerin tam anlamıyla doğruluğundan da emin olamamaktadırlar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BL ON. DV. E)V. 
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2. 


(0) Günümüzde hızlı nüfus artışı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi olaylar sonucu enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. (11) Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımının artması ise atmosfere gereğinden çok fazla sera gazı salınımını beraberinde getirmektedir. (111) Atmosfere çok miktarda bırakılan sera gazları, atmosferde aşırı sera etkisi yaparak “küresel ısınma” olgusunu meydana getirmektedir. 
(IV) Küresel ısınmanın tetiklediği sıcaklık artışı, sel, tayfun, çölleşme, buzul erimeleri ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi birçok doğa felaketi; dünyada geniş kitleler tarafından ancak 20 - 25 yıldan beri bilinmektedir. (V) Küresel ısınma da aşırı kuraklık, tayfun, sel, erozyon, heyelan, orman yangınları, kutuplardaki buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi zincirleme doğa afetleri- nin meydana gelmesini tetikleyerek canlı yaşamı için tehdit oluşturmaktadır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BI. ON. DMV. EV. 


Li 


© Akışı Bozan Gümle 


(1) Zamanının eşsiz bir deniz kılavuzunu yazan Piri Reis, Kitab-ı Bahriyei 1521'de nazim - nesir hâlinde telif etmiş, 1525'te eserini genişleterek ikinci kez kaleme almıştır. (11) Eseri Sardazam Makbul İbrahim Paşa çok beğenmiştir, Kanuni'ye sunulmasında da yardımcı olan Paşa bu eserde kendi hayatından izler bulmuştur. (111) Eser, denizcilikten bahsetmekle birlikte deniz yollarını, sahilleri, adaları, kayalık yerleri anlatarak aynı zamanda bir deniz kılavuzu olarak hizmet vermektedir. (IV) Hatta dünyanın ilk deniz kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye, Osmanlı Türklerinin Akdeniz'deki egemenliğini ayrıntısıyla göstermektedir. 
(V) Eserde ayrıca, Portekizlilerin başarısı anlatılarak padişah üstü örtülü bir şekilde uyarılmaktadır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL BI. Ol. DIM. EV. 
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() Kadın boynunun güzelliğini vurgulamak üzere tasarlanan damla biçimli incilerden ya da yakut, zümrüt, elmas gibi taşlardan oluşan sallantılı küpeler, 


. Osmanlı takı geleneğinde önemli bir yer 


tutmuştur. (11) Bir kadın takısı olan küpe- nin, az da olsa erkekler tarafından da kullanıldığı görülmüştür. (111) Çift sallantılı küpeler, “pay-ı çift”, üç sallantılı küpeler ise “üçayaklı” olarak tanımlanmıştır. 
(IV) Ortası elmaslı veya minareli, çevresi açılmış bir çiçeğin taç yapraklarını andıran fasulye biçimli, dolgun bir oval olarak kesilmiş veya doğal damla biçimli inci, firuze, yakut ya da zümrüt sallantıli küpeler, bu takı türünün gösterişli örneklerindendir. (V) Çoğunlukla küçük ve yalın olan inci sallantılı küpeler ise özellikle sıradan saray kadınları ve halk tarafından çok kullanılmıştır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL Bi. ON. DİV. EV. 


Akışı Bozan Gümle 


(() Birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, Anadolu Selçuklularından önce zaman içinde gelişen tarihin en eski ticari yollarına sahipti. (11) Hitit, Asur ticaret koloni yollari, Pers Kral Yolu, Roma Yolu ile birlikte Bizans yol ağı olarak bilinen askeri ve ticaret yolu ile İpek Yolu, en işlek kullanılan güzergâhlardı. (Ili) Anadolu'da binlerce yıl boyunca uygarlıklar arasındaki ilişkileri sağlayan bu yolları, ticaret kervanları ve ordular kullanmıştır. 
(IV) Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü konumunda olan Anadolu, coğrafi ve jeopolitik konumunun doğal bir sonucu olarak tarihin ilk döneminden itibaren uluslararası ulaşımda önemli bir rol üstlenmekteydi. (V) Anadolu'daki bu yollar, geçtiği bölgenin coğrafi koşullarının olanakları nispetinde doğal güzergâhları ve geçitleri izlemiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


ML Bi. O. Div. E)V. 
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6. (I) Charlie Chaplin'in Modem Zamanlar 


adlı filmi, “Büyük Depresyon” döneminin işçi sınıfı üzerinde bıraktığı etkileri gözler önüne sermektedir. (Il) 1930'lu yılların ABD'sinde yaşanan açlık, yoksulluk ve işsizlik sorunları üzerinden kapitalist ve modem sistemin eleştirisi yapılmaktadır. (II) Modern Zamanlar, sinema tarihi açısından kapitalist ve modern sistemi eleştiren önemli bir başyapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. (IV) Bunun yanı sıra sanayileşme çağında makineleşme- nin insanı yabancılaştıran etkisine karşı, her sektörden çalışanı uyarmaktadır. 
(V) Öylesine ki filmde Chaplin; gemi işçisi, gece bekçisi, fabrikada hat işçisi gibi pek çok farklı ortamda çalışan bir işçi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


YL BI. ON. DV EV. 


> Alaşı Bozan Gümle 


(1) Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içinde, Altındere vadisi- ne hâkim Karadağ'ın eteklerine sarp bir kayalık üzerine kurulmuş Sümela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana" 
adı ile anılır. (11) Vadiden yaklaşık 300 
metre yükseklikte bulanan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarların- da kurulma geleneğini sürdürmüştür. 
(111) Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri; ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazmadır. (IV) Meryem Ana adına kurulan manastırın “Sümela” adını “siyah” anlamına gelen “melas” sözcüğünden aldığı söylenmektedir. 
(VW) “Melas” isminin, manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlar'dan geldiği düşünülmekte ise de Sümela kelimesi, buradaki Meryem tasvirinin siyah rengiyle ilişkilendirilmektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL B)IL. 


o) Nil. 


DV. EV. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(I) Edirne'nin her yerinden tüm ihtişamı ile görülebilen dört zarif minaresi, muhteşem kubbesi ile eşsiz bir yapı olan Selimiye Cami, Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. (11) Yapımına il. Selim'in emri ile 1568 yılında başlanan caminin inşası, binlerce kişinin yoğun çalışması ile yedi yıl sürmüş ve cami, 157/5 yılında tamamlanmıştır. (ll) İlk olarak anıtsal görünümü ile dikkat çeken Selimiye Camii'nin dört köşesinde yer alan, her biri üç şerefeli minareleri, dünyanın en görkemli örnekleri arasında gösterilmektedir. (IV) Camiinin müezzin mahtfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters bir lale motifi bulunmaktadır. 
(V) Minarelerin mimari açıdan dikkai çekici yönleri, mümkün olabilecek en ince şekilde tasarlanmaları ve her birinde birbiriyle çakışmadan şerefelere ayrı ayrı ulaşan üçer merdiven bulunmasıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelermaktadır? 


AL Bi. ON. DİV. EV. 


1. 


(0 o DenizlerJde kayalık diplerinde yaşayan orfoz (Epinephelus marginatus) Akdeniz'de en yaygın görülen Epinephelus türüdür. (li) Kayalık alanlardaki besin zincirinin en üst kısmında yer alan orfoz hermafrodittir yani çift cinsiyetlidir, hem dişi hem de erkek bireyi temsil eder. (111) Ortalama 50 yıl yaşayan orfozun yaşam döngüsünde dişi olması için en az 5 - 8 yıl, erkek olması içinse 
12 - 18 yıl arasında yaşaması gerekir. 
(IV) Uzun yaşam döngüsüne sahip olan orfoz bu nedenle geç üreme erginliği- ne ulaşır. (V) Saklanabileceği kayalık alanları seçen orfoz genellikle tek başına yaşar ve yaşadığı yeri sahiplenir. 
(Vİ) Orfozun genç bireyleri sığ sularda, yetişkin bireyleri ise derinlerde bulunur. 


lar? 


AYI. BN. O). DV. EV. 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 
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2. 


(1) 15 ve 16. yüzyıllarda kentlerin gelişmesi, nüfusun artması ve yerleşik ticaret kültürünün ilerlemesiyle Anadolu kentlerinin hem kentsel hem de ticari yapısında önemli değişikliklere sebep olmuştur. 
(li) Bu süreçte genellikle merkez cami ve bedesten merkezli gelişen, han ve arasta gibi yapı çeşitlerinin bu merkez noktaları sarmalamasıyla ticaret faaliyetlerinde dallara göre uzmanlaşan sokaklar oluşmaya başlamıştır. (111) Merkezden çevreye doğru bir yayılım gösteren bu sokakların yol Kenarına sıra sıra konumlanan dükkânlarında, ticari aktiviteler yapılmıştır. (IV) “Han” yapıları, ticaretin merkezini oluşturan arasta, bedesten ve çarşı yapıları gibi kent merkezlerinde yer almıştır. (V) Özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda Edirne, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi pek çok kentte, birçok ticari bölge, “ticari han” yapılarıyla donatılarak önemli ticari merkezler hâline getirilmiştir. 
(V) Anadolu'nun tarihi kentlerindeki hanlar ise ticari bölgelerin dokusunu oluşturan temel yapılar olarak günümüze ulaşmıştır. 


lar? 


ANL BAU. OOM DV. B)V. 


(0) Beyoğlu'nun bir parçası olan Galata; Tophane, Azapkapı ve Galata Kulesi arasında, Haliç'le Boğaz'ın kesiştiği bir noktadadır. (11) Antik Çağ'daki adı Sykai ya da Sykaena (İncirlik) olan Galata'nın bu dönemde surlarla çevrili küçük bir kasaba olduğu, bir kilisesi, bir hamamı, bir tiyatrosu, beş değirmeni, 400 
hanesi, 40 şehir muhafızı bulunduğu söyleniyor. (l1i) Galata'nın parlak dönemi 12. yüzyılda buraya bazı ayrıcalıklarla yerleşen Cenovalılar ile başladı. 
(V) 13. yüzyıldan sonra bölge Cenovalıların egemenliğinde bir Latin kolonisi oldu. (V) Galata zamanla çeşitli mezhepler, tekkeler, Müslüman, Rum-Ortodoks, Ermeni, Süryani, Keldani, Yahudi, Arap, Çingene, Sırp, Arnavut, Ulah, Cenovalı, Venedikli, Fransız levanten topluluklarıyla zengin bir dinler ve diller mozaiği oluşturdu. (VI) 19. yüzyılda nüfus artınca yerleşim yukarı doğru kaydı ve zaman içinde bugünkü Beyoğlu kuruldu. 


lar? 


Ayi. BN. OOM. DV. EV. 


BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(0 Rönesans terimi yeniden doğuş veya yeniden diriliş anlamına gelir. (10) Daha 
14. yüzyılın ortalarından itibaren, İtalya ve başka bölgelerdeki birçok bilgin, yazar ve sanatçı yeni bir çağda bir yenilenme, iyileşme, anımsama, yeniden doğuş, yeniden uyanış veya yeniden oluşum çağında yaşadığını ifade etmek için bu yenilenme metaforunu (imgesini) kullanmaya başlamış; bu aydınlık dönemi, “karanlık çağ” olarak adlandırdığı dönemden kesin bir biçimde ayırmıştır. (Il) Bu şekildeki bir yeniden doğuş düşüncesi İtalya'da Giottoll Zamanı'ndan başlayarak yeşermeye başlamıştı. 
(IV) Rönesans'ın ayırt edici yönü, birçok alanda antikiteyi yeniden canlandırma- ya ve onu taklit etmeye yönelmesinde somutlaşmaktadır. (V) Orta Çağ sonlarına doğru yeni, farklı bir üslup ve yeşerme olarak kendisini gösteren Rönesans, ilk baştan itibaren antikitenin taklidi, canlandırılması anlamını kazanmıştır. 
(VI) Orta Çağ koşulları ve geleneksel dünya görüşü aşılmaksızın kendi kimliğini Roma ile ilişkilendirme temelinde klasik mirasla ilişki kurma çabası Rönesans'ın muhtevasını belirlemiştir. 


lar? 


Ayi. Bi. O MV. DV. EŞVİ. 


Parçayı Iki Paragrafa Ayırma 


5. 


(1) Batı Anadolu'da MÖ 7. yy.n ikinci yarısında icat edilen sikke, kısa bir zamanda Ege ve Akdeniz dünyasına yayılmıştır. (li) İlk sikke aristokrat kesim tarafından Lidya'da bastırılmıştır. 
(1) Lidya Krallığı sikke basımını ele alıp belli bir düzene soktuktan sonra Batı Anadolu'daki kent devletler bu sistemi benimsemişlerdir. (IV) İlk sikkeler günlük alışverişten veya ticaretten ziyade askerlerin maaşlarının ödenmesi için basılmıştır. (V) Sikkenin ortaya çıkması her ne kadar Lidya Krallığı içinde olmuşsa da ona kimlik ve kullanım alışkanlığı kazandıran, başka deyişle model oluşturan Batı Anadolu'daki İonya bölgesi kentleri olmuştur. (VI) Bu kentlerin bazıları Yunanistan'dan gelenlerce kolonize edilmişler ve bu yüzden de Grek kültürünün nüfusu altında gelişmişlerdir. (Vi) Bu nedenle Arkaik, Klasik ve Helenistik çağlarda, Cebelitarık Boğazı'ndan Kuzeybatı Hindistan'a kadar Akdeniz dünyasında basılan çeşitli sikkeler “Grek Sikkeleri” terimi altında ele alınmıştır. 


lar? 


Al. BN. GM. DV. EV. 


AGRAF 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PAR 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLİ 


6. 


(1) 19. yüzyılda dünya önceki çağlara göre hızlı bir değişim yaşamaya -başlamıştı. (11) Bu değişim Balkanlar ve Orta Doğu'nun metropolü olan İstanbul'da da kendini gösterdi. (Il) İstanbul yaklaşık bin yıldır dünya ekonomisinin ve kültürünün merkezini oluşturmasına rağmen 
19. yüzyıla kadar önemli bir yapısal değişim geçirmemişti. (IV) Şimdi ise metropol İstanbul çağa ayak uydurma çabası içinde idi. (V) Bu değişim kentin kurumlarında, artan nüfus ve büyüyen yüz ölçümünde ve yeniden biçimlenen fiziksel yapısında meydana gelmekteydi. 
(VI) İstanbul'daki yerleşim, öteden beri sur içindeki bölgeyi kapsayan ve İstanbul adı verilen daha çok Müslümanların ikamet ettiği bölge yanında, Haliç'in karşısındaki Galata ve Beyoğlu ile Eyüp ve Üsküdar taraflarında yoğunlaşmıştı. 


lar? 


Ai. BM. MW. DV. EV. 


MV 


(I) Kervansaray, Farsçadan aslen soygunculara ve eşkiyalara karşı kendilerini savunmak için bir arada sefer eden tüccar topluluğunu tanımlamak için kullanılan “karvan” kelimesiyle “saray” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşmuş bir sözcüktür. (Il) Ancak bu sözcük şehirler arasındaki önemli yollarda ticaret ve hac kervanlarının hayvanlarıyla birlikte ücretsiz olarak konaklamaları için inşa edilmiş yapılara sonradan verilmiş bir addır. (Ili) Nitekim kitabelerden anlaşıldığına göre bu yapılar zamanında “ribat” veya “han” olarak anılıyordu. (IV) Doğu'ya özgü yapılar olan kervansarayların tarihi çok eskidir. (V) Ünlü tarihçi Herodot, Susa'dan başlayarak Sardis üzerinden geçerek Efes'e kadar uzanan “Kral Yolu” üzerinde her 30 - 40 kilometrede bir görülen birçok “güzel dinlenme ve barınma yeri"nin varlığından söz eder. 
(Vi) Herodot bu yapılardan bazılarının hırsız veya eşkıyaların saldırısına karşı yüksek duvarlarda çevrili olduğunu, askerler tarafından korunduğunu ve aynı zamanda düzenli bir posta hizmetinin durak yeri olduğunu anlatır. (Vi) Kral Cyrus tarafından yaptırılmış benzer yerlerin Suriye'deki ana yollar üzerinde tespit edildiğini de sözlerine ekler. 


lar? 


Al Bi. GM DV. EV. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(0) Orta Çağda “veba” konusu sadece Orta Çağ Avrupa tarihçilerinin değil değişik tıp, biyoloji, zooloji ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerden akademisyenlerin de ilgisini çekmiş bir konudur. (i) Ayrıca vebanın sanat ile olan ilişkisi de tartışılmış bir konudur. (111) Chaucer ve Lydgate gibi geç Orta Çağ İngiliz edebiyatının 


önemli isimlerinin veba salgının yansıtma . 


biçimleri ve vebanın genel olarak Orta Çağ ada edebiyatına etkisi ayrıca edebiyat tarihçileri tarafından da tartışılmıştır. 
(IV) Yirminci yüzyılın sonlarına doğru veba tarihçiliğinde yeni tezler devreye girdi. (V) Bunlardan belki de en önemlisi “büyük salgın” tarihçilerinin büyük salgının Avrupa'yı nasıl ve ne ölçüde etkilediğini anlamak konusunda asıl dikkat etmeleri gereken noktanın “veba'nın 1347-1348'de ilk ortaya çıkışında yaptığı hasar değil ama 15. yüzyılın ortalarına kadar sıklıkla tekrar etmesinin olduğu tezidir. (Vi) Çünkü kara ölümün neden olduğu nüfustaki hızlı düşüş birkaç kuşak sonra telafi edilebilmekteyken yaklaşık yüz yıl boyunca aralıklarla tekrarlayan salgınların Avrupa toplumu üzerinde yarattığı travma, toplum üzerinde ani ve yüksek ölüm oranından çok daha kalıcı izler birakmıştır. 


lar? 


Ayı. BI. OGM. DV. EV. 
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(0) Endüstri Devrimi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan birçok yenilik ve teknolojik gelişme ile o tarihe kadar olan buluşların, icatların, keşiflerin hemen hemen tamamının gerçekleştirdiği etkiden fazlasını istasyonlar tek başına gerçekleştirmiştir, denilebilir. (11) İşte böylesi bir dönemde Avrupa'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan, demir yolları da ulaşım alanında inanılması güç bir gelişim ve modemizasyonu, beraberinde de birçok sosyal, kültürel, ekonomik ve kentsel anlamda yeniliği, ilerlemeyi birlikte getirmiştir. (111) Demir yolunun bu etkilerinden başka diğer bir etkisi de kentsel alanların kurgusunda rol alması ve kendi mimarisini ortaya çıkarmasıdır. (IV) Demir yolu binaları fonksiyonel binalara örnek teşkil eder ki onlar tek bir amaç için yapılmış, özel olarak tasarlanarak uygulanmış yapılardır. (V) Ortaya çıkan bu yapı ve yapı grupları kimi zaman birçok bölgede aynı mimari ve bölgesel özellikleri gösterirken kimi zaman da farklı özellikler arz etmektedir. (Vi) Tüm bu etkilerinden dolayı demir yolu mimarisi, mimarlık tarihi açısından incelenmeye değer yapılardır. 


lar? 


A)I. B)IL GM. DV. EV. 
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(1) MÖ Vİ. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan Budizm, Hindistan'ın dışında MÖ III. yüzyılda yayılmaya başlamış; Orta Asya'ya, Çin'e, 372'den sonra Kore'ye uzanmış; Tibet'e yerleşmesi ancak VIII. 
yüzyılda olmuştur. (11) Batı Türkistan'da 


Budizm, o Sasanilerin (desteklediği Zerdüştlük ve Mani dini karşısında pek tutunamamış; Doğu Türkistan'ın yerleşik çevrelerinde kendine daha uygun muhitler elde etmiş; Budist külliyeler Çin'e doğru uzanan kervan yolları boyunca dikilerek faaliyetlerini asırlarca sürdürmüşlerdir. ((1) Güneye doğru uzanan kervan yolu üzerinde Hotan ve Miran; kuzeye giden yol boyunca ise Tumşuk ve Kuça şehirlerinde, Ili - IV. yüzyıllardan itibaren kurulmaya başlayan “Vihara” (Türkçe “Vihar”) denilen Budist manastırlarında “Toyin” denilen Budist rahipler, bu dinin propagandalarını yapmışlardır. 
(V) Türklerin girdiği yabancı dinler arasında onları en çok etkileyen inanç sistemlerinden birisi Hindistan kökenli Budizm'dir. (V) En belirgin özelliği, tapılacak üstün bir varlığa yer vermemesi olan Budizm, her şeyin serbestçe incelenmesi, denenmesi esasına dayanan bir öğreti veya felsefe niteliğindedir. (Vİ) Temel inancı olan tenasüh (ruh göçü) gereğince canlılar nirvanaya (ebedi mutluluk) ulaşıncaya kadar öldükten sonra değişik kalıplarda birçok kez yeniden dünyaya gelirler. 


lar? 


AMI BI. GM DV EV. 


m 


3. 


(0 Fayyum portreleri, Mısır'da 1 ve 3. 
yüzyıllarda mumyalanmış cesetlerin baş kısmına yerleştirilmiş, ahşap panolar üzerine resmedilmiş portre resimlere verilen bir isimdir. (11) Çarpıcı bakışlarıyla izleyiciye direkt olarak bakan bu çehreler dünyanın bilinen ilk portreleridir. (li) Bu eserler ayrıca eşsiz özellikleriyle bilinen ilk tipik ikon resimlerdir ve günümüze değin gelen yaklaşık 1000 mumya poritresi bulunmaktadır. (IV) Portreler Mısır'ın birçok bölgesindeki mumya mezarlarından çıkarılmasına rağmen, büyük çoğunluğu Fayyum bölgesinde bulunduğundan bu isimle adlandırılmışlardır. (V) Fayyum, Kahire'nin yaklaşık yüz kilometre güneyinde, Mısır'ın batısındaki çöl bölgesinde sığ ve tuzlu bir denizi olan, geniş, yeşil ve verimli bir havzanın ortasında yer almaktadır. (VI) Karun Gölü'nün kuzeybatısındaki Fayyum'un doğudan batıya genişliği yaklaşık 60 kilometredir. 
(Vİ) Eski Misirlilar bu bölgeyi Mer-Our (Büyük Göl) olarak adlandırmışlardır. 


lar? 


ANL BM. OM. D)V. E)VL. 


4. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(1) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde düzenlenmiş olan ilk ve en büyük uluslararası nitelikteki sanayi sergisi, 1863 
yılında İstanbul'da “Sergi-i Umumi-i Osmani” adı altında açılmıştır. (11) Bu serginin amacı, ülkedeki sanayinin kalite, çeşit ve fiyatlarını ve üretimde karşılaşılan sorunları belirlemektir. (111) Bir diğer amacı da Avrupa'daki sanayi yeniliklerini ülkeye getirecek ortamı hazırlamak ve bu yeniliklerin kullanımını yaygınlaştırmaktır. (IV) Sergiye verilen önemin bir göstergesi olarak kurulan üst komite- nin başına Maliye Nazırı Prens Mustafa Fazıl Paşa getirilmiştir. (V) Başlangıçta sergi alanı olarak Sultanahmet'te bulunan bazı binaların üzerinde durulmuştur. 
(Vİ) Ancak bunların ihtiyacı karşılamayacağı görülünce aynı bölgede yeni bir sergi binası yapılmasına karar verilmiştir. (VII) Binanın inşaatını Mustafa Fazıl Paşa; Mısırlı Sarraf Kevork, Eramian ve Oppenheim'den oluşan bir şirkete ihale etmiştir. 


lar? 


AML BİL OOM DV. EV. 


5. (1) Zola, döneminin, özellikle de 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Fransız toplumunda yaşanan olaylara kayıtsız kalmaz, gerek romanlarında ve gerekse Le Figaro, L'Aurore gibi gazetelerde yazdığı makalelerinde toplumsal sorunları irdeler. (1) Yaşadığı dönemin olaylarının iyi bir gözlemcisidir. (111) Cumhuriyet yanlısı olan Zola, imparatorluğa karşı mücadele eder. (IV) Ona göre insanların özgür bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından en uygun yönetim şekli demokratik cumhuriyettir. (V) Eserlerinin genel içeriklerine bakıldığında üç grupta toplanmaktadır: Les Rougon-Macguart serisinde yer alan 20 romanında Zola, 
1851 Devlet Darbesi'yle başlayıp 1870 
Sedan Bozgunu'na kadar süren İkinci İmparatorluk Dönemi, Fransız toplumu- 

| nun bir tablosunu yansıtmaya çalışır. 

(Vİ) Aynı zamanda bu seride yer alan 

| romanlarda Rougon ve Macguart ailele- 

a rinin beş kuşağını içine alan yaşamlarından söz edilir. (VI) Söz konusu dönemi 

anlatırken hiç kuşkusuz romanlarını yazdığı dönemlerin toplumsal sorunlarına da duyarsız kalmaz. 


lar? 


Al BNN. OOM DV. E)V. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


() İnsan sağlığına faydalı, zengin ve doğal içerikleriyle hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunan süper gıdaların tüketimi, özellikle gelişmiş ülkelerde artmaktadır. (11) Bu süper gıdaların en ilginçlerinden biri olan şizandra meyvesi, popülerliğini her geçen gün artırmaktadır. (ll) Çincede “5 tat” anlamına gelen şizandra; tatlı, acı, tuzlu, ekşi ve yakıcı 5 farklı tadı aynı anda sunmaktadır. (IV) Cilde faydalı olan E vitamini açısından zengin şizandra meyvesi, cilt üzerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi olan bir meyve olarak bilinmektedir. (V) Çin'de uzun yıllardır cilde esneklik ve parlaklık kazandırmak için Asyalı kadınların kullandıkları ve genç görünümlerini borçlu oldukları şizandra, nemlendirici etkisinin yanı sıra cildi rüzgârdan, güneşten, alerjik reaksiyonlardan, çevresel stresten ve toksin birikiminden korurken birçok cilt probleminin iyileştirilmesine de yardımcı olur. (Vi) Bu durum şizandra meyvesini, Asyalı kadınların vazgeçilmez tutkularından biri hâline getiriyor. 


far? 


All. BU. GOV. DV. EV. 


(1) İstanbul halkının tarih boyunca gezinti yerlerine ve açık havaya gösterdikleri rağbet sonucu, İstanbul'da şehrin güzelliğini bir kat daha artıran çeşitli mesire yerleri oluşmuştur. (II) Oldukça fazla tabii güzelliklere sahip olan İstanbul'daki akarsuların kıyılarında bulunan ağaçlık bölgeler, halk tarafından hem bahar hem de yaz mevsiminde gezilen hoş mekânlar olarak dikkat çekmektedir. 
(III) Mesire; gezilecek, piknik yapılacak yer, bağlık bahçelik, yeşillik yer olarak tanımlanır. (IV) Bu mesire yerleri dönemin şairleri tarafından sık sık şiire konu edilmiştir. (V) Mesire yerleri Lale Devri'nde sosyal hayatın canlanmasında büyük rol oynamıştır. (Vi) Kadın - erkek herkes mesirelerde boy göstermektedir. 
(VI) Kadınlar artık mesire yerlerinde daha çok göründükleri için giysileri çeşitlenir, renklenir. 


lar? 


A BM. GM. D)V. E)Vİ 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


(0) Mısır denince akla ilk gelen şey piramitler olsa gerek. (11) Hiçbir şey Mısır'ı piramitlerden daha iyi simgelemeyez. 
(NI) Bu sebepten olsa gerek yolu bu ülkeye düşenler direkt piramitleri ziyaret etmektedir. (IV) Bunda bu piramitlerin dünyanın yedi harikaları içinde olmasının da payı büyüktür. (V) Dünyanın yedi harikası içinde ülkemizden Ayasofya aday gösterilmiştir. (Vİ) Toplam 21 aday arasından yeterli oyu alamayan Ayasofya Dünyanın Yedi Harikası Listesi'ne girememiştir. 


Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci bölüm numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


Al. B)N. O)M. DV. E) VI. 


(I) Diğer canlılar gibi toplu hâlde yaşamayı seven tavus kuşlarının ana vatanı Hindistan'dır. (li) Renkli yapıları, ilginç anatomileri ve farklı ses tonlarıyla başka canlıların da ilgisini çekerler. (tI1) İnsanoğlu, ilgiye muhtaç olduğu kadar başka canlılarla da ilgi kurar. (IV) Bu ilgi bağı onun merhametli bir birey olmasını ve şefkat göstermesini sağlar. (V) Bir kediye gösterdiği ilgi, kuşuyla kurduğu muhabbet onu merhametli, iyi biri yapar. 
(Vİ) Bu da diğer canlılara özellikle insanoğluyla kurduğu ilişkiye doğrudan yansır. 


Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci parça numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


A). B)N. COMV. DV. EV. 
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3. 


(I) Kemik erimesi hastalığı hem erkeklerde hem de kadınlarda ilerleyen yaşlarda görülen bir hastalıktır. (1) Elli yaşın üstünde her bireyi tehdit eden bu hastalık özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. (111) Vücudumuzun bazı mikrop ve organizmalar tarafından istila edilmesi durumu olan hastalık, yaşamı olumsuz etkiler. (IV) Yaşamımızın olumsuz etkilenmemesi için bu durum ortaya çıkmadan tedbir almak gerekmektedir. 
(V) Böylece hayatımız olumsuz etkilenmeyecek ve yaşam kalitemiz artacaktır. 
(VI) Bu da beraberinde mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlayacaktır. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci bölüm numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra başlar? 


Ol. DM. E)V. 


AL B)IL 


(1) Isı ölçmeye yarayan termometre birçok farklılık gösterse de 19. yy.da standart hâle getirilmiştir. (11) Dünyada yaklaşık 200 yıldır güvenilir sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır. (IN) Bu da şöyle bir durumu ortaya çıkarmaktadır: Yaklaşık 
200 yıldır dünyamızın sıcaklığı güvenilir biçimde ölçülüyor. (IV) Bu güvenilir ölçüm neden gereklidir? (V) Çünkü dünyamızın yıllara göre sıcaklığının doğru ölçümü, iklim değişikliğini belirlemede önemlidir. (VI) Bunu bilirsek dünyamızın geleceği ile ilgili önemli adımları atmış olur ve küresel bir probiemin önüne geçeriz. 


Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra başlar? 


AL BL OM DM EV. 


(0) Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve göçlerle nüfusun şehirlere toplanması beraberinde bazı sorunları getirmiştir. (11) Bunlar arasında çarpık kentleşme, ulaşım, çevre kirliliği ve su sorunu en önde gelenleridir. (110) Hâl böyle olunca şehirlerde yaşam zorlaşmakta ve insan sağlığını tehdit edecek daha birçok sorun meydana gelmektedir. (IV) Gürültü, kalabalık, yaşanan bazı güvenlik sorunları da cabası. (V) Bunun aslında tek bir çözümü var: köysel kentleşme. (Vi) Kırsal alanda yaşam; çevre sorunları olmaması, temiz su kaynakları gibi nedenlerle tercih edilmektedir. (VII) Hemen hemen hepimiz böyle bir ortamda yaşamayı ister ama bunu başaramamaktan dert yanarız. 


Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci parça numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


A). BN. OM. DV. E)VL. 


(1) Sanatçı her şeyden önce kendini sürekli yenileyendir. (II) Hem kendisi hem de sanatını çağına uydurandır. (111) Sürekli geçmişi yaşıyorsa ve sanatı da geçmişe dönükse çağı yakalayamaz. 
(IV) Çağı yakalayamamakla kalmaz, kendisini de sürekli tekrara sokar. (V) Sanat, geçmişi değil; geleceği kurgularsa gerçek sanat olur. (VI) İnsanları geleceğe alıştıran ona uydurandır sanat. 


Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


AN BIN. GOV DV. EVİ 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


7. 


(0) Ömrü boyunca uzun bir geziye çıkmayan biri neden kırk yıl sonra bir yolculuğa çıkar? (li) Çocukluğu mutsuzlukla geçenler bunu yapar bence. (Ili) Çocukluk yılları mutlu geçenlerse böyle bir şeye yeltenmez bile. (IV) Çocukluk çağı tüm bireyler için içinde unutulmazlıkları barındıran özel bir dönemdir. (V) Bu dönemde gençliğin ilk tohumları atılır, ilk kez âşık olunur ve belki de ilk bağımsızlık adımları atılır. (VI) Birey artık fert olduğunun farkına varır ve bu yönde hayatına dair adımlar atar. 


Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


AN. BL OM DV EV. 


Parçayı Iki Paragrafa Ayırma 


8. 


(I) Mektup türü 17. yüzyıla kadar sadece haberleşme amacıyla kullanılıyordu. 
(I) Bu tarihten sonra ise söz konusu görevinin yanı sıra duygu ve düşünceler de mektupla paylaşılmaya başlandı. 
(li) Goethe'nin ciltler dolusu özel mektupları, Gogol ve Puşkin'in mektupları bunların arasında sayılabileceklerdendir. 
(IV) Voltaire'nin yazdığı mektuplar bilgi vermek, danışmak, yapıtlarını değerlendirmek gibi amaçlar taşımaktadır. (V) Bu büyük ustanın en başarılı mektuplarıysa duygularını dile getirdiği mektuplarıdır. 
(VI) Bunlar abartıya kaçmadan, içten, samimi, dürüst bir tutumla yazılmış mektuplardır. 


Bu parça ikiye ayrılmak istenirse ikinci bölüm numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra başlar? 


Al BU. O)iV. DV. 


E) Vİ. 


() Posta teşkilatı tarafından piyasaya yeni bir pul çıkarıldı. (Ii) Bu yeni pullar çeşitli konular içermekte. (111) Bu konular arasında bazı doğa varlıklarımızdan olan Van kedisi içerikli pullar da vardır. (IV) Van kedisinin dünyadaki kedi ırkları arasında özel bir yeri vardır. (V) Bu değerli kedi türümüz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. (VI) Bundan dolayı da şehirde bulunan bazı sivil toplum kuruluşları bazı bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 


Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


AYI B)NL O)M. DV. 


E) Vİ. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. (1) Marka, insanoğlunun ilk üretim yap- 


maya başladığı zamanlardan bu yana ürün ve hizmetler ile birlikte kullandığı, sürekli gelişen ve değişen bir kavramdır. (Il) Sanayi ve ticaretin az gelişmiş olduğu dönemlerde ürünün sahibini gösteren marka kavramı, günümüzde ürün ve hizmetlerin sadece sahibini işaret etmekle kalmayıp ürünleri benzer ürünlerden ayıran önemli bir araçtır. (lll) Markalaşma; günümüzde şirketler, üretici firmalar ve hizmet sağlayıcılar için hem rekabet koşullarını sağlamak hem de oluşan rekabet ortamında pazar paylarını korumak adına önem arz etmektedir. 
(IV) Markalaşarak geleceğe daha umutla bakılmakta ve istenilen büyüme elde edilmektedir. (V) Bundan dolayı markalaşmaya şirketler artık çok daha fazla önem vermektedirler. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisinden sonra başlar? 


DV. EV. 


AL BL OL. 


3. 


(0) Osmanlı Dönemi'nde şairlerin, yazarların ayrı bir yeri vardır. (II) Geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca hüküm süren Osmanlının değerlerini yansıtan bu şairler hem devlet makamınca hem halk tarafından el üstünde tutulmuştur. 
(11) Bir yanı İslam geleneği bir yanı da toplumsal geleneğe dayalı anlayışla şiirlerini oluşturan şairler, Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olmuşlardır. 
(IV) Bu dönem şair ve yazarları hakkında yüzlerce eser kaleme alınmıştır. (V) Şairlerin eserlerini, dil yapısını, toplumun düşünce yapısını dile getiren eserlerden olan İntibah, Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır. (VI) Eserde Namık Kemal, sürgün yıllarını dile getirmiştir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisiyle başlar? 


AYN BIN. OMVM DV. KV 


(1) Lokman Hekim hakkında Türk - İslam kültüründe birçok fikir, güzel söz, menkıbe, vecize üretilmiştir. (11) Bununla amaç insanları eğlendirmekten çok onlara bir şey öğretmek, onları iyi insan olmanın bilincine ulaştırmaktır. (111) Lokman Hekim hikmet sahibi, insanlara bilgeliği öğreten, yol gösteren biridir. (IV) Onun büyük bir devlet adamı ya da vezir olduğunu söyleyen birçok masal vardır. (V) Bazı kaynaklarda sıradan bir şifacı olmadığı, bir ahlak önderi olduğu anlatılır. (VI) O, şifa dağıtan, önderlik eden, iyi ahlaklı biridir ve hakkında kesin bir bilgi olmasa da çoğu kaynak bu noktada hem fikirdir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak iste- hangi cümleden sonra başlar? 


Ai BIN GİV DV. EV 
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(0) Papaua Yeni Gine Ekvator'un altında, Endonezya'nın doğusunda, Güneydoğu Asya'da Mercan Denizi ve Güney Pasifik Okyanusu arasında kalan adalar ülkesidir. (li) Birbirine yakın iki dönence arasında olduğundan ülkede iki mevsim yaşanmaktadır. (Ili) Ülkenin ortalama sıcaklığı aralık ayında 289C iken haziranda 259C civarındadır. (IV) Böyle bir tropikal iklim kuşağında olduğundan muz, Hindistan cevizi gibi egzotik ve tropikal meyve yetiştiriciliğinde önde gelen bir ülkedir. (V) Batılı toplumlar Yeni Gine'ye 
2. Dünya Savaşı yıllarında uçaklarla gelirler ve buradaki halkla tanışırlar. 
(Vİ) Gine halkı ülkelerine gelen uçaklara hayranlıkla bakar ve Batılılarla çeşitli alışverişe girişirler. (VII) Onlardan yiyecek, radyo ve televizyon gibi maddeler alırlar. (VII) Sonrasındaysa Batılılar savaş bitince ülkeyi terk eder ve Gine halkının hatıralarında yer alırlar. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisiyle başlar? 


A). B)NL OM. DV. EV. 


a e 


(0) Geleceğin büyük insanlarını, nesillerini yetiştiren hiç şüphesiz öğretmenlerdir. 
(1) Onlar öğretmenlik mesleğini maddi çıkar gözetmeksizin, sadece öğrencilere faydalı olabilmek adına yaparlar. (111) Hemen hemen herkes ilkokul öğretmenini aradan uzun zaman geçse de hatırlar. 
(IV) Bunun nedeni her hâlde onların bize o yaşlardayken bir şeyler kazandırmış olmasıdır. (V) Hayata bakış açımızı değiştirmeleri, hayatı bize tanıtmaları kazandırdıklarına birkaç küçük örnektir. 
(VI) İşte bu sayede onlar unutulmamış, yaşımız kaç olursa olsun hep hatırlanmış istisna kişilerdir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisinden sonra başlar? 


Al. BI. OM. DV. E)V. 


(0) Herhangi bir yazarın dilinin kontrolsüz olması düşünülemez, kabul edilemez bir durumdur. (11) Diline, kalemine ne gelirse söylemesi yazarlık mesleğiyle bağdaştırılamaz. (Ili) Yazarlık öyle aklına her geleni, istediğin gibi söylemek değildir. 
(IV) Yazar, topluma önderlik eden, onun sorunlarını kendi süzgecinden geçiren kişidir. (V) Çoğu yazarımız toplumuna yabancı. (VI) Batı'dan aldıklarını bire bir taklit ederek insanlara sunuyor. (Vil) Böylece okunmuyor, hatırda kalmıyor ve milletine yabancılaşıyor. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisinden sonra başlar? 


AN BM OGM DV EV 
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6. 


(1) Kitap okumak bazılarımızın boş vaktini değerlendirme etkinliği gibi görünürken bazılarımız için bir yaşam felsefesidir. (11) Her iki durumda da insan kitapla içli dışlıdır. (IN) Onunla arkadaşlık eder, yaşamına yeni anlamlar ve değerler kalar. 
(IV) Kitap okuma alışkanlığı ülkemizde diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. 
(V) Ülkemizde yaklaşık her yüz kişiden ikisi düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip. (VI) Durum böyle olunca ülkemiz de, okuma oranında Avrupa'nın çok gerisinde kalmakta. (VII) Bunu düzeltmek ve biraz daha kabul edilir hâle getirmek de yine bizim elimizde. 


Bu parça iki paragrafa bölünmek istecümlelerin hangisiyle başlar? 


Ali. Bi. C)IV. DV. EVI. 


(0) Günümüzde tarih öğretimi bölümünü seçen öğrenci üniversite hayatında bazı zorluklar yaşayabilir. (11) Çevreye alışması, o ilin ortamına ayak uydurması, tarihin farklı kavramları bu zorluklara örnek olabilir. (11) Bu nedenle tarih bilimini seçen öğrenci için her şeyin başı, Eski Çağ tarihine yönelmesidir. (IV) Eski Çağ tarihi, zaman olarak Helen ve Roma dönemlerini, yer olarak da Akdeniz ve çevresini kasteder. (V) Böyle bir sınırlamanın başlıca iki nedeni vardır. (VI) Birincisi Eski Çağ kavramının gelişim süreciyle ilgilidir ve Roma ile Helen imparatorluklarını içine alır. (VII) İkincisi zamansal bir kavramdır ve kronolojik olarak kısıtlamayı gerektirir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisinden sonra başlar? 


Al. BUL OM. DV. BV. 


() Sosyal fobi kişilerin yaşam kalitesini azaltan, onu birçok sosyal ortamda bulunmaktan alıkoyan ve toplumda sıkça görülen anksiyete bozukluğudur. (11) En sık görülen hastalıklar arasında olan ve toplumsal kaygı bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobi, majör depresif bozukluk ve alkol bağımlılığından sonra toplumda üçüncü sırada görülme sıklığına sahiptir. (111) Bu hastalıkta kişi, başkalarınca değerlendirilebilecek bir ya da birden çok kaygi ya da stres hâli yaşar. (IV) Örneğin gözlenme, karşılıklı konuşmada beğenilmeme bu durumu tetikler. (V) Böylece kişi sosyal ortamda bulunmaktan kaçar, iş ve eğitim hayatı sekteye uğrar. (VI) Hipnoz; kaygı, stres ya da bazı fobi türlerinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. (VII) Birçok hastalığın tedavisinde tek başına kullanılacağı gibi alternatif tedavide de kullanılır. (Vill) Esasında hastaya verilen telkinler olan hipnoz sayesinde hastaların anksiyetesi azalır ve psikolojik durumunda iyileşme sağlanır. 


Bu parçanın iki paragrafa ayrılması istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 


AN. BN. GM DV. EV. 


(0) Her şairin beslendiği kaynak birbirinden farklıdır. (10) Burada önemli olan şair toplumunun sorunlarına değinebiliyor mu? (Il) Toplumuyla aynı havayı teneffüs ediyor mu? (IV) Onlarla gülüp, onlarla ağlayabiliyor mu? (V) İşte tüm bunları yapabiliyorsa şair doğru kaynaktan besleniyordur. (VI) Şairlik özel bir duyumsama, imtina isteyen bir meslektir. 
(V11) Öyle kolay kolay şair olunmaz. (VIlI) Biraz emek ve çaba ister ki en önemlisi de yetenektir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisiyle başlar? 


AN BIM. GMV DV. B)VE 
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10. (I) İnsansız hava aracı (İHA), genel ola- 


rak bilinen ve kullanılan adıyla “drone” uzaktan kontrol edilen ve belli bir uçuş planı üzerine otomatik olarak hareket edebilen uçak ve benzeri hava araçlarıdır. (II) Hızla gelişen teknolojiyle son dönemlerde kullanımı yaygınlaşan bu araçlara artık herkes sahip olabilmekte. 
(li) Özellikle askeri araçlar ve savunma sistemlerinde güvenlik güçlerince daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. 
(IV) Gerek insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltması gerekse zamandan daha iyi yararlanma adına güvenlik güçleri bu araçları tercih eder durumdadırlar. 
(V) Guadcepter dört motora sahip ve X, Y, Z eksenlerinde hareket edebilen dronelardır. (VI) Teknolojinin değişimiyle birlikte bu aracın üzerinde kullanılan malzemeler de değişiklik göstermiştir. 
(Vi) Havadayken titreşimi en aza indirgenmiş ve daha yüksek çözünürlüklü kameralar da bu araçlara eklenmiştir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istecümlelerin hangisiyle başlar? 


ANL BL GOV DV. EVİ 


| 
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Geçen hafta başımdan geçen bir olayı 


düşünüyordum yeniden. Bütün ailenin ağzı açık kalmıştı. Dindihalarda, Edmundo Dayı'nın yanına gidip oturduğum sırada geçmişti olay. Edmundo Dayı gazete okuyordu. Dayıcık, dedim. 
Bütün büyüklerin yaşlandıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. “Okumayı ne zaman öğrendiniz?” 
diye sorumu yineledim. Aşağı yukarı altı yedi yaşındayken. İnsan beş yaşında da okuyabilir mi? Okuyabilir elbette. Ama kimse o yaşta okumayı düşünmez, bu iş için çok küçük bir yaştır o. 


Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tanık gösterme o B) Açıklama 


C) Öyküleme 
E) Somutlama 


D) Betimleme 


Şimdi hayvanlar başları önlerinde kuyruklarını sallayarak çamurda yol almaya çalışıyorlardı. Sanki eklem yerlerinden dağılırmışçasına tökezleniyor, yalpalanıyordu. Arabacı onları durdurdukça başı çeken at, kafasını deli gibi sallıyor, âdeta arabanın tepeye varamayacağını vurguluyordu. At böyle debelendiğinde yolcumuz sıçrıyor, düşünceleri darmadağın oluyordu. Çukurların üzerinde buharlaşan sisler vardı. Sis, tüm yalnızlığı içinde kötü bir ruh gibi tepeyi tırmanmış, dinlenecek yer aramış ama bulamamıştı. 


Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Betimleme B) Öyküleme 


GC) Tartışma D) Örnekleme 


E) Karşılaştırma 
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3. 


Gökyüzünün açık güneşli olduğu bir ilkbahar sabahıydı. Öğle saatlerine doğru kentin merkezine geldim. Alan, insan kaynıyordu. Birden sirenler ötmeye başladı. İyice gizlenmiş olduğum yerden etrafı süzmeye başladım. Herkes panik hâlinde bir tarafa kaçışıyordu. Sokak ortasında koşuşturmalar, çocuğunu çekiştiren anneler, dükkânlarını kapatan esnaflar. Bir anda bir gök gürültüsü ve ince ince yağan yağmur. Fırtına geliyordu ve herkes tedbirini almaya çalışıyordu. 


lerden hangisidir? 


A) Betimleme B) Öyküleme 
C) Tartışma D) Benzetme 
E) Açıklama 


Deniz tarafından gelen yaşlı bir adam; balıkçı kahvesine doğru yavaş yavaş ilerledi. Kapıyı aralayarak içeri girdi. 
Sağda solda masaların üstünde uyuyanlar vardı. Gür bir sesle herkesi selamladı. 
Kendinden emin adımlarla ilerledi, cam kenarındaki masaya oturdu. Garsondan bir çay istedi. Çayını yudumladı, etrafa dikkatli gözlerle baktı. Çayını bitirdikten sonra parasını ödedi ve dışarı çıktı. 
Geldiği yöne doğru, denize doğru yavaş yavaş ilerledi. 


lerden hangisidir? 
A) Tartışma B) Betimleme 


GC) Öyküleme D) Açıklama 
E) Kişileştirme 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


Bir şeyi sevmekle bir şeye ilgi duymak birbirinden farklı şeylerdir. Sevilmeyen bir durum ya da kişi için sorumluluk alabilirsiniz. Bunu yapmak insan olduğumuz için hayatın bir koşuludur. Seven sorumluluk duymayabilir ya da sorumluluk duyan sevmeyebilir. Sevgi kişiye ait özel bir durumdur. Oysa sorumluluk böyle değildir. Bu kavram, öznel olmanın ötesinde daha toplumsal niteliktedir. 
Sorumlu insanların toplumda görevleri vardır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır? 


A) Betimleme B) Tartışma 
GC) Öyküleme D) Açıklama 
E) Alıntılama 


İnsanlar küçük meseleleri bir kenara bırakıp bunları büyütmekten vazgeçmediği sürece mutlu olamazlar. Meseleleri büyütmek yerine onlara çözüm üretmeyi düşünmek, kişiyi her bakımdan geliştirir. Ruhsal ve fiziksel yönden gelişen birey daha sağlıklı düşünür ve böylece küçük meselelerin esiri olmaz. Yaşamını belli hedefler doğrultusunda şekillendirir, hayatına yeni bir pencere açar. Böyle olması da şarttır. Çünkü hayat belli bir şeylere saplanıp kalmayacak kadar değerlidir. Bunu başarabilenler yaşamlarında farklılık oluşturur ve yeni bir başlangıç yapabilirler. 


lerden hangisidir? 


A) Öyküleme B) Tartışma 


C) Somutlama 
E) Açıklama 


D) Betimleme 


İM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BEN 


Türklerin saray mimarisi alanında verdikleri erken örneklerden günümüze pek az kalıntı gelmiştir. Yine de bu kalıntılardan o yapılar hakkında bir fikir sahibi olunabilir. Bu alanda bildiğimiz en erken örneklerinden biri Konya'daki Selçuklu hükümdarlarına ait saraydır. Saraydan yalnızca bir kule kalıntısı günümüze kadar gelebilmiştir. Kulenin üzerinde konsollara dayanan bir balkonu olan kare planlı yapı, 
12. yüzyıl başında Sultan Il. Kılıçarslan tarafından yaptırılmıştır. Sultan Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı bir diğer saray ise Kubadabad'tır. Selçuklu sultanları daha sonra Osmanlılarda olduğu gibi sarayları anıtsal bir özellikle yaptırmamışlardır. 


lerden hangisidir? 


A) Tartışma B) Öyküleme 
C) Açıklama D) Örnekleme 
E) Alıntılama 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


8. 


Yıpranmış, siyah pul pul dökülen ceketini eline aldığı gibi omzuna attı ve geldiği yere doğru gitmeye başladı. Etrafına buğulu gözlerle bakarak odayı süzmeye başladı. Odanın tam ortasında olduğunu o an fark etti. Soluk odanın isli perdeleri artık griye çalıyordu. Islak, nemli duvarlar küf kaplıydı. Solda kırık dökük bir masa, onun yanında bir sandalye. Tozlu masa- nın üstünde kırık dökük bir vazo, içinde beyaz ve sarı papatyalar vardı. Koyu sarı kapıyı açıp odadan çıktığında artık vakit gelmişti. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler- 


den hangisi ağır basmaktadır? 
A) Betimleme B) Açıklama 


C) Tartışma 
E) Benzetme 


D) Kişileştirme 


Rahmi, o gün evden işe gitmek için biraz erken çıkmıştı. Hava biraz soğuk gibiydi. 
Her zamankinden biraz kalın giyinmişti. 
Sokağa çıkar çıkmaz kendinden emin adımlarla iş yerinin olduğu sokağa doğru yanaşıyordu. Sokağın başına geldiğinde dükkânını açmak için elini cebine attığında o an anladı anahtarlarını unuttuğunu. Biraz üzgün biraz da yorgun bir hâlde tekrar geriye dönüp eve doğru hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. Geçtiği yerlerden tekrar geçiyor ve bu sefer etrafına biraz daha dikkatli bakıyordu. 
lerden hangisidir? 
A) Tartışma B) Öyküleme 
C) Açıklama 
E) Karşılaştırma 


D) Betimleme 
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10. Hepimizin hayatında işin içinden çıkı- 


lamayan, açmaza sürüklenen durumlar olmuştur. Böyle bir şeyle karşılaşınca insan nasıl davranmalı peki? Bence ilk olarak bir durum değerlendirmesi yapılmalı. Her şey enine boyuna hesaplanmalı ve ilk adımı bu veriler ışığında atmalıyız. Böylece daha sakin karar alma sağlanacak ve belki de çok fazla zarar göreceğimiz bir durumdan kazançla çıkacağız. Olayların perde arkasını anlayabilen, getirisini ve götürüsünü hesap edenler hayatlarında hep kazanç elde edebilmiştir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır? 
A) Açıklama i 

B) Betimleme 

C) Tartışma 

D) Sayısal verilerden yararlanma 

E) Öyküleme 


ojrlvlelvizlolij 


Türkiye'de çok fazla bulunan kestane ağacının Akdeniz iklim bölgesinde yetişenleri çok fazla miktarda meyve verir. 
Diğer bölgelerde olanlar ise çoğunlukla kereste için yetiştirilir. Meyve veren kestanelerin boyu yaklaşık 5 metre civarındadır. Kerestesi için yetiştirilenler 40 
metreyi bulabilmektedir. Ülkemizde bu ağaçların sayısı 2 milyon civarındadır. 
Bunlardan yılda 48.000 ton kestane elde edilir. Kestane ağacı haziranda yeşeren eylülden kasıma kadar meyve veren bir ağaçtır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 


A) Tartışma B) Karşılaştırma 
GC) Öyküleme D) Açıklama 
E) Betimleme 


Nemli, bir o kadar da bunaltıcı, sisli bir sabaha uyandı İstanbul. Güneş yağmur yüklü bulutların arasından bir görünüyor bir kayboluyor. Havada kurşun gibi bir ağırlık sanki üzerinde binlerce kilo yük taşıyan bir ağır vasıta. Boğazın suları koyu yeşil akıp gidiyor. Karşıda Sultan Ahmet Camii tüm ihtişamıyla dimdik ayakta durmakta. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Pekiştirmeden yararlanılmıştır. 

B) Kişileştirmeye örnek kullanım vardır. 
C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 

D) Benzetmeden yararlanılmıştır. 

E) İkilemeler anlatıma güç kazandırmıştır. 
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3. 


Zaman geçtikçe her konudaki görüşümüz değişebiliyor. İnançlarımız, yargılarımız da bununla beraber değişmekte. 
Örneğin; önceden atmostferimizin sadece kimyasal nedenlerin etkisiyle oluştuğuna inanılırdı. Canlı yaşamının ise bazı maddelerin bu atmosfere evrim yoluyla uyum sağlayarak geliştiği düşünülüyordu. Ancak bu görüşün aksine günümüzde yaşamın başlangıcından beri canlılarla atmosfer arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu savunulur. Özellikle mikroorganizmaların yeryüzündeki kimyasalı dengede tuttuğu ve bu etkileşimi açığa çıkardığı belirtilir. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Örnekleme yapılmıştır. 

B) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. 


G) Kanıtlanabilir düşünceler yer almaktadır. 


D) Farklı cümle türlerine yer verilmiştir. 
E) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


4. 


Ülkemizde “Melanur Balığı” olarak da tanınan Melanurya balığı, Sparidae familyasına aittir. Ortalama boyları 25 cm olan “Melanurya'nın yaklaşık 40 cm'ye varan türleri de vardır. Kuyruk yüzgeçleri çatallı olup sirt kısımları koyu kurşuni renkte olan melanur, gri paralel çizgilere sahiptir. Ilık ve sıcak denizleri sevdiğinden ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşam alanları oldukça fazladır. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Tanımlamadan yararlanılmıştır. 


B) Neden bildirme anlamı bulunmaktadır. 


C) Betimleyici ifadeler yer almaktadır. 
D) Kesinlik bildiren söz vardır. 
E) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. 


Renk körlüğü, insanlarda mavi, kırmızı ve yeşil renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bir bozukluktur. Koni olarak adlandırılan ve gözün ağ tabakasının içinde yer alan hücreler renklerin algılanmasını sağlar. 
Bu hücrelerin mavi - mor, yeşil - sarı ve kırmızı dalga uzunluklarındaki ışığa duyarlı türleri vardır ve zedelenen ya da olmayan hücreler de renk körlüğünün türünü belirler. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Tanımlamadan yararlanılmıştır. 
B) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 
GC) Bilgi verme ağırlıklı bir parçadır. 
D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 


E) İsim ve fill cümleleri bulunmaktadır. 
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Okuma, yaşamımızın bazı dönemlerinde başlayıp biten bir etkinlik olmamalıdır. 
Çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi dönemlerimizde yaşamımızda sürekli yer almalıdır. Yani yeme içme gibi hayatımızda hep var olmalıdır. Böylece birey engin bir düşünce ufkuna yelken açar ve yaşamını farklı şeylerle zenginleştirir. Böylelikle yaşam daha anlamlı olmaz mı? En azından ben öyle düşünüyorum. 


lerden hangisidir? 
A) Öyküleme B) Tartışma 


C) Açıklama 
E) Betimleme 


D) Tanımlama 


“Tabiatın Kalbi Bolu Projesi" ile ilin yürüyüş yollarının uzunluğu 1800 kilometreye 
ulaştı. İl genelinde uzunlukları 6 ile 30 
km, zorluk derecesi 1 ile 6 arasında değişen 165 yürüyüş yolu yer alıyor. 
Ayrıca 18 bisiklet yolu, 5 tırmanma kayası, 6 kanyon ve 14 kamp noktası ile doğaseverlere farklı alternatifler sunan Bolu, Uluslararası Türk Dünya'sı Köroğlu Parkı'na da ev sahipliği yapmaktadır. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 
B) Niteleyici ögeler mevcuttur. 

C) Nesnellik ön planda tutulmuştur. 
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. 


E) Kişileştirmeye örnek bir kullanım vardir. 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


Dışarıda olabildiğince bir fırtına, yapraklar bir oraya bir buraya savruluyor. 
Herkes fırtına öncesi bu karmaşanın peşine takılmış gidiyordu. Hava kurşuni renkte ağır bulutlarla kaplanmış, ortalık gündüz vakti kararmıştı. Ama ben sıcacık evimde, köşe koltuğumda oturuyor ve buğulu camdan dışarıyı izliyordum. 
Yanık bir türkü tutturmuş gibi esen buğulu ıslak sesiyle kendimi dinliyordum. Tam da bu anda sıcak çayımı yudumluyordum. 


lerden hangisidir? 


A) Betimleme B) Öyküleme 


G) Tartışma D) Açıklama 


E) Benzetme 


Pek çok sanatçının eserlerinde aynı konuları işlemesi sanat eserinde konunun asıl amaç değil de yaptığına bir aracı olduğunu göstermektedir. Örneğin eski Türk şiirinde gül - bülbül mazmunu onlarca divan şairi tarafından işlenmiştir. Ama bunlardan çok azı hâlâ hatırlanmaktadır. Böyle olunca artık konunun hiçbir önemi kalmamaktadır. Asıl olan konuyu ele alandır. Onun konuyu nasıl işlediği ve kalıcı olup olmadığıdır. Bu yüzden sanatta konu değil, konuyu şekillendiren önemlidir. 


Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Betimleme B) Tanımlama 
G) Tartışma D) Öyküleme 


E) Açıklama 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. O gün her zamankinden daha neşe 


doluydum. Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerimi açmış ve ailemle sıcak bir kahvaltı sofrasının tadını çıkarıyordum. Kahvaltımız bitmiş hep birlikte güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıya çıkmıştık. İlk olarak çocuklarla bir parkta oyunlar oynadık. Sonra açık alanda piknik yapıp güzel günün tadını doyasıya çıkardık. Akşama doğru evimize geri geldiğimizde hepimiz- de tatlı bir yorgunluk vardı ama bu en güzel yorgunluktu. 


Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Betimleme 

B) Öyküleme 

C) Tartışma 

D) Açıklama 

E) Tanık gösterme 


(alaloflelvlefalz 
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Tarihin en eski devirlerinden itibaren insan kendini, ailesini ve yiyeceğini korumak amacı ile yaşadığı yerin etrafını duvarlarla çevirmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu amaçla, en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya'da Dicle ve Fırat kıyılarında, köşelerinde çıkıntı 
hâlinde yarım yuvarlak kuleleri olan, 3 - 4 
m. yüksekliğinde kerpiç duvarlardan ibaret basit kaleler yapıldığı görülmektedir. 
Anadolu'da ise MÖ 5500 yılına doğru Hacılar'da temeli taştan, üstü kerpiçten 2-2.5 m. kalınlığında dikdörtgen duvarla çevrili bir iskân yeri bulunmuştur. Bunun bir mahalleyi koruyan küçük bir kale olduğunu beliren Naumann; Anadolu'nun şimdiki hâlde bilinen en eski kalesinin MÖ 3600 yıllarına doğru tarihlenebilen Mersin yakınında Soğuktepe'deki kale olduğunu belirtmektedir. Anadolu'da Yunan ve Roma dönemlerinde genellikle savunmaya yönelik kaleler inşa edilmiştir. Özellikle Roma Dönemi'nde içerideki topraklarda kalelere gerek görülmediğinden, sadece sınırlara yakın ya da barbar akınlarının tahrip ettiği bölgelerde garnizonları barındırmak üzere ahşap veya kârgir castrumlar yapılmıştır. Bunlar genellikle kare ya da dikdörtgen biçimli sahayı çeviren bir duvardan ibaretti. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Bir konuda açıklama yapılmıştır. 


B) Gerekçe belirtilmiştir. 

C) Saptamalar yapılmıştır. 

D) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. 
E) Mecazlı sözler kullanılmıştır. 
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arı 


Safranbolu'da kapılar genellikle iki bölümden yöresel ismi ile kanattan oluşur. İnsan ve hayvanların geçmesi için kapının tek kanadı açılırken düğünlerde ya da yüklü hayvanların gireceği zamanlarda iki kanat birden açılır. Kapı kanatları yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Tahtalar bu kuşaklara yörede kalpaklı çivi denilen bombeli, iri başlı çivilerle dışarıdan çakılmıştır. Kalpaklı çiviler tahtaları kuşaklara bağlamakla kalmayıp aynı zamanda kapıyı da süslemektedir. 
Kapılar kasaya büyük menteşeler yöresel deyimi ile güllaplar ile tutturulmuştur. 
Kapı üstünde biniler bulunmaktadır. Kapı dış yüzeyinde kasaya bağlı geniş bir pervaz dolanmaktadır. Böylelikle daha dayanıklı olması sağlanmıştır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? 


A) Öyküleme - Betimleme 
B) Açıklama - Karşılaştırma 
G) Tartışma - Örnekleme 
D) Tanımlama - Betimleme 
E) Açıklama - Örnekleme 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


Gökyüzü ilk çağlardan beri insanları büyülüyordu. Çok eski zamanlarda bile, gökyüzündeki ışık kaynaklarının, birbirlerine olan uzaklıkları değişmeksizin düzenli hareket ettiği biliniyordu. 
İnsanlar, bu ışıkların Dünya'yı çevreleyen “gökküre" diye adlandırdıkları bir kabuğa takılı olduklarını düşünüyorlardı. 
Gökyüzünde yıldızlardan farklı hareket eden, bir nevi “gezinen” parlaklıkları da keşfetmişlerdi. Yunancada “planetes (gezinen)” diye adlandırılan gezegenler gökküreden bağımsızdılar ve hareketleri Güneş, Ay ve yıldızlar kadar düzenli değildi. Aylar boyu gözlendiklerinde hareketlerinin bazen yavaş bazen daha hızlı olduğu, hatta bazen durup ters yöne hareket ettikleri görülüyordu. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Karşılaştırma 
B) Saptama 

C) Açıklama 

D) Mecazlı anlatım 
E) Gerekçe 
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Doğal gazın geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihsel kaynaklar doğal gazın ilk kez MÖ 900'lerde Çin'de kullanıldığını göstermektedir. Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğal gazın yaygın kullanımı ise 1790'da İngiltere'de başladı. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920'lerde artan doğal gaz kullanımı il. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da gelişti. Doğal gaz enerji üretim sektöründe ilk kez Amerika'da kullanılmaya başladı. 1950'li yıllarda doğal gazı dünyada enerji tüketimindeki oranı 9610'u geçmiyordu. Günümüzde ise enerji tüketiminin 924'ü doğal gazla karşılanmaktadır. Dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 70 yıllık ömrü olduğu tahmin edilmektedir. Bilinen doğal gaz rezervleri petrol rezervlerine eş değerdir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine ağırlık verilmiştir? 

A) Sayısal veri kullanma 

B) Karşılaştırma 

C) Açıklama 

D) Saptama 

E) Kanıtlar sunma 


aram 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


5. 


Almanya'nın bağımsız araştırma kuruluşu Max Planck Topluluğu'nun İnsan Tarihi Araştırmaları Enstitüsü arkeologları, 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen mağara çizimlerini buldu. Çizimlerde betimlenmiş köpeklerin, bu hayvanın şu ana kadar bilenen en eski çizimi olduğu belirtildi. Science dergisinin haberine göre, çizimler Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında tespit edildi. Çizimlerden birinde, 13 köpek arasında duran bir avcı betimlendi. Köpeklerin bazıları ince hatlar ile insan figürüyle birleştirildi. Bilim insanları bu hatların tasmaları simgelediğini düşünüyor. Tarihi çizimler kataloğu yazarlarından arkeolog Maria Guanyin, Suudi Arabistan'da bulunan çizimlerin 
8 - 9 bin yıl önceye ait olduğunu, 
ancak net tarihin bilinmediğini söyledi. Tahminler doğrulanırsa bu çizimler, bugüne kadar bulunan simgelerin en eskisi olacak. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Koşul 

B) Karşılaştırma 
C) Açıklama 

D) Tahmin 

E) Çıkarım 
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6. Günlerden 13 Kasım, o gün bir deliy- 


le karşılaştım. Hiç ayrımına varmadım ilkin. Öylece yürüyordum kaldırımda. İri gövdesiyle canhıraş önüme atladığında irkilerek fark ettim. Ters bir şeyler olacağını hissettim, korktum, küçüldü gövdem. 
Kızgın bir boğanınki gibi lavlar boşalıyordu burun deliklerinden. Tütünden sararmış dişleri köpük köpüktü. Ne olduğunu anlamadan, tükürür gibi, “Pislik,” deyip geçti. Dönüp arkasından baktım, büyük kıçını sallaya sallaya gidiyordu. “Heey," dedim arkasından, “ben pisliksem sen de büyük kıçlı bir dinozorsun.” Söylediklerimi duyduğu anda tekrar döndü. Bana doğru koşmaya başladı. Korkudan mı bilmem, altımdaki zeminin kaydığını hissettim. O an bana doğru koşan bir dinozor gördüğüme yemin edebilirim. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? 

A) Betimleme - Açıklama 

B) Açıklama - Öyküleme 

C) Betimleme - Benzetme 

D) Öyküleme - Betimleme 

E) Tartışma - Açıklama 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


Antik Çağ'ın en önemli uygarlıklarından olan Antik Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize dökülen kısmının çevresine yayılmış bir uygarlıktı. Kuruluşundan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak ayrılıyordu. İki kısım, MÖ 3150 dolaylarında ilk firavun tarafından siyasi olarak birleştirilmiş ve bu birliktelik 3000 
yıl boyunda devam etmişti. Sekiz ana döneme ayrılan Antik Mısır, istikrarsız sayılabilecek zamanlarını Orta Krallık Dönemi'nde, gelişmişlik olarak Zirveye ulaştığı dönemlerini ise Yeni Krallık Dönemi'nde yaşadı. Daha sonrasında uzun sürecek bir gerileme dönemine girdi ve son dönemlerinde art arda kaybedilen savaşlar neticesinde MÖ 31 
yılında Roma İmparatorluğu tarafından istila edilerek ele geçilirdi. Bunun sonucunda hem firavunların hâkimiyeti sona erdi hem de Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti hâline dönüştü. . 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Kesin olmayan bir bilgiye yer verilmiştir. 
B) Sıfatlar kullanılmıştır. 
C) Yoruma yer verilmiştir. 
D) Deyim kullanılmıştır. 
E) Çeşitli kanılara karşı çıkılmıştır. 
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Fransa Ulusal Bilimler Araştırma Merkezinde çalışmalarını yürüten Albert Jambon'a ait makale X ışını floresan spektrometresini kullanarak kimyasal analiz yapılan o döneme âit aletleri temel aldı. Mısır boncukları (MÖ 3200), Firavun Tutankamon'un hançeri (MÖ 2300) ve Çin'de MÖ 1400 yıllarında hüküm süren Shang Hanedanlığı'na ait eserler araştırma kapsamına dâhil edildi. Jambon tarafından yürütülen incelemeler sonucunda Bronz Çağı'ndaki insanların demir alet üretmek için dünyaya düşen gök taşlarını kullandığı ortaya çıktı. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi; meteoritten oluşan demirin dünya üzerindeki demir madenlerindeki gibi ön eritme sürecinden geçmesine gerek olmadığından bu durumun bronz çağındaki metal işçileri- nin işini kolaylaştırdığını belirtti. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Örnekleme 

B) Amaç 

C) Saptama 


D) Neden-sonuç 
E) Koşul 


Osmanlı tebaasından Iraklı Katolik bir din adamı, kutsal yerleri ve Vatikan'ı ziyaret etmek üzere 1668 yılında Halep'ten Avrupa'ya doğru yola çıkar. 
Amacı, Roma Katolik Kilisesi'ne yeni katılan Kalde Kilisesi'ne yardım sağlamaktır. Krallarla, kraliçelerle ve Papa ile görüşür. Avrupa'da yedi yıl dolaştıktan sonra, bir fırsatı değerlendirerek İspanya 
Kraliçesi'nden aldığı bir özel izinle 1675 
yılında Cadiz Limanı'ndan kalkan bir gemiyle Yeni Dünya'ya doğru yola çıkar. 
Doğuluların henüz tam olarak kavrayamadığı, hatta bilmediği Güney ve Orta Amerika'da, ağırlıklı olarak And Dağları bölgesinde sekiz yıl dolaşır. Bu seyyahlık serüveninin sonucunda, papalık makamına sunulmak üzere bir gezi raporu/ seyahatname yazdığı anlaşılmaktadır. 
Seyahatnamesinin bir kopyasını Şam'a dönerken yanında getirir. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Tarihi bilgiler sunulmuştur. 

B) Amaç belirtilmiştir. 

C) Sayısal verilere yer verilmiştir. 

D) Bilgi verme amacıyla yazılmıştır. 

E) Deyim kullanılmıştır. 
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1682 yılında Edirne'yi ziyaret eden Evliya 
Çelebi, külliyeden; “Orada bir darüşşifa vardır ki dil ile tarif edilmez, kalemler ile yazılmaz “ diye bahseder. Ünlü seyyah, ayrıca külliye için şu ilginç tanımlamaları kullanmıştır: “Adı geçen bağın ortasında, göğe baş uzatmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütunlar üzerinde “Kiyanıyan” tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr eserse o bayrak o tarafa döner. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin alında bir kış odası vardır. Bu odaların her birinde ikişer pencere vardır. Bir penceresi odanın dışında olan gülistanlı ağaçlığa bakar, diğeri de bu büyük kubbenin ortasındaki büyük havuz ve şadırvana bakar. Bu sekiz adet kış odalarının önünde, yine büyük kubbe içinde sekiz adet yazlık odalar vardır.” 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Öznellik söz konusudur. 

B) Benzetme yapılmıştır. 

C) Koşul dile getirilmiştir. 

D) Açıklamadan yararlanılmıştır. 

E) Tahminde bulunulmuştur. 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


Saka kuşu, çevresini kuşatan mat siyaha gark olmuş küçük gözlerini bize dikip parlak ve keskin yanan gözleriyle bakarak başını hışımla titretip çarparken ince bacaklarıyla, korkmuş bir şekilde kafesin tavanına tutundu. Başının ön tarafı alev kırmızısı renkle boyanmış, ince yüzüne üzüntülü, aciz, hışımlı bir görüntü vermekteydi. Bu üzerinde bir çeşit kahramanlık bulunan hırpalanmış bir yüzdü. 
Gagası keskin sarı, başını nakşeden siyah ve kırmızı benekler sebebiyle son derece kızgın görünüyordu. Neredeyse ağlayacak kadar üzgün. Kızgın berrak gibi gözleriyle ve şiddetli kavramasıyla atlamaya hazır küçük vücudu ile korkunç bir şeye girişmeye azmetmiş. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Niteleyici ifadelere yer verilmiştir. 

B) Farklı duyulara yer verilmiştir. 

G) Mecazlı sözler kullanılmıştır. 

D) İzlenim kazandırmak amaçlanmıştır. 
E) Benzetme yapılmıştır. 
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Samim Kocagöz, 1950'lerden itibaren Büyük Menderes Havzası'nda başlayan değişim ve dönüşümün en çok hissedildiği yerlerin başında Söke Ovası'nın geldiğini söyler. Gerçekten de Söke Ovası, belirtilen tarihlerde büyük bir değişim yaşar. Taşkınların önlenmesi, sulama imkânlarının artması, zirai mücadele ve traktörün getirdiği kolaylıkla pamuk üretiminde bir patlama yaşanır. 1937'de Söke'de 80 hektarlık alanda pamuk ekiliyken 1950'lerden itibaren üretim her yıl katlanarak artar ve 1965'te 30 bin hektara çıkar. Değişim Söke'yle sınırlı kalmaz ve bütün havzayı değişik düzeylerde etkiler. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Karşılaştırma yapma 

B) Örneklere başvurma 

C) Sayısal verilerden yararlanma 

D) Dolaylı anlatıma yer verme 

E) Birinci kişili anlatıma yer verme 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Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


5. 


Arketipçi eleştiri; kişileri, imgeleri, durumları, olay örgülerini ilk örnekler olarak gören ve esere dönük olması yönüyle edebi metinlerdeki ögelerin anlamlarını, en eski çağlardan beri insanları etkileyen arketipleri ortaya çıkarmaya çalışan yapısalcı bir kuramdır. Bu kuram kaynak olarak Gustav Carl Jung'un “Mitoslar, insan ırkının ortak bilinç dışına âittir.” 
görüşünden hareket eder. Arketipçi eleştiri; ilk örneklerin kısmi farklarla anlatılar- da tekrar edildiğini, arketiplerin kökenlerinin destanlarda olduğu gibi mitoslar- da aranması gerektiğini, edebiyatların arketiplerin ifadeleri olduğunu ileri sürer. 
Bu kuramda üç aşama söz konusudur. 
Bunlar, “kahramanın evinden ayrılması, bir dizi maceralar yaşaması ve evine dönmesi" aşamalarıdır. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 

B) Benzetmeye başvurulmuştur 

C) Tanımlama yapılmıştır. 

D) Dolaylı anlatıma yer verilmiştir. 

E) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. 
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6. Türk tarihinde, Osmanlı Devleti'nden 


önceki dönemlerde de nasihatname, siyasetiname türünden eserler yazılmış, ideal devlet adamı teorik olarak anlatılmıştır. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan, Türk - İslam tarihinin nasihatname - siyasetname türünde yazılmış en güzel örneği olan Kutadgu Bilig'de “Beyler gönüllerini temiz tutar ve kanunu tatbik ederlerse, beylik bozulmaz ve uzun müddet ayakta durur.” 
gibi ifadeler, erdem bakımından Türk devlet adamı tipini çizer. Nitekim Büyük Selçuklu ve Osmanlı sultanları da önceki Türk devlet adamları gibi hükümdarların halka hizmet etmesi ilkesinden hareket etmişlerdir. Sonraki dönemlerde de Türk hükümdarlarına kılavuz olması bakımından Mercimek Ahmet'in Kâbusname'si, Lütfi Paşa'nın Asafname'si ve Gelibolulu Mustafa Ali'nin Künhü'-Anbar' gibi nasihatname-siyasetname türünden eserler yazılmaya devam edilmiştir. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Örneklere yer verilmiştir. 

B) Benzetmeye başvurulmuştur 

C) Karşılaştırma yapılmıştır. 

D) Nesnel anlatıma yer verilmiştir. 

E) Alıntıya başvurulmuştur. 


Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 


İspanya'nın Endülüs Bölgesi'nin Granada kentinde yer alan El Hamra, kızıl veya kırmızı saray demektir. Her tarafının zamanında kandillerle çevrili olması ve kandillerin de saraya bu rengi vermesinden ötürü bu isimle anıldığı söylenir. 
Zamanında içinde 30 bin insanın yaşadığı söylenir. Dağ üzerindedir ve dağın yapısına göre inşa edilmiştir. Bu yüzden bazı yerler dar, bazı yerler geniştir. En geniş yeri 180, en dar yeri de 40 metredir. Kendine has bir şehir görünümündedir. Öyle ki zamanında içeresinde çarşılar, saraylar, hanlar, hamamlar, camiler ve köşkler bulunmaktaymış. Her gelen emir, adından söz ettirmek için sarayda ya bir değişiklik ya da genişletme yapmış. Bu yüzden saray, tam bir kompleks görünümündedir. Yapısı hemen harç hâlini alan ve çabucak betonlaşan bir topraktan yapılmış ve yapı günümüze kadar gelmiştir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Mecazlı ifadelere yer verme 

B) Niteleyici sözcüklere yer verme GC) Sayısal verilerden yararlanma D) Sayıp dökmelere yer verme 

E) Açıklamalara yer verme 
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Ana Düşünce 
2. 


Sanayi Devrimi'nden önceki dönemde ulaşım araçlarının hızı ve taşıma kapasitesi son derece sınırlıydı. En fazla 150 
kg taşıyabilen at ve katır ile yaklaşık 250 
kg civarında yüke dayanabilen deve, yollarda en çok karşılaşılan nakliye hayvanları idi. Şartlara göre değişmekle birlikte, öküz ve manda gibi birkaç hayvanın çektiği arabaların kapasitesi de fazla değildi; söz konusu araçlar 1.000 ile 2.000 kg arasında yük taşıyabiliyordu. Dönemin ticari konvoyları olan kervanların bir günde katettiği mesafe 30 ila 40 km arasında değişmekteydi. Sefere çıkan yüklü ordunun hızı ise daha düşüktü. Bu durum sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil çağdaşı ve rakibi olan diğer Avrupa devletleri için de geçerliydi. Ancak belirtmek gerekir ki ulaşım hızını ve taşınan yükün miktarını belirleyen unsur sadece taşıma araçlarının türü ve niteliği değildir. Belli başlı birkaç güzergâh dışında birer izden başka bir şey olmayan yolların sunduğu sınırlı imkânlar, iklim koşulları, güvenlik ve ulaşım araçlarının tedarikinde yaşanan güçlükler ulaşım ve nakliyatın gerçekleşmesinde öne çıkan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Bu parçada vurgulanmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Makinelerin olmadığı dönemlerde ulaşım araçlarının yanında başka faktörler de zorlaştırıcı sebep olmuştur. 


B) Sanayi Devrimi'nden önceki toplumlarda ulaşım at ve katırlarla yapılmaktaydı. 

C) Sanayi öncesi dönemlerde yolların yetersiz oluşu ulaşımı olumsuz etkilemiştir. 

D) Nakliyat ve ulaşım eski toplumların en büyük geçim kaynağı olduğundan insanlar alternatif araçlar yapmaya çalışmıştır. 

E) İklim koşulları ve güvenlik sorunları ulaşım ve nakliyatı her dönemde etkilemiştir. 
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XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki ticari ilişkilerde rol oynayan aktörlerden birisi konsoloslardı. Konsoloslar, kapitülasyonlar gereğince büyükelçiler tarafından sultanın onayı ile görevlendiriliyorlar ve işlerini gördükleri kaptan ve tüccarlardan konsolosluk hakkı denilen bir vergi tahsil ediyorlardı. Hicri 1106 yılına kadar Osmanlı gayrimüslimleri, Avrupa devletleri adına konsolosluk yapmak üzere görevlendirilebilirken Osmanlı yönetimi bu tarihten sonra onların yabancı devletler adına konsolosluk yapmalarını yasaklamış ve konsolosların ilgili devletin tebasından olması kuralını benimsemiştir. 1580 yılında İngiltere'ye kapitülasyon o verilmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında ticaret yapmak amacıyla Levant Kumpanyası kurulmuş, İstanbul'a İngiliz büyükelçileri gönderilmiş ve İstanbul'a gelen İngiliz büyükelçileri İzmir, Halep, Mora, Sakız, Mısır ve Cezayir başta olmak üzere uygun gördükleri yerlerde konsolosluklar açmışlardır. 


ceyi en iyi yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İngilizler Osmanlı topraklarında birden çok konsolosluk açmışlardır. 


B) Avrupa ile Osmanlı Devleti arasında konsoloslukların açılmasına yönelik anlaşmalar yapılmış ve ciddi adımlar atılmıştır. 


C) Osmanlı Dönemi'nde ticari ilişkilerde önemli olan konsolosların görevlendirilmesi biçimi zaman içerisinde değişime uğramış ve konsolosluklar açılmıştır. 

D) Konsolosluklar her büyük ülkede olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de hak ettiği değere ulaşmıştır. 

E) Avrupalılar Osmanlı Devleti'nde konsolosluk açmak için büyük çabalar harcamışlardır. 


Türk toplumu olarak kültür değişimini genelde dışımızdaki etkilerle yaşadık. 
Tanzimat Dönemi'yle başlayan Frenk etkisi dilimize, edebiyatımıza, kıyafetimize keza tüm yaşantımıza zamanla sirayet etti. Batı kültürünün ülkemize girişi genel olarak Fransız etkisiyle başlar. Son dönem Osmanlı siyasetinde Fransa'nın diğer ülkelere nazaran yeri mutlaka farklıdır. İngiliz sömürge zihniyeti ve Rus güney politikası Fransa'yı Osmanlı Devleti içinde diğerlerine göre nispeten sempatik bir yere itmiştir. Bunda Fransa'nın o dönem Avrupa'sında kültür moda öncülüğü yapması, elçilik ve öğrenci değişimi noktasında etkinin daha fazla olması Fransız kültürünün Osmanlı Devleti'nde daha baskın olmasına neden olmuştur. 


ce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Fransa kültürünün diğer kültürlerden daha baskın olması, egemen bir güç olmasına bağlanabilir. 


B) Osmanlı Dönemi'nde kültür etkileşimleri sadece Tanzimat Dönemi'nde göze çarpar. 

C) Bütün kültürel değişimler başka toplumlardan etkilenme sonucu ortaya çıkar. 

D) Kültürel değişimimizin dış etkilerle özellikle de Fransa'nın etkisiyle meydana gelmesinin birden çok gerekçesi vardır. 

E) Değişime açık toplumlar kendi dışındaki kültürlerle etkileşime girerek yenileşmenin kapısını aralarlar. 
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Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ndeki “vakıf anlayışı” ile yaşadığımız çağın insanlarının vakıflara ve vakıf kültürüne olan bakış açısı arasında muazzam bir fark, ayrıca bunun yanında büyük bir tezat bulunmaktadır. Temel ilkesi; herhangi bir karşılık beklemeden toplum yararı için faaliyet göstermek olan vakıflar, geçmişten günümüze asli unsurlarından çok uzaklaşmışlardır. Öncelikle vakıfların Osmanlı İmparatorluğu'ndaki misyonunu incelediğimizde tüm hayır faaliyetlerinin temelinde İslami bir bakış açısı, Yaratıcı'nın rızasını kazanmak vardır ve bu sistematik düşünce insanları içlerinden gelerek tüm canlılara karşı merhamete ve hizmete sevk etmiştir. İşte bu mantık çerçevesinde vakıflar, camilerden kervansaraylara, aşevlerinden kütüphanelere, su yollarından kaldırımlara kadar birçok yapının vücut bulmasına vesile olmuştur. 


ce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vakıfların varlığı, toplumsal yardımlaşmanın yaygınlaşmasına ve İnsani ilişkilerin sağlamlaşmasına zemin hazırlamıştır. 


B) Asıl görevi hiçbir beklenti olmadan insanlık için çalışmak olan ve bu minvalde birçok eser bırakan vakıflar günümüzde aslından uzaklaşmıştır. 


C) Tek vazifesi insan için çalışmak olan vakıfların toplumda gittikçe yaygınlaşan bir yönünün olması toplumu rahatlatmaktadır. 


D) Canlılara karşı merhamet duygu- su vakıfların ortaya çıkmasının tek büyük sebebidir. 


E) Her ne kadar toplumsal faaliyetler bulunsa da bir vakfın gerçekleştirdiği vazifeyi hiçbir toplumsal faaliyet gerçekleştirememektedir. 


5. 


Tarih kokan Gazi şehrimizde savaş müzesine uğramamak olur mu? O da ne, sanki Kurtuluş Savaşı yıllarına tekrar gittik! Karşımızda Şahinbey dimdik duruyor, Şehitkâmil “ben hâlen ölmedim, yaşıyorum” diyor. Biz de bu kahramanları selamlıyor, Fatihaları ruhlarına hediye ediyoruz. Vatansever insanımızın savaşta düşmanı püskürtmek için kullandığı her türlü silah gözler önünde sergileniyor. 
İnsanımızın savaş anında savaş malzemelerini yapmak için kullandığı sığınak, mağara da müzenin altında, zaten müze de bu savaş mağarasının üzerine kurulmuş. Mağaradaki sahnelerden de görüleceği gibi insanımız yaşlısı ile, genci ile, kucağında çocuğu ile savaşta yer almış, yardım hizmetinde (silah, yemek yapımı...) bulunmuştur. Bu mağarada savaş yıllarını anlatan film CD'si ile âdeta savaş yıllarına tekrar gittik. Vatansever insanımızın hangi fedakârlıklarla vatanı savunduklarını, kurtardıklarını bir daha gördük, şahit olduk. Tarihimize güler yüzle, gururla bakarak savaş müzesinden ayrılıp mozaik müzesine doğru yol aldık. 


Bu parçada “savaş müzesi” ile ilgili 

olarak vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangidir? 

A) Kendi özelinde ciddi emekler verilip insanların hizmetine sunulmuştur. 


B) Kurtuluş Savaşı'nın unsurlarını barındırması yönüyle diğer şehirlere örnek olmuştur. 


G) Kurtuluş mücadelemizin o günlerini yeniden yaşıyormuşuz duygusunu verecek kadar gerçeği yansıtmaktadır. 


D) Her Anadolu insanının muhakkak görmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

E) Şanlı tarihimizin destansı mücadele- 


sini anlamamıza yardımcı olmaktadır. 
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Osmanlı tarihi çalışmalarına kısaca göz atıldığında ilk dikkat çeken tartışmanın aileye mensup üyelerin, hükümdarın ölümünden sonra kalkıştıkları saltanat kavgası ve bu kavganın sonucunda tahta oturan tarafından diğerleri hakkında verdikleri idam kararları olduğu görülür. 
Henüz Osman'ın aşiretin başına geçtiği zamanda ortaya çıkan ve âile içi iktidar kavgasının tipik bir örneği olan yeğen Osman ile amca Dündar'ın çekişmesi Dündar'ın öldürülerek bundan sonraki üç yüz yıllık Osmanlı tarihinde tahtın babadan oğula geçmesinin bir kural olmasına yol açacaktı. Bu hadise aynı zamanda Osmanlı tarihinde hanedan üyesi öldürülmesi meselesinin de başlamasına bir anlamda cevaz vermiş oldu. Osman'ın amcası İle olan çekişmesinin akabindeki yüz elli yıllık gelişmeler, Il. Mehmed'in teşkilat kanunnamesine kardeş katlini bir kural olarak koydurmasına ve böylece meselenin hukuki bir zemine oturtulmasına yol açtı. 


ce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlıda merkezi otoritenin gücü tek elde toplaması amacıyla taht kavgalarına neden olan meselelere köklü çözümler getirilmiştir. 

B) Saltanat mücadelesi Osmanlıda aile içi bir meseleden öteye geçememiş, zamanla sorun olmaktan çıkmıştır. 

C) Taht kavgaları Osmanlıda bütün padişahların gündemini meşgul eden bir konu olmayı sürdürmüştür. 


D) Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından itibaren taht kavgaları hanedanı meşgul ederek merkezi yönetimin çoğu enerjisinin bu konuyla ilgilenmeye harcandığı görülmüştür. 

E) Osmanlıda taht kavgaları aile içi ölümlere sebep olmuş, zamanla bu durum olağan görülmüş ve kanun hâlini almıştır. 


Pterozorlar hakkındaki bilimsel görüşler, görüntülerinin nasıl olduğu ya da nasıl davrandıkları gibi temel sorularda dahi büyük çeşitlilik gösteriyor. Ama araştırmacıların hipotezlerini oluştururken yardım alabildikleri yegâne şeyin, kritik ayrıntıları eksik bir avuç örnek olmasının da bunda etkisi var. Bir diğer nedeni ise pterozor anatomisinin gerçekten de tuhaf olması ve ne yerdeki ne de gökteki yaşama bire bir uyması. Bazı bilim insanları pterozorları yerde karınları üzerinde sürünen canlılar olarak betimlemişti. Bazıları, acayip uzun ön ayakları ileri doğru uzanmış, kanatları pelerin gibi toplanmış hâlde zombiler gibi arka ayakları üzerinde dikilerek yürüdüklerini hayal etmişti. Bazıları da kanatları yanlara sıkıca yapıştırılmış olarak dört ayak üzerinde sakar bir biçimde yürüdüklerini düşünmüştü. Kimi araştırmacılar pterozorların uçmak için fazla garip olduğu ve ancak kayalıklardan baş aşağı asılı durup kendilerini bırakarak uçabildikleri görüşündeydi. 


Bu parçadan pterozorlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Tarihsel süreç içerisinde biçimsel değişimler geçirdiklerine 

B) Biçim olarak yeryüzündeki hiçbir canlıya benzetilmediğine 

GC) Hiçbir zaman kendileriyle ilgili bir tanımlamanın yapılmadığına 

D) Hakkındaki tanımlamalarda bilim insanlarının bile farklı farklı görüşler beyan ettiklerine 


E) Yaşayan canlılar arasında en farklı yaratıklar olduğuna 
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Ana Düşünce 


Hindistan'a yerleşen Türkler, Budha ve Brahma dinlerini kabul ettikleri için Türklüklerini kaybetmişler ve Hintli olmuşlardır. Aynı şekilde Çin'e gidenler Konfüçyüs dinini benimseyerek Çinlileşmişlerdir. Keza Batı'ya göç eden birçok Türk devleti de başkalaşmıştır. 
Arap devletleriyle karşılaşan bir kısım Türkler ise Müslümanlaşarak hem milli bilinçlerini kaybetmemişler hem de kendilerine en uygun dini kabul etmişlerdir. Dolayısıyla şu sonucu çıkartmak mümkün: Batı'ya göç eden, Çin'e ve Hindistan'a yerleşen Türkler, Türklük bilincini kaybederlerken Araplarla karşılaşan Türkler kendi benliklerinden ödünler vermemiş, asimile olmamışlardır. Aksine, kendi inanışlarına çok yakın olan bir dini benimseyerek güçlerine güç katmışlardır. 


ce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğu ve Batı dinlerine inanan Türk topluluklarının benliklerini kaybetmeleri araştırma konusudur. 


B) Diğer dinlere inanmış Türkler özünü yitirmesine karşın güçlü devlet olma geleneğini yitirmemiştir. 

C) İslamiyet'i benimseyen Türkler kimliklerini kaybetmemiş ve egemenliklerini daha da pekiştirmişlerdir. 


D) Doğu ve Batı dinleri arasında sıkışan Türkler, Arapların inancını benimseyerek tepkilerini ortaya koymuşlardır. 

E) İnançlar arasında etkileme gücü daha fazla olan dinler toplumları kimliğinden uzaklaştırmıştır. 
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2. 


Türkiye'de turizm, son yıllarda özellikle deniz turizmi üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Ülkemiz çok uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen bu yoğunlaşma ancak belirli bir kıyı kesiminde (İzmir-Antalya arası) daha belirgindir. Bunun dışında İç Anadolu Bölgesi'nde Ürgüp - Göreme yöresi kültür turizmi açısından gelişme gösterirken Türkiye'de doğal ve kültürel potansiyele sahip olan pek çok yer geleceğin turizm alanları olarak gelişmeyi beklemektedir. Özellikle Anadolu'da yerleşim tarihinin çok eski devirlere inmesi dolayısıyla arkeolojik ve tarihi yapılarla dolu kentler ve çevreleri birer kültür hazinesi olarak değerlendirilebilir. 


Bu parçada vurgulanmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkiye'nin her karış toprağında tarihin derinliklerine ait izler bulunmaktadır. 

B) Tarihi ve doğal yapısıyla Türkiye birçok ülkeyi geride bırakacak güzelliklere sahiptir. 


C) Kültür turizminin deniz turizmi kadar bir ilgi görmemesinin nedenleri araştırma konusudur. 


D) Deniz turizmi gelişmiş olmakla beraber Anadolu tarihsel ve kültürel anlamda da turizme gebe bir özelliğe sahiptir. 

E) Türkiye'de turizm gelirlerinin istenen seviyede olmaması tanıtım yönünün istenen seviyede olmamasıyla açıklanabilir. 
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Ana Düşünce 


Ankara şehri, kuruluşundan itibaren Anadolu coğrafyasındaki jeostratejik konumu dolayısıyla Anadolu'ya hâkim olmak isteyen güçlerin hedefi olmuş ve birçok devlet tarafından ele geçirilmiştir. 
Şehir etrafında Paleolitik Çağ'dan itibaren yerleşim gören yerler bulunmakla birlikte, şehir merkezinde ilk yerleşimin mevcut arkeolojik ve tarihi veriler ışığında Frigler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Frig hâkimiyetinden (MÖ VILI-VİL. yüzyillar) Türk hâkimiyetine kadar geçen sürede şehir, sırasıyla Lidya, Pers, Büyük İskender ve halefleri, Galatlar ile Roma/ Bizans hâkimiyeti altında bulunmuştur. 
Şehre hâkim olan devletler zamanında şehri kısa süreliğine de olsa ele geçirmiş veya ele geçirmeyi denemiş güçler arasında Gotlar, Sabarlar, Tedmurlular (Zenobia), Sasaniler, Emeviler, Abbasiler ve Pavlikanlar sayılabilir. Ankara, müstahkem kalesi ve jeostratejik konumu dolayısıyla bu güçleri kendine çekmiştir. 
Türklerin Orta Anadolu'da faaliyet göstermeye başladıkları XI. yüzyılın ikinci yarısında Ankara, siyasi olarak Bizans'a bağlı önemli bir merkez idi. Ankara'nın Anadolu coğrafyasındaki önemli konumu şehrin, etrafındaki yerleşimlerin merkezi olmasını sağlamış ve şehir, Roma/ Bizans hâkimiyeti boyunca önemli idari bir merkez olmuştur. 


Bu parçadan Ankara ile ilgili olarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Önemli coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyetin ele geçirmek istediği veya ele geçirdiği bir yer olmuştur. 

B) Tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyetin kalıntılarını barındırması yönüyle araştırma konusudur. 

C) Büyük medeniyetlerin hâkimiyet alanını genişletmesinin merkezi hâline gelmiştir. 

D) Medeniyetler arasında Roma hâkimiyeti en uzun süreli olanıdır. 


E) Birçok medeniyetin merkezi konumunda olma özelliğiyle diğer şehirlerden ayrılmaktadır. 
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Coğrafya öğretimi için başvurulacak en önemli edebi tür gezi yazılarıdır. Gezi yazıları hem gezilen yerin fiziki coğrafya özelliklerini aktarırken hem de beşeri ve ekonomik coğrafi özelliklerin çoğuna değinir; turizm özelliklerinden tutun da yerleşme tipleri ve mesken özelliklerine kadar. Özellikle bölgeler coğrafyası işlenirken o bölgeye ait gezi yazıları öğrencilerin dikkatini toplamak ve konu kalıcılığını sağlaması açısından önem taşır. Örneğin Avrupa Alplerine karşı gelişen büyük ilgide kuşkusuz hukuk öğrenimi yaparken sıklıkla gittiği Jura Dağları ve çevresi gezilerini yazan Alman yazar Goethe'nin etkisi bulunmaktadır. Coğrafya öğretiminde kullanılması gerekliliği sıklıkla tartışılan yöntemlerden biri de gezi - gözlem yöntemidir. Fakat ekonomik sebepler ve zaman darlığı gerekçesi ile coğrafya dersi kapsamında öğrencilerin neredeyse hiç geziye gitmedikleri söylenebilir. 


Bu parçada vurgulanmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gezi yazıları kadar gezi - gözlem yapmak da okullarda yapılan öğretimde öğretmenlerin başvurmadığı unsurlardır. 


B) Alman yazar Goethe'nin kaleme aldığı gezi yazılarının muhakkak okullarda okutulması gerekir. 

C) Gezi yazıları ve gezi - gözlem yapmak coğrafya öğretiminde öğrencilerin hem ilgisini artırmada hem de öğretilenlerin kalıcı olmasında büyük önem taşır. 


D) Gezi yazılarını kaleme alabilmek için gezi - gözlem yapmanın elzem olduğu belirtilmiştir. 

E) Ders kitaplarında coğrafi konulara ek olarak öğrencilerle farklı etkinliklerin yapılması gerekir. 
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Ana Düşünce 


5. Geç Tunç Çağı'nın sonlarına doğru (MÖ 6. Çok eski dönemlerden beri pek çok 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1200) gerçekleşen Ege Göçleri, yalnızca büyük Hitit İmparatorluğu'nu yıkmamış, var olan zengin bir kültürün de göç eden halkla birlikte Anadolu'nun güneyine taşınmasına neden olmuştur. Böylece Anadolu'da yıkılan merkeziyetçi yapı yerini, göçle gelen halklara ve yerli krallıklara bırakmıştır. 
Bu dönemde çoğunluğu yerli halktan oluşan krallıklara, batı sahillerindeki Grek Kolonileri, Batı Anadolu'da Lidyalılar, Orta Anadolu'da Frigler ve Doğu Anadolu'daki Urartular örnek olarak verilebilmektedir. 
Ancak Doğu Akdeniz bölgelerinde kurulan küçük krallıklar, etnisite açısından oldukça karmaşık bir yapı sergilemiştir. Bu nüfus çeşitliliğinin ana nedenleri arasında, yıkılan Hitit İmparatorluğu'nun devamını sağlama- ya çalışan beyliklerin varlığı, Ege Göçleriyle bu bölgelere kadar ulaşan deniz kavimleri ve Arâmilerin, MÖ 11 ve 9. yy. arasında bu bölgelere gerçekleştirdiği göçler sıralanabilmektedir. Tarihin her döneminde zengin bir yapı sergileyen Amik Ovası'nı da içine alan Antakya ve yakın çevresi de bu nüfus hareketliliğini yaşamıştır. Bu yönüyle Eski Çağ'ın büyük imparatorluklarının, uyguladıkları siyasete paralel olarak egemenlik kurmaya çalıştıkları bir bölgeyi de temsil etmiştir. 


Bu parçada Ege Göçlerinden sonra Anadolu'da oluşan tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Bütün Anadolu'da merkeziyetçi bir yönetim anlayışının oluşması yönünde bir çabanın içine girilmiştir. 

B) Hitit Krallığı bünyesinde birçok küçük devletin oluşturduğu bir imparatorluğun temeli atılmıştır. 


C) Merkeziyetçi yapının yıkılıp birden çok devletin kurulmasına, özellikle Akdeniz'in güneyinde irili ufaklı farklı milletlerden oluşan toplulukların oluşmasına sebep olmuştur. 


D) Anadolu'nun her bölgesinde köklü medeniyetlerin oluşmasına zemin hazırlayarak dünyanın ilgi merkezi hâline gelmesini sağlamıştır. 

E) Farklı kültürlerin, farklı milletlerin ve farklı medeniyetlerin bu topraklarda bir araya gelmesine ve güçlü ittifakların kurulmasına ön ayak olmuştur. 
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topluluğun kendisini yurt edinmesine tanıklık etmiş olan Anadolu toprakları, kendisini yurt edinenlerin varlıklarını sonraki dönemlere ve insanlara haber veren çok sayıda eseri barındırmış, bu eserlerden bazıları günümüze ulaşmış, bazıları ise kaybolmuştur. Kaybolan eserlerin izlerini ise ancak tarihsel kayıtlarda bulmak mümkün olabilmektedir. 
Anadolu'da bulunan ve tıp tarihini ilgilendiren en önemli eserlerin başında hastaların tedavisi için tesis edilen kurumlar gelmektedir. Yunan-Roma uygarlığı döneminde bu amaçla Anadolu'nun pek çok yerinde Asklepeionlar ve Xenodochiumların kurulduğu bilinmektedir. Pantokrator Manastırı Hastanesi, Bizans Dönemi'ne ait klasik hastane örneği olarak İstanbul'da kurulmuştur. 
İslam coğrafyasında hastaların tedavi edildikleri yerler ise darüşşifalar, bimaristanlar olup İslamiyet'in Anadolu'ya girmesiyle bu coğrafyada da darüşşifaların kurulmaya başlandığı görülmektedir. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Her coğrafyada medeniyetlerin bıraktığı eserlere rastlamak mümkündür. 


B) Anadolu birçok medeniyetin ve farklı 


toplumların kültürünü günümüzde de yaşatmaya çalışmaktadır. 


C) Hastaların tedavileri için kurulan yapılar bütün medeniyetlerin olmazsa olmazıdır. 


D) İstanbul'da Bizans eserlerine alternatif olması amacıyla Osmanlı Dönemi'nde eserler ortaya konmuştur. 


E) Anadolu birçok medeniyet ve topluma ev sahipliği yapmış, farklı medeniyetlerin eserlerini barındırmış, tedavi merkezleri de bu eserlerden bazılarını oluşturmuştur. 


KE 


Son döneminde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının etkisinde siyaset yürüten Osmanlı Devleti'nde Batıcılık dar alanıyla toplumda, devlet ciddiyetinde ve siyasette değişmeyen harita olmuştur. 20. yy. başlarında Türk toplumundaki Batı etkisi Fransa'nın yanına Alman kültürünü de eklememize olanak tanımış, devletin dış siyaset çizgisi Osmanlı toplumuna da yansımıştır. 
Fransız yazar ve eserlerinin Osmanlı edebi hayatına ve İstanbul sosyetesine girmesi Almanya'nın sanayi ve ekonomik yatırım hamlelerinden daha derin bir etki yaratmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki Batı etkisi yalnızlaşan siyasetin çizgisinde ilerlese de etkisi Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen bir Batı rotası oluşturmuştur. 


Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Batıcılık fikrine karşı yerli ve milli fikir akımlarının tercih edilmesi Osmanlı Dönemi'nin olmazsa olmaz düşüncesidir. 

B) Yerel açılımlarla gerilemeyi durdurmaya çalışan Osmanlı, zaman zaman bazı hatalar yapmıştır. 


C) Yerli akımların etkisinde olmasına rağmen son döneminde Osmanlıda belli alanlarda Batı'nın etkisi baskın bir şekilde hissedilmiştir. 

D) Osmanlının son döneminde fikir akımlarının güdümünde yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır. 


E) Osmanlıda Gerileme Dönemi'nde siyasi ve ekonomik anlamda çözümler üreten akımların etkisi çok silik olmuştur. 
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Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. 
Ortasında Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf Dağları'nın (Kafkas Dağları) bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. 
Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır. Özellikle Venedikli seyyah Marco Polo doğu üzerine Çin'e kadar. büyük bir seyahat yaptı. (1271- 1295) Bu seyahati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin hem zenginliklerini hem de coğrafyasını anlattığı Garibeler Kitabı adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana getirmiştir. 


Bu parçada Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir? 


A) Dönemin düşünce anlayışı yazma eserlerine de yansıtılmıştır. 


B) Venedikli seyyah Marco Polo sayesinde dünyanın farklı yerlerini görmüşlerdir. 

C) Dünyayı tasavvur biçimleri olağanüstü unsurlarla doludur. 

D) Dünya hakkındaki bilimden ve gerçekten uzak anlayışları farklı yerleri gördükten sonra değişmeye başlamıştır. 

E) Bilimsel gelişmelerin mevcut anlayışların değişmesinde etkili olduğu söylenemez. 


2. 


Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı avantajlı olmakla birlikte bu durum uluslararası platformda farklı rolleri üstlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu farklı rolleri üstlenebilmek için önce ülkesinin coğrafi özelliklerini bilen ve bunu avantaja çeviren kişilere ihtiyaç vardır. Bu da ancak doğru bir coğrafya eğitimiyle olabilir. 
Uluslararası platformda coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu keşfeden ülkeler de bu önemi kişilere anlatabilmek için coğrafya eğitimi üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Hâliyle ülkemizde yapılması gereken de açıkça ortadadır. 


Bu parçada coğrafya eğitimiyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 

A) Coğrafyanın bilimsel bilginin işlerliği noktasında diğer bilimleri aştığı 

B) Yurt dışındaki eğitim tekniklerinin yakın zamanda ülkemize geldiği 

C) Avrupa'nın ülkemiz üzerindeki etkisini azaltacak niteliğe sahip olduğu 

D) Çeşitli sebeplerden ötürü ülkemizde doğru ve etkili yapılması gerektiği 

E) Bilimsel bir eğitim olabilmesi için akademisyenlere büyük görevler düştüğü 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Düzeni, kararsızlıkları, kriz ve kaosu önceden görebilmek bilimsel verilerle mümkündür. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan kurumların birikimleri doğayı, olgular arasındaki rasyonel bağlantıları sistemli bir şekilde açıklamaya yöneliktir. Bazı alanlar deprem, kasırga, yanardağ gibi doğal afetler bakımından sürekli izlenerek bilim ve teknolojide kullanılmaktadır. Geliştirilen yüksek teknolojiler sayesinde bazı doğa olayları bile önceden tespit edilmektedir. 
Bu sayede insanların ve devletlerin olası krizlerde önceden tedbir alması sağlanmaktadır. Bilimsel gelişmenin temel dayanağı insanın hayatta kalma stratejisini güçlendirmeyi amaç edinmesidir. 


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Afetleri önceden tahmin edebilmek bazı noktalarda mümkündür ancak bu önlem almak için yeterli değildir. 

B) İleri teknoloji bilgisayar programları sayesinde insanların yaşam standardı yükselmiş, ölümler azalmıştır. 


C) Doğadan ve bilimden doğru şekilde yararlanmayı başaran insanlar, yaşama daha güçlü bir şekilde tutunurlar. 


D) Geri kalmış ülkeler doğanın gücü karşısında, ellerindeki imkânsızlıklararağmen mücadele etmek zorundadır. 


E) Kriz öncesinde önlem almayı başara- 


mayan devletler, kriz anlarında yönetim zafiyeti göstermeye mahkümdur. 


Bir sanat yapıtının biçimi, içeriğinin tümüyle düzenlenmesinden başka bir şey değildir. Bundan ötürü yapıtın değeri, tümüyle bu düzenlemeye bağlıdır. 
Sanatta biçimin oynadığı rol de bu vesileyle ortaya çıkar. Belki bunu sanatın her şeyi olarak tanımlamak doğru değildir ama bu bir yana bırakıldığında yapıtı darmadağın edecek kadar da önemlidir. 
Biçim bir dış öge, sanatçının içeriğe kazandırdığı bir şey değildir. Tersine öylesine içeriğe aittir ki sanatçının kendisi bile çoğu kez ona bir içerik gözüyle bakar. Çünkü bir sanat eserinin yaratmında, belli biçim ögeleri, sanatçının gözü önünde çoğu kez maddeyle bazen de maddesel olandan önce belirginleşir. 


Bu parçada bir sanat yapıtıyla ilgili 

olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İçeriği belirlerken yapılan yanlış seçimlerin eserin biçimini etkileyeceği 

B) Sanatçının zihninden geçenlerin ancak biçimle estetik ölçüye ulaşacağı 

C) Fiziksel mekânlar yaratırken gerçekte olanın dışına çıkmama gerekliliği 

D) Biçim ve içeriğinin birbirinden ayrılmayacak kadar güçlü bağları olduğu 

E) Bütünlük içindeki şiirsel bir üslubun sanatseveri esere yakınlaştıracağı 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Toplumbilim bize sayısız olanak getirir. 
Sanatçı da bu olanaklardan yararlanmak zorundadır. Ama bunun dışında sanatçı, toplumbilimin alanına giremeyecek özel bir görevin de yükümlülüğü altındadır. 
Söz gelimi sanatçı, bir diktatörün belirişindeki uzantıları, geriye dönüşlerle oluşumunu, kısacası onu var eden toplumsal genel görünümü bize göstermelidir. 
Bunu yaparken de sanat alıcısıyla güçlü bir bağ kurmak zorundadır. Ancak bu sağlam bağ yoluyla alıcının görmezden geldiği, kimi zaman bilinçaltına ittiği gerçeklikleri, dış dünyadaki yalınkat görünümden farklı olarak algılaması sağlanabilir. Böylelikle belki de alıcının, yani toplumun ya da sanatseverin doğruyu görme biçimi değiştirilebilir. 
Bu parçaya göre sanatçının asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanların ilgi göstermediği konuları derinlemesine inceleyerek estetik bir üslupla alıcısına ulaştırmak 


B) Algının değişkenliği ilkesinden yola çıkıp insanlar için sıradan görünen olayları olduğu gibi aktarma yoluna gitmek 

C) Olgu ve olayları bir bütün olarak değerlendirip sanatseverin zihninde doğru şekilde biçimlendirmek 

D) Kişisel görüşünü ortaya koyup sanat izleyicilerinin bu kişisel görüşü bir şekilde kabul etmelerini sağlamak 

E) Sosyolojinin alanına giren konularla ilgili eserler vererek insanların toplumbilime olan güvenini artırmak 


A a 


: 


5. 


Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da karaya çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi ile Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasında, Anadolu'nun hükümetsiz ve devletsiz 


“ kaldığı on bir aylık bir dönem vardır. Bu 


dönemde halkın kurduğu Kuvayımilliye, cepheleri tutmuş ve düşman işgaline yakın bölgeleri yönetmiştir. Öte yanda da Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki Anadolu'da bütünleşme hareketi gelişmiş ve gerçekleşmiştir. Erzurum Kongresi ile başlayan Anadolu bütünleşme hareketi, Sivas Kongresi ile gelişmesini sürdürmüş 


.ve seçilen Temsil Heyetinin Anadolu'nun 


yönetimine el koyması ile sonuçlanmıştır. İşte bu bütünleşme hareketi Kurtuluş 

Savaşı'nı başarıya götüren temelin atılmasına olanak sağlamıştır. 

Bu parçaya göre Kurtuluş Savaşı'nın 

başarıyla sonuçlanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Temsil Heyetinin yönetime el koyması 

B) Kuvayımilliyenin sınır cephelerini tutması 

GC) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması 

D) Birlik ruhunun ortaya konulması 

E) İşgal devletlerine başkaldırılması 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Il. Selim'in en büyük hatası yeni orduyu kurarken Yeniçeri Ocağını kaldırmayıp bir süre ikisinin bir arada devam etmesini uygun görmesidir. Bu hata onun ölümüne neden olacaktır. Bu gelişme ileride benzer hareketleri gerçekleştirecekler için iyi fakat pahalıya mal olmuş bir model teşkil edecektir. Ili. Selim'den sonra tahtta çıkan li. Mahmut ilk önce Yeniçeri Ocağını kaldıracak yenilik hareketlerine daha sonra başlayacaktır. 
İlerleyen süreçte Mustafa Kemal, Harf Devrimi'ni ve diğer inkılaplarını gerçekleştirirken tarihi iyi bilen, toplumumuzu yakından tanıyan biri olarak hep hızlı ve net davranacak ve geçici bile olsa İli. 
Selim modelinin verdiği ders sayesinde hiçbir zaman eski ile yeniyi bir arada yaşatmayacaktır. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İL Selim'in yaptığı hatanın Türklerde yüzyıllar boyu yönetim zafiyeti getirdiği 

B) Bireylerin özgürlüğünü kısıtlamanın çoğu zaman toplumda infial yarattığı 

C) Toplumsal değişimler esnasında, her koşul altında radikal kararlar verilmesi gerekliliği 

D) Yeniçeri Ocağı doğru zamanda kaldırılmadığı için Osmanlının çöküşünün hızlandığı 

E) Değişen koşullara ayak uyduramayan toplumsal unsurların zamanla yok olacağı 


mmm aman semen 


Türkiye'deki su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekir. 
Hazırlanacak planlarda havza ölçeğinde kuraklık takibi yapılması, havzalar arası su transferini içeren projelerin hayata geçirilmesi önemli. Bunu yaparken de bakılması gereken yer ülkemizin coğrafi konumu olmalı. Küresel iklim değişikliğinin ya da iklimin doğasından kaynaklanan geçici salınımların etkisiyle gelişecek kuraklıkların olumsuz etkisini bertaraf etmek için Türkiye'nin doğal coğrafyası önemli avantajlar sunmaktadır. 
Bu doğal coğrafya koşullarından. yararlanarak ülkemizin geleceği adına doğru kararlar verilmelidir. Yöneticilerimizin ve bilim insanlarımızın bu konunun üzerinde çalışma yapması, ilerleyen yıllarda ülkemizin rahat etmesini sağlayacaktır. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Su kaynaklarının etkin kullanımı aracılığıyla küresel ısınma konusunda evrensel çözümün bulunması 


B) Su fazlası olan havzalardan yapılacak aktarmalar aracılığıyla tarımsal üretim alanlarının genişletilmesi 


GC) Sera gazlarının doğaya salınımı konusunda Avrupa ülkelerine örnek olacak bir Türkiye projesinin üretilmesi 

D) Ülkemiz doğal güzelliklerinin bilim adamları ve yöneticiler tarafından etkin bir şekilde korunabilmesi 

E) Ülkemizde coğrafya alanıyla ilgili çalışmaların ülkemizin doğal koşullarından faydalanılarak geliştirilmesi 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


j i 


İlim, irfan ve sanat sahibi kişiler dönem dönem yaşadıkları ülkelerden kaçıp Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Mesela, Şah İsmail olayında Osmanlıya iltica eden İdris-i Bitlisi, ilim ve devlet adamı olarak tanınsa da aynı zamanda başarılı bir hattattır. Heşt Behişi, Selimname gibi bilinen eserlerinin haricinde Koca Mustafa Paşa Camii taçkapısının tarihini yazacak kadar da yeteneklidir. Osmanlı topraklarına girdiğinde kendisine hizmet etme şansı verilen bu çok yönlü kişiye, hürmet edilmiş ve saygı gösterilmiştir. 
Bu parçada Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak ası! anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İslamiyetin de etkisiyle hattatlara öz3i bir önem verdiği 
B) Sanaiçıların yaşadıkları ülkeleri, Osmanlıya tercih ettiği 
C) Toprakları genişledikçe yetenekli sanatçılarla karşılaştığı 
D) Bilge ve sanatçı ruhlu insanların Osmanlıda değer gördüğü 


E) Hoşgörünün savaş ortamında bile daima geçerli olduğu 
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Hz. Muhammed, Mekke Dönemi'ndeki on üç yıl boyunca İslam dinini en yakınından başlayarak Mekke halkına aktarmıştır. Bu süre zarfında silahlı mücadele için izin verilmemiştir. Ancak Mekke'de durum o kadar ağırlaşmıştır ki Müslümanların burada durmaları âdeta imkânsız hâle gelmiştir. Bunun üÜzeri- ne Hz. Muhammed ve beraberindeki Müslümanlar, Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. Mekkeli müşriklerin de rahat vermediği Müslümanlar, şehirden çıkarılma ya da öldürülmeyle tehdit edilmişlerdir. Bütün bu tehlikelere Medine'ye hicretten kısa bir süre sonra Hacc Suresi'nin otuz dokuzuncu ayetiyle silahlı mücadeleye izin verilmiştir. 
Bu ayet şöyle demektedir: “Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselere (savaşmaları için) izin verilmiştir. 
Allah, onlara yardım etmeye kadirdir.” 


Bu parçada İslam dini ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için diyaloğa önem vermektedir. 

B) Bir kişinin bir diğerine zarar vermesini ancak çok güç durumlarda kabul etmektedir. 


C) Göç yolunu tercih edenlerin arkalarındaki hayatı unutması gerektiğini emretmektedir. 


D) Tüm çözüm yolları tıkandığında dahi daima tevekkül içinde beklemeyi önermektedir. 


E) Müslümanların diğer dinlere mensup kişilerle bir arada olmasını kabul etmemektedir. 


Turizm potansiyeli yüksek bir ülkede yaşıyoruz. oTopraklarından Persler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar geçmiş bir ülkede... Kültür turizmi için bulunmaz nimetler barındırıyor her karış toprağımız. Üstelik tahrip olmamış bir doğamız var. Ilıman iklim, karasal iklim, yaz, kış... Doğal bitki örtüsünün eşsiz görüntüsü ve çok çeşitli doğal güzellikler de cabası. Medeniyetlerin başkenti, denizleri Akdeniz'in en güzellerinden olan bu ülkeye daha çok turist getirebilmek için doğru tanıtımların yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. 


Bu parçada ülkemizin turizmiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir? 


A) Kültürüne sahip çıkmayan bir toplum olmanın getirdiği maddi yükümlülükler 

B) İnsanların doğa bilincine varmadan 


turistlere yol göstermeye çalışması- nın zararları 


GC) Kültür turizmindeki eksikliklerinin tüm turizm potansiyeline olan olumsuz etkisi 


D) Daha fazla turist çekmesi için yapılması gereken çalışmalarda görülen eksiklikler 

E) Roma Dönemi'nden kalan ürünlerin Avrupa'daki emsalleri kadar iyi analiz edilememesi 
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Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini sağlayan pek çok unsur vardı. Bunlar arasında askeri alandaki başarı şüphesiz ki başı çekiyordu. Ancak güçlenmenin devamlılığını sağlayan sadece savaştaki başarı değildi. Toprak hattı genişledikçe imparatorluğa hâkim olmanın güçleşmesi gerekirken Osmanlı bu tip bir durumla pek karşılaşmıyordu. Bunun başlıca sebebi ele geçirilen topraklarda yaşayan insanlarla doğru yöntemlerle uzlaşma sağlanması, onlara adil bir şekilde davranılmasıydı. Bu toleranslı yaklaşım, tarihin eski sayfalarında Roma İmparatorluğu'nun da başlıca politikası olarak yerini almıştı ve aslında her iki devleti de büyük bir imparatorluk hâline getiren de buydu. 
Bu parçada Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tek elden yönetimin çıkardığı zorluklarla mücadele etmeyi başardığı B) Roma İmparatorluğu'nun izinden giderek büyük devlet hâline geldiği C) Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen, inançlı bir ordu kurduğu D) İyi niyetli yaklaşımının imparatorluğu büyüttüğü ve güçlendirdiği 
E) Askeri yapılanmasının gücü sayesinde dünyaya hükmedebildiği 
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Ana Düşünce 


5. 


19. yüzyıl, Avrupa yayılmacılığının getirdiği sorunlara cevap verme çabası içinde biçimlenmiştir. Batı, bu yüzyılda dünya egemenliğinin verdiği güçle kendi çözümünü evrenselleştirirken Doğu toplumlarını da kapsamak iddiasındadır. 
Bu nedenle belli bir toplum modelini evrenselleştirmiştir. Ancak bunun getirdiği belli sorunlar vardır. Ana hatlarıyla bu sorunun iki yönü vardır. Bir yandan yayılmacılığa bağlı olarak Batı dışındaki toplumların önüne amaç olarak Batı toplumlarının izlenmesi gereğinin konulması ve bunun çözüm olmaması bir çıkmazı ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan Batı'daki güçlerin başaktör olmak için verdiği mücadele Doğu'nun ezilmesine neden olmuştur. 


Bu parçada Batı toplumlarıyla ilgili 

asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğu'nun gelişmesi için verdiği mücadelenin bazı çıkmazlarla sonuçlandığı 


B) Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek dünyayı yönetmeye çalıştıkları 


GC) Yayılmacı politikaları yüzünden kendi insanlarının sorunlarına eğilmedikleri 


D) Ortaya koydukları toplum modellerinin birçok toplum tarafından kabul edildiği 

E) Evrensellik ilkesine aykırı hareket ettikleri için Doğu'ya bir türlü açılamadıkları 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


Çağın değişimini kavrayamayan Osmanlı Devleti, gerileme ve yıkım dönemlerinden geçerek Türk milletine zorlu zamanlar yaşatmıştır. İhtişamın ve gücün sembolü olarak yüzyıllar boyunca tüm Osmanlı tebaası için büyük bir lütuf olan devlet, çöküş dönemindeyse özellikle devletin özünü oluşturan Türk unsurunu mücadeleye sürüklemiştir. Çağın değişimini kavrayan ve bunu Kurtuluş Savaşı öncesi süreçte uygulamaya başlayan kişiyse Mustafa Kemal olmuştur. O, Osmanlı anlayışını devre dışı bırakmış, ulusal devlet anlayışını gerçekçi biçimde uygulamaya başlamıştır. 
Bu parçada Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öngörü sahibi çağdaş bir devlet adamı olduğu 
B) Özellikle askeri yönüyle dünyaya ders verdiği 
C) Osmanlı Devleti'nin bazı hatalarını tekrar ettiği 
D) Türklere en güçlü ve gösterişli zamanları yaşattığı 
E) Evrensel yönden saygı gören bir lider olduğu 


mmm m a 


Eski dönemlerde bir şehri ve halkını korumak adına şehrin etrafı surlarla çevrilirdi. Ayrıca halkın düşmanların istilasından korunması için şehrin ulaşılması zor bir alanda kurulması da önem taşırdı. Bu alan, bir dağ veya tepenin başında ya da bir nehir ve deniz tarafından kuşatı|- mış bir yer olabilirdi. Akdeniz'e komşu şehirlerin büyük bir kısmı şehrin savunulmasını kolaylaştırmak amacıyla tepelik ve yüksek alanlarda kurulmuştu. Şehrin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması, halkın kendini daha güvende hissetmesi için gerekliydi. 


Bu parçada eski dönem şehirleri hakkında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deniz kenarındaki şehirlerin surları- nın diğer şehirlere göre yüksek olduğu 

B) Kuşatma sırasında sur güvenliğinin sağlanması için kulelere ihtiyaç duyduğu 

C) Güvenliğin sağlanması için çeşitli önlemlerle kurulduğu ve yapılandırı!- dığı 

D) Halkın yaşadığı şehri korumak için sur inşalarında imece usulü çalıştığı 

E) Orta Çağ'ın karanlığında saldırı- ya uğramamış herhangi bir şehrin bulunmadığı 
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Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş ilanı Rus Çariçesi il. Katerina tarafında ciddi bir endişeye sebep olmadı. 
Hatta Rusya'nın istediği fırsat kelimenin tam anlamıyla ayağına gelmişti. Çariçe II. Katerina, Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi hedeflerini uygulamaya koymak için artık beklemeyecekti. Üstelik savaşı açan kendi ülkesi olmadığı için Avrupa tarafından da desteklenmesi olasılık dâhilindeydi. Hızlıca harekete geçti ve bir bildiri yayımlayarak kendisini Avrupa kamuoyunda haklı olan taraf durumuna getirdi. 
Bu parçaya göre söz konusu savaşla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) II. Katerina'nın savaşta daha güçlü bir orduyla hareket ettiği 
B) Rusya'nın savaş stratejisinin Avrupa tarafından kabul gördüğü 
C) Payitahtın savaşmayı kabul ederek kendini çöküşe doğru sürüklediği D) Osmanlı Devleti'nin yanlış bir politika yüzünden haksız konuma düştüğü 


E) Avrupa'daki insanların savaşta taraf tutmayarak politik davrandığı 


|afejfo 


Bilim insanları; tarih, yazı ile başlar, der. 
Bu açıdan dünya tarihini Sümerlerle başlatabiliriz. Yunan tarihi ise bu tarife göre MÖ 776'da başlamıştır. Eldeki en eski belgeler, kayıtları tutulmuş ve o yıl yapıldığı bilinen olimpiyatlardır. Olimpiyatlar kaynağını buradan almış ve hiçbir kesintiye uğramadan 1200 yıl devam etmiştir. Burada yapılan kazılarda, Olimpia'da yapılan yarışmaların kayıtlarının tutulduğu görülmüştür. İkinci bir tespit ise olimpiyatların Yunanistan'da her zaman büyük bir ilgi görmediğidir. Bu oyunlarda amaç; Yunanları birbirleriyle kaynaştırmak, galip gelen sporcuları bir nevi ölümsüzleştirip halka coşku vermektir. 


Bu parçaya göre olimpiyatlarla ilgili 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Başladığından beri uzun süre aralıksız yapıldığına 

B) Nereden kaynağını aldığına 

C) Bazı belgelerde kayıtlarının tutuldu- 

D) Belli bir amaca hizmet ettiğine 

E) Kazananların heykelinin yapıldığına 


Dünyada kitle iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, kitle iletişim araçlarıyla oluşturulan bir imaj ve kültür hayatını meydana getirmiştir. İnsanlar ve kurumlar imajın bu büyülü atmosferine kapılmış, gerçek olanın farkına varamamakta ve gerçekten giderek uzaklaşmakta. Öyle ki kitleler hâlinde bu parıltılı imaj dünyasının ardına takılmakta insanoğlu. 
Ancak gerek imaj dünyasında yaşananlar gerekse gerçek hayattaki gelişmeler, imaj dünyasının sanılanın aksine bir o kadar sorun doğurduğunun ve tehlikeli olduğunun farkına varılamamakta. 
Türkiye'de uzun yıllardır sosyolojik ve ekonomik açıdan imajın olumsuz yönleri ihmal edilmiştir. 


Bu parçada sözü edilen imaj ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bazı olumsuz yönlerinin olduğuna B) İletişimle bağlantılı olduğuna 


C) İnsanları ve bazı kurumları etkisi altına aldığına 

D) Bizde olumsuz yönlerinin göz ardı edildiğine 

E) Kazanılmasının çaba ve zaman aldığına 
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Yardımcı Düşünce 


Kale köy ve Uçağız köylerinin karşısında paralel uzanan 7,4 km uzunluk ve 
500 m genişliğinde ince uzun bir ada 
olan Kekova, aynı zamanda tüm bölgeye 
adını vermiştir. En yüksek tepesi 188 
m olan ada, hemen karşısındaki anakarayla arada kalan bölgedeki denizin en derin yeri 105 m'dir. Kekova adı son yıllarda fazlasıyla Türkiye gündemindedir. Civarında yapılan tekne turları, turistik geziler nedeniyle bir cazibe merkezi olmuştur. Sadece Antalya'nın değil tüm Akdeniz'in en temiz denizine sahip olan Kekova, MÖ 5. yy.dan beri ticaretin de önemli merkezi konumundadır. Batık şehir olarak adlandırılan bölgesinde de arkeolojik pek çok eser yer almaktadır. 


Bu parçada sözü edilen Kekova ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kuruluşunun MÖ 5. yüzyıla dayandığı B) Etrafını su ile çevrili olduğu 

C) Ticarette söz sahibi olduğu 

D) Adından sıkça söz ettirdiğine 

E) Nerede yer aldığına 
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Edison 1869'da işsiz kalınca 35 dolar borç alıp New York'a gider. Orada -aç ve evsizken bodrumunda uyuduğu binadaki borsa şirketinin telgraf cihazı bozulur. 
Borsayı telgrafla izleyemeyen müdür şok geçirir. Edison yerinden çıkan yayı takıp, sistemi çalıştırınca müdür onu işe alır. 
Edison o yıl, aynı anda dört telgraf çeken cihaz keşfeder ve patent alır. Cihazın üretim hakkını 40 bin dolara satar. Diğer bazı buluşlarını da satıp kendisine bir araştırma laboratuvarı kurar. 


Bu parçada Edison ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Zor bir yaşam sürdürdüğüne 

B) İcatlarının tamamından maddi gelir elde ettiğine 

C) Buluşlarıyla maddi gelir sağladığına 

D) Buluşları için çalışma ortamı kurdu- 

E) Yaşadığı yerden ayrıldığına 


5. 


Avustralya dendiğinde belki de akla ilk gelen kangurudur. Ama onlar gibi bir 
başka hayvan da koaladır. Yaklaşık 600 
çeşit okaliptus ağacının 120 çeşidinden beslenen koalalar, bu ağaçların yapraklarını yerler. Okaliptüs ağaçları koalaların hem yiyecekleri hem de evleridir. 
Günlerinin neredeyse tamamını uyuyarak geçiren koalalar, bu ağaçlarda yatarlar. Bildiğimiz nane şekerinin yapıldığı okaliptüs ağaçlarında yağ asitleri, protein ve siyanür ile benzeri bazı zehirler bulunur. Fakat koalalar bu zehirli maddelerden vücutlarının yapısı nedeniyle etkilenmezler. Ayrıca okaliptus, koalanın vücut sıcaklığının düzenlenmesine de yardımcı olur. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Koalaların bazı maddelerden zarar 

görmediğine 
B) Koalaların beslenme kaynaklarının ne olduğuna 


GC) Kanguruların okoalalardan daha büyük yapıda olduğuna 

D) Koalaların günlerinin büyük kısmını uykuda geçirdiğine 


E) Nane şekerinin neden üretildiğine 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Kırsalda yaşayan topluluklar hayatlarını kısıtlı şartlarda sürdürmek zorundadır. 
Bu nedenle hayatta kalma mücadelelerini yaşadıkları bölgenin konum ve şartlarına göre şekillendirirler. Bölgenin konumuna göre çeşitli ekolojik bilgi üretirler. Atalarından gelen bilgi birikimi ile gelenekselleşen ekolojik bilgi birikimi, söz konusu yerel toplumların sağlıklı olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlarlar. 
Kendi hayatlarını sürdürürken besledikleri ve ürettikleri hayvanların da sağlıklı olması elde ettikleri bilgiler sayesindedir. Buralarda yaşayanlar doğal çevrenin sunmuş olduğu, katkı maddesi bulunmayan ürünlerle beslenir. Böylece çok sağlıklı bir yaşam, kırsal bölgede yaşayanlara sunulur. 


Bu parçaya göre kırsal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yaşayanların çevreye uyum göstermeleri gerekmektedir. 


B) Önceden gelen bilgiler kullanılmaktadır. 


C) Eğitim faaliyetleri yeterli düzeyde değildir. 

D) Yapay olmayan ürünler elde edilir. 

E) Sağlıklı yaşamı desteklemektedir. 


Bu eserinde de nev-i şahsına münhasır 

bir dil anlayışı arayışını sürdüren, kelime 

oyunlarına çokça yer veren usta yazar; 

karakterlerini sevdirmeye devam ederken aynı zamanda onları derinlemesine 

ve çok yönlü kurgulamaktan da geri kalmıyor. 

Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Yalnızca roman türünde eserler verdiği 

B) Eserlerindeki karakterlerin toplumun sıradan tipleri olduğu 

C) Toplumun aksayan yönlerine eserlerinde yer verdiği 

D) Eserlerinde özgünlüğün peşinde koştuğu 

E) Okurları tarafından beğenildiği ve çok ilgi gördüğü 
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İnsanlar neden sinemaya gider? Onları karanlık bir salonda oturup bir perdeden iki saat boyunca gölgelerin oyununu izlemeye ne iter? İnsanların dünyayı sahiplenme ihtiyacıyla yakından ilgisi olan sinemanın temel yapısından hareket etmek daha doğru olur. Burada, insanın yitirmiş ya da erişilememiş zaman kavramından dolayı sinemaya gittiği söylenebilir. Hazır, yaşanılmış deneyimleri orada bulduğundan gider. Çünkü sinema başka hiçbir sanat dalının anlatamayacağı olgusal deneyimleri etkileyici bir şekilde insanlara sunar. Bunları zenginleştirir, genişletir ve derinleştirir. Aksi olsaydı hepimiz ünlülerin kendileri için biçilen rolleri oynamalarından başka bir şeye şahit olamazdık. 


Bu parçaya göre, insanların sinemaya gitmelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kültürel bir etkinlik olması 


B) İzleyenlerin kendi yaşamlarıyla benzerlikler bulması 


C) Eğlendirme amacı taşıması 

D) Boş zamanı aktif olarak değerlendirme 

E) Düşünceleri biçimlendirmesi ve zenginleştirmesi 


e 


9. 


Sanat ile toplum arasında bir uçurum olamaz. Bu uçurumda köprü görevi görmek sanatçının işidir. Toplumun tüm birikimlerini sanatçı üstlenir. Sanat onun elinde aynadır. Bir tarafını topluma tutar, bir tarafını kendisine. Aslında her ikisi de aynıdır. Bunun dengesinin ayarlanması durumunda sadece dönemi değil, sonraki kuşakları da kazançlı çıkar. 


Bu parçadan hareketle aşağıdaki 

yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Toplum ile sanat arasında ayrılamaz bir bağ vardır. 

B) Sanatçının görevleri arasında topluma önderlik etme bulunmaktadır. 

C) Sanatçı yalnızca dönemine değil, gelecek kuşaklara da yol gösterir. 

D) Tüm sanat eserleri yaratıcısının özgün bir parçasıdır. 


E) Sanat toplumu destekleyici bir rol üstlenmektedir. 
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10. Elektronik ortamlarca kişi hayatının ve 


seçimlerinin ele geçirildiği günümüzde, algı yönlendime sıkça kullanılan bir kelimedir. İzleyici televizyonda, sosyal medyada ve birçok ortamda bilinçli bir biçimde yönlendirilmektedir. Özellikle reklam sektöründe çarpıcı görsel imgeler kullanılarak izleyicilerin dikkati çekilmekte ve tüketime yönlendirilmektedir. Her yönden kuşatılan birey, işini iyi bilen reklamcılar tarafından çeşitli algı yönlendirme teknikleriyle tüketime, harcamaya yönlendirilir. 


Bu parçada algı yönlendirmenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? 


A) İnsanların kişiliklerinden ödün verdiklerine 


B) Dikkat dağınıklığına yol açtığına 


C) İnsanları etkileyerek onları harcama yapmaya yönlendirmesi 

D) İnternet bağımlılığına neden olduğuna 


E) Eğitimsiz bireyleri daha çok etkilediği 


vlefJafJzjalı| 


Kardeş bağı, insanların birçoğu için yaşamlarındaki en uzun süreli ilişkidir. 
Birçok araştırmaya göre kardeşler arasındaki ilişki doğum öncesi dönemden itibaren başlar ve özellikle duygusallık, yakın dostluk bağı olarak tanımlanır. 
Bu ilişki çocuklara kendileri ve kendileri dışındaki diğer bireyleri tanımaları için eşsiz olanaklar sunan, çocukların kendi kişilik özelliklerinin oluşmasını sağlayan göz ardı edilemeyecek yapıdadır. 
Dolayısıyla her bir çocuğun paylaşım- da bulunduğu ebeveynle olan ilişkisi de artar. Bu bakımdan kardeşlerin sosyal yaşamlarını etkiler, birbirlerinin ayrılmaz bir parçası olurlar. 


Bu parçaya göre kardeş bağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Uzun süren bir ilişki olduğuna 

B) Kardeşlerin yaşamını etkilediğine 

C) Ebeveynlerle olan bağı kuvvetlendirdiğine 
D) Doğumdan önce başladığına 
E) Kardeş sayısının ilgiyi artırdığına 
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2. 


Japon sinemasına mensup bütün zamanların en büyük yönetmenidir Akira Kurasawa. Bu özelliğinden dolayı ona Japon sinemasının kralı demek yanlış olmaz. O, 1981 yılında yazdığı biyografyasında “Benden sinemayı çıkarın geriye bir hiç kalır.” diyerek kendisini tanımlamıştır. Yaşamı boyunca neredeyse sanatın bütün dallarıyla ilgilense de yaratıcılığının gerçek zirvesine sinema ile çıkmıştır. Onun sinemasında en ayırt edici özellik görsel üslup ve özel sinemasal uzamdır. Kurasawa'nın uzam anlayışı eşsizdir. Perdedeki hareketin kareografisini yapma yöntemi, telefoto mercekleri ve çok kameralı yönteme dayanır. Bu hareket, mercek ve kadraj seçimleri ile filmlere değişik bir üslup kazandırmıştır. 


Bu parçaya göre Akira Kurasawa ve 

sinema anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Kendisini değersiz gördüğüne 

B) Birçok sanatla uğraştığına 

GC) Yönteminin başkasında bulunmadığına 

D) Bilinirliğini sinema ile yaptığına 

E) Filmlerde farklı yöntemler kullandığına 


sese sasi 


3. 


Film çevirisi son yıllarda üzerinde sıkça araştırma yapılan bir çeviri türüdür. 
Ağırlıklı olarak sinema filmlerinin, televizyon dizilerinin ve belgesellerin çevirisinin yer aldığı bu çeviri türü üzerine yapılan araştırmalar, uygulamada çevirmene yol göstererek film çevirilerinin kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Film çevirisi kapsamında dublaj ve alt yazı önde gelen film çeviri yöntemleridir. Kimi ülkelerde sinema ve televizyonlarda gösterilen filmlerde yaygın olarak alt yazı kimi ülkelerde ise dublaj kullanılmaktadır. Dublaj ve alt yazının haricinde film çevirisinde voice-over yöntemini kullanan ülkeler de vardır. Bunun seçiminde temelde o ülkenin eğitim düzeyi ve maliyet yatmaktadır. Ülkemizde çoğunlukla sinemalarda alt yazı, televizyonda ise dublaj tercih edilmektedir. 


Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Farklı film çeviri yöntemleri bulunmaktadır. 

B) Türkiye'de sinemalarda genellikle alt yazı kullanılır. 

C) Dublaj tercih edilen çeviri yöntemleri arasındadır. 

D) Çeviri yapılacak dilin tüm özelliklerinin bilinmesi şarttır. 

E) Film çevirileri giderek artan bir ilgiye sahiptir. 
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Venedik'te zengin bir tüccarın oğlu olarak dünyaya gelen Marco Polo, henüz altı yaşındayken babasının Çin'e seyahatinden dolayı babasız büyümüştür. 
1271 yılında babası Çin'e tekrar gitmeye 
karar verince o, babası ve amcası 4 yıl sürecek seyahat sonrası Çin'e giderler. 
Çin'e vardıklarında Moğol İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamaktadır ve Polo, Kubilay Han'la tanışır, ona uzun yıllar hizmet eder. Marco Polo Avrupa'ya geri döndüğünde başından geçen ilginç olayları kitaplaştırır. Birçok yeri gezip gören Polo şehirlerin durumunu, geleneklerini ve ekonomik yapısını eserine aktarır. 17 yaşında vatanından ayrılan Polo, 41 yaşında geri döner. Kimsenin görmediği yerleri gören Polo, dünyanın en uzun seyahatini yapan kişi olmuştur. 
Bu parçaya göre Marco Polo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Çin'e giden ilk Avrupalı seyyah oldu- 

B) Gezdiği yerleri eserinde anlattığına C) Seyahatini tek başına yapmadığına D) Gezdiği yerlerin kültürünü anlattığına 


E) Uzun süren bir yolculuk gerçekleştirdiğine , 


Bilinmezlik tarih boyunca insanoğlu için hep gizemli hep çekici olmuştur. 
Özellikle bu bilinmezlik insanoğlunun eski yaşamına aitse merak daha da arimış ve bilinmeyenin gizemini çözme girişimi başlamıştır. Bu durum insanoğlunun kendi tarihini, geçmişini öğrenmesinin yanı sıra kendinden çok daha önce gelen nesillerin neler yaptıklarını ve bu milletlerin katkılarını görmek istemiştir. Bu istek insanoğlunu araştırmalara yöneltmiştir. Bu araştırmalarda da en sağlıklı bilgiye yapılan kazılarla ve çeşitli yazılı kaynakların tercümesiyle ulaşılmıştır. Bu kazılar ve yazılı belgeler, bir yapboz parçalarının bir araya gelmesi gibi tarihe ışık tutmakta ve bulunan her yeni parça geçmişi daha iyi anlamamızı ve bilmemizi sağlamaktadır. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Bilinmezliğin insanların ilgisini çektiğine 
B) Eskilerin merak duygusunu daha da artırdığına 
C) Bilinmezliğin geleceği tahmin etmede yetersiz kaldığına 
D) Araştırmalara nelerin kaynaklık ettiğine 
E) Tarihe ait bazı bilinmezliklerin giderilebileceğine 
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Uluslararası arenadaki etkinliğin artması ve ekonomik alanda sağladığı gelişmelere paralel olarak Türkiye, 160'ı aşkın devlet ve vakıf üniversitesiyle yükseköğretim alanında da cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bir yandan yeni açılan üniversiteler öğrencilerine daha iyi imkânlar sunabilmek amacıyla altyapı çalışmalarını güçlendirirken ülkemizin köklü üniversiteleri ise bilimsel alandaki başarılarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren çalışmalar yürütüyor. Genç ve dinamik nüfusun eğitim alanında artan taleplerini karşılamayı amaç edinen Türkiye, büyümesine istikrar kazandıracak yatırımları da gençlere yapmayı tercih etmektedir. 
Böylece yükseköğretim alanında hem akademik hem de profesyonel kariyer hedefleyen gençlere birçok imkân sunmaktadır. 


Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Türkiye'nin üniversiteleri tercih edilebilmektedir. 

B) Türkiye'de üniversite okumak maliyet gerektiren bir iştir. 

GC) Türkiye, geleceğe dönük plan yapan- 

“lar için fırsat sunar. 

D) Türkiye'deki üniversiteler uluslararası alanda adından söz ettirmiştir. 

E) Türkiye, genç nüfusun okumasını istemektedir. 


7. 


Parkinson hastalığı sinir sisteminin en bilinen ve en sık görülen hastalıklarından birisidir. Adını, hastalığın tipik belirtilerini 19. yüzyılda ilk olarak ayrıntıilarıyla açıklayan İngiliz doğa bilimci yames Parkinson'dan almıştır. Parkinson o zamanlar kendisi de yanlış şekilde “titremeli felç”ten bahsetmişti. Oysa bu hastalığın felç ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Beyindeki önemli transmitterlerin dengesindeki bir bozukluktan kaynaklandığı bilinen Parkinson hastalığının kesin nedeni hâlâ bilinmemektedir. Bu hastalık günümüzde de tam olarak iyileştirilmemektedir. Hastalığın tetikleyicileri tam olarak bilinmemekle beraber çevre faktörleri de etkilidir. 


Bu parçada anlatılan Parkinson ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Nedenlerinin tam olarak saptanamadığına 

B) Adını nereden aldığına 

C) Çevrenin hastalığı tetiklediğine 

D) Tedavisinin tam olamayacağına 


E) Hangi yaş gruplarında daha çok görüldüğüne 


Geleneksel tiyatro, her yönüyle tutarlı 

bir insan kavramı meydana getirmede 

yetersiz olduğundan yaşanan zaman diliminde anın bütünselliğini verebilme işi 

artık romanın olmuştur. 

Bu parçadan hareketle romanla ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Tiyatro, her zaman romandan daha etkileyicidir. 

B) Yaşanılanları en iyi anlatan sanat türü geleneksel olanlardır. 

C) Bireyi anlayabilmenin koşulu sanatı anlamadır. 

D) Tiyatroya göre kişileri anlatmada daha başarılı olmuştur. 


E) Geleneksel tiyatroya oranla daha fazla kitleye hitap etmektedir. 
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9. 


10. 


Edebi eserlerde bize hiçbir zaman arı bir şekilde, olduğu gibi konular aktarılmaz. 
Yazarının kişiliği, karakteri, düşüncesiyle yoğrularak konular bize yansıtılır. 


Bu parçada edebi eserlerle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaşadığı toplumun konularına yer vermesi 


B) Yazarın duyuşuyla okura yansıtılması C) Olayları salt bir gerçeklikle ele alması 


D) Kurmacaya kaçmadan, doğrudan 


konulara yer vermesi 


E) Herkesin anlayabileceği bir dille kaleme alınması 


Rıfat Ilgaz, 1940'ların toplumcu gerçekçi şairlerinin başında gelir. Öğretmenliği elinden alınmış olmasından mıdır, yoksa toplumunu kalbinde hissettiğinden midir? Bilemiyoruz. Ama o başyapıt olan Hababam Sınıfı'nı kendince bir duyumsamayla kaleme almıştır. Belki de bir öğretmenin öğrencilerini kaybetmesinin hikâyesidir o. 

Bu parçada Rıfat Ilgaz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Şiirlerinin biçimsel özelliklerine 

B) Sözcük seçimindeki tutumuna 

C) Yenilikçiliğinin nedenine 

D) Mesleğinin zorluklarına 

E) Sanatsal duyumsamasının kaynağına 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Valkanların özelliği genellikle koni şeklinde ve tek olmalarıdır. Bunlar uzaktan güzel görünürse de taş ve kayaların çokluğu sebebiyle yürümeye ya da motorlu araçlarla dolaşmaya elverişli olmayıp masif dağlar gibi bir toprak örtüsüne ve floraya da sahip değildir. Ağrı Dağı işte bu sönmüş volkanlardan biridir. Ağrı Dağı bütün dünyada kendisi kadar yüksek ve hatta kendinden çok daha yüksek dağlardan daha fazla bilinmektedir. 
Bunun başlıca üç sebebi vardır: Birincisi heybetli oluşudur. Ona bu görünümü veren kaidesinden itibaren 4300 m yükselmesi ve Suphan, Elegez gibi volkanların tersine başının sivri olmasıdır. Bunun için kimse Ağrı'nın zirve noktasını bulmakta güçlük çekmez. Civarında rakip olacak hiçbir doruğun bulunmaması ona muhteşem bir görüş alanı sağlar. Şöyle ki Kafkasya çukuru Ağrı'nın önünde diz çöker ve sabahın erken saatlerinde Ağrı'dan Kafkas Dağlarının bazı karlı zirvelerini görmek mümkün olur. 


Bu parçada Ağrı Dağı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 

A) Volkanik özelliğinin geçmişten beri nasıl korunduğuna 

B) İhtişamlı yapısının zirve noktası yönüyle diğer dağlardan farklı oluşuna bağlandığına 


GC) Dünyada kendisinden daha yüksek dağlar bulunmasına rağmen daha çok bilinmesinin gerekçesine 

D) Uzaktan çekici görüntüsüne karşın gerçekte öyle olmadığına 

E) Yanardağ yönünün günümüzde artık aktifliğini kaybedip pasif durumda olduğuna 
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2. 


Himalaya balarıları, mevsime ve tükettikleri nektarı üreten çiçeklerin hangi yükseklikte açtığına bağlı olarak farklı türlerde bal yapıyor. Bahar balının psikotropik etkisi, her mart ve nisan ayında Hongu Vadisi'nin kuzeye bakan yamaçlarında parlak pembe, kırmızı ve beyaz açan dev ormangülü ağaçlarının çiçeklerindeki toksinlerden geliyor. Doğu Nepal'deki Kulung halkı bu balı yüzlerce yıldır öksürük şurubu ve antiseptik olarak kullanıyor; ömrü Katmandu'nun dar sokaklarındaki atölyelerde son bulan balmumu ise bronz tanri ve tanrıça heykellerine döküm kalıbı yapmaya yarıyor. Mauli açısından bal avcılığı, tuz ve yemeklik yağ gibi kendi üretemediği bazı temel gıda maddelerini satın almak için gereksinim duyduğu parayı kazanma- nın tek yolu. Hem kendisi hem de çok aşağılarda kurulmuş köyünün sakinleri için bal çok önemli olsa da artık bu 
işi bırakması gerektiğine inanıyor. 57 
yaşındaki Mauli, bu son derece tehlikeli mevsimlik ava kalkışma yaşını geçmiş. 
Merdiven boşlukta sallandıkça kollarının gücü kesiliyor. Arılar etrafında vızıldayarak dolaşıyor; yüzünden, boynundan, ellerinden, çıplak ayaklarından ve giysilerinin üzerinden sokuyor. 


Himalaya balarılarıyla ilgili bilgilerin 

verildiği bu parçada aşağıdakilerden 

hangisi yoktur? 

A) Balmumu dinsel bazı objelerin yapımını kolaylaştıran bir unsur olarak kullanılmıştır. 


B) Ürettikleri ballar, belirli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yiyecek olarak o yörenin değerlisidir. 

C) Değişik özellikte bal yapmalarının nedeni belirtilmiştir. 


D) Söz konusu arıların Himalaya bölgesi dışındaki çiçeklerden de bal ürettiğinden bahsedilmiştir. 

E) Geçimini baldan sağlayan insanlardan birinin durumuyla ilgili bilgiler verilmiştir. 


3. 


Afrika'ya tam tepeden, uzayın derinliklerinden bakıldığında, Okavango Delta'sı Kuzey Botsvana coğrafyası üzerine bastırılarak kurutulmuş dev bir yıldız çiçeğini andırıyor. Sapı, güneydoğudaki Namibya sınırına doğru uzanırken gümüşi sudan 
taç yaprakları Kalahari Havzası'nda 150 
kilometrelik bir alana yayılıyor. Burası yeryüzünün en büyük sulak alanlarından biri; kıtanın aşırı kurak bu bölgesinde yaşamı besleyen kanalları, lagünleri ve mevsimlik gölleriyle dev bir su birikintisi. oOAncak bu delta denize açılmıyor. Tamamen havza içinde kalarak, güneydoğu ucunda sona erip Kalahari Çölü'nün derinliklerinde kayboluyor. 
Dünyanın en büyük vahası olarak düşünmek mümkün burayı. Filleri, su aygırları, timsahları ve yaban köpeklerini; leçveleri, sitatungaları ve diğer sulak bölge antiloplarını; Afrika düğmeli domuzları, Afrika mandaları, aslanları ve zebraları, muhteşem çeşitlilik ve bollüktaki kuşlari destekleyen bir sulak sığınak... Her yıl yüz milyonlarca dolar getiren turizm endüstrisini de unutmamak gerek elbette. Ancak uzayın derinliklerinden bakınca gündüz yataklarında uzanmış su aygırlarını görmüyorsunuz. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi- 


ne yer verilmemiştir? 
A) Kalahari Çölü'nün bir deltayla birleşen dünyadaki tek vaha olduğuna 


B) Okavango Delta'sının hayvan türleri yönünden zengin bir çeşitliliğe sahip olduğuna 

C) Okavango Delta'sının gökyüzünden görünüşünün bir çiçek türüne benzediğine 

D) Okavango Delta'sının turizm ekonomisi yönünden azımsanmayacak bir potansiyele sahip olduğuna 


E) Coğrafik olarak kurak bir bölgede olmasına rağmen Okavango Delta'sının su zenginliği yönünden ilk sıralarda yer aldığına 


B 
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4. 


Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan komutasında 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanan Selçuklular, zaferin akabinde hızla Anadolu'yu hâkimiyetleri altına almaya başladılar. Bizans kaynaklarına göre Malazgirt Meydan Muharebesi'nden bir yıl sonra Türkler, Batı Anadolu'ya ve Marmara sahillerine kadar ilerlemişlerdi. Ankara'nın batısında Sakarya Nehri havalisi ve ötesinde faaliyette bulunan Türk birliklerinin başında Artuk Bey bulunmaktaydı. Türklerin bu bölgelerdeki faaliyetlerini engelleyebilecek bir Bizans ordusu da Malazgirt sonrasında mevcut değildi. Türkler hiçbir zaman tesadüfi savaşçılar olmadılar ve Bizans'ın elinde bulunan geniş bir coğrafyaya egemen olan Ankara ile ilgilenmemiş olamazlardı. 
Zira Orta Anadolu coğrafyasında hâkimiyet kurmak belli başlı kilit noktaları tutmaya bağlı idi. Anadolu'nun kilidi mesabesinde bulunan bu yerler Eskişehir, Ankara, Konya, Amasya, Sivas ve Kayseri idi. Çünkü bu şehirler plato boyunca uzanan ana yollara hâkimdi. Bu şehirlerden Ankara, Türklerin batı bölgelerinde fetihler yaptığı bir sırada, güçlü istihkâmları sayesinde Türk hâkimiyetine girmemiş ve Türk saldırılarına karşı koymuştur. 1071-1078 tarihleri arasında Ankara'nın Türk topraklarında bir Bizans adası gibi kaldığı kaynaklardaki bilgilerden anlaşılmaktadır. 
Bu parçada Selçuklularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Ankara'nın Selçukluların hâkimiyetine nasıl girdiğine 
B) Anadolu'ya kimin öncülüğünde ve ne zaman girdikleri ile ilgili bilgilere C) Bir yıl içinde Anadolu'da nerelere kadar ilerlediklerine 
D) Anadolu'nun stratejik yerlerinin nereler olduğuna 
E) Stratejik yerlerin önemli olmasının gerekçesine 


- Yardımcı Düşünce 


19. yüzyıl başlarına kadar devletin temel askeri kuvvetleri olma özelliğini korumuş Kapıkulu Ocaklarının en önemli sınıfı olan Yeniçeri Ocağı, 1826 yılında ll. 
Mahmut tarafından kaldırılarak yerine Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulmuştur. Yeni ordu ile paralı askerlik sistemi kaldırılmış ve milli orduya yönelik önemli bir adım atılmıştır. Tanzimat yıllarında gerek Sultan Abdülmecid ve gerek Sultan Abdülaziz modernleşme kapsamında askeri alanda birçok önemli gelişmeye imza atarken her iki padişahın da çözmesi gereken önemli maddelerden biri, asker temini meselesi olmuştur. Sultan Abdülmecid tarafından hazırlatılan 6 Eylül 1843 tarihli askeri düzenleme ile kara kuvvetleri yeniden teşkilatlandırıldı ve ocak usulü tamamen terk edilerek yerine askerliğe alınma şart ve esaslarını belirleyen “Kur'a Usulü” benimsendi. Bu düzenleme sonucunda memleketin büyük bir bölümünden asker temini mümkün olmakla birlikte bazı bölgelerden asker temin edilememekteydi ki bunlardan birisi de Bosna Vilayeti idi. 


Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili bilgilerin verildiği bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Ii. Mahmut tarafından ordu teşkilatı tamamen değiştirilmiştir. 

B) Mili ordu kurma düşüncesinden dolayı modernleşmeye karşı bir direnç oluşmuştur. 

GC) İki sultan tarafından çağın koşullarına uygun askeri adımlar atılmıştır. 

D) Asker bulma konusunda bazı yerlerden karşılık bulunmamıştır. 

E) 19. yüzyıla kadar Yeniçeri Ocağının ordu içinde farklı bir yeri vardır. 


ERLE PARAGRAF 


KLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLİ 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTI! 


Yoğun bir ilgiye mazhar olan başkent İstanbul'da her toplum kesiminden insan yaşamıştır. Bu kesimlerin bazıları tarzları, davranış biçimleri ve alışkanlıklarıyla gerek devlet yöneticilerinin gerekse toplumun huzurunu bozmuşlardır. Bu grupların, özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu, merkezi otoritenin gevşediği dönemlerde etkilerinin ve yol açtıkları huzursuzlukların arttığı görülmektedir. Osmanlı başkentin- de incelenen dönemde, devlet düzeni ve toplum hayatı açısından tehdit oluşturan olumsuzlukları başlıca iki bölüm şeklinde ele almak mümkündür. İlki soygun, hırsızlık, yankesicilik, yol kesme, gasp ve şiddete dayalı olmamakla birlikte İzinsiz bir şekilde yapıldığında suç sayılan dilencilik faaliyetleri idi ki bunlar daha çok kişinin mal güvenliğini tehdit eden olaylardı. İkincisi ise can güvenliğini ortadan kaldıran adam öldürme ve yaralama vakalarıydı. Sosyal hayatın masumiyetine ve genel ahlaka aykırı davranışların da zaman zaman meydana geldiğini ilave etmekte fayda vardır. Yaygınlık derecesi- ne bakıldığında, mala yönelik suçların ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Adam öldürme ve yaralama olayları seyrek olmakla birlikte, toplumun huzuruna etkileri bakımından oldukça önemliydi. Gayri ahlaki davranışların da dönemsel olarak artış gösterdiğini söylemek mümkündür. 
Özellikle askerlerin sefere gidiş ve dönüş dönemlerinde bekâr odalarında ve benzeri yerlerde söz konusu davranışlarda arlış meydana gelmekteydi. 


Osmanlı İstanbul'un sosyal yaşamıyla 

ilgili bilgilerin verildiği bu parçada 

aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 

A) Yönetimin gücünün zayıfladığı zamanlarda can sıkicı sosyal vakaların meydana geldiğine 

B) Bazı sosyal sınıfların yaşam biçimi- nin çeşitli rahatsızlıklar oluşturduğuna 

GC) Toplumun tüm katmanlarından insanların bulunduğuna 

D) Sosyal yaşamı ve devlet düzenini tehdit eden durumların sayıca az olduğuna 

E) Can ve mal güvenliğinden çok ahlaksal vakaların toplumsal huzuru daha çok etkilediğine 
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7. Temizlik, insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gereklidir. Bu hem insanın hayatını sürdürdüğü çevresi için hem de beden sağlığı için geçerlidir. Tüm dinlerde temizlik hakkında bazı hükümler ve öğretiler yer almaktadır. Müslümanların, yaşadıkları sürece dinsel uygulamalara az veya çok bağlı oldukları, bazı bedeni mecburiyetleri yerine getirmeleri gerektiği bilinmektedir. Bu sebeple, diğer dinlerin mensuplarına göre, Müslümanlar vücut temizliğine daha fazla önem vermektedir. İbadetten önce abdest alınması bu kaygının küçük ama zorunlu bir biçimidir. 
İbadetin geçerli bir biçimde yapılabilmesi için mutlaka gerekli olan vücut temizliği, hamam kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Genellikle vakıf gibi hayır kurumlarına gelir sağlamak amacıyla yapılan hamamlar, halkın yıkanma ihtiyacını karşılayan en önemli yapılardır. 
Genel olarak Müslümanların, özellikle de Türklerin, çok sayıda hamam inşa etmiş olmaları bu sebeptendir. Umuma açık hamamların yanında varlıklı kişilerin kendi konaklarında yaptırdıkları hamamlıkların da varlığı unutulmamalıdır. 

Bu parçada temizlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Vakıflarla birlikte bireysel olarak hamam yapan kişilerin de olduğuna 

B) Hamamların inşa edilmesinin temizliğe verilen önemin bir sonucu olduğuna 

C) Vücut temizliğine bütün dinlerin aynı derecede önem verdiğine 


D) Her dinde temizlikle ilgili öğütler ve kuralların bulunduğuna 


E) Çevresel ve bedensel olarak yaşamın idamesi için elzem olan bir durum olduğuna 
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Coğrafi Keşifler, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir. Akdeniz limanları, Coğrafya Keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ancak 1869'da Süveyş Kanalı'nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır. Coğrafi Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İpek ve Baharat yollarına hâkim olmasına rağmen yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı. 
Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı. Bu durum, Osmanlı Devleti'nde ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanlarına zemin hazırlamıştır. 
Osmanlı Devleti, Hint ticaret yolunun hâkimiyeti için Portekizlilerle, Akdeniz hâkimiyeti için de İspanyollarla mücadele etli. Endonezya'da savunma ve koruma savaşları yapan Osmanlı Devleti, Hristiyan Avrupa karşısında “Doğu Kalkanı" hâline geldi. 


Bu parçada Coğrafi Keşiflerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) İpek ve Baharat yolları dönemin en önemli ticaret yolları özelliğine sahipti. 


B) Müslüman toplumların gelir kaynakları azaldığından eski güçlerini kaybetmişlerdir. 


C) Osmanlı da bu keşiflerin sonuçlarını olumsuz bir biçimde yaşamıştır. 


D) Osmanlı ticaret yollarının egemenliğini yeniden elde etme girişimlerine yeltenmiştir. 

E) Keşifler, bütün dünyayı etkileme özelliği ile beynelminel bir yapıya sahiptir. 
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XIX. yüzyılda Orta Asya'da nüfuz alanları yaratmak ve Orta Asya hanlıklarındaki pazarları ele geçirmek için Rusya ile İngiltere arasında siyasi ve özellikle ekonomik rekabet başladı. Rusya dışında Orta Asya hanlıklarıyla karşılıklı elçi gönderen tek devlet olan Osmanlı İmparatorluğu ise her fırsatta Türkistan hanlıklarına, birbirlerine düşmemeleri yolunda öğütlerde bulundu. Türkistan, XIX. yüzyılın başlarından itibaren Rusya ve İngiltere tarafından istilanın ön hazırlıkları için araştırmalara konu oldu. Çeşitli yollarla gelen Batılılar aynı zamanda bölgenin siyasi, ekonomik ve stratejik özelliklerini belirlemek için ajan fonksiyonlarını icra ettiler. Çünkü Orta Asya'nın denetimini ele geçiren olağanüstü bir ticari pazara sahip olacaktı. 
Asya'nın bu bölümüne duyulan bilimsel ve egzotik ilgi daha az olmasına rağmen, askeri veya ekonomik istihbarat faaliyetleriyle başa baş ilerliyor, Orta Asya ile ilgili raporlar ya da seyahatnameler askeri ve ekonomik olduğu kadar, toplumsal-dinsel alanlarda da bilgi sağlıyordu. Rusya, İran, Hint İmparatorluğu ya da Çin'den başlayıp Buhara Hanlığı'nda sonlanan kervan yollarında XIX. yüzyılda başta, yolculuk ederken ülkeleri adına istihbarat görevlerini yerine getiren, Avrupa devletlerinin sefirleri ya da olağanüstü elçileri olmak üzere heyecan peşinde koşan maceracilar da dâhil çeşit çeşit yolcu dolanıyordu. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Orta Asya pazarını ele geçirmek için bazı devletlerin arasında rekabet yaşandığı 

B) Orta Asya toplumlarının casusluk faaliyetleriyle zayıflatılmaya çalışıldığı 


C) Orta Asya pazarının egemenliğini ele geçirmenin stratejik bir öneme sahip olduğu 

D) Ticaret yollarında birçok kesimden insanların yolculuk yaptığı 

E) Rusya, İran ve Hint İmparatorluğu'nu ittifak kurarak Osmanlıya karşı tek güç olmaya çalıştığı 


2. 


Coğrafya bilimi, sadece ansiklopedik bilgi yığını değildir. Coğrafya genel kültür ve bu kültürün algılanmasını da sağlayan bir bilim dalı olarak kalmamaktadır. Bu fonksiyonların yanında, natüralist felsefenin doğmasında esas rolü coğrafi seyahatlerin oynadığı dikkate alınırsa vatan sevgisinde coğrafyanın ne kadar etkin bir rol oynadığı ortaya çıkar. Naturalist felsefe akımının kurucularından J. J. Rousseu'dan John Dewey'e kadar bilim adamları, coğrafi çevrenin güzelliklerini yerinde tanımışlar ve eserlerinde bu güzellikleri romantik bir dille anlatmışlardır. Dolayısıyla insanlara bulundukları çevreyi sevdirmişlerdir. 
Coğrafya dersinin öğrenciler tarafından sevimsiz bulunmasının sebebini İse coğrafyanın ve coğrafya dersinin ezberciliğe dayalı olarak verilmesine ve enler bilimi yapılmasına bağlamaktadır. Coğrafi bilginin edebi metin içinde öğrenciye aktarılması bu kanının yıkılmasına öncülük edebilir. 


Bu parçada coğrafya bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? 


A) Ezbercilik anlayışının öğrencileri coğrafya dersinden uzaklaştırdığına 


B) Sanatsal metinlerle anlatılmasının coğrafyaya karşı olumsuz algıyı ortadan kaldıracağına 

C) Yurt sevgisinin oluşmasında coğrafyanın önemli bir katkısının bulundu- 

D) Felsefeci ve bilim adamları sayesinde tanınan bir alan olduğuna 


E) Sadece bilgi olarak görülecek bir anlayış olmaması gerektiğine 


Yardımıcı Düşünce 


3. 


Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki su buharının başlıca kaynaklarıdır. Yer atmosferinde bulunan su buharı, atmosferdeki pek çok oluşumda önemli rol oynar. Güneşten gelen kısa dalga boylu radyasyonu ve yerin yaydığı uzun dalga boylu radyasyonu absorblayarak atmosferin enerji dengesini belirlemede etkili olur. Ayrıca su buharının kendisi de uzun dalga boylu radyasyonu yayma özelliğine sahiptir. 
Atmosferdeki hava olaylarında da önemli olan su buharının faz değişimlerinde açığa çıkan gizli ısı miktarı önemsenecek mertebededir. Bu sebeplerden, atmosferdeki su buharı miktarı, atmosfer fiziği, atmosferdeki ısı transferi, güneş enerjisi, hidroloji, hava öngörüşü konusunda bilinmesi gereken bir parametredir. 

Su buharı ile ilgili bilgilerin verildiği 

bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz? 

A) Güneşten gelen dalga boylu radyasyonun yeryüzüne yayılmasında tek etken olduğuna 

B) Birçok alanı ilgilendiren bir ölçüt olduğuna 

C) Hava olaylarının meydana gelmesinde büyük bir etkiye sahip olduğuna 

D) En büyük kaynağının canlılar, denizler ve okyanuslar olduğuna 

E) Atmosfer tabakasındaki enerjiyi belli bir oranda tuttuğuna 
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4. 


Kitle iletişim araçlarının etkilerini inceleyen pek çok kuram geliştirilmiştir. 
1920 - 1940'lı yıllarda medyanın etkilerinin çok güçlü olduğu düşünülüyordu. 
Bu dönemde propaganda çok kritik bir öneme sahipti. 1940 - 1960'lı yıllarda ise medya etkilerinin sınırlı olduğu düşüncesi ağırlıktaydı. Kitle iletişim araçlarının etkilerine ilişkin pek çok kuramsal çalışma yapılmış fakat medyanın etkilerini bütünsel olarak ortaya koyan kapsamlı bir kuram henüz geliştirilememiştir. Bu durum resmi bütün ayrıntıları ile görmemizi engelliyor gibi olsa da şimdiye kadar yapılan araştırmalar çok önemli veriler sunmaktadır. 


Bu parçada kitle iletişim araçları ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) İnsanların hayata bakışını istediği şekilde yönlendirdiğine 

B) Bu araçlarla ilgili birçok çalışma yapıldığına 

C) Etkilerini araştıran birçok teorinin bulunduğuna 

D) Yıllara ve şartlara göre etkilerinin farklılaştığına 

E) Etkilerini tam olarak belirleyecek etkin bir teorinin henüz bulunmadığına 


" Yardımcı Düşünce 


Kahvehaneler, ilk kurulduğu zamanlardan itibaren okuma salonu olarak da hizmet vermiştir. Nitekim tarihçi Peçevi'ye göre, “Aydın sınıfından iyi yaşamayı seven kimi insanlar, kahvehanelerin her birinde yirmi ya da otuz kişilik gruplar hâlinde toplanabiliyorlardı. Kimileri adab-ı muaşeret yazıları ve kitap okuyor, kimileri tavla, satranç oynuyor, kimileri de yeni yazdıkları şiirleri getirip sanat üzerine münazara yapıyordu.” Bir çeşit kültürel ortam olan bu mekânlarda umuma okunan destansı hikâyelerin yanında, müdavimler için değişik kitaplar da bulundurulurdu. Dolayısıyla bu türden kahvehaneler, “mekteb-i irfan” olarak adlandırılırdı. Ancak kahvehanelerin kıraathane olarak adlandırılması ve okuma mekânı olarak hizmet vermesi Tanzimat sonrası döneme rastlar. 


Bu parçadan kahvehaneler ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz? 

A) Okuma faaliyetinin yapıldığı bir yer olduğu 

B) Geçmişte bugünden farklı özellikler taşıdığı 

C) Kültürel faaliyetlerin yürütülmesine ortam oluşturduğu 

D) Halk için bir okul görevi gördüğü 

E) Her yörede yaygın bir şekilde bulunduğu 
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Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde tipik Akdeniz iklimi görülür. Torosların kıyıya yakın olması, Akdeniz ikliminin etki alanını daraltmıştır. Bu olumsuzluğa karşın Toroslar, kıyıları kışın İç Anadolu'dan gelebilecek soğuk hava kütlelerinden koruyarak iklim bakımından önemli bir rol oynar. Bunun sonucunda da güney kıyılarımız, kışın Türkiye'nin en sıcak yeri olma özelliğine sahip olmuştur. Akdeniz kıyıları, kış aylarını ılık geçirmektedir. En soğuk ay ortalaması bile 10 derece civarındadır. Kar yağışları ve don olayları çok ender görülür. En yağışlı mevsim kıştır ve yağışların yaklaşık yarısı kış aylarında düşer. Bütün bölgede yazlar sıcak ve kurak geçer. Kıyılardan uzak kesimlerde, kara ikliminin özellikleri görülür. 
Torosların kuzey eteklerinde ve Göller Yöresi'nde kışlar, sert ve kar yağışlı geçer. Bütün kış boyunca don olayları devam eder. Yağış miktarı da düşüktür. 
Fakat bu kesimlerde yaz kuraklığı daha azdır. 


Bu parçada Akdeniz Bölgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? 


A) Kıyı kesimlerinde yıl boyunca hiçbir zaman hava sıcaklığı eksi dereceye inmez. 

B) Yağışların hemen hemen yarısı kış dışındaki mevsimlerde düşer. 

C) Kış aylarında genel olarak Ilık bir hava hâkimdir. 

D) Mevcut dağların kıyıya uzaklığının az olması iklimin yaygınlığını etkilemiştir. 

E) Torosların kuzey eteklerinde kıyıya göre daha az yağış görülür. 


Sie eda 


7. 


Kimler tarafından neden kurulduğu ve neden terk edildiği henüz bulunamamış olan bu şehrin “Tanrılar Şehri" diye anılmasının sebebi, bir efsaneye göre insanlardan önce Tanrıların burada toplanıp insanları nasıl yaratacaklarını tartışmalarıdır. Kentin kimler tarafından neden yapıldığı bilinmemekte ve bu konuyla ilgili hiçbir yazıt ile karşılaşılmamıştır. 
Kendi döneminin en büyük 6 şehrinden biri olan bu şehrin İÖ 150 yıllarında kurulduğu ve İS 650 yıllarındaki çöküşten 100 yıl sonra kadar terk edildiği sanılmaktadır. Kente daha sonra gelen Zapotek ve Mistekler gibi Maya toplumlarının yaşamış olduğu bölgeye “Değerli Adama Yeri" adı verilmiştir. Daha sonra bulunan bazı yazıtlarda şehirden Tollan adıyla bahsedilmektedir ki bu isim kayıp başkent Tula'nın diğer bir adıdır. Rene Guğnon'a göre Tula binlerce yıl önce batmış olan bir aydınlanma ve tekamül merkezinin adıydı ve buradan göç etmiş insanlar ismi onurlandırmak açısından bu tür merkezlere bu ismi vermiştir. 
Bu parçada “Tanrılar Şehri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Birden çok topluluğun yaşadığı bir yer olduğu 
B) Şehrin hangi gerekçeyle yapıldığı ile ilgili bir bilginin olmayışı 
C) Şehirle ilgili hiçbir yazılı belgenin bulunmayışı 
D) İnsanların buraya verdiği adın gerekçesini bir yazarın kendince belirttiği E) “Tanrılar Şehri" denmesinin bir nedeninin olduğunun sanılması 
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Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan çöl bölgelerinde bulunan işaretler sadece gökyüzünden görünmektedir. Peru'daki Nazca çizgilerine benzeyen bu işaretlerin neden ve kimler tarafından, ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Yerel halk tarafından bilinen bu işaretlerin 1927 yılında uçuş yapan bir İngiliz pilot tarafından fark edilmesi ile keşfedilmiştir. Dairesel çemberlerden ve buna paralel olarak uzanan yüzlerce metrelik çizgilerin hayvan tuzakları olduğu düşünülmektedir. Fakat söz konusu çemberler 20 ila 70 metre çapında. Yemen'deki benzer yapıların yaşlarının ise 9000 olduğu tahmin ediliyor. Peru'da bulunan Nazca çizgileriyle aralarındaki benzerlik şaşırtıcı. Hepimiz Nazca çizgilerinin dünyanın en inanık maz ve neredeyse en görülemez sanat eserleri olduğu konusunda hemfikirizdir. 
Dünyanın dört bir yanında bulunan bu gizemli çizgi ve daireler kitaplara konu olmuş, dünyanın en önemli yapıtlarından biri olan Tanrıların Arabaları'nın yazılmasına sebep olmuşur. 1968 yılında yazılan eserde bu dev şekillerin uzaylı zekâsıyla yapıldığı ve şekillerden bazılarının basit bir uzay gemisinin inebileceği alanlar olduğuydu. İleri teknoloji ve zekâya sahip uzaylılar, yerel halk tarafından tanrı olarak adlandırılmış ve onlarla iletişime geçmek için bir çok dev hayvan resmi çizilmiştir. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi- 


ne ulaşılamaz? 

A) Söz konusu ülkelerdeki çölde bulunan işaretlerin dünyanın başka yerlerinde de bulunduğuna 


B) Binlerce yıllık bir tarihi bulunan bu yapının çöl bölgesinden olmayan biri tarafından keşfedildiğine 

C) Bu çizgi ve dairelerin bir eserin yazılış gerekçesi olduğuna 

D) Bu çizgi ve dairelerin uzay gemisinin inebileceği yer olarak yapılmasının, uzaylılar tarafından yapıldığını kanıtladığına 


E) Esere göre, halk tarafından uzaylıların tanrılar olarak algılandığına 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Yardımcı Düşünce ği 
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Milli Mücadele Dönemi'nde ülkenin her kesiminde ulusal kurtuluş hareketleri başladığında her bölge kendi bünyesinde oluşturduğu Kuvayımilliye örgütlerini kurmuştur. Fakat bu oluşum içerisinde söz konusu bölgelerde yaşayan bir kısım insanın cehaleti ve padişaha olan bağlılıkları büyük sorunlar yaratmıştır. Bu sorunların başında kurtuluşun düşmana mermi atmadan düşmana teslim olarak geleceği inancı bu tip insanların içinde belirginleşmiştir ve halkın bir kesimi Anadolu'nun tamamına yayılan bu milli harekete karşı durmuştur. Ancak düşman ordularının çeşitli bölgelerde yaptığı zalimlikleri gördükten sonra halkın büyük bir kısmı padişahın halkı kandırdığını anlamıştır. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
A) Bazı insanların geri kalmış düşünce- 


lerinin bağımsızlık fikrini zedelediği- ne 


B) Vatanın savunulması noktasında tüm halkın ortak bir düşünceye sahip olduğuna 


C) Anadolu'nun tamamına yayılan ulusal harekete karşıt fikirlerin bulundu- 

D) Kuvayimilliye örgütlerinin Anadolu'nun her bölgesinde kurulduğuna 

E) Düşmana teslim olma anlayışının toplumun bir kısmı tarafından benimsendiğine 
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İslamiyet için ortaya konan yapıların, camilerin, türbelerin en güzelleri Bursa'dadır. Bursa'daki çoğu caminin, türbenin çinisi o zamanlar İznik'ten gelirmiş. İznik toprağına, bir parça çınar, bir parça gökyüzü ve de çokça umut ve sevgi karıştıran İznikli çini ustaları, sanatın ve gönüllerinin ateşinde toprağı pişirip o yıllarda dünyanın en güzel çinilerini yaparlarmış. O dönem, hayatın ve ölümün bir çiniyle kutlandığı ve sembolize edildiği zamanlarmış ve insanlar Tanrı'ya bir çini güzelliğiyle gönlü pişmiş, arınmış olarak yöneldiklerini düşünürlermiş. 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Bir dönem, dünyanın en güzel çinileri İznikli ustaların elinden çıkmıştır. 

B) Çiniyle üretilen eserler hem hayatı hem de ölümü simgelemektedir. 

C) Çiniler, Bursa'nın cami ve türbelerin- de bir inançla biçimlenmiştir. 

D) İznik çinileri; toprak, çınar ve çeşitli duyguların harmanlanmasıyla oluşurlar. 

E) Bursa'daki yapıların büyük bir çoğunluğunda İznik çinisi kullanılmıştır. 
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Yardımcı Düşünce 


3. Sivas Kongresi 4 Eylül'de başladı, uzun görüşmelerin sonunda 11 Eylül'de bir bildiri yayımlandı. Erzurum'da saptanan; mütareke sınırları içindeki Osmanlı topraklarının bağımsızlık ve bütünlüğünün korunması, azınlıklara ayrıcalık tanınmadan adil davranılması bildirinin maddeleri arasındaydı. Rumların ve Ermenilerin toprak iddialarına karşı çıkılması, art niyetsiz yabancı ülkelerin yardımının kabul edilmesi ve parlamentonun derhâl seçime gitmesi konusundaki ilkeler de maddeler arasında yer alıyordu. Ulusal güçlere her türlü hak tanındığı ve ulus iradesinin öne çıkmasına izin verildiği takdirde, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğü ile “hilafet ve saltanatın yüce makaminin güvence altında bulunabileceği bildiriliyordu. 
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Bu parçadan Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 


A) Kararların alınmasının ortalama bir hafta sürdüğüne 

B) Erzurum Kongresi'ndeki bazı görüşlerin aynen yinelendiğine 

C) Kimi yabancı ülkelerin desteğinin kabul edilebilir olduğuna 

D) Osmanlı topraklarının bütünlüğünün korunması gerektiğine 

E) Saltanatın milli bağımsızlığın önünde bir engel olduğuna 


J 


4. ABD'de uzun zaman coğrafya, yer adla- 


rını ezberlemek olarak algılanmıştır. 
1950'li yıllara doğruysa coğrafyanın akademik araştırmalar için bir alan olarak benimsenmesiyle coğrafyaya bakış tam anlamıyla değişmiştir. Arazi uygulamalari, haritalandırmalar ve benzeri sistematik akışlar coğrafyanın yalnızca ezbere dayalı değil aynı zamanda stratejik bir önem taşıdığını da ortaya koymuştur. 
Özellikle topoğrafya alanındaki gelişmeler büyük savaşlar sırasında ABD'nin ve dünyanın coğrafyaya olan ilgisini artırmıştır. Bu bağlamda coğrafyanın dünyadaki ezberci anlayıştan yorumlayıcı ve yarar sağlayıcı anlayışına dönüşümü de 
20. yüzyılın ortalarında olmuştur, denebilir. 
Bu parçadan coğrafyayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 
A) Günümüzde coğrafyanın birkaç ana daldan oluştuğu ve insanlara yol gösterdiğine 
B) Önceleri yalnızca yer isimleriyle ilişkilendirilse de zaman içerisinde bilimsel bir alan olduğuna 


C) Büyük savaşların, coğrafyanın önemsenmesi konusunda, dünyaya ön ayak olduğuna 


D) Doğal engebeleri belirterek yapılan çizimlerin coğrafyayı stratejik olarak güçlendirdiğine 

E) ABD'de yorumlanış ve değerlendiriş biçimindeki değişimin 1950'li yıllarda ortaya çıktığına 


Rus Çariçesi Il. Katerina'nın Kafkasya'ya yönelik istilacı politikası, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası iyice artmıştı. Özellikle 1776 yılında General Potemkin'in bu bölgenin naipliğine atanmasından sonra başlattığı askeri hareketlilik iyiden iyiye kendini göstermekteydi. Bölge halkları, özellikle de Çerkes toplulukları bu istilaya yönelik askeri bir mücadele başlatmışsalar da bundan bir sonuç alamayarak dışarıdan yardıma muhtaç hâle gelmişlerdi. Bu konuda Çerkeslere ancak iki devlet yardım edebilirdi ki bunlardan biri İran, diğeri de Osmanlı Devleti'ydi. Fakat yardım etmeye daha yakın olan taraf Osmanlılardı. 
Çünkü Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası Rusların Kırım'a yönelik istilacı politikaları, Osmanlı Devleti'nin bu bölgede etkin bir siyaset güderek müdahil olmasını gerektiriyordu. 


Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 
A) Çerkesler, Ruslar karşısındaki müca- 


delede dış desteğe ihtiyaç duymuştur. 


B) Çerkes topluluklarına yardım etmek Osmanlının çıkarına uygundur. 

C) Ruslar, Kafkasya ve Kırım'da emperyalist bir politika izlemektedir. 

D) İran hükümdarı, Çerkes topluluklarının isteğine olumsuz cevap vermiştir. 


E) Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Osmanlı için olumsuz sonuçları vardır. 


6. Osmanlı şehzadelerinin eğitimleri Klasik 


Dönem'de iki kısımdan oluşmaktaydı. 
Şehzadelerin eğitimlerinin birinci kısmını, henüz sancağa çıkmadıkları dönemlerde saray içindeki teorik eğitim dönemi olarak adlandırılabileceğimiz dönem oluşturmaktaydı. Şehzade eğitiminin ikinci kısmı ise sancağa çıkarıldıkları ve “uygulamalı dönem" olarak ifade edebileceğimiz dönemdir. Bu ikili eğitim şeklini saray içi ve saray dışı olarak da isimlendirebiliriz. Hükümdarın oğlu ve gelecekte hükümdar adayı olmasından dolayı şehzadelerin hem saray içi eğitimine hem de saray dışı eğitimlerine büyük önem verilmişti. Ülkenin ve hanedanın geleceği göz önüne alındığında şehzadelerin eğitimine verilen önemin gerekliliği daha net anlaşılabilir. 


Bu parçada şehzadelerin eğitimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Şehzadelerin özellikle eğitimlerinin ilk bölümü sırasında tarih alanında kendilerini geliştirdiğine 

B) Şehzadelerin hükümdarın oğlu ve tahtın varisi olmasından dolayı iyi bir eğitim alması gerektiğine 

GC) İlk bölümünü kuramsal bilgilerin, ikinci bölümünüyse uygulamalı eğitimlerin oluşturduğuna Ni 

D) Eğitimin bir bölümünde şehzadelerin sancağa çıkarak teorik bilgiyi tatbiki bilgiye dönüştürdüğüne 

E) Saray içi ve saray dışı eğitimlerle ülkenin geleceğini biçimlendirecek bir alan olarak görüldüğüne 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Yardımcı Düşünce 


7. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişe geçtiği dönemlerde yerli sanayi ve ticaret diğer ülkelerle rekabet edebilecek durumdaydı. Fakat yüzyıllar ilerledikçe Türk sanayisi Avrupa'ya ayak uyduramadı. Türk esnaf loncalarının eski Orta Çağ usullerine bağlı kalması ve Türk Osmanlı pazar sisteminin serbest gelişmeyi engelleyici bir karakterde olması bunun en büyük sebebidir. Serbest gelişmedeki en büyük eksik, müşterinin alım gücüne hitap eden değişik kalitede mal çıkartılmamasıydı. Osmanlı Devleti, sanayi anlamında Orta Çağ ülkesi olma özelliğini bir türlü değiştirememişti. Ne yazık ki bu durum günümüze kadar çok fazla değişmeden süregeldi. Durum böyle olunca da dünya üretim ekonomisinin içinde Türkiye Cumhuriyeti de önemli bir pay sahibi olmakta zorlandı. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Esnaf teşkilatının eski alışkanlıkları sürdürmesinin ekonomik gelişmeyi engellediğine 

- B) Osmanlı Devleti'nin sanayi ve ticaret noktasında kimi zaman geri kaldığına 

C) Alım gücünün çeşitliliği karşısında Osmanlının doğru üretim yapamadı- 

| ğına 


D) Geçmişten bugüne taşınan bazı alış- 
| kanlıkların olumsuz sonuçları oldu- 
| ğuna 

E) Bazı dönemlerde Osmanlı Devleti'nin 

ekonomik olarak Batı'dan üstün oldu-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Kırım Hanı Şahin Giray, dini açıdan da olsa Osmanlı padişahına tabi olmaktan rahatsızlık duymaktaydı. Özellikle Bug ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazinin yeniden Osmanlı Devleti'ne bırakılmasını da bir türlü kabullenmek istemiyordu. 
Bu yüzden hanlık menşuru ve teşrifat talebi için İstanbul'a gelen beş kişilik Kırım heyeti, Şahin Giray'ın emriyle bu bölgenin yeniden Kırım Hanlığı'na bırakılması yönünde bir talebi Osmanlı yöneticilerine sundular. 7 Eylül 1779 tarihinde 


Kethüda Bey, Defterdar Efendi, Reis. 


Efendi, Defterdar Emini Recai Efendi, Ömer Vahit Efendi, Resmi Ahmet Efendi ve Süleyman Feyzi Efendi'nin hazır bulunduğu bir toplantıda Kırım heyetinin bu talebi ele alındı. Fakat bu bölgede yaşayan Tatar, Abaza ve Çerkezlerin Osmanlı Devleti tabiiyetinden hiçbir şekilde ayrılmak istemedikleri gerekçe gösterilerek heyetin bu isteği reddedildi. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Kırım heyetinin talebinin Osmanlı Devleti yöneticileri tarafından kabul edilmediğine 

B) Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Şahin Giray'ın bir savaşa yol açtığına 

C) Osmanlı Devleti'nin Kırım Hanlığı'na verdiği iki nehir arasındaki bir bölgeyi tekrar aldığına 

D) Şahin Giray'ın kendi yönetimindeki bölgenin Osmanlıya bağlı olmasını istemediğine 

E) Bölgedeki bazı etnik grupların Kırım Hanlığı yönetimiyle aynı görüşü paylaşmadığına 
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Orta Çağ'da yaşamış olan İbn Haldun, 
1332 yılında Tunus'ta dünyaya gelmiştir. 
Asıl adı Ebu Zeyd Abdurrahman olan düşünür, aslen Yemen'in Hadramut bölgesinden olup Endülüs'e göç etmiş köklü bir aileye mensuptur. Yetmiş dört yıllık ömrü çalkantılarla ve siyasetle geçmiş bir âlim olan İbn Haldun, Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmını gezmiş, Endülüs ve Mısır gibi farklı memleketlerde birçok siyasi ve dini vazifeyi yürütmüştür. 
Hayatının ilk yirmi yılını Tunus'ta, yirmi altı yılını Cezayir, Fas ve Endülüs'te, dört yılını yine Tunus'ta ve son yirmi dört yılını da Kahire'de geçirmiştir. İbn Haldun hayatının son dönemini Mısır'da 
kadılık görevini yaparak geçirmiş, 1406 
yılında Kahire'de vefat etmiştir. Hayatı boyunca birçok sıkıntıya maruz kalmasına rağmen, ortaya koyduğu eserler ve öne sürdüğü fikirler çağları aşmış ve günümüze değin gelmiştir. 
Bu parçada İbn Haldun'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Kuzey Afrika günlerinde ölümsüz şiirler bıraktığına 
B) Politik ve içtimai içeriğe sahip görevlerde yer aldığına 
C) Asıl adı, bilinen adından farklı olan bir düşünür olduğuna 
D) Eserleri ve düşünceleriyle çağının ötesine kadar ulaştığına 
E) Kadılık görevi dolayısıyla bir dönem Mısır'da bulunduğuna 


3. Osmanlı İmparatorluğu'nun son demleri olan 1800'lü yıllarda Avrupa devletleri bu koca imparatorluğu yıkmak için harekete geçtiler. Balkanlar'da bulunan devletleri ayaklandırarak birer birer topraklarından koparmaya çalıştılar ve kısa sürede imparatorluğun başta Balkanlar olmak üzere toprakları elden çıkmaya başladı. 
Koca imparatorluk, içinde bulunduğu bu zor dönemde idarecilerin basiretsiz politikaları nedeniyle yenileşme çabaları adı altında Avrupa'nın güdümüne giriyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki izleri artık siliniyordu. Gerek Avrupa gerekse kendi idarecileri sonun başlangıcını hazırlıyorlardı ve ülkeyi “hasta adam” pozisyonuna düşürüyorlardı. 


Bu parçadan Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 


A) Balkan devletlerindeki ayaklanmalar toprak bütünlüğünü zedelemiştir. 

B) Yenileşme adı altında yapılan çalışmalar Avrupalıların işine yaramıştır. 


C) Yönetici vasfındaki kimselerin beceriksizliği yüzünden zor duruma düşmüştür. 

D) Devletin tüm olanakları seferber edilmesine rağmen yıkıma çare bulunamamıştır. 

E) Avrupa'daki ilerleyişi bitmiş, kabul görmüşlüğü gittikçe azalmaya başlamıştır. 


a 
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4. Toprak; katmanları oluşmuş veya oluş- 


mamış olsun, karada yaşayan bitkilerin gelişmesi için gerekli olan doğal ortamdır. Herhangi bir yerdeki toprağın özellikleri; iklim ve canlıların, yer şekli şartlarına bağlı olarak ve uzun zaman periyodu içinde ana kaya maddesi üzerinde yaptıkları ortak etkinin sonucunda meydana gelir. Kültür şartları ve insanların toprağı kullanma şekilleri de bu ortak etkiye dâhildir. Çünkü insanlar, toprağı kendi kullanım alanlarına göre yeniden biçimlendirirler. Bu durum, kimi zaman tarım aracılığıyla kimi zaman da binaların yapım şekliyle belirlenir. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Canlılar için toprağın gerekliğine 

B) Hangi koşullarla biçimlendiğine 

C) Toprağın tanımının ne olduğuna 

D) İnsanların toprağa olan etkisine 


E) Daoğallığını ne şekilde koruduğuna 


Yardımcı Düsünce 


Zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nin Batı karşısındaki gücünü giderek kaybetmesi ve iç karışıklıklar içerisinde, güçsüz bir ülke hâline gelmesiyle dünyanın en kiymetli yerinde, geniş topraklara sahip bu ülkeye bakış tarzları ve yaklaşım değişir. Özellikle 19. yüzyılda, artık Batı'yı bu geniş ve güçsüz ülkenin egzotik büyülü güzellikleri değil, direkt olarak onun bulunduğu topraklar ilgilendirmeye başlar. Zaten bu topraklara sonradan gelmiş bir işgalci güç olan Türklerden Avrupa'nın tamamen  kurtulmasının zamanının geldiği inancı, hâkim görüş hâlini alır. 
Bu parçada Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Uzun yıllar boyunca dünyaya hükmetmesinin getirilerine 
B) Avrupalıların ülkeye bakışındaki değişimin nedenlerine 
C) İç karışıklıkların toprak bütünlüğü üzerindeki etkisine 
D) Devletin Avrupa'daki algılanma biçiminin ne olduğuna 


E) Batı tarafından işgalci olarak değerlendirilmesinin nedenine 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Çiftçiler doğrudan toprağa ve iklime bağlıdırlar. Bu iki unsurda yaşanan herhangi bir olumsuz durum, verimin düşmesine ve üreticinin de tüketicinin de zorda kalmasına neden olur. Özellikle eski dönemlerde ekonomik dinamikler dikkate alındığında, sanayi ve makine- nin de geniş yayılıma sahip olmadığı da düşünülürse ürünlerdeki verim düşüşünün genel ekonomik yapı üzerindeki olumsuz etkisi daha net biçimde ortaya çıkar. Bu tip bir durum, 1789'un yazında Fransa'nın başkenti Paris'te son derece hoşnutsuz çiftçilerin başını çektiği bir isyanın patlamasına neden olmuştur. 
Kuşkusuz, Fransız İhtilali'nin birçok farklı nedeni olmakla birlikte önemli bileşenlerinden birisi de toprak ve iklimdeki değişikliklerin çiftçilere yarattığı güçlüklerdir. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Şartlar kötüleştiğinde tüm çiftçilerin daha fazla çalışması gerektiği 

B) Makineleşme sürecinin bazı olumsuz durumları pozitife çevirebildiği 

C) Eski dönemlerde ekonominin tarımsal üretimle doğrudan ilişkili olduğu 

D) 1789'da Fransa'da yaşanan olayların ekseninde çiftçilerin de bulunduğu 

E) Ürünlerdeki verim düşüşünün iklim olayları ve toprakla bağlantı içerdiği 


7. 


Anadolu'nun her yerine yayılmış beyliklerden özellikle batıya yönelenlier bulundukları bölgelerde yavaş yavaş hâkimiyet kurmuşlardır. Savaşçılar, başarı gösteren beylerin etrafında toplanarak beyliklerin askeri yönden güçlenmelerini sağlamaktaydılar. Birçoğu Selçuklu Devleti'nin emirleri arasından çıkan bu beyler, etraflarında topladıkları savaşçılarla din uğruna savaşıyor ve gittikçe güçleniyorlardı. Merkezi yönetime çoğunlukla vergi vermeseler de sembolik hediyeler göndermekten de geri durmuyorlardı. Zamanla bulundukları bölgede bağımsız veya yarı bağımsız devletler hâline gelecek olan bu beylikler arasında Selçuklu Devleti'nin başkentini ele geçirmiş olan Karamanlılar en güçlü beylikleri arasında gösterilebilir. 


Bu parçada Anadolu beylikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? i 

A) Selçuklu Devleti'nin yöneticilerinin bu beyliklerin kiminin başında olduğuna 

B) Anadolu'nun birçok bölgesine yayıldıkları ve askeri yönden güçlü olduklarına 


GC) Bir dönem merkezi yönetime bağlı olduklarına ancak vergi ödemediklerine 

D) Yarı bağımsız ya da tam bağımsız olanlarının Selçuklulara hediye verdiğine 


E) Bağımsızlığını kazanan beylikler arasında Karamanlıların diğerlerinden üstünlüğüne 
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Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıla gelindiğinde genişleyen devletlerin kaçınılmaz sonu ile karşı karşıya kalmıştı. 
Nicelik olarak büyüyen devlet, nitelik olarak yetersiz kalmaya başlamıştı. Tek ordusuyla zaman zaman doğuya, zaman zaman da batıya ilerleyerek varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu'nda, devlet hizmetlerinin yürütülmesi için gereken adımların atılmaması bürokraside şişkinliğe ve durağanlığa sebep oldu. 
Hegemonya paradoksu ile mücadele eden devletin bu savaşı elbette kolay olmayacaktı. Yüzyıllar boyu tükenen, tüketilen Osmanlı son günlerini yaşarken bir de dış baskılara boyun eğmeye başlayınca bir kurtuluş mücadelesi vermek kaçınılmaz olmuştu. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Devlet işlerindeki aksaklıkların bir imparatorluk üzerindeki etkisine 


B) Kurtuluş mücadelesini zorunlu kılan etmenlerin neler olduğuna 

GC) Hegemonya paradoksunun Osmanlıdan başka etkilediği devletlere 

D) Ordu gücüne rağmen Osmanlının yönetimsel eksikleri bulunduğuna 

E) Sınırları genişleyen bir devletin karşılaşacağı olumsuz durumlara 


1. 


2. 


Göbeklitepe Tapınağı, Şanlıurfa ilinin 
15 km kuzeydoğusunda merkeze bağlı 
Örencik köyü yakınlarındaki dağlık alan üzerinde yer almaktadır. Tapınağın bulunduğu alan, diğer Neolitik yerleşim yerlerinde olduğu gibi su kenarı, vadi ya da ovada olmayıp Harran Ovası'nın kuzeyini sınırlayan bir yükselti silsilesi üzerine kurulmuştur. Konumu itibarıyla çevresinde geniş kayalık platolar bulunan Göbeklitepe'de, dikilitaşlar bu platolardaki kayalardan yekpare hâlinde kesilerek temin edilmiştir. Göbeklitepe, ilk fark edildiğinde şimdiki önemi anlaşılmamış, tepenin her tarafında rasilanan kireç taşı blokları nedeniyle buranın bir mezarlık olduğu kanısına varılmıştır. 
Fakat yapılan kazı çalışmaları sonucunda Göbeklitepe'nin medeniyetlerin miladı olabilecek ve tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan bir tapınak olduğu anlaşılmıştır. 


Bu parçada sözü edilen tapınakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Tapınağın etrafına göre coğrafi özelliklerine 

B) Tapınağın Neolitik Dönem ile arasındaki benzerliğe 

GC) Dikilitaşların malzemesinin konumuyla ilişkisine 

D) Tapınağın inşa sürecinin nasıl gerçekleştiğine 

E) Tapınağın insanlık tarihi bakımından önemine 
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Dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylar arasında gösterilen Haçlı Seferleri, Papa Il. Urbanus'un 1095teki çağrısı üzerine 1096 yılında başlayan |. Haçlı Seferi ile 1291'de Latin Hristiyanların doğudaki son merkezleri Akka'dan çıkarılıp atılmaları arasında geçen yaklaşık iki yüz yıllık bir dönemi kapsar. Küçük çaplı bazı girişimler yanında dokuz büyük seferin düzenlerndiği bu süre içerisinde Haçlılar tarafından i. Haçlı Seferi esnasında Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus'ta; lll. Haçlı Seferi sırasında Kıbrıs'ta; IV. Haçlı Seferi sonunda İstanbul'da Latin devletleri kurulmuştur. 
Işık Demirkent'in Haçlı Seferleri adlı kitabı, başlangıcından sonuna kadar seferlerin “genel bir tasviri"ni amaçlayan Türkçe telif edilmiş ilk eser olma özelliği taşımaktadır. 


Bu parçadan hareketle “Haçlı Seferleri"yle ilgili hangisi söylenemez? 
A) Papal. Urbanus'un Hristiyan dünyası üzerinde belli bir otoritesi olmuştur. 


B) Haçlı Seferleri, küresel anlamda mühim etkileri beraberinde getirmiştir. 

C) 1. Haçlı Seferi ile diğer olgun seferler arasında bazı ufak çaplı teşebbüsler yaşanmıştır. 


D) Işık Demirkent, bahsedilen eserinde Haçlı Seferlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 

E) Işık Demirkent'in Haçlı Seferleri adlı eserinden önce bu konuda eser yazılmamıştır. 


| 
i 
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Yardımcı Düşünce 


3. 


Van Gölü'nde ulaşımın başlaması çok eski devirlere dayanır. Bu konuda elimizdeki en eski bilgiler Urartulara aittir. 
Urartular zamanında Van Gölü çevresindeki yerleşmelerden Van, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan ve Gevaş arasında taşımacılığın yapıldığı, daha sonraki dönemlerde ise bu iskelelerin Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi uygarlıklar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ulaşımın yanı sıra limanlar arasında büyük tekneler ile ticaret yapıldığı da bilinmektedir. Ayrıca 
16. yüzyılda İran'a bir sefer yapmak üzere ordularıyla birlikte Van Gölü kıyılarına gelen Sadrazam İbrahim Paşa, 1568'de Tatvan Kalesi önüne bir tersane ve liman inşa ettirerek burayı bir askeri üs hâline getirmiştir. 

Bu parçadan hareketle Van Gölü hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Farklı medeniyetlerce farklı bir görünüm kazanmıştır. 

B) Van, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan ve Gevaş'ta büyük limanlar inşa edilmiştir. 

C) Van Gölü'yle ilgili en eski bilgilere Urartular üzerinden ulaşılmaktadır. 

D) Sadrazam İbrahim Paşa Zamanı'nda askeri amaçla kullanılmıştır. 

E) Ulaşımın yanı sıra ekonomik faaliyetler de görülmektedir. 
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4. 


Evliya Çelebi'nin Seyahainame'sinin güvenirliği ile ilgili çok ciddi tartışmalar vardır. Bunun en önemli nedeni de Evliya Çelebi'nin abartmalara çok yer vermesi, zaman mefhumunu kurgularıyla gerçeklikten çıkarması ve yer yer fantastik bir üslup seçmiş olmasıdır. Bu durum da eserin içeriğine yönelik güven duygusunu zedelemektedir. Hatta Evliya Çelebi, abartılarıyla dillerde dolaşmakta ve sanatına yönelik kara mizah bile yapılmaktadır. Kimi eleştirmenlere göre de istediği zaman en az Batılı gezginler kadar gerçekçi olabilen, bazen onlardan daha etkin akıl yürütebilen Çelebi'nin, abartmaya dayalı üslubunu bilinçli olarak seçtiği düşünülmektedir. 
Bu parçadan hareketle Evliya Çelebi hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Sanatsal tercihleriyle güncelliğini hâlâ koruduğuna 
B) Birçok yönden eleştiriye maruz kaldığına 
C) Avrupalı seyyahlara üslup bakımından üstünlüğüne 
D) Birçok kişinin kendisinden söz ettiğine E) Anlatımının hayali ögeler içerdiğine 


| 
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Yardımcı Düşünce 


Küçükmenderes Deltası sahip olduğu sulak alanla birlikte Ege Bölgesi'nin, dolayısıyla ülkemizin en önemli ekosistemlerinden biridir. Menderes masifinin batı kenarı üzerindeki ayrı bir çöküntü çukurluğu içinde Küçükmenderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonların dolması sonucu oluşmuş verimli bir delta ovası olması, bununla birlikte güneyinde Efes Antik Kenti'nin bulunması; jeomorfologlar, arkeologlar ve tarihçilerin ilgisini yöreye çekmiştir. Delta havzasının verimli topraklara sahip olması dolayısıyla da ilk çağlardan itibaren yerleşmelere ve yoğun tarımsal kullanımlara sahne olmuştur. Bu yoğun kullanımlar, deltadaki çeşitli koruma statülerine rağmen devam etmekte ve buna bağlı olarak havzadaki bozulmalar devam etmekiedir. 

Bu parçadan hareketle Küçükmenderes Deltası hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Canlı ve cansız varlıklar için önemli bir yaşam alanı özelliğine sahiptir. 

B) Oluşumunda Küçükmenderes Nehrinin önemli bir etkisi vardır. 


C) Çevresinde tarihi alanların olması çeşitli araştırmacıların ilgi odağı hâline gelmesini sağlamıştır. 

D) Delta havzasındaki tahribatların başlıca nedeni gerekli önlemlerin alınmamış olmasıdır. 


E) Uzun zamandır havza ve çevresinde tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir. 
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Kıyı alanları; hava, su ve karanın etki- i 


leşimi altında bulunduğu ve doğal kaynakların zenginliği ile dikkati çeken bu nedenle de her zaman aşırı kullanıma maruz kalan alanlardır. Bu aşırı kullanım, kıyı ekosistemindeki hassas dengeyi bozabilmektedir. İnsanın etkisiyle ortaya çıkan bu ikincil ekosistemler, birçok türün doğal dengesini de etkilemektedir. Aslında bu alanlar, insan merkezli baskılarla birlikte doğal süreçlerdeki bozulmaların da etkili olduğu yerlerdir. 
Bu nedenle çevresel açıdan sürdürebilirlikleri önemlidir. Sürdürülebilir kıyı alanlarının artırılması ise kıyıda beşeri unsurlar sonucu meydana gelen değişimlerin azaltılması ve kıyı kullanımında bütün ortamların gelişim sahasını içine alan planların yapılması ekolojik düzenin kurulması noktasında oldukça önemlidir. 


Bu parçada kıyı alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Birden çok unsurun tesirinde kaldığına 

B) Gereğinden fazla kullanılmasının tabii düzenini bozduğuna 

C) Beşeri etkilerle bozulan dengenin tekrar sağlanması için önlemler alınması gerektiğine 

D) Ekolojik dengenin bozulmasının tek sebebinin beşeri unsurlar olduğuna 

E) Bozulmuş ekosistemlerin birçok canlı ve cansız türleri olumsuz etkilediğine 


7. 


Kentsel açık mekânlar; kent dokusu içinde dolulukların dışında kalan ve bireylerin yaya olarak da hareket edebildikleri sokak, cadde, meydan, park, kavşak noktası gibi boşlukların oluşturduğu toplumsal bir ağ sistemidir. Bu ağ sistemi içinde yaya hareketleri; bireylere özgü amaç ve tercihler doğrultusunda bir noktadan başlayıp diğer noktada son bulan hareketli bir süreçtir. Yaya hareketleri sürecinde harekete başlangıç - bitiş noktaları arasındaki güzergâh tercihleri, bireylerin tercih ve kararlarının yanı sıra mekân genişliği, mekânın doğrusallığına bağlı akıcılığı gibi doku özellikleri ile de ilişkilidir. Ancak bireyler, mekân içindeki hareket amaçlarına bağlı olarak hareket ve yön değiştirebilmekte, buna bağlı olarak doku bütününde yaya hareketleri devingen ve karmaşık olabilmektedir. Bu noktada bireylerin fizyolojik ve psikolojik yapılarına bağlı mekân algısı da hareket sürecini etkilemektedir. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 


çıkarılamaz? 

A) Kentsel açık mekânlar, birçok alanın toplamı olup bireylerin kullandığı sosyal bir ulaşım düzenidir. 

B) Bireyler, bu ulaşım sistemi içinde yönlerini, kendilerine has gaye ve kararlar alarak belirler. 


C) Bireylerin yaya hareketleri, hedefleri- ne bağlı olarak dinamik ve kompleks özellik gösterebilir. 

D) Bireyler, istikamet tercihlerinde kent dokusunun yapısal özelliklerinden bağımsız karar alırlar. 


E) Bireylerin ruhsal durumlarına bağlı yer algısı da hareketler dizisini belirlemektedir. 
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1969'daki ölümüne dek yazmayı sürdüren Arjantinli yazar Gombrowicz, kalemiyle dönemler arasında gezinip zaman atlamalarıyla geçmiş - gelecek bağlantısı kurarak yol alırken benliğinde yer edinen acıların, aslında tüm insanlar için geçerli olduğunu söylüyor. Ona göre üzerinde gezindiğimiz bu dünya, öylesine acıyla kaplı ki bu acıya dizimize dek batmışız; bugünün, dünün, bir önceki günün, binlerce yıl öncesinin acısı bu. Ama kendimizi kandırmayalım, acı zaman içinde erimez, otuz asir önceki bir çocuğun çığlığı, üç gün önce atılandan bir nebze bile daha hafif değildir. Bu acı, bütün kuşakların ve varoluşların acısıdır, yalnızca insanın değil. 


Bu parçada bahsedilen yazar ve 

düşünceleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir? 

A) Yazma eylemini uzun bir dönem devam ettirdiğine 

B) Çağlar arasında sıçramalar yapan bir üsluba sahip olduğuna 

C) İnsanın ruhunda var olan kederlere evrensel baktığına 

D) İnsanların yaşadığı acıların ağırlığı- nın zamanın akışına göre değişebileceğine 

E) Dünyayı böylesine sarmalayan acıdan kurtulmanın mümkün olmadığına 


a)z/alı| 


Nuh Yılmaz'ın “İslam'da Resim Yasağı Söylemi” başlıklı çalışması, İslam ve görsel sanatlar ilişkisine birkaç açıdan farklı yorumlar getirmesiyle dikkate değer görülmeli. Şimdiye kadar yazılmış kitaplarda İslam'ın tasvir, imaj, imge, ikon vs. unsurlara yaklaşımı, doğrudan İslam nazariyatı içeresinde değerlendirilmişken bu kitapta meselenin bir İslam meselesi olmadığı, Batı'nın kendi varlık sahasını genişletmek için İslam üzerinde tahakküm kurmak üzere İslam'ın ikonografiye düşman olduğu tezini ürettiği ileri sürülür. 
Avrupa merkezci söylem; nasıl ki tarihe, edebiyata, siyasete bakışımızda kurtulamadığımız bir paradigma inşa etmişse İslam da resim söz konusu olduğunda bizi aynı çerçeveden bakmaya zorlamıştır. Kısacası Nuh Yılmaz, Müslümanların imge ile ilişkisinin Avrupa merkezli sanat anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı göstermek adına bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. 


Bu parçada bahsedilen eser ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Resim yasağı konusuna değişik pencerelerden baktığına 

B) Şimdiye kadar yaygın olan kalıp düşünceleri yıkmaya çalıştığına 

C) İslam'ın resim konusunda Batı'nın düşünce kalıplarına benzer bir yaklaşım sergilediğine 

D) Batı'nın kurmuş olduğu düşünce sistemiyle İslam dünyası üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştığına 

E) Müslümanların imge ile yaşadığı sorunun temelinde İslami kuramlar olduğuna 
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2. 


Kleptomani, maddi değeri olmayan ve gereksinim duyulmadığı hâlde tekrarlayıcı biçimde nesneleri çalma dürtüsünün engellenememesi olarak tanımlanan ruhsal bir hastalıktır. Çalma eylemi öncesinde gerginlik artar, eylem sırasında ortaya çıkan rahatlama ve zevk alma duyguları; eylem sonrasında suçluluk, pişmanlık ve kendinden nefret etmeyle birlikte yakalanma korkusuna dönüşür. Çoğunlukla gözden kaçan bir tanı olan kleptomani; anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları ve duygu - durum bozuklukları ile birlikte görülür. Seyrek görülmesi, sosyal damgalamaya yol açması ve tedavi arayışının sınırlı olması gibi sebeplerden ötürü yaygınlığı ve nedenselliği tam olarak saptanamamaktadır. Elde edilen kısıtlı bilgilere göre bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar ve geç erişkinliğe kadar sürer. Bazı hastalarda ömür boyu sürdüğü de görülebilmektedir. 
Ayrıca kleptomani hastaları sosyal baskılar nedeniyle çoğunlukla kleptomani için değil, eşlik eden diğer belirtiler için tedaviye başvurmaktadırlar. 
Bu parçada kleptomani hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Görüldüğü hastalarda kontrol edilemeyen bir tarafı olduğuna 
B) Hastalarda farklı duyguların yaşanmasına sebep olduğuna 
GC) Genellikle farkına varılmayan bir psikolojik bozukluk olduğuna 
D) Toplumsal baskıların hastaların tedavi sürecine etkisine 


E) Tedavi yöntemlerinin yetersiz olmasının teşhis edilmesini zorlaştırdığına 


3. 


Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı eseri toplumsal açıdan incelendiğinde, eserin güçlü bir toplum eleştirisi yaptığı görülür. Eserin kahramanı Gregor Samsa üzerinden burjuva toplumu, bu toplumun istekleri, zamanın her anını bölüp hesaplayan insanların sosyal ilişkilerden aile yaşamına kadar bütün ilişkilerinde çıkara dayalı ilişki kurması, paranın toplumda etik kavramların önüne geçmiş olmasi gibi toplumsal krizleri eleştirmektedir. Bir sabah böceğe dönüşmüş olarak uyanan Gregor Samsa, olağan bir dünyanın akışını kesintiye uğratan uyumsuz bir deneyimdir. Samsa, uyumsuz özelliklere sahip olsa da Kafka'nın bakışıyla gündelik gerçeklerden, yaşanılan toplumdan kopuk, bütünüyle uyumsuz bir karakter değildir. Kafka, böceğe dönüşme gibi gerçek dışı bir durum üzerinden çıkar ilişkisine dayalı burjuva toplumunun insanları yabancılaştırıp yalnızlaştırdığı vurgusunu yapmak istemiştir. 
Bu parçada Dönüşüm adlı eser ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Birçok açıdan sosyal bir hiciv özelliği gösterdiğine 
B) Absürt motifler üzerinden gerçek durumlara değindiğine 
C) İnsanın sosyal bunalımlarına eğildiğine D) Tamamıyla gerçek hayattan uzak bir nitelik taşıdığına 
E) Burjuva toplumunun sosyal ilişkileri belirlediğine 
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8 BENİM HOCAM 


Doğu ve Batı kültürlerinin temelini oluşturan, yirmiden fazla uygarlığın izini barındıran ve yeryüzünün ilk yerleşim alanlarından olan Dicle Vadisi, içinde yer alan Hasankeyi ile birlikte insanlığın en değerli doğa ve kültür miraslarından biridir. Bu zamana kadar Hasankeyf'te yapılan kazılarda Yunan, Roma, Bizans ve Arap uygarlıklarına ait paraların bulunması sadece bir söylentiden ibaret değilse Hasankeyf'in en azından eski Yunan dönemlerinde kurulmuş olması gerekir. Dicle Vadisi, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra benzersiz bir doğal zenginliğe de sahiptir. Türkiye'nin son doğal büyük nehir ekosistemlerinden biri olan Dicle Vadisi, nesli tükenmekte olan yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Vadide henüz geniş ölçekli bir bilimsel çalışma yürütülmediğinden gizli kalmış birçok türün daha olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte özellikle Hasankeyf'te yapılacak olan Ilisu Barajı Projesi'nin, on bin yıllık Hasankeyf'i ve Dicle Vadisi'ni sular altında bırakacağı gerçeğini göz önüne alırsak bu benzersiz dünya mirasıyla birlikte birçok bitki ve hayvan türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 


Bu parçadan hareketle Dicle Vadisi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Birçok medeniyet için önemli bir uğrak noktası olmuştur. 

B) Eşsiz bir doğal çeşitliliği ile Türkiye'nin en büyük doğal canlı yaşam alanıdır. 

C) Vadideki ekosistemin yok olma tehlikesinin en önemli nedeni Ilısu Barajı Projesi'dir. 

D) Henüz kapsamlı bir bilimsel çalışmanın yapılmaması nedeniyle canlı popülasyonu hakkında kesin bir şey söylenememektedir. 

E) Yapılan kazılarda bulunan kalıntıların gerçeği yansıtması, vadinin tarihinin konumlandırılmasını sağlayabilir. 
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Yardımcı Düşünce 


Sanat ve zanaat sözcükleri söyleniş bakımından birbirine benzese de ifade ettikleri anlam birbirlerinden farklıdır. Zanaat, kişinin el işlerini, el becerilerini sergilediği ve bu yoldan para kazandığı bir alandır. 
Ayakkabı yapmak, yorgan dikmek, bakırcılık, kuyumculuk bunlar hep bir zanaat dalıdır. Zanaatta kişi, usta - çırak yolu ile elde ettiği becerilerini kullanarak üretime geçer ve ürettiğini halka satarak geçimini sağlar. Zanaatta da bir estetik yön olması nedeni ile sanat vardır. Ancak sanat yönü sadece o işin estetik yönüdür. Esas sanat eseri ise kültür birikimi, görgü birikimi, bilgi birikimi, yetenek ve yaratıcılık sonucu ortaya konan eserdir. Bir anlamda, üretilen eserler sanatkârın ve onun bulunduğu ortamın ruh hâlini ve ileriye dönük bütünleşmesini simgeler. Böyle bir eser yaratırken sanatkâr, ilk aşamada para kazanmayı düşünmez. Onun için sanat, iç dünyasının yansımasıdır. İçinde kıpırdanan duyguları açığa vurmasıdır. 
Dış dünyadan edindiği bilgileri, sezgileri ve duyguları tekrar dış dünyaya yani topluma aktarır. 


Bu parçadan hareketle zanaat ve sanat hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sanatkâr, sosyalleşme sonucu edindiği birikimleri üretip topluma ayna olur. 

B) Zanaat, kol gücüne dayanan, maharet gerektiren bir alandır. 


C) Sanat eserindeki yaratıcılık, sanatkârın iç dünyasının bir yansımasıdır. 

D) Zanaatta estetik, zanaatkârın ürettiğinin özündedir. 

E) Zanaat, üretimin yanında öğreticiliği de barındırır. 
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Bilim ve din, toplum yaşamının iki önemli olgusudur. Din, insanlığın düşünce tarihinin bilinen geçmişi boyunca insan yaşamını önemli şekilde etkilemiş ve şekillendirmiştir. Bilim ise Antik Yunan'da başlamıştır. e Fransız düşünürü Ferdinand Buisson'a göre, dinin bir cismi bir de manevi yanı vardır. Dinin cismiyle manevi yönü arasındaki farkın daima gözetilmesini önerir. Dinin cismi tezahürleri; kurumları, aşamaları, dogmalar ve din binasının toplumsal yapısıdır. Devleti dinle yönetme yandaşları, dinin cismine ait kurumları daima dünya işlerini düzenleme ve halkı boyun eğmeye sevk için kullandıklarından en büyük önemi bu kısma vermişlerdir. Dinin manevi yönü ise doğaüstü şeylerin, en yüksek değerlerin sezgi ile bilinmesinden ibarettir. 
Bilim; gözlem yoluyla ve bu gözlem üzerine kurulmuş akıl yürütme ile önce dünya ile ilgili belirli olguları, sonra da bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulgulama ve geleceğin önceden kestirilmesini olanaklı kılma girişimidir. Bilimin bu kuramsal görünümünün yanı sıra, rahatlık ve lüksü sağlayan bilimsel teknik de vardır. Bilimi toplum için önemli kılan bilimin bu teknik yanıdır. 


Bu parçadan hareketle bilim ve din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dinin, toplumların yaşamına yön verme gibi bir özelliği vardır. 

B) Bilimin açıklayamadığı fizikötesi olgu ve olayların açıklanmasında dine başvurulur. 

GC) Dinin maddi görünümleri, devlet yönetiminde toplumsal otorite sağlama gibi bir özelliğe sahiptir. 

D) Bilim, rasyonalist yöntemlerle yarını tahmin etmeye çalışır. 

E) Bilimsel tekniğin, hayatı daha yaşanabilir hâle getiren bir yönü vardır. 


7. Yunanca bir terim olan “distopya”, ütopyalarda belirlenen yaşamın uyumlu ve eşitlikçi değerlerine sahip olmayan, inanılmaz derecede kusurlu kurgusal dünyaları ifade eder. Distopyayı en basit şekilde ütopyanın tersi olarak değerlendirebiliriz. Fakat tam anlamıyla bir karşıtlıktan söz etmek de mümkün değildir. 
Distopyalar, sıklıkla ütopyalarda var olan unsurların çoğunu içermektedir. Örneğin, sıkı toplumsal kontrol tedbirleri her ikisinde de yer alan önemli unsurlardır. 
Distopyada totaliter düzen olduğundan insanların özgürlükleri düzenin elindedir. Yöneten, insanlar adına her konuda karar verme yetkisine sahiptir. Fakat roman konusu bir çatışma gerektirdiğinden distopik romanların birçoğunda sisteme karşı çıkan bir kahraman yer alır. Yazar, düzene aykırı bu kahraman aracılığıyla geleceğe dair kaygılar uyandırarak okurda farkındalık yaratmaya 


çalışır. 

Bu parçada distopya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Ütopya ile arasındaki ortak yönlere 

B) Eşitlik değerlerinin kusurlu olduğuna 

C) Sosyal denetleme mekanizmalarına 

D) Otorite kurabilme özelliğine 

E) Okurda bir bilinç oluşturmaya çalıştığına 
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Paragrafta Analiz Soruları 


(0 Uzaya seyahat sadece roketlerle mümkün olduğundan roket gelişiminin tarihi, bir bakıma uzay uçuşlarının tarihi olarak görülebilir. (11) İlk roketi 1045 yılından önce Çinliler, kötü ruhları korkutup kaçırmak amacıyla kullanmışlardır. (111) Roketler genellikle ucu hava sürtünmesini azaltacak şekilde yapılmış; yakıt, motor ve egzozdan oluşan, çalışması sırasında havaya gereksinim duymayan, hareket yönünün tersi yönde gaz püskürterek hareket eden cihazlardır. (IV) Basit anlamda bir roket üç temel bölümden oluşur. (V) Roketin en büyük ağırlığını oluşturan yakıt kısmı yanıcı ve yakıcı madde taşıyan tanklardan oluşmaktadır. 


Roketin anlatıldığı bu parçadaki 

numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) 1 numaralı cümlede iki kavram arasında bağlantı kurulmuştur. 

B) İH numaralı cümlede roketin ilk kullanım amacına değinilmiştir. 

C) NI numaralı cümlede yükselirken havadan da yardım aldığı anlatılmıştır. 

D) İV numaralı cümlede kaç bölümden oluştuğu söylenmiştir. 

E) V numaralı cümlede en ağır kısmının ne olduğu anlatılmıştır. 
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2. 


(0) Kurgan, toprak zemine açılan bir çukur içine taş örgü duvarlarla ve kalın kütük ağaçlarla çevrilen odalar veya sandık türü mezarlardır. (11) Göçebe toplumlar sürekli hareket hâlinde olduklarından kalıcı izler birakamamışlar ve onların en önemli eserleri de ölülerini hediyeleri ile gömdükleri bu kurganlar olmuştur. (lIl) Genellikle toplum tarafından kutsal sayılan yerlere yapılan kurganlar, çoğunlukla dağ tepeleri ve eteklerine yapılmıştır. 
(IV) Bu kurganlardan Bozkurt Kurgan Mezarlığı yüzey araştırmalarında belirlenmiş mezarlıklardan biridir. (V) Mezar Doğubayazıt Ovası'nın kuzeydoğu ucunda ve Ağrı Dağı'nın batı eteğinde alçak ve geniş yamaçta yer alır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Ii. cümlede tanımlamaya yer verilmiştir. 

B) Ii. cümlede bir yargı gerekçesiyle anlatılmıştır. 

C) NI. cümlede öznel bir görüş dile getirilmiştir. 

D) IV. cümlede örneklemeye gidilmiştir. 


E) V. cümlede bir yapının konumu ile ilgili ayrıntı anlatılmıştır. 


Parayrafta Analiz Soruları 


3. 


(1) Anlamsal bakımdan incelendiğinde kış denildiğinde akla kar, kar denince buz, buz denince eskimo ve iglo gelmektedir. (ll) İglolarda Eskimolar sürekli ya da av sezonlarında geçici olarak yaşarlar. (111) Eskiye oranla modern dünyadan çok fazla etkilenen Eskimoların hayatı sadece avdan ibaret değildir. (IV) Yaz aylarında değişen hava şartlarıyla beraber kış aylarında kullandıkları igloları terk edip barınak ya da barakalarına dönerler. (V) Hatta yaşadıkları bölgede petrol olduğundan yolu bulunan bölgelerde otomobil kullanan Eskimolar da bulunmaktadır. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) 1. cümlede çağrışımlar peş peşe siralanmıştır. 
B) II cümlede yapının fiziksel özellikleri anlatılmıştır. i 
C) İli. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir. i 
D) IV. cümlede izlenim anlamı bulunmaktadır. 


E) V. cümlede neden - sonuç bağı kurulmuştur. 
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() İnsan sağlığını beslenme, kalıtım ve çevre koşulları gibi faktörler etkilemektedir. (11) İnsanın sağlıklı yaşaması, vücudunun büyümesi, yenilenmesi, gelişmesi ve çalışması için yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. (111) Aksi takdirde vücut için gerekli besin ögeleri zamanında ve yeterli miktarda alınmadığı için hastalıklara karşı direnç azalmakta, hastalığın tedavisi uzun sürmekte ve zor olmaktadır. (IV) Dengeli beslenmede vitamin ve mineral maddelerinin önemi 
20. yüzyılda daha iyi anlaşılmış ve A, E, C vitaminlerince zengin meyve ve sebzenin tüketimi daha da artmıştır. (V) Sebzelerden özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini bakımından daha da zenginlerdir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 
A) I. cümlede açıklamadan yararlanılmıştır. 


B) Il. cümlede bir zorunluluktan söz edilmektedir. 


G) HI. cümlede ön yargi anlamı bulunmaktadır. 

D) IV. cümlede karşılaştırmaya gidilmiştir. 


E) V. cümlede örneklere yer verilmiştir. 


Paragrafta Analiz Soruları 


() Kommagene, MÖ 80 ve MS 72 yılları arasında varlığını sürdüren ve başkenti Samosata (Samsat) olan bir Anadolu uygarlığıdır. (Il) Antichos, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde konumlanan bu devletin MÖ 69 ve 36 yılları arasında hükümdarlığını yapmış ve gelmiş geçmiş en önemli yöneticisi olmuştur. (lll) Yazılı belgelerden anlaşıldığına göre anne tarafından Büyük İskender, baba tarafından ise Pers'ten kökleri gelen Antichos, bu özelliğiyle uygarlığı Doğu ve Batı arasında geliştirmiştir. (IV) Onun en büyük önemi de büyük hedeflerinden gelir. (V) O, Pers dini ile Yunan dinini birleştirerek Doğu ve Batı'yı kucaklayan yeni bir maneviyat ve bir dünya dini oluşturmayı amaçlamıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 

A) 1. cümlede kanıksama anlamı vardır. 

B) II. cümlede karşılaştırmaya gidilmiştir. 

C) Ili. cümlede çıkarım yapılmıştır. 

D) İV. cümlede üstünlükten bahsedilmiştir. 


E) V. cümlede gaye dile getirilmiştir. 
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(0) Günümüzde toplumsal yaşamın farklı boyutları küreselleşme kavramı ile ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. 
(II) Küreselleşmeyi kavrayabilmek için insanlık tarihine bakmak ve teknolojik gelişmelerin insanlığı getirdiği noktayı anlamak gerekmektedir. (111) İnsanlık tarihi; hayatta kalma, insanlığı yeniden üretme çabası olarak tanımlanabilir. (IV) Bu çaba iki boyutludur ve birinci boyut, insanların kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi, anlaşmazlıklara çözüm bulunması, toplumsal sistemler kurulması ve yönetim tarzlarının geliştirilmesidir. 
(V) İkinci boyut ise insanların doğayı kendileri için daha kolay yaşanabilir bir mekân hâline getirme çabasıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede kesinlik anlamı bulunmaktadır. 


B) İL. cümlede amaçtan söz edilmiştir. . 


GC) IN. cümlede bir kavramın ne olduğu anlatılmıştır. 


D) IV. cümlede açıklamaya gidilmiştir. 
E) V. cümlede öneride bulunulmuştur. 


Paragrafta Analiz Soruları 


7. 


() Yaklaşık dokuz bin yıllık bir tarihe sahip olan Çatalhöyük, dönemin en yoğun nüfuslu yeri olmasının yanı sıra iki bin yıllık kesintisiz yerleşimiyle de tarihte önemli bir yere sahiptir. (11) Dünyada ilk toplu yerleşimin başladığı Çatalhöyük, Neolitik Dönem hakkında pek çok bilgi vermektedir. (lll) İlk yerleşme ve ev mimarisi ortaya koyan şehirde yapılar bal peteği şeklinde birbirine yapışık ve dışa kapalıdır. (IV) Avluların etrafında yer alan binalar mahalleleri oluştururken, mahalleler de birbirine eklenerek Çatalhöyük şehrini oluşturmuştur. (V) Burada yaşayan insanlar doğanın şartlarına göre gereksinimlerini belirlemiş ve o doğrultuda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 


Çatalhöyük'ün anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 

olarak aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Ii. cümlede üstünlük anlamı bulunmaktadır. 


B) Il. cümlede kesinlik bildiren bilgiye yer verilmiştir. 

C) HI. cümlede karşılaştırmaya gidilmiştir. 

D) IV. cümlede aşamalı bir durum anlatılmıştır. 

E) V. cümlede bir durumun tespiti yapılmıştır. 
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8. 


(0) Hitit kültüründe müzik, şarkı ve dansın önemli bir yeri bulunmaktadır. (11) Yazılı belgelere göre çeşitli tanrılar için kutlanılan kült törenlerinde, çalgılar çalınır, şarkı ve ilahiler söylenir, zaman zaman da dans edilirdi. (111) Hitit çivi yazılı belgelerinde, dansla ilgili zengin bir terminoloji bulunmakla birlikte arkeolojik belgelerde dansla ilgili sahneler azdır. (IV) Eski Hitit kabartmalı vazoları, Hitit dansları konusunda az da olsa görsel bilgi vermektedir. (V) Bu vazolardan birinde kadın dansçı, saz çalan bir müzisyen ve çalpara denen müzik aletini çalan bir kadın resmedilmiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede bir durumun tespiti yapılmıştır. 


B) N. cümlede nesnel bir durum ifade edilmiştir. 

C) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

D) IV. cümlede bir durum koşula bağlanmıştır. 

E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılana örnek verilmiştir. 
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(1) Kendi ülkesinin edebiyatını, belli başlı değerlerini bilmeyen, yazarlarından haberi olmayan biri gerçek bir okur sayılamaz. (Ii) Gerçek okur, ülkesinin tüm değerlerini bilen, tanıyandır. (111) Böyle biri hayatın tüm güzelliklerini anlayıp sever, hayattan zevk almayı bilir. (IV) Böylelikle hayatı hem kendi hem de çevresindekiler için daha anlamlı ve yaşanır bir hâle getirir. (V) Toplum huzura kavuşur, rahat bir ortamda sanatta hak ettiği değeri bulur, sanatçı sanatının tadını çıkarır. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) 1. cümlede okur kitlesinin değerlerini bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
B) Il. cümlede eserlerinin içeriği anlatılmıştır. 
C) İN. cümlede bir önceki cümleye ek bilgi verilmiştir. 
D) IV. cümlede eylemin sonuçları anlatılmıştır. 


E) V. cümlede açıklamaya yer verilmiştir. 
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10. 


(I) Arapçada “kırbaçlamak” manasına gelen “celd” mastarından türeyen cellat, kırbaçlayan, çeşitli eziyetler uygulayan anlamına gelmekle beraber XV. yüzyıldan itibaren infaz için kullanılan kişidir. 
(II) XV. yüzyılda padişahın koruma hizmetinde bulunan dilsizlerin ileri gelen devlet adamları ve hanedan mensuplarının idamlarını infaz ettikleri ve bunların cellat olarak adlandırıldıkları bilinmektedir. (li) Teşkilattaki yerleri tam olarak bilinmeyen cellatların bostancıbaşı ve çavuşbaşının emri altında çalıştıkları bilinmektedir. (IV) Cellatlar idamın şekline göre başta kılıç, kiriş, yay gibi değişik türde aletler kullanırlar. (V) Bu uygulamaya Tanzimat'ta Sultan Abdülmecid son vermiş ve saraydan cellatları çıkarmıştır. 


Bu parçada “cellatlar'la ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) |. cümlede tanımlamaya gidilmiştir. 

B) Il. cümlede tahminde bulunulmuştur. 

C) IH. cümlede kesinlik bildiren ifade vardır. 

D) IV. cümlede bir çeşitlilikten bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede bir durumla ilgili yapılanlar anlatılmıştır. 
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(0) Bugün dünya üzerinde yaşayan halkların, toplulukların, devletlerin konuştukları dil sayısı yaklaşık 3500'ü bulmaktadır. (il) Bunların birçoğu edebi, resmi ya da devlet dili değildir. (111) Türkçemiz bu diller arasında köklü, zengin bir geçmişi olan seçkin bir dildir. (IV) Çeşitli lehçelere ayrılmış olsa bile 250 milyon insan tarafından anadil olarak kullanılmaktadır. 
(V) Bu özellik de Türkçeyi dünyanın en büyük dilleri arasında beşinci yapmaktadır. 


Bu parçada “Türkçe'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Ii. cümlede yaklaşıklık anlamı bulunmaktadır. 


B) Il. cümlede anlamca olumsuzluk vardır. 


C) Iİ. cümlede öznellik ağır basmaktadır. 


D) IV. cümlede kanıtlanabilirlik söz konusudur. 


E) V. cümlede eleştiriye gidilmiştir. 
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2. 


(I) Meyve ve sebzecilikte üretimi artırmak ve kaliteyi yakalayabilmek için yapılması gereken işlemlerden birisi de aşılamadır. 
(li) Aşılama, fizyolojik yapıları birbirine benzeyen iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaştırarak onları birleştirme tekniğidir. (ll) Aşı işleminin yapılabilmesi için iki ayrı parçaya gereksinim vardır. 
(IV) Aşılama sonucu yeni oluşacak bitki- de, göz ya da kalem ağacın tacını; anaç ise kökü oluşturur. (V) Bunun sonucunda iki sistem arasında ortak fakat birbirine bağımlı ve zorunlu bir yaşam başlamış olur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) I. cümlede amaçların hepsi dile getirilmiştir. 

B) II cümlede tanım yapılmıştır. 

C) Ili. cümlede bir ihtiyaçtan bahsedilmiştir. 

D) IV. cümlede oluşumdan söz edilmiştir. 

E) V. cümlede yeni bir durum anlatılmıştir. 
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(6) Düşünme bireyin dil, zihinsel ve sosyal gelişimini sağlayan, öğrenmesine ve geleceğine yön veren önemli becerilerden birisidir. (1) Bu nedenle pek çok ülkede öğrencilerin düşünme becerileri ve bunların nasıl geliştirileceği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. (lil) Bu süreçte çalışmaların ortak sonucu olarak düşünme becerilerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi yöntemleri ön plana çıkmaktadır. 
(IV) Bunlar arasında eski yöntem ve teknikleri terk etmek, yeni yaklaşım, yöntem ve teknikleri uygulamak, öğretim modellerini açıklamak yer almaktadır. 
(V) Uygulamada ise dikkat edilecek tek nokta, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirirken onların düzeylerine dikkat etmektir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) 1. cümlede tanımlama yapılmıştır. 


B) Ii. cümlede saptamada bulunulmuştur. 


G) Mi. cümlede olayın sonucu söylenmiştir. 

D) IV. cümlede değerlendirmeye gidilmiştir. 

E) V. cümlede uyarıda bulunulmuştur. 
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4. (0) Düşünen ve yaratan bir varlık olan 


insanın yarattıklarının belki de en muhteşemi edebiyattır. (Ii) Edebiyat, yaşamı anlamlı kılma, yüreklere sevgiyi aşılama, iyiliği, güzelliği tüm dünyaya yayma işidir. 
(Ii) Çağlar boyunca, günümüze kadar hep edebiyat bunu sürdürebilmiştir. (IV) Onun tanımı, işlevi, kapsamı ve sınırları üzerine birçok kitap yazılmıştır. (V) Çünkü edebiyatın doğasından, yapısından gelen özelliğinin doğal sonucudur bu. 


Edebiyatın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. cümlede tanım yapılmıştır. 

B) Il. cümlede ne olduğu anlatılmıştır. 

C) lil. cümlede tespitte bulunulmuştur. 

D) IV. cümlede hakkında yapılanlar anlatılmıştır. 

E) V. cümlede bir önceki cümlenin gerekçesi verilmiştir. 
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5. 


(0) Amerikalı sanat kuramcısı, eleştirmen 
ve filozof Arihur C. Danto'nun 1983 
yılında yayımlanan kitabı Sıradan Olanın Başkalaşımı, çağdaş sanat yapıtları ve kuramlarının sorunlaştığı, sanat tanımı etrafındaki güçlüklerin özgün bir şekilde anlatıldığı bir eserdir. (11) Danto, sanat felsefesinin yer yer nesnesini bir kenara bırakır ve kendi içine kapanan tavrına alternatif olarak kuramını örneklerle açıklar. (Il) Çağdaş sanat açısından yeni bir kurama olan ihtiyacı vurgulayan Danto, sanatın sorgulanması gerekliliği üzerinde durur. (IV) Eserle Danto, sanat felsefesi ve sanat tarihiyle ilgili bir zenginlik ortaya koymaktadır. (V) Ortaya çıkan eser, bu alandaki bir boşluğu doldurmakta ve hayranlık uyandıracak bilgiler vermektedir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


yanlıştır? i 
A) I. cümlede konu ile ilgili bilgi verilmiştir. 
B) Ii. cümlede saptamada bulunulmuşotur. 
C) ili. cümlede alıntılama yapılmıştır. 
D) IV. cümlede öznellik hâkimdir. 


E) V. cümlede bir noksanlığı giderdiği söylenmiştir. 
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6. 


(0) Türk muftağında hamur işi tatlılar denince söze ilk baklava ile başlamak gerekir. (11) Kayıtlara geçen baklava tarihi 1473 yılına aittir. (Ili) Fatih Sultan Mehmet Zamanı'nda baklavanın beş altı çeşidine rastlanmıştır. (IV) Fatih Dönemi'nde sarayda helva olarak adlandırılan tatlılar, saraya baklavacıların girmesiyle ayrı bir hüviyet kazanmıştır. 
(V) Yaklaşık yedi yüzyıldır bilinen baklava günümüzde de Türk mutfağındaki müstesna yerini korumaktadır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


yanlıştır? 
A) 1. cümlede öznel bir görüş anlatılmıştir. 


B) Il. cümlede şüpheye yer vermeyen bir bilgi vardır. 

C) Ili. cümlede kesinlik yoktur. 

D) IV. cümlede bir tahmin dile getirilmiştir. 

E) V. cümlede yaklaşıklık anlamı vardır. 
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() Yunan mitolojisi, popülerliğini hiçbir dönemde kaybetmeyen bir konudur. (11) Yüzyıllar boyu sanatın her dalında işlene işlene insanlığa öylesine mal olmuş ki sayfalarını çevirdiğimiz herhangi bir kitapta, izlediğimiz herhangi bir filmde Yunan mitolojisinden bir isimle karşılaşabiliriz. (111) Yalnızca bununla da sınırlı değildir, üniversitelerin felsefe, arkeoloji, sanat tarihi gibi bölümlerinde de ders olarak okutulmaktadır. (IV) Geçmişte olduğu gibi bir türlü tanrı ve tanrıçaları, kahraman ve hikâyeleri olan Yunan mitolojisinde bugün de pek çok konu bulunmaktadır. (V) Bu konuların en belirgin ve en güvenilir örneklerine ise İlyada ve Odysseia eserlerinde rastlarız. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) L. cümlede güncelliğinden bahsedilmiştir. i 

B) li. cümlede ihtimal anlamı vardır. 

GC) IN. cümlede öznellik hâkimdir. 

D) IV. cümlede kesin bir yargı dile getirilmiştir. 


E) V. cümlede üstünlük anlamı bulunur. 
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(1) Ülkemiz orman ekosistemlerinin özellikle zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle ulusal önemi yanında küresel düzeyde de dikkat çekmekte olup bugün bunun sürdürülebilir yönteminin sağlanması gerekmektedir. (il) Bu amaçla OGM, orman kaynaklarının, ekolojik ve sosyal fonksiyonların planlanmasını ve düzenlenmesini yapmaktadır. (111) Müdürlük, geçmiş yıllara ait istatiksel verileri yorumlar ve geleceğe dönük kararlar da alır. 
(IV) Bu yöntemle oluşturulan ulusal veri ve bilgi bankası, ormanların ulusal ölçekte değerlendirilmesine olanak sağlar. (V) Böylelikle insanlığa birçok açıdan faydası olan ormanlarda geleceğe dönük politikalar arasında yerini alır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede gerekçe anlamı bulunmaktadır. 


B) Il. cümlede kurumun yaptıkları siralanmıştır. 


GC) III cümlede sayısal verilerden yararlanılmıştır. 

D) IV. cümlede bir imkândan bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede sonuç dile getirilmiştir. 
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(1) “Felsefe nedir?”, bu kolaylıkla sorulabilen ancak yanıtlanması oldukça zor bir sorudur. (Il) Felsefenin oldukça uzun bir tarihi vardır ve farklı dönemlerde farklı şeylere karşılık gelmiştir. (111) Bu terimin kökeninde Antik Yunan bulunmaktadır. (IV) Bilgelik sevgisi, bilginin peşinden koşan anlamlarına gelen felsefeyle uğraşanlara da filozof denmiştir. 
(V) Diğer bilimler felsefeden ayrılmış ve bu disiplinden doğmuşlardır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) 1. cümlede nesnel bir değerlendirme yapılmıştır. 


B) Il. cümlede tespitte bulunulmuştur. 
C) JİL. cümlede nesnellik ön plandadır. 


D) IV. cümlede tanım yapılmıştır. 


E) V. cümlede kanıtlanabilir bir bilgi yer alır. j 
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10. (1) Hint Okyanusu'nun güneybatısında 


yer alan bir ada ülkesi olan Madagaskar, dünyanın dördüncü büyük adasıdır. (11) Ülkenin yaklaşık beş bin kilometre kıyı şeridi bulunmaktadır. (111) Kıyı bölgelerinde tropikal, iç bölgelerde ılıman, güneyde ise kurak bir iklim görülür. (IV) Ülke 
1895 yılında Fransa'nın egemenliğine 
girmiş ve 1960 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. (V) Ülkenin nüfusu son yapılan sayımla 21 milyon olarak tespit edilmiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 

A) 1. cümlede öznellik hâkimdir. 

B) Ii. cümlede kesinlik yoktur. 

GC) II. cümlede nesnellik hâkimdir. 

D) IV. cümlede şüpheye yer verilmemiştir. 


E) V. cümlede tespitte bulunulmuştur. 


Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile renkli hâle getiren bu kişilerden gelen mesajları büyük bir ilgiyle oku-Tuz. 


Örneğin, ünlü yazar Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biridir. 


. Kelimeleri ustalıkla kullanmasıyla ün 


salmış arkadaşlarımız olmuştur. 


. Onun arkadaşları da Kafka'nın yaz- 


dığı raporları ve tutanakları büyük bir merakla beklermiş. 


Her gün aramızda görebileceğimiz ilgiyle mesajlarını okuduğumuz bu kişilerin iyi bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz. 


hangisi baştan üçüncü olur? 
A)I. 


BI ON. DV. EV. 
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e 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lil. 


Birçok elden geçerek Avrupa'ya ulaşan bu baharatlar pahalı olsa da ticareti oldukça yaygındı. 


Bunun nedeni ise aristoklatların bol baharatlı ve aromalı yemek alışkanlığıydı. 

Ayrıca bu kişiler bol baharatın şifa kaynağı olduğuna inanıyorlar ve gösteriş için de bu yemek alışkanlığından vazgeçmiyorlardı. 


. Siyasete yön verici bu baharatlar- 


dan biber, tuz, zencefil gibi bazıları Avrupa'ya taşınmıştır. 


Birkaç yüzyıl önce uzun bir coğralya- da yapılan baharat ticareti, dünyada ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi siyasete de yön vermiştir. 


hangisi baştan ikinci olur? 


A)I. 


BI. ON. DM. E)V. 


ş 


3. 


Alınan ilk görüntülerde kraterin 200 
metre derinlikte ve 800 metre genişlikte olduğu tespit edildi. 

Bu yapılarda yapılan incelemeyle de gezegenin milyonlarca yıl önce su barındırdığı anlaşıldı. 

NASA'nın Mars'a yolladığı Opportunity, orada bulunan krateri görüntülemeyi başardı. 


. Bu boyutlarıyla krater, gezegenin 


büyük kraterlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 

Ayrıca görüntülerde kraterin farklı kaya yapılarına da sahip olduğu ortaya çıkarıldı. 


sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


AYI 


BI. ON. DM. EV. 
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Onlarla her türlü konuda zorluk yaşamayacak güvenli anlaşmalar yapıyoruz. 

Tüm bunların yapılan anlaşmalarla güvence altına alınmasıyla yayıncılık sektöründe önemli bir adım atmış oluyoruz. 


. Bu aşamaların içinde yayınlarımızın 


içeriği de bulunmakta. 


. Ayrıca yayıncılığa örnek bir tutum 


sergileyip telif hakkı sahipleriyle de iyi ilişkiler içerisindeyiz. 


. Yayıncı olarak ilk aşamadan yayın- 


larımızın okurlara ulaşmasına kadar tüm aşamalarda özenle çalışıyoruz. 


sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


AYI 


BI. ON. DV. EV. 


Yazılı belgelere göre bu böceği ilk keşteden kişi Çin İmparatoriçesi Si-Lung Ghi'dir. 

Bundan sonraysa Çin'de yayılan ipek böcekciliği gizli olarak yapılmış ve ülke dışına çıkarılması yasaklanmıştir. 


Geleneksel dokuma maddelerinden biri olan ipek, özel olarak yetiştirilen ipek böceğinden elde edilir. 


. MS 3. yüzyılda Bizans'a, oradan 7. 


yüzyılda Orta Asya ve İran'a yayılan ipek tüm dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. 

Chi, MÖ 2689 yılında ipeği, ipek böceğinden kozaları sıcak suya batınp çektiği ipekle kendisine elbise yapmıştır. 


olur? 


AYI. 


BI. ON. DM EV. 
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Aynı zamanda bezeklik fresklerindeki figürlerin İslam minyatüründe görülen tiplerin de örnekleri olan bu resimler bölgenin İslam sanatı üzerindeki etkisini göstermektedir. 


. Türk minyatür sanatını Uygurlara 


kadar götürmek mümkündür ve özellikle Mani dininin etkisiyle minyatür sanatı çok fazla gelişmiştir. 
Günümüzde 18. yüzyılla görülen Batılaşma hareketi minyatürde de kendisini göstermiş ve bu sanat yerini resme bırakmıştır. 


. Özellikle bu dine ait kitapların resme- 


dilmesi Türk minyatürünün kitaplardaki ilk örneklerini oluşturmuştur. 


Sonrasında 14 ve 15. yüzyıllarda Osmanlı ile zirveye ulaşan minyatürde Matrakçı Nasuh, Nigâri, Nakkaş Osman gibi ustalar yetişmiştir. 


sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


A) 


BI. ON. DM. E)V. 


7. |. Artan bu üretim hızlarına paralel olarak da günümüzde iplikten yana beklentiler de artmıştır. 

II. İplik tüylülüğüyse iplik yüzeyinden çıkan lif uçları yüzünden oluşan ve görünüşü bozan bir etkiye sahiptir. 


Ili. Gerek iplik tüylülüğü ölçümündeki yenilikler gerekse iplikten beklentilerin artması sonucu mukavemet, düzgünlük gibi kalite karakteristlikleri oluşmuştur. 


IV. Günümüzde dokuma ve örme makinelerinin üretim hızları oldukça artmıştır. 

V. Ayrıca tüylülüğün iplik kalitesini etkilemesi ve nihai ürünün özelliklerini etkilemesi, tüylülük konusu üzerinde özellikle durulmasını göstermektedir. 


Bu parça anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 


baştan üçüncü cümle olur? 
AL BI. ON. DV. EV. 
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Bireylerin birçok özelliklerinden biri de çoğu zaman bunu yapmasa da düşünmektir. 

Bunlardan ilki hangi konuda ne yapılması gerektiği, ikincisi ise bunların eyleme dönüştürülmesidir. 


. Sağlıklı bir planlama için de izlenme- 


si gereken belli başlı adımlar vardır. 


. Bu anlamda düşünmek, bir işe, faali- 


yete geçmeden önce planlama yapmaktır. 


. Böylelikle sağlıklı bir düşünce süreci 


sağlanacak birey daha anlamlı ve olumlu karar alacaktır. 


sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? 


A)I 


Bi. ON. DM. E)V. 


Çevremizde bulunan pek çok şey biz farkında olmasak da günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. 


. Oysa soframızda bir kaselik yer 


kaplayan balın üretimi için binlerce bal arısı, milyonlarca çiçeği ziyaret etmekte ve bir o kadar da emek sarf etmektedir. 


İşte hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımız şeylerden biri de arılardır. 


. Biz insanoğluysa bunların bir kısmını 


çok iyi tanıyıp bilirken bazılarının hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilizdir. 

Özellikle bal arıları hakkında pek çok insan yanlış bir kanaate sahip olarak onlardan uzak durmayı seçmiştir. 


sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


A) 


BI. ON. DIMV. EV. 
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IV. 


Bu dönüşümden dolayı şaşkınlık yaşamayan Samsa, önce bunun bir rüya olduğunu düşünür ancak gerçek sonradan anlaşılır. 


Franz Kafka'nın eserlerinden biri olan Dönüşüm, yapısı gereği uzun öykü türünde verilmiş bir eser olarak kabul edilir. 


Yetmiş sayfalık eserde kahraman Gregor Samsa'dır ve pazarlamacılık yaparak geçimini sağlar. 

Yazarın en önemli eserlerinden biri olan bu uzun öykü ortalama yetmiş sayfadır. 


. Samsa eserde bir sabah uyandığın- 


da yatağında kendisini dev bir böceğe dönüşmüş bulur. 


sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


AYI 


BI. ON. DM. E)V. 


V. 


türünün 


Bu gösteri 
Batılılar, bolluk ve bereketi simgeleyen Diyonizos şenliklerine bağlarlar. 


kaynağını 


Yani kaynağını yaşayan hayattan alan ve gerilim sağlayan, çatışma unsurlarını barındıran tiyatrodur, dramatik tiyatro. 


Bizde ise Batı'nın tarzından biraz daha farklı olan dramatik tiyatro, kendi iç çatışmalarımızı ve ikilemlerimizi anlatan bir türdür. 


. Yaşanmış ya da yaşanması muhte- 


mel olayları izleyici karşısında canlandırarak yapılan gösteri türü tiyatrodur. 


Onların tiyatrosu sunuş şekli ve kurgusu bakımından dramatiktir. 


olur? 


AYI 


BI. ON. DİV. EV. 
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2. 


Bebeklik dönemi olarak tanımlanan 
0 - 2 yaş arası dönem, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden en hızlı geliştiği dönemdir. 


Zihinsel ve duygusal gereksinimleri de çok önemlidir ve çocuğun bağımlı olduğu kişi tarafından bunların giderilmesi gerekmektedir. 


. Bunlar arasında bakım verene bağ- 


lanma, anne ya da babaya bağlanma, olumlu ve olumsuz bağlanma gibi türleri vardır. 


. Bu nedenle bu dönemde çocuğun 


sadece fiziksel gereksinimlerinin giderilmesi yeterli değildir. 

Bebeğin bağımlılığı biyolojik yetersizliğinden dolayı olur ve bebek bakımı verene bağlanır. 


sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? 


AYI. 


B). ON. DV. E)V. 


. Özellikle 1970'li 


Bu anlamda doğal ya da daha geniş manada çevre, tarih içerisinde savaşlardan siyasete tüm süreçler için sadece bir sahne değil, aynı zamanda karşılıklı etkileşimin bir zeminidir. 

yıllardan sonra literatüre girmeye başlayan “Çevre Tarihi” doğa ile insanın zaman içindeki karşılıklı ilişkisini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. 

Bu çalışmalar, aslında insanlık tarihini doğadan ayrı olarak değerlendirilmesinin ya da anlaşılmasının mümkün olamayacağı anlayışıyla ortaya çıkmıştır. 


. Bu zeminde geleneksel tarih kitapla- 


rının ya da kaynaklarının iklim, ekosistemler ve doğal kaynaklarındaki değişim ya da bozulma süreçlerine yer vererek hazırlanması çevre eğitimi konusunda daha yararlı olacaktır. 


Günümüzde bu alanda başta tarihçiler olmak üzere farklı meslek gruplarından bilim insanları ilgi alanlarına göre çalışma yapmaktadır. 


sıralandığında hangisi sonuncu olur? 


A)I. 


Bi. ON. DV. E)V. 


AF 
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Köpek dediğime de bakmayın cılız, kemikleri sayılan, tüyleri dökülmüş bir canlıydı. 


. Tam yolun karşısına geçerken karşı 


kaldırımın kenarında hüzünlü bir köpek gördüm. 


. Ancak o kadar bitkindi ki aldıklarımı 


yiyecek hâli yoktu. 


. Her hâlinden aç olduğu anlaşılan bu 


canlının korku gözlerinden okunuyordu. 


Hemen köşede bulunan kasaptan et ve kemik parçaları aldım. 


Yukarıdaki numaralanmış cümleler bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


AYI. 


BI. ON. DİV. EV. 


5. |. Fakat yetkililer diğer santrallerde de sızıntı ihtimaline karşı tüm santralleri kapattı. 


II. Çıkan yangında santrallerin tirbünlerinden biri hasar gördü ve kullanılamaz hâle geldi. 


Ili. Merkez üssü başkent Tokyo'ya 260 
kilometre uzaklıktaki Nigata açıklarında meydana gelen depremde nükleer santrallerden birinde yangın çıktı. 


IV. Böylece olası daha büyük bir tehlikeyi önlediler ve depremin etkisini azalttılar. 


V. Yetkililerin açıklamasına göre de hasar gören tirbünden herhangi bir nükleer sızıntı olmadığı söylendi. 

sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? 


AL BIL ON. DM EV. 
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HI, 


Bu canlılar uçma yeteneğine sahip, kanatlarını kullanarak hareket eden tek memeli türüdür. 


. Avlarını çıkardıkları ses dalgaları- 


nın geri dönmesi sonucu yer tespiti yaparak yakalarlar. 

Bu tür gececidir ve gündüzleri karanlık yerlerde arka ayaklarının çengelleriyle baş aşağı sarkarak dinlenirler. 


. Gündüzleri ise avlanmaya çıkarlar ve 


kuş, kertenkele, kurbağa, balık gibi canlıları avlarlar. 


Dünya üzerinde yaklaşık 4500 
memeli türü vardır ve bu canlılardan 1000'den fazlasını yarasalar oluştur rur. 


olur? 


AYI. 


BI. ON. DM. EV. 


mama 


Oluşan bu yaklaşım planı bir belge olmasının ötesinde Türk Kızılayının tüm faaliyetlerine yön verecek bir yol haritası olma özelliği taşımaktadır. 


Amaçlarını gerçekleştirmeleri hızla gelişen dünyada değişime uyum sağlayacak bir ufka sahip olmaları ve gerekli stratejileri belirleyerek uygulamaya koymalarıyla mümkündür. 

Stratejik plan ile Kızılay, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemleri- ne ilişkin bir yaklaşım oluşturmuştur. 


. Günümüzde yardım kuruluşlarının 


temel amacı, topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin şekilde sunacak stratejiyi ve yöntemleri geliştirmek ve bunu uygulamaktır. 


Türk Kızılayı da ulusal ve uluslararası mevzuatla tanımlanmış görevlerinin etkinliğini artırmak, görevlerini yerine getirmek için belirlediği siratejiyi uygular. 


olur? 


A)I. 


BI. ON. DM EV. 
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Paragraf Oluşturma 


1. Böylece Yılın belli döneminde başka bir yerde yapılacak tatil masrafından çok daha fazlası bu devre mülkleri kiralayanlardan çıkmaktadır. 


1. Devre mülk kullanımı özellikle yaz aylarında kullanımı artan bir tatil uygulamasıdır. 


Ii. Uygulama ile yazlık sahibi olanlar en fazla bir kez kullanacakları daire için on iki ay bedel öderler, 

IV. Ödenen bedel çevre düzenlemesi, vergi, elektrik, ortak giderlerle daha da artar. 

V. Bu tatil yönteminde yılın belli aylarında ve belli günlerinde süreli olarak yazlık ev uygulaması yapılmaktadır. 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler bir 

bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? 


Al BİL ON. DM EV. 


Örneğin bir tekke şairi Allah'ı konu olarak anlatacaksa ilahi şiir türünü kullanır. 


Bu tür genellikle hece ölçüsünün 7'li 


ya da 8'li kalıplarıyla söylenir. 


- Şair, hangi türle hangi ölçüyle duy- 


gularını daha rahat anlatabilecekse şiirde onu kullanmıştır. 


. Bu kalıplar dörtlüklerden oluşur ve 


dörtlük sayısı 3 ile 7 arasındadır. 


İlahiler Allah aşkını anlatan, onu öven ve ona yalvaran dini-tasavvufi halk edebiyatı şiir türüdür. 


Bu cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 


AYI. 


BI. ON. DV. EV. 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


TAKTİKL 


10. 1. 


Davranış değişikliği yaratan öğrenmenin giriş, işlem, bellek ve çıkış olmak üzere dört aşaması vardır. 

Bu değişiklik, duyu organlarımız aracılığıyla gelen uyarıların seçilerek anlamlı bir şekilde organize edilmesi sürecini içerir. 

Süreçte doğuştan getirilen davranışlar, büyüme ve olgunlaşma sonucu oluşan davranışlar öğrenme kabul edilmez. 


. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluy- 


la organizmanın davranışlarında meydana gelen kalıcı ya da izli davranış değişikliğidir. 

Bunun nedeni bu davranışların yaşantı ürünü olmaması ve davranış değişikliği yaratmamasıdır. 


olur? 


A)L 


BI. CN. DM. EV. 


Yaygın görüş de olsa Haçlı Seferleri'nin sonlandığı 1272 yılı ve Yeni Çağ'ın başlatıldığı İstanbul'un Fethi olan 1453 yılı arasında iki yüz yıla yakın bir sürenin var olması, izah etmekte zorlandığımız bir açıklığı husule getirmektedir. 


Bu çerçevede Orta Çağ'ı MS IV - V. 
yüzyıldan başlatıp XV. yüzyıla kadar genişletmek daha tutarlı bir davranış olacaktır. 


Orta Çağ şeklinde tavsif edilen süre- 


cin hangi dönemleri, yılları kapsadığı hakkında ittifak bulunmamaktadır. 


. Nitekim çağların bu şekilde ayrıl- 


masına sebep olan tarihi vakıaların gelişimi de buna uygundur. 

Yaygın görüşe göre Orta Çağ, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından (MS IV - V. yüzyıl) Haçlı Seferleri'nin son bulduğu yıllara kadar (MS XIII. yüzyıl) geçen süredir. 


hangisi baştan üçüncü olur? 
A)I. 


Bi. Ol. DM. EV. 
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Paragraf Oluşturma 


2. 


. 


Çukura giren fil oradan geri dönemez ve kımıldayamazdı. 


Tarihi kayıtlara göre filler genellikle tuzak kurularak yakalanırdı. 


Daha sonra parlak kırmızı, mavi ve sarı renkli elbiseler giymiş avcılar gelerek uzun sopalarla hayvanı döverler, ardından beyaz elbiseli biri gelip onları kovalayarak file yiyecek, içecek verir ve yanına oturup onu kendisine ısındırmaya çalışırdı. 


. Bunun en yaygın şekli ancak bir filin 


sığabileceği üç tarafı dik bir çukur açıp üzerine sevdiği meyve ve yeşilliklerin serpiştirildiği meyilli bir yolla hayvanın buraya girmesini sağlamaktı. 


Bu muamele beyazlı adamın file dokunmasına, hatta sırtına binmesi- ne kadar devam eder, bu aşamadan sonra çukurun önündeki toprak kazılarak hayvan dışarı çıkarılırdı. 


hangisi baştan dördüncü olur? 


A). 


Bi. ON. DV. EV. 


3. 


. Acemi 


Edirne ve Gelibolu'daki taşra görevi genellikle üç yıl olmakla birlikte devşirme oğlanlar yetişinceye kadar sürerdi. 


Osmanlı askeri sisteminde devşirme oğlanlar ilkin Türkçeyi, Türk gelenek ve göreneklerini, İslam'ın gereklerini öğrenmek amacıyla Türk çiftliklerine verilirdi. 

Burada yetişen devşirme oğlanların, bu kez Acemi Ocağındaki askeri eğitimi başlardı. 

oğlanların askeri eğitimi tamamlanınca Divan-ı Hümayuna bildirilir, Yeniçeri Ocağında yer açılınca boşalan yerlere acemi oğlanlardan atama yapılırdı. 


Devşirme oğlanlar daha sonra taşra görevi için Edirne ve Gelibolu'daki acemioğlan kışlalarından birine gönderilirdi. 


hangisi baştan ikinci olur? 


AYI. 


Bi. ON. DM. EV. 
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Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu korku, açık alan olarak düşünülen diğer coğrafi mekânlarla ilgili değildir. 


. Göz alabildiğine genişleyen, boyut- 


ları görme alanı içine sığmayan kent 


mekânları hastalardaki korkunun temel tetikleyicisidir. 
Agorafobi, XIX. yüzyıl sonunda 


modern kent deneyimiyle birlikte ortaya çıkan, mekânla ilişkili yaygın bir hastalıktır. 


. Hastaların korkusunu artıran temel 


faktör, mekânın sınırlarının belirsizliğidir. 

Titreme, çarpıntı, ateş basması, ölüm korkusuyla kaskatı kesilmek gibi semptomlarla kendini gösteren bu modern korku, genellikle hastalar geniş alanlarda veya boş caddelerde yürürken ortaya çıkmaktadır. 


hangisi baştan beşinci olur? 


A)I. 


B)i. ON. DM. E)V. 


Ormanlardan getirilen suların depolandığı su deposu ve dağıtıldığı maksem de Taksim Meydanı'na yapılır. 


Bu amaçla Belgrat Ormanı'ndaki suyun şehre taşınması planlanır ve çalışmalara başlanır. 


. Ancak Patrona Halil İsyanı ile çalışmalar yarım kalır. 


. Ili. Ahmet Dönemi'nde Boğaziçi kıyılarında artan nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmek için çözüm önerileri aranmaya başlanır. 

. II. Ahmet'in ardılı 1. Mahmut çalışmaları devam ettirir ve 1739 tarihinde su sistemi açılır. 


hangisi baştan birinci olur? 


AL BL GM. DM. EV. 
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Ii. Bu bitkilerin, aşırı ve denetimsiz toplanması, yetişme muhitlerinin daralması, her türlü çevresel kirlilik etmenleri gibi sebeplerden etkilenmeleri nedeni ile bu bitkilerden sürdürülebilir anlamda faydalanılması Zorlaşmakta, çoğu zamanda mümkün olmamaktadır. 


Ii. Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi ve talep her geçen yıl artmaktadır. 


Ili. Çünkü her gün dünya üzerinde bitki ve hayvan türlerinden 3 tür yok olmaktadır. 


IV. Artan talebe bağlı olarak kültüre alınamamış bu kapsamdaki birçok bitki türü dünyada hâlen doğadan toplama yolu ile iç ve dış piyasaya arz edilmektedir. 


V. Bunun için de doğal kaynak niteiiğindeki bu ürünlerin sürdürülebilir yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 


hangisi baştan beşinci olur? 


AL BİL ON. DM BV. 


7. |. Bunların sahipleri sanatçı veya sanatçı ruhlu kişiler olduğundan buralarda edebiyatın da yeri olmuştur. 

li. Osmanlı ülkesinde ilk kahvehaneler camilerin yanında açılmış, sosyal işlevleri olan imaret kahveleridir. 


III. Daha sonraları ise “Semâi kahveleri” kurulmuştur. 


IV. Bunların bir kısmı daha sonra kıraathane şekline dönüşmüş, buralarda akşamla yatsı arasında kitaplar okunmuştur. 


V. İnsanlar imaret kahvehanelerinde namaz vakitleri arasındaki boşluğu doldurmuş, küçük kulübeler biçiminde olan bu yerlerde çay içip sohbet etmişlerdir. 


hangisi baştan üçüncü olur? 
AL BİL Ol. DV EV. 
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Öncelikle İngiltere'de başlayan bu değişim, kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. 


. Avrupa'da gerçekleşen Sanayi 


Devrimi, insanoğlunun o döneme kadar yaşamış olduğu pek çok alışkanlığı değiştirdi. 

Avrupa'da bu değişim, farklı alanlarda yeni teknolojik buluşların önünü açtı. 


. Buharlı makineler bulundu. 


Bu değişimi, el tezgâhlarından fabrika sistemine, tek tek üretimden seri üretime geçilmesi takip etti. 


hangisi baştan üçüncü olur? 


AL 


BM. C)NL DM. E)V. 


Ancak Sinan'ın, her uygulamayı bizzat kendisi yürütmese bile yapıların tasarımı ve projeleri üzerinde söz sahibi olduğu düşünülürse bunun da doğruluğu kabul edilebilir. 


Tartışmanın odak noktasını, coğrafi konum itibarı ile birbirinden çok uzak yerlerde olan bu kadar yapı inşaatı- nın aynı anda gerçekleşmesi, pratik açıdan mümkün görülmemesi oluşturmuştur. 


. Yazma kaynaklara ve diğer yazılı 
belgelere göre Mimar Sinan, 478 
dolayında değişik tür ve işlevde yapı inşa etmiştir. 

. Bunların bir kısmı tartışmalı olmakla beraber elde bulunan veriler bu rakamı doğrulamaktadır. 


Zira birbirinden coğrafi olarak çok uzakta olsa bile uygulanmış olan yapıların plan tasarımları, Sinan üslubuna tıpa tıp uymaktadır. 


sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 


AL BL ON. DM. BV. 
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- Paragraf Oluşturma 


2. 


I. Kahvenin rengi Capuchinlerin cüppeleri gibi açık kahverengiye dönüşür. 

Il. Bu Viyanalı, geri çekilen Osmanlı ordusundan ele geçirilen ganimetler arasında çuvallar dolusu kahve bulur. 


IN. O gün bugündür Viyanalılar bu içecek için Marco D'aviano'nun tarikatı anısına cappucchino adını kullanmışlardır. 


IV. Pişirdiği kahve fazla sert bulununca içine bal ve krema karıştırılır. 


V. Bugün cappucchino adıyla bilinen içeceğin ilham kaynağı, 1683 yılında Viyana'yı kuşatan Osmanlılara karşı savaşan Capuchın Manastırı tarikatuna mensup bir rahip olan Marco D'aviano'dur. 


sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur? 


AY)L BI. OM. DV EV. 

!. Gök taşının içindeki kurşun izotoplarının ölçülmesiyle yapılan hesap, Güneş sisteminin 4.568 milyar yaşında olduğunu gösterdi. 

Il. Söz konusu fark küçük gibi görünebilir. 


Ii. Bu sonuç sistemin, önceki tahminlerden 0,3 ila 1,9 milyon daha yaşlı olduğunu gösteriyor. 


IV. Sahra Çölü'nde bulunan bir gök taşının incelenmesi, Güneş sisteminin sandığımızdan daha yaşlı olduğunu ortaya çıkardı. 


V. Lakin bu fark, gök bilimcilerin Güneş sisteminin oluşumunu anlaması açısından çok önemlidir. 


sıralandığında, hangisi baştan birinci olur? 


AL BL ON. DM. BV. 


nizi im 


4. |. Bu sayede en ünlü klasik Mısır hiyeroglifleri bile yerini gündelik kullanıma uygun basitleştirilmiş versiyonlarına bıraktı. 


Ii. Misir hiyerogliflerine benzer bir resim yazısından çivi yazısı ortaya çıktı. 


lil. Sami dillerine ait alfabelerin hepsin- de olduğu gibi bunda da kısa sesli harf yoktu. 


IV. Çivi yazısı karakterleri fonetik simgelerdi, dolayısıyla birleştirilmeleri resim yazısının aksine daha kolaydı. 


V. Sonunda Orta Doğu'da MÖ 1400- 1000'de günümüz alfabelerinin temeli olan ve belli sayıda oluşan bir yazı ortaya çıktı. 

sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 


AL BİL ON. DM. EV. 
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Araştırma sonuçlarına göre Üst seviyede yetmiş “Go” oyuncusunun beyin görüntülenmesinde, beyin fonksiyonlarında ve beynin çeşitli bölgeleri arasındaki ilişkilerde bir artış olmuştur. 


. Ayrıca bu oyun, üstün zekâlı çocukla- 


rın potansiyellerinin en üst seviyede yüksek performansa dönüşmesine katkı sağlama imkânı da sunmaktadır. 


Bu nedenle yüksek hafıza kapasitesine, ilgisini çeken konularda yüksek konsantrasyona ve yüksek problem çözme yeteneğine sahip üstün zekâlı çocukların entelektüel özelliklerine “Go” oyunu uygunluk göstermektedir. 


. Bu artış daha çok beynin problem 


çözme, konsantrasyon ve hafıza bölgelerinde gözlemlenmiştir. 


Yapılan bir araştırmada Go oyununun özellikle konsantrasyonu, analitik düşünceyi ve öngörü yeteneğini geliştirdiği tespit edilmiştir. 


sıralandığında, hangisi baştan beşinci olur? 


A). 


Bi. COM. DM. E)V. 


A AE 


Dolayısıyla oOlimpiya'da yapılan yarışmaların olimpiyatların ilk organizasyonu olduğunu söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. 


Eldeki verilere göre Olimpiyat Oyunları ile ilgili ilk kesin kayıt, MÖ 776 yılına ait olunduğundan, Olimpia'da yapılan bu oyunlar Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcı kabul edilir. 


Öte yandan, arkeolojik bulgulardan faydalanan bazı tarihçiler bu zamanı daha da geriye götürerek bu sporların MÖ 1500 yılından beri yörede yapılmakta olduğunu ileri sürmüşlerdir. 


. Oysa MÖ 1200 yıllarında yaşadı- 


ğı sanılan Homeros, İlyada ve Odessa adlı eserinin birçok yerinde, Yunanların çok önceden de Olimpiya'da spor etkinlikleri organize ettiklerini belirtmiştir. 

Nitekim Yunanlar olimpiyat takvimini bu yıldan sonra benimsemişler bu nedenle oyunlar tarihine ancak bundan sonra girilmiştir. 


sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I. 


Bi. ON. DV. E)V. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


şi 


Bu önemli zatın hayatı ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar tıpkı Nasuh'un çağdaşları hakkında yapılanlar gibi- çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. 

II. Onların birkaç dalda eser verebilme kabiliyeti, genelde imparatorlukta, özelde ise payitahtta var olan eğitim ve kültürel ortamın yapısına dayanır. 


HI. 16. asır, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli makamlarında görev almış önemli ve ilginç simaların iyiden iyiye yükselişine veya bunların göz kamaştırıcı bir şekilde ortaya çıkışına tanıklık eder. 


IV. Bu yapının ortaya çıkardığı önemli isimlerden biri de Matrakçı Nasuh'tur. 


V. Bu simalar, resmi görevlerinin yanı sıra ilgilendikleri bilim dalları ve sanatlarla ilgili olarak vücuda getirdikleri eserlerle yaşadıkları devrin kültürel ortamını etkilemiş ve sonraki zaman dilimlerine de tesir etmeyi başarmışlardır. 

sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 


AL BİL ON. DM. EV. 


afelafjzj|vJi 


Vi. 


Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir büyüklükle karşılaştırılmasıdır. 

Örneğin herhangi bir şeyin uzunluğunu ölçme bilinen bir metre ile o cismin boyunu karşılaştırmadır. 


. Bu kural kütlenin ağırlığını ölçmek 


için de geçerlidir. 


. Kütle içinse ağırlık cinsinden olan 


kilogramı kullanırız ve ölçülecek büyüklükler değiştikçe bunlara ait birimler de değişmektedir. 


Ayrıca her birimin alt ve üst katları vardır. 


Yalnız bu büyüklüklerin ölçülmesinde birlik ve beraberliği sağlamak için uluslararası standart hâline getirilen birmler sistemi kullanılır. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


Aj)i. veli. 


B)il veli OC) veiV. 


D)IV.veV. E)V.vevl. 


M 
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UN 


Bilgisayar, sayısal olarak çalışan, dışarıdan aldığı verilerle işlem yapan bilgileri saklayan ve istenildiğinde geri verilebilen makinedir. 


Bu sistemleri kullanan birey, bilgisayara bağlı her türlü işlemi yapan ve hayatını ona göre dizayn eden biridir artık. 


Bilgisayar okuryazarlığı olarak adlandırılan bu okuryazarlıkta birey, bilgisayar ve buna bağlı sistemleri kullanabilmektedir. 


. Bankacılık, eğitim, gazete, radyo, 


alışveriş gibi pek çok sektörde kullanılan bu makineler, bir tür okuryazarlığı gündeme getirmiştir. 

Hayatını buna göre devam ettirir ve bu okuryazarlığın getirdiği her türlü olumlu ve olumsuz sonuçları göğüsler. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A) L. veli. 


B)iivellii oOC)ii ve IV. 
D)ii velV. EYİ. ve V. 


Son yıllarda doğal kaynaklardan yararlanmak, doğal beslenmek, hastalıkların tedavisinde kaplıca ve kaynak tesislerden yararlanmak tüm dünyada yükselen bir değer hâline gelmiştir. 

Doğal kaplıca ve kaynaklara ilginin yüksek olmasının sebeplerinden biri de bu tip tesislerde sadece tedavi değil, dinlenme faaliyeti de yapılmasıdır. 


. Bu yüzden birçok tesisimiz Avrupa'da adından söz ettirir olmuştur ve her yıl binlerce kişiye hizmet vermektedir. 


. Gerek dinlenme ve turizm amaçlı gerekse tedavi amaçlı birçok tesis, ülkemizde son derece iyi koşullarda hizmet vermektedir. 


V. Ülkemizde bu faaliyetler açısından 


oldukça zengin ve uygun bir ülkedir. 
değiştirmesi gerekmektedir? 


A)i.veli. o B)il. veli. | O). ve iV. 
D) ili. ve V. OE) IV. veV. 
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1. Bu genellikle insan zekâsının karakteristiğini alıp bilgisayara algoritma şeklinde uygulanarak gerçekleştirilir. 

II. Yapay zekâ, makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bilim dalıdır. 


Ii. Bu algoritma talep edilen veya istenilen ihtiyaçlara göre şekillendirilir. 

IV. Yalnızca bilgisayar birimlerinde değil, biyoloji ve psikoloji gibi farklı bilimler- de de bu ihtiyaç doğabilir. 

V. Bu yüzden içinde bulunduğumuz yüzyılda yapay zekâ kendisinden epey söz ettirecek. 

değiştirmesi gerekmektedir? 


A)i.velii o B)il.velli. 
D) Ili. ve V. 


C) Ili. ve IV. 
E) IV. ve V. 


Güneş sistemini oluşturan bu varlıklar öylesine çeşitli ki hepsinin aynı soydan geldiğine inanmak güçtür. 
Gök cismi, gök boşluğunda yani uzayda yer alan yıldız, gezegen, Güneş, Ay ve bulutsu adlarla anılan varlıkların tümüne verilen addır. 


Bunlardan dört dış gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz yapılıdır. 


. Bu yapıların dışında dört iç gezegen 


olan Merkür, Venüs, Mars ve Dünya ise kayasal yapılıdır. 


Tüm bu gezegenler yaklaşık 4,6 milyar yıl önce gaz ve tozdan oluşmuş bir moleküler bulutun sıkışmasıyla oluşmuştur. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A) Li. veli. 


B)iivellii OO). vetli. 
D)HI. velV. E)İV.veV. 
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UN 


Yalan ya da yalan söyleme, diğer insanları bilerek yanlış olduğu bilinen bir bilgiye inandırma davranışıdır. 


Masum gibi görünse de bu da bir yalandır ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. 


Örneğin günlük hayatımızda arkadaşımızın kıyafetini hiç beğenmediğimiz hâlde ona iltifat eder, yüzüne güleriz. 


. Ne kadar inkâr etsek de hemen 


hemen hepimiz bu davranışta bulunmuşuzdur. 


Karşımıza çıkan bu yalanlar günlük yaşantımızda vazgeçilmez bir parça hâline gelir, günlük yaşantımıza bir gerekçe bulma sürecini tamamlar. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A) Ii. veli. 


B)ii veli. OO)ii velv. 


D) ii. ve IV. OE)IV. veV. 


Ancak sakız çiğnemenin dikkati geliştirme konusunda hiçbir etkisinin olmadığı tespit edildi. 


Bu araştırmaya göre sakız çiğnemenin hafıza geliştirdiğine dair bazı ufak bilgiler elde edildi. 

Geçtiğimiz ay sakız çiğnemenin hafızanın çeşitli fonksiyonları üzerinde etkisinin olup olmadığına dair bir araştırma yayımlandı. 


. Yani bir başka ifadeyle sakız çiğne- 


mek zihinsel olarak beyin aktivitelerini geliştirirken dikkati geliştirme konusunda katkı sağlamamaktadır. 
Bu iki teoriyi de destekleyen bazı veriler bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucu insanlığa sunuldu. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)I. veli. 


B)il. velli oOO)Ili ve iV. 


D)ilveV. E)IV. veV. 


.. 
£ ğ i 
& w p"| 
E iri par) 
E 
E 
£ 
ER z 
< ö 
O le z 
> ül m iz 
< 
E o i a w a2 hi ui par z 
E 
< 
R z 
< ö 
Oo 
Z z z ii m 
L 
< 
E 
© 
< 
£ 
& ui pi 
Tr biri pi z ç peş z 
< ö 
Oo 
I z z ii m te: 
i 
< 
© z 
< 
& wi 
— 
Er 
Wi a 
E e 
£ z 
< 
O o 
> z z ii m u 
£ 
£ 
Go 
£ 
< 
& wi pe 
Er ui pi z 
Te x 
Eg pi 
< 
6 
O 
İ z z ii m 


— 


Tarihi 4000 yıl öncesine dayanan tarçın, Asya kültüründe en eski bitkisel ilaçlardan birisidir. 

Çin, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde doğal olarak yetişen bu bitki, Lauraceae familyasından olan bir ağaçtır. 


. Seylan tarçını ve Kasia tarçını üreti- 


len tarçın türleridir. 


. Tarçın çeşitleri de yine bu familya- 


ya mensup ağaçların kabuklarından üretilir. 

Bunlardan Seylan tarçını, gerçek tarçın olarak da bilinir ve tüm dünyada kullanılır. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)I. veli. 


B)il. veli. 
D) HI. ve V. 


C)ili. ve IV. 
E) IV. ve V. 


' 9. |. Dil, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sembol ve Ssözcükler gibi temel birimleri içine alan insanlara özgü bir sistemdir. 


Ii. Bir diğer manada ise dil, duyguları ve düşünceleri, tutumları, inançları, yaşanan olaylarla ilgili soru sorma, bilgi verme gibi işlevleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir araçtır. 

II. Bu ikisinde herhangi bir eksiklik yoksa ve birey fiziksel olarak bir sorun yaşamıyorsa öğrenme gerçekleşir. 

IV. Hem konuşma hem de dil, öğrenmeyi kolaylaştıran, kalıcı hâle getiren en önemli araçtır. 


V. Konuşma ise dilin sese dönüştürülmüş biçimi olarak ifade edilir. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)iiveli  B)ilveli. O). velv. 
D)ii.veV. E)iV.vev. 
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10. 


Oğuz Atay'ın ilk iki romanı olan Tehlikeli Oyunlar ve Tutunamayanların Türk roman tarihinde ayrıcalıklı birer yeri vardır. 


İkinci olarak kapalı bir sistem olan dili zorlayarak alışılan dil kalıplarını yıkmıştır. 

İlk olarak içerdikleri biçimsel özellikler nedeniyle Türk edebiyatının üst kurmaca roman örnekleridir. 


. Onun dili, ortak kültürel aklı semboli- 


ze eden, birçok söylem katmanını üst üste koyan bir dildir. 


Atay böyle bir dil ile anlamsızlık ve çözümsüzlüğü kültürel sıkışmışlığın bir yansıması olarak anlatmayı amaçlamıştır. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)ivell o B)ii.velii OO)İl. velv. 


D)ii.veV. E)İV.veV. 


I. İnsanların boş zamanlarını değerlendirdiği eylemlerdir hobi. 


II. Bu faaliyetler bilgi edinilen, bir şey elde edilen ve bir şey yaratılan olmak üzere üç grupta incelenir. 

II. Bunlarla ilgili değildir ama bireyin ilgi duyduğu bir uğraş faaliyetidir. 

IV. Bu eylemler genellikle bireyin günlük hayattaki mesleğiyle veya uğraşıyla, öğrenimiyle ilgili değildir. 

V. Örneğin, George Eastman'ın fotorafçılığı ve Wright Kardeşler'in uçağı bir şey yaratılan grubundadır. 

değiştirmesi gerekmektedir? 


A)i.velli o B)iivelli oOC)iivelv. 
D) ili. ve V. O E)İV. veV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 
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2. 


Toryum ilk kez 1828 yılında Norveçli mineralog Esmark tarafından keşfedilmiş ve periyodik cetveldeki yerini almış radyoaktif bir elementtir. 


Kendiliğinden bölünebilme yeteneğine sahip olan bu element, doğrudan nükleer yakıt olarak kullanılamaz. 


Toryumlu yakıt denemeleri 1960'lı yıllarda başlamış olmasına rağmen deneysel olarak 1976 yılında enerji reaktörlerinde kullanılmaya başlamıştır. 


. Deneme amaçlı küçük ölçekli sanit- 


ral çalışmaları bazı ülkelerde devam etmektedir. 

Günümüzde toryum yakttı ile çalışan ticari ölçekte herhangi bir enerji santrali bulunmamaktadır. 


ielerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekmektedir? 


A)i.velii o B)il. veli. O)ilveV. 


D) ii. velV. E)İV.vevV. 


3. |. Kalp masajı, durmuş vaziyetteki dolaşım ve solunum sistemini tekrar çalıştırmak için uygulanan yöntemlerin tamamıdır. 


II. Söz konusu hasta olduğundan kalp masajı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır. 

IN Bu yöntem ilk yardım yöntemi olduğundan burada amaç, hastaya gerekli sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar dolaşım ve solunumunu devam ettirmesini sağlamaktır. 


IV. Bu eğitimi almış kişiler vasıflarına göre temel yaşam desteği ve kardiyak yaşam desteği yöntemlerini bilen kişilerdir. 

V. Bunlarla hastanın bilinci açık tutulur ve gerekli ilk yardım müdahaleleri yapılarak hasta sağlık ekiplerine teslim edilir. 

ielerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekmektedir? 


A). veli o B)ii.velli G)il velv. 
D) Hi. velV. E)İV. veV. 
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V. 


Kaygı ve anksiyete terimlerini günlük yaşantımızda çoğunlukla birbirinin yerine kullanırız. 


. Ancak anksiyete ve kaygı gibi duygu- 


sal durumların nedenlerini anlayabilmemiz için bunların birbirinden farklı durumlar olduğunu bilmemiz gerekir. 
Kaygı, gelecekle ilgili endişelenmedir ve gelecekle ilgili ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı değişikliktir. 


. Çoğu zaman kaygıyla eş anlamlı 


kullanılan anksiyeteyse yaşanmışlıkların verdiği deneyimden hareketle sıkıntı ve korku durumu yaşamaktır. 


Bunlar bedensel değişiklik olabileceği gibi düşünsel de olabilir. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


Alveli B)ilveli. C)ilveiv. 


D) ili. ve V. OE) IV. veV. 


Aji.veli. 


Bu yapının içinde merkezi olarak kabul edilebilecek tek kurum da hiyerarşik bir düzene sahip olan kilisedir. 
Beşinci yüzyıldan on birinci yüzyıla kadar Avrupa'da Roma İmparotorluğu dışında güçlü bir merkezi yapıya rastlanmamıştır. 

Buna karşın yaptıkları saldırılarla Roma İmparotorluğu'nun yıkılmasına neden olan Germen kavimleriyse kilise gibi hiyerarşik düzene sahip olan kurumlara sahip değildir. 


. Bunda yerleşik hayata geçmemiş 


olmalarının büyük bir etkisi vardı. 


Böylece belli bir bölgede kalıcı olmayan toplumlarda görülen sınıfsal farklılaşma olmaması bu kavimlerde de görülmüştür. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


B)i. veli. Oil veli. 


D)Ni. velV. E)İV. veV. 


BENİM HOGAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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Yatmadan önce telefonunu elinden düşürmeyenler için büyük bir tehlike kapıda. 

Peki nedir bu tehlike? 


. Gece saatlerinde ise yayılan bu ışık 


tıpkı zifiri karanlıkta güçlü bir Işiğın karanlığı delip geçmesi gibi etki yapar. 


. Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar 


ekranları oldukça kuvvetli, güçlü bir ışık yaymaktadır. 


Gece yatmadan önce vücudumuzun rahatlama ve dinlenme isteğini yayılan bu ışık engeller ve vücudumuzun dengesi şaşar. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)I. veli. 


B) il. veli. o O). ve IV. 
D) Ili. ve V. O E)İV.veV. 
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Paragrafta Yer Değiştirme 


7. 


V. 


Yapılan son araştırmayla kilo almamızın ilginç bir nedeni daha tespit edildi. 


. Ama bu iddia gelişigüzel bir durum 


değil, bilimsel temelleri var. 


. Buna göre, evlerimizin aşırı kirli ve 


tozlu oluşu kilo almamızı tetikliyor-MUŞ. 


. Ev tozunun içeriğindeki çevresel 


hava kirleticileri yağ hücrelerinin artmasında önemli bir rol oynuyor. 

Böylece vücutta yağ hücreleri büyüyor ve trigliserid birikimine yol açıyor. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A) Ii. veli. 


B)iilvelli O). veV. 
D)iivelVv. E)IV.vevV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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Sabahın ilk ışıkları daha yeni yeni etrafı aydınlatmaya başlamıştı. 


Artık girmiş olduğumuz uyku tulumlarının içinden çıkma vaktimiz gelmişti. 


. Fakat hem sabah ayazına alışmak 


hem de rotamızdan sapmamak için çıkmak zorundaydım. 


. Oysa soğuğun etkisiyle bütün gece 


sarıldığım tulumun içinden çikmak istemiyordum. 

Çıktığımda yaptığımız ilk iş sıcak bir çay yudumlamak oldu ve daha sonra rotamıza doğru yola koyulduk. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)I. veli. 


B)I.velli. o O). veli. 
D) ili. veV. OE) IV. veV. 


Balık hafızalı sözünde olduğu gibi balıklarla ilgili genel kanımız hafızalarının kısa süreli olduğu üzerinedir. 
. Toplumda yerleşmiş bu kanının yanlış olduğunu bazı balıklar bize ispatlamaktadır. 


. Peki bu kanı ne kadar gerçek? 


. Bunlardan “Carassius Auratus” yani Japon balıkları, öğrendikleri bir şeyi üç ay boyunca hafızalarında tutarak unutmuyorlar. 


. Araştırmacılar da bu durumu, günde 


bir saat bu balıkları eğiterek gün yüzüne çıkarmışlardır. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


Ali.velii o B)ii veliii OO) ve iV. 
D)iii.velV. E)İV.veV. 


İKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAĞRAF 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKT 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Hi. 


Vİ. 


Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besin maddelerinin vücutta kullanılmasıdır. 


Kullanılan bu besin maddelerinin, enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli miktarda olması insan için çok önemlidir. 


Bu ögelerden herhangi biri alınmadığında ya da gereğinden az ya da çok alındığında büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya koyulmuştur. 


. Bilimselliğin ortaya koyulması birçok 


bilim insanının çalışmasıyla olmuştur. 


Örneğin kış aylarında bol C vitaminli yiyecek tüketmek sebze ve et yemekleri tüketmek gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azaltacaktır. 


Yapılan bu bilimsel çalışmalarda beslenme ve bazı önemli hastalıklar arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 


değiştirmesi gerekmektedir? 


A)i veli. o B)ilvelli OO). ve iV. 


D)JIWV.veV. E)V. vevl. 


(3 loulafslafafajz 


sjalrlefelalzlole, 


i 
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XVI. yüzyılda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yağlı boya poriresine konu olan kadın hakkında ortaya pek çok iddia atıldı. 

Peki bu gizemli kadın aslında kim? 
Bir tebessümü ile XX. yüzyılın ikonu hâline gelen Mona Lisa; sanatçılara, sinemacılara ve yazarlara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. 


. İtalyan Kültür Mirası Komitesinin iddi- 


ası, eser için bir erkek ve bir kadının ünlü ressama modellik yapmış olabileceği yönünde. 


Daha yaygın olan diğer bir iddia ise modelin Floransalı bir ipek tüccarının eşi Mona Lisa um Lisa del Giocondo olduğu. i gerekir? 
A)i veli o B)i.velli. C) II. ve IV. 
D)iliveV. E)IV. vevV. 
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2. 


Arjantinli yazar Jorge Luis Borges tarafından yazılan Babil Kütüphanesi öyküsü, evreni sınırsız kitaplar ve raflar içeren dev bir kütüphane olarak betimliyor. 


Hollanda şirketi MVRDV tarafından tasarlanan ve kısa bir süre önce Tianjin kentinde açılışı yapılan Binhai Halk Kütüphanesi Çin'de ve hatta dünyada kitap okunabilen en havalı ve enteresan yer olabilir. 


Eğer bizim gerçek evrenimizde böyle bir kütüphane olsaydı bu kütüphane muhtemelen Tianjin Binhai Kütüphanesine benzerdi. 


. Beş katlı olan bu çağ ötesi yapı, 33 


bin 700 metre karelik bir alan kaplıyor ve 1 milyon 200 bin kitap içeriyor. 


Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu kütüphanede devasa bir “göz” bile var. 


gerekir? 
A) veli. o B)Ii vellii. O). ve iV. 
D) Ii. velV. E)iV. veV. 


1. 


Engelli bireyler, konutlarından başlayarak tüm mekânlarda ve bunlara ulaşım sürecinde sayısız engellerle karşılaşmaktadır. 


Bu engeller, engelli insanlarda işlevsel performans yetersizlikleri ve değişik problemler doğurmakta, onların yaşam kalitelerini düşürmekte, çeşitli psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 


Bu sosyal sorunun çözülebilmesi için engelli bireylerin dış mekânlardaki etkinliklere erişebilmesi ve oradaki sosyal ortamlara katılabilmesi gerekmektedir. 


. Yaşamın pek çok alanına yayılan 


bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. 

Engelli insanların bu sorunları, küresel insan hakları sorunudur ve ülkemizde de özellikle toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde yaşadıkları bilinmektedir. 


gerekir? 
A)i.veli. (o B)i.velll. C) II. ve IV. 
D)iiiveV. E)IV.vevV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki büyüme baş döndürücüdür. 


Bu teknolojilerin aynı hızla kişi ve ailelerin yaşamına girdiği düşünüldüğünde bilgisayarlar ve İnternet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir. 


Güncel haber ve bilgi sağlama, görüş ve bilgi paylaşma, zaman ve mekândan bağımsız iletişim sağlama, görsel ve işitsel ögelerle destekli iletişim gibi sunduğu birçok olanak, İnterneti günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir. 


. Ancak günümüz gelişmiş teknolojile- 


rinden olan bilgisayarlar ve İntemet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinen bir gerçektir. 

İnternetin bu yönde artan olanakları ve gittikçe zenginleşen içeriği, İnterneti özellikle aileler için vazgeçilmez bir teknolojik araç durumuna sokmuş, hatta ailenin nerdeyse yeni nesil bir üyesi hâline getirmiştir. 


gerekir? 


A) i. veli. 


B) |. veli. C) II, ve İV... 


D)iiiveV. E)iV.vevV. 


Hristiyanlık, ortaya çıkışından 4. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar Roma İmparatorluğu baskısı altında yayılmıştır. 

Buna karşın erken dönemlerde Roma hâkimiyeti dışında kalan Mezopotamya ve İran coğrafyasında, siyasi otoritenin baskısı olmadan Hristiyan misyonunun sürdüğü görülmektedir. 

Bunun da ötesinde Hristiyanlığın İran'la olan ilişkisini Doğu'dan gelen üç Magi bağlamında İncil kayıtlarına kadar götürmek mümkündür. 


. Metinde ayrıca onların yıldızlardan 


hareketle kurtarıcıyı bulmak için Kudüs'e geldiklerinden, “Yahudilerin Kralı” ifadesini kullanarak Mesih'i sormalarından ve başta Kral Hirodes olmak üzere Yahudilerin bundan tedirgin olduğundan bahsedilmektedir. i 

Zira Matta İnci'inde (2:1-12) Doğu'dan gelen “Üç Bilge” (Magi) ifadesiyle Mecusi din adamlarından söz edilmektedir. 


gerekir? 


A)I. veli. 


B) Il. veli. o O) ii. ve İV. 


D)NLveV. E)IV.vevV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 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Hi. 


Büyülü gerçekçilik, en geniş ifadeyle doğaüstü olayların doğrulukları sorgulanmaksızın ve herhangi bir açıklamaya yer verilmeden günlük gerçekliğin bir parçasıymışçasına tasvir edildiği anlatı biçimi olarak tanımlanabilir. 

Diğer bir deyişle büyülü gerçekçilik, eski kültürel anlatıların çağdaş roman sanatıyla buluşmasını sağlayarak yeni ortaya çıkan ulus devletlerdeki yazarların ulusal ve kültürel kimliklerini ifade edebilmelerine olanak vermiştir. 


1960'lı yıllarda Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Isabel Allende ve Gabriel Garcia Mârguez gibi Latin Amerikalı yazarların eserleriyle altın çağını yaşayan büyülü gerçekçilik, sömürgecilik sonrası dönemde ortaya çıkan ulus devletlerin edebiyatlarının dünyada kabul görmesinde de kilit bir rol oynamıştır. 


. Doğaüstü ile gerçek olanı aynı 


metinsel düzlemde buluşturan büyülü gerçekçilik, yazarların kültürel ve ulusal kimliklerini tanımlayan mitleri, efsaneleri ve söylenceleri çağdaş bir anlatı biçimi olan roman türüne eklemlemesine izin vermiştir. 


1920'lerin başlarında Almanya'da resim sanatında ortaya çıkan bu büyülü gerçekçilik, çok geçmeden edebiyat alanında da kabul görmüş ve hızla yayılmıştır. 


gerekir? 
A)i.vell. o B)ii.velli OC)IL veV. 
D)ii.velV. E)IV.vevV. 


A)i. veli. 


Geniş bir çeşitlilik gösteren Anadolu coğrafyası, doğal yaşlı ormanlardan steplere ve hatta çöl ekosistemine ev sahipliği etmektedir. 


. Türkiye'de bu doğal alanların korun- 


ması ve yönetimi için çoğu zaman bir alanda aynı anda birden fazla kurum yetki ve etkiye sahiptir. 


Bu muhatap oluş, doğru çıkış noktalarına sahip savlarla yürütülmediği takdirde çözümsüzlüklerin ve ihtilafların sürekliliği kaçınılmaz olacaktır. 


. Bu nedenle sorunların toplum ve 


doğa karşısında ilk muhatabı bu kurumlardaki karar vericiler olarak görülmektedir. 


Dolayısıyla vakalar üzerinden yetki kademelerinin algı değerlendirilmesini ilk aşamada bir ölçek yardımı ile yapmak, ardından bu sonuca göre algı düzeyinin mevcut sorunsallar üzerinde hangi ağırlıkta rol oynadığıni ifade etmek önemlidir. 


gerekir? 


B)ilvellii.  O)ii veV. 
E) IV. ve V. 


D) ili. ve İV. 
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Haçlı Seferleri, XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs'ü -kurtarma” sloganı ile Türkleri Anadolu'dan atmak ve bütün Yakın Doğu'yu ele geçirmek için başlattığı siyasi amaçlı askeri bir hareketiir. 

Bu hareket, 1096 yılında başlayan Birinci Sefer ile 1291'de Latin Hristiyanların Doğu'da son merkezleri olan Akka'dan çıkarılmalarına kadar süren yaklaşık iki yüzyıllık bir dönemi kapsamaktadır. 

Daha sonra Türk-İslam dünyasına 


karşı yapılan bütün savaşlar da bu anlamda değerlendirilmiştir. 


. Bu seferler arasında bazı küçük giri- 


şimler de olmuştur. 


Bu dönem içinde dokuz büyük sefer yapılmıştır. 


gerekir? 
Alvelii OB)ii.veV. oO)llveiv. 
D)iiveV. E)iV.veV. 


i. Türkiye, her geçen gün artan nüfusu, gelişen sanayisi, yükselen sosyoekonomik ve kültürel yapısı gereği daha fazla elektrik tüketimine ihtiyaç duymaktadır. 


11. Bu amaçla Türkiye'de en fazla linyit rezervine sahip olan Afşin-Elbistan Havzası'nda iki adet termik santral kurulmuştur. 


iL. İhtiyacı olan elektriği üretebilmek için de ülkemizde en fazla bulunan linyit, yakıt olarak kullanılmaktadır. 


IV. Bu santrallerde linyitin yakılmasıyla ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz hâlindeki atıklar birtakım çevre sorunlarına neden olmaktadır. 


V. Bu sorunlar, Afşin-Elbistan termik santralleri çevresindeki yerleşmeler- de yaşayan insanların sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratmaktadır. 


gerekir? 

Ai. veli. o B)ii.vellii OC). veV. 
D)IN.velV. E)iV.veV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


B 


2. 


UN 


Tarihi süreç içerisinde yaşanan olaylar, insanların zihinlerine kazınır ve sözlü üretim repertuvarını teşkil eder. 


Bu üretim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan türküler; savaşları, göçleri, kıtlıkları kısacası insanı etkileyen her türlü olayı konu edinerek tarihi akış içerisinde, sonraki nesillerin dikkatine sunar. 

Böylelikle resmi tarihin yanı sıra halkın belleğindeki tarih dikkatlere sunulur. 


. Sözlü kültür-sözlü tarih ilişkisi diye 


adlandırılan bu disiplinler arası ilişki, bahsi edilen sözel üretimlerle tarihi belgeler arasındaki bağı irdeler. 


Bu durum bir taraftan tarihi olayları daha iyi anlama şansı sunarken öte taraftan tarihi olayların bizzat içerisinde olan insanların duygularını türküler, destanlar vb. vasıtasıyla anlaşılmasını sağlar. 


gerekir? 


A)i.velli. B)ilveliii oOG)İL veV. 


D)ili.velV. E)IV.vevV. 


ni. 


Kolomb'tan sonra Yeni Dünya'da her Avrupalıya 24 dönüm toprak düşmekteydi. 


. Şimdiye kadar işlenmemiş verimli 


topraklar işlenmiş, varlığı yeni fark edilen birçok meyve ve bitkinin üretiminde ve satışından büyük gelirler elde edilmiştir. 


Sahip olunan alan bu şekilde genişleyince elde edilecek fırsatlar daha da sınırsız görülmeye başlanmış ve buranın bütün nimetlerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. 


. Tamamen keşfedilip yerleşim içle- 


re doğru dağıldıkça Yeni Dünya'ya yerleşmek ve toprağı işlemek için her Avrupalıya ortalama 120 dönüm kadar toprak düşmeye başlamıştır. 


400 yıl devam eden bu verimli 
dönem, Avrupalılar için tam bir bolluk çağı olmuştur. 


gerekir? 


A) i. veli. 


Byil vellii. oOO)IL ve IV. 
D)iiiveV. E)iV.vevV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


ğ 


Gezegeni olan bir yıldızın dikine hızı, onun sistemin kütle merkezi çevresindeki yörünge hızından hesaplanır. 


. Yıldız, bu küçük yörüngesinde bize 


doğru yaklaşırken tayfı maviye, uzaklaşırken ise kırmızıya kayar. 
Yıldızın gözlenen bu hızı, gözlemcinin görüş doğrultusundaki dikine (radyal) hızıdır. 


. Buna aslında günlük hayatta da rast- 


larız. 


Örneğin bir ambulans bize yaklaşırken sirenin sesi yaklaştığını belli edecek ölçüde artmaya, uzakla- 


şırken de azalmaya başlar, buna: 


“Doppler Etkisi” adı verilir. 


gerekir? 
A)i veli OB)ilvelli. OO). veV. 
D)N. velV. E)İV. veV. 


5. |. 


Türklerde dikkat çeken evlilik geleneklerinden biri levirat denilen türdür. 

“Levirat'ın anlamı TDK Büyük Sözlük'te “kayınla evlenme” olarak geçmektedir. 


Konargöçer toplumların pek çoğun- da görülen bu uygulamanın temel amacı, ölenin geride bıraktıklarını korumak, onlara sahip çıkmak, birliğin ve düzenin devam etmesini sağlamaktır. 


. Bu geleneğin uygulamadaki anlamı 


baba, amca ve ağabey ölünce öz ana ve kız kardeşler dışında, onların dul ve yetimleriyle evlenilmesidir. 


Böylece ölen kişinin bıraktığı miras da yabancı birinin idaresine geçmemiş olur. 


gerekir? 
A) Lveliii B)ilvellii OC) veV. 
D)ii.velV. E)IV.veV. 
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1. 


. Daha sonradan 


Grek soyundan gelenlerin Romalıların Misır'a egemen olduğu üç yüzyıllık süre boyunca yaşam biçimlerini ve kültürel miraslarını korudukları bilinmektedir. 


Fakat Greklerin dini inanışları aynı sürekliliği göstermemiş, bunun yerine Mısır'ın inanç sistemini benimsemişlerdir. 


Fakat kendinden öncekilerden farklı olarak Romalılar mumyaların yüzlerine yerleştirilmiş maskların (yüz kalıbı) yerine ölen kişiye ait iki boyutlu mumya portreleri yaptırmışlardır. 
iktidara gelen 
Romalılar bu geleneği kendi ölüleri için uygulamışlardır. 

Grekler de ölülerini gömerken Mısır geleneklerinden etkilenerek ölülerini mumyalamaya başlamışlardır. 


gerekir? 
Alvelii B)i.velli. C) Hi. ve IV. 
D)iiveV. E)MV.vevV. 


Avrupa devletleri içerisinde demir yollarının savaşta önemli bir rol üstlenebileceğinin farkına varan ilk devlet, Almanya olmuştur. 


Bu savaşlarda edindiği yeni tecrübelerle demir yolu ağını yeniden gözden geçirerek geliştirme gereği hissetmiştir. 

Böyle bir demir yolu ağının yapımında aynı anda hem Fransa'ya hem de Rusya'ya karşı askeri operasyonların rahatlıkla gerçekleştirilebileceğine inanılmış olması belirleyici olmuştur. 


. Diğer taraftan Almanya, Schleswig 


Holstein Seferi'nde, ayrıca Avusturya-Prusya ve Fransa-Prusya savaşlarında demir yollarından azami derecede faydalanmıştır. 


Bu yaklaşımı dolayısıyladır ki daha 
1842 yılında Almanya'da stratejik 
bir demir yolu ağı oluşturulması için harekete geçilmiştir. 


gerekir? 


A)i. veli. o B)ii. veli. G)İi. veV. 


D)ii. velV. E)iV. veV. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


1 -2. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(Iİ) Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bolu'nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsu vadilerinde tepelerin yamaçlarına kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabasıdır. (11) İlk Çağ'da “Bitinya” bölgesi içinde yer alan Göynük, Roma egemenliğinden sonra Bizans Dönemi'nde başkent Konstantinopolis'e giden yol üzerinde yer almaktadır. (Il1) Günümüzde işlek bir yol güzergâhında bulunmayan Göynük, tarihi ve kültürel dokusunu bu nedenle koruyabilmiştir. 
(IV) En eski eser, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 1331 yılında 
inşa ettirilen cami ve hamamdır. (V) 2010 
yılı itibarıyla 158 tane tescilli esere sahip olan Göynük, aynı zamanda kentsel sit alanı ilan edilmiştir. (VI) Erken Osmanlı ile Klasik Osmanlı Dönemi türbe mimarisine geçişin ilk örneklerine sahip olan Göynük, geleneksel konut mimarisiyle de yörenin tüm özelliklerini gözler önüne serer. 


CAM 


ERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HO 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKL 


1. 


Göynük'ün anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Kimlerin hâkimiyetine girdiğine B) Tarihi dokusunu koruma gerekçesine 


C) Günümüzde işlek bir yol üzerinde olmama nedenine 


D) En eski yapılarının neler olduğuna E) Coğrafi konumuna 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üstünlük anlamı bulunmaktadır? 

A)L Bi. Om. 


DV. EV. 


3 - 5. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(0) Medeniyetleri inşa eden, toplumlara şekil veren belli başlı bazı kavramlar vardır. (11) Bir din ve medeniyet olarak İslam'ı anlamak ve yaşatmak istediğimizde de karşımıza bu kavramlardan biri olan “iyilik” çıkar. (111) İslam'ın iyiliğe ait ne kadar derin bir bakış açısına sahip olduğunu fark etmek için onun söz dağarcığında yer alan kavram haritasına ve zengin anlam dünyasına bakmak yeterlidir. (IV) Bireysel ve toplumsal hayatımızın detaylarında dolaştığımızda, iyiliğin inci dizisinden saçılan bu kavramlardan herhangi biriyle adlandırıldığına mutlaka şahit oluruz. (V) İslam medeniyet dairesinde iyilikle anılan en önemli yapı da vakıflardır. (VI) Sosyal hayatın dinamiklerini ayarlayan, kültürel hayatın kodlarını bünyesinde barındıran, ekonomik değerleri gelişmiş ülke değerlerini dinamikleştiren vakıflar, tüm dünyada iyiliğe bir aracıdır. (VII) Bu bakımdan toplumu düzenleyen iyiliği, insanlara ulaştıran eldir vakıflar. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akşına uygun olarak “İyilik kimi zaman hayır kavramıyla kimi zaman da hasenat kavramıyla karşımıza çıkar.” cümlesi getirilebilir? 

Al BI. O)IV. 


DV. EV. 
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4. 


5. 


İyiliğin anlatıldığı bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Vakıfların iyelikte önemli bir rolü olduğuna 


B) Vakıfların ülkelerin ekonomisine katkıda bulunduğuna 

C) Sosyal hayatı düzenleyen bazı noktalarda vakıfların rol üstlendiğine 

D) İslam dininin bünyesinde iyiliğe ait bazı kavramların yer aldığına 

E) İyiliğin topluma yön verebilecek kavramlardan biri olduğuna 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 


AL BL CO). DM. EV. 


A ğ—ş—<—<—>——————. ..şğ220 7) 


7. Bu parçada aşağıdakilerden ii ne değinilmemiştir? 


A) Güneş tutulmasının doğal bir şey olduğuna 


6 - 8. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(0) Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. (li) Tutulmanın olması için Ay'ın N yeniay evresinde olması ve Dünya'ya 
| göre Güneş ile kavuşum hâlinde olması yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. (lll) Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi ile beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay ; her defasında Güneş'in tam önünden 
| geçmez ve dolayısıyla bu çakışma sey- 
3 rek olarak oluşur. (IV) Bu yüzden yılda iki 
ile beş arasında Güneş tutulması olabilir. 
(V) Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. (VI) Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i, Dünya'dan disk hâlinde görünen ışık yuvarını tümüyle örtmesi sonucu oluşur. 


B) Bir yıl içinde gözlenebilecek tutulma sayısına 


C) Ay ile Dünya'nın yörüngelerinin farklı yapıya sahip olduğuna 

D) Tutulmada Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girdiğine 


E) Gözlemlenebilecek nitelikli bir araçla tam tutulmanın izlenebileceğine 


8. Bu parçaya göre güneş tutulmasının sınırlı sayıda gözlemlenmesinin nedeni numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? 


6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? 


AL BL ON. DM. E)V. 


AL BL ON. DV. EV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


©. 


208; 


9-11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 


(Ii) Sözlü eylemlerin yerini yazının aldığı dönemden bu yana insanlar kendilerini ifade etmenin birçok yolunu aramıştır. (11) Böylelikle kendilerinden sonraki nesillere bırakacakları eserlerin ölümsüz olacağını düşünmüşlerdir. (l11) Bu anlamda yazının kullanılabileceği en etkili ve estetik alan da edebiyat olmuştur. (IV) Zaman içerisinde edebiyatta ve fikir dünyasında insanların duyuş, görüş ve anlayış dünyalarında farklılıklar oluşmaya başlamış dolayısıyla da edebi akımlar ortaya çıkmıştır. (V) Meslek, okul, ekol gibi adiarla anılan akımlar; edebiyatı çeşitlendirmek, takdüzelikten kurtarmak, farklı görüş ve düşüncelere yer vermek hedefini taşır. 
(VI) Her yeni akım öncekine karşı ortaya atılır, onu eleştirir, reddeder ve hayal ile gerçeği karşılaştırır. (Vi) Akımlarda hümanizm ve realizm kaynak olarak kabul edilir ve günümüze kadar çağdaş akımların üzerinde bu iki felsefi görüşün etkisi araştırılır. 


lerin hangisinde amaç anlamı bulunmaktadır? 


Al BL OM. DV. E)VL. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yazının etkilendiği en önemli alan edebiyattır. 

B) Akımların ortaya çıkışında edebiyatın da etkisi olmuştur. 

C) Sonra gelen akım öncekine bir tepkidir. 

D) İnsanlar adından söz ettirmenin yolunu edebiyatta aramıştır. 


E) Edebiyat insanlar arasındaki görüş ayrılığının kaynağını oluşturur. 


11. Bu parçaya göre insanların kendilerini ifade etmelerinin gerekçesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? 


A). BN. OOM DV. EVE 


Salda EE ERCAN İEP e EE RİNE Şi BEŞER SEE EŞ 


1 -3. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


() Sanayi Devrimi insanlık tarihinin önemli bir altüst oluş anıdır. (II) Ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik yapılar temelden değişmiş ve yeni bir tarihsel sürece girilmiştir. (111) Kuşkusuz bu büyük dönüşüm, insan yaşamını muazzam düzeyde kolaylaştıran ve insanın gelişmesini sağlayan bir dönüşümdür. (IV) Bir önceki geleneksel dönemde ise hayal bile edilemeyecek düzeyde insan ömrü uzamış, ulaşım-iletişim uzakları yakınlaştırmış, salgın hastalıklar önlenmiş yaşam tam anlamıyla yeni bir hâl almıştır. (V) Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. (Vi) Bu yeni dünyanın da kendisine göre sorunları olacaktır tabii. 
(VII) Kitlesel ve yapısal işsizlik, yoksulluk gibi sosyal sorunlar sanayi toplumuyla birlikte insanlığın gündemine oturan sorunlar olacaktır. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Sanayi Devrimi'nin insanlığa etkilerine 

B) Sanayi Devrimi'nin nerede ve ne zaman başladığına 

C) Sanayi Devrimi'nin insanın yaşam süresini değiştirdiğine 

D) Sanayi Devrimi'nin insanlığa olumsuz etkilerine 

E) Bir önceki döneme göre Sanayi Devrimi'nin farklılıklar getirdiğine 
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2. 


3. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? i 


AL BİL ON. DM EV. 


Sanayi Devrimi'nin anlatıldığı bu parçaya göre; 

Il. sağlık, 

Ii. nüfus artışı, 

III. işsizlik 

sorunlarından hangileri ortaya çıkmıştır? 

A) YalnızI B)iI. veli. C) Yalnız Il D) il. velli. OE) Yalnızıll 


5. Şahmeran'ın anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Nerelerde konu olarak kullanıldığına 


4 - 6. soruları aşağıdaki parçaya 
. göre cevaplayınız. 


() Farsça “yılanların şahı” anlamına gelen Şahmeran, Anadolu resminde, masallarında, hikâyelerinde rastlanan başı insan şeklinde, alt kısmı yılan şeklinde betimlenen doğaüstü güçleri bulunan varlıktır. (ll) Tarsus'ta yaşadığına inanılan Şahmeran, güzel bir dişi varlık olarak tasvirlenir. (ll) Yerin yedi kat altında yaşayan yılanların başı olan Şahmeran, akıllı ve şefkatli bir varlıktir. (IV) Bir gün mağaraya bal almak için indirilen Cemşab orada bırakılır ve Şahmeran ile bu vesileyle tanışır. (V) Efsaneye göre Şahmeran'ın güvenini kazanan Cemşab, uzun yıllar yer altında onunla yaşar. (VI) Sonrasında çok sıkılan Cemşab, Şahmeran'a yalvarır ve ailesini özlediğini söyleyerek onun yanından ayrılır. (VI) Bir süre sonra yeri bulunan ve öldürülen Şahmeran efsanesinde yılanlar hâlâ onun öldürüldüğünü bilmez. (Vili) Eğer yılanlar bunu öğrenecek olursa Tarsus'un yılanlar tarafından istila edileceği efsanede anlatılmaktadır. 


B) Nerede yaşadığına 

C) Kiminle birlikte yaşadığına 

D) Tarsus'un istila edilme gerekçesine E) Ne kadar süre yaşadığına 


6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gerekçe bildirilmektedir? 


A)li. B)JM. C)V. D)VL E)VİL 


4. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç anlamı bulunmaktadır? 


AL BL ON. DV. EV. 
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“Çoklu Paragraf 


7 - 9. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(0) İlk kez 1974 yılında “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilmeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen “tükenme durumu” olarak adlandırılan tükenmişlik, bu ilk adlandırılışından itibaren üzerinde pek çok araştırma yapılmış bir kavramdır. (11) Ancak günümüzde en yaygın kabul gören tanımı, aynı zamanda kendi adiyla Maslach Tükenmişlik Ölçeği'ni de geliştirmiş Christina Maslach tarafından yapılmıştır. (lli) Ona göre tükenmişlik “işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının her şeye yansıdığı sendrom"dur. (IV) Tükenmişlik öncelikle bireyin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile ortaya çıkmakta ve duygusal anlamda tükenmesi ile sonuçlanmaktadır. (V) Bir sonraki aşamada ise insan psikolojik olarak sınırlanmakta ve gün geçtikçe insanlardan yavaş yavaş uzaklaşmaktadır. (VI) Son aşamada kişi kendine, çevresine, etrafındakilere faydasının olmadığını düşünür ve iyice bir açmaza girer. 


Bu parçaya göre, tükenmişlik-sendromuna yakalanma olasılığı olan kişiler numaralanmış cümlelerin hangisinde dile getirilmiştir? 

AL BA. Om... 


DV. E)V. 


E PARAGRAF 


E PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLİ 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLİ 


8. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) 1. cümlede tahmin anlamı bulunmaktadır. 

B) II. cümlede genel bir kabulden bahsedilmiştir. 

C) il. cümlede öznel bir tanımlama yapılmıştır. 

D) IV. cümlede belirtilerden bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede bir önceki cümleye ek bilgi verilmiştir. 


Tükenmenin anlatıldığı bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 


ulaşılamaz? 
A) Genel kabul gören tanımı yapılmıştır. 


B) İlk olarak duygusal yıkıma yol açmaktadır. 


C) Kişileri, yaşamlarına son verecek şekilde etkilemektedir. 


D) Birçok araştırmaya konu olmuştur. 


E) İnsanları sosyalleşmeden alıkoymaktadır. 


(o 


2. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


1 - 3. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


A) Ülkemizdeki tiftik keçisi sayısına 
(1) Tiftik üretiminde aynı adla anılan koyun cinsinin tüyleri kullanılır. (Il) Dünya üzerinde 15 milyon civarında olan bu koyunların hemen hemen yarısı Türkiye'dedir. (Ili) Ülkemizde yıllık 7-9 milyon kg üretilen tiftikte hayvan başına düşen verimlilik oranı düşüktür. 
(IV) Ülkemizde hayvan başına yaklaşık 1,5 kg tiftik düşerken bu oran ABD'de neredeyse 3 kg'dır. (V) Bu verimliliğe ulaşmak için ülkemizde bir dizi ıslah çalışmasına gidilmiştir. (Vi) Mera ve yem artırımı, keçi sayısını artırma, bakım ve hayvan ıslahı yapılanlar arasındadır. 


B) Tiftiğin ülkemizdeki toplam üretim miktarına 


GC) Üretilen tiftiğin ne kadarının ihraç edildiğine 

D) Hayvan başına düşen üretim miktarına 

E) Tiftik verimliliğini artırma yöntemlerine 


3. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


yanlıştır? 


A) 1. cümlede iki kavramın da aynı adla anıldığı söylenmiştir. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Kesin olmayan bilgilere yer verilmiştir. 


B) Anlatımında duygu ön planda tutulmuştur. 


C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. B) İl. cümlede kesinlik anlamı yoktur. 


C) II. cümlede sayısal verilerden yararlanılmıştır. | 


D) Açıklamaya örnek vardır. 


E) Karşılaştırma yapılmıştır. 
D) IV. cümlede üstünlük anlamı vardır. İ 


E) V. cümlede bir amaç belirtilmiştir. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


4 - 6. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(0) Afrika'nın incisi olarak adlandırılan Nil Nehri, dünyanın en uzun nehridir. 
(DD Zaman zaman taşarak ekinlere zarar veren Nil'i kontrol altına almak için mühendisler, bilim insanları uzun süre uğraştılar ve bir çözüm buldular. (il1) Arazilerin su ihtiyacını karşılamak, elektrik üretmek için baraj kurulması kararlaştırıldı. (IV) Kurulan barajla bu sorunlar aşıldı fakat başka bir sorun baş gösterdi. 
(V) Sorun şuydu; Nil'in Etiyopya topraklarından taşıdığı alüvyonlar barajda birikmeye başladı. (Vi) Alüvyonlar toprağa ulaşamadı ve arazilerin verimliliği düşerek gıda kıtlığı çekilmeye başlandı. 


4. Bu parçaya göre barajın yapım amaç- 


ları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Yaşanan su taşkınlarını önlemek 


B) Ekinlerin verilen zararın önüne geçmek 


C) Arazilerin su ihtiyaçlarını karşılamak D) Elekirik enerjisi üretmek 


E) Toprağın verimliliğini artırmak 
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5. 


p 


Nil Nehri ve barajın anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Nehrin hangi adla anıldığına 

B) Yaşanılan kıtlığın gerekçesine 

C) Farklı birtakım sorunlara yol açtığına 

D) Barajın ekolojik dengeyi bozduğuna 

E) Yeryüzünde daha uzun bir nehir bulunmadığına lerin hangilerinde amaç söz konusurdur? 


A)i.velii o B)il.velli. o C)ili. velV. 
D)JIV.veV. E)V.vevi. 


Goklu Paragraf 


7 - 8. soruları aşağıdaki 
paragrafa göre cevaplayınız. 


(0 Ana vatanı Çin ve Kore gibi Uzak Doğu ülkeleri olan soya bitkisi, dört bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi geçmişiyle o bölgede yaşayanların en önemli besin ve geçim kaynağı olmuştur. 
(II) Çinliler harika bitki, sarı mücevher, Doğu'nun kemiksiz eti gibi isimler kullanarak verdikleri önemi ortaya koymuşlardır. (110) Yüz elli yıl önce soya ile tanışan gelişmiş Batılı ülkeler ise soya sanayilerini kurarak soya üretimine ve kullanım alanlarının geliştirilmesine önemli katkılar yapmışlardır. (IV) Bugün yaklaşık 180 milyon ton civarında rekoltesi olan soyanın yarısını ABD üretirken onu Brezilya, Arjantin ve Çin izlemektedir. (V) Ülkemizde ise 1930'lu yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde üretimi yapılan soya bitkisi günümüzde ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


Soyanın anlatıldığı bu parçada aşağı- 


dakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Üretiminin tüketimi karşılamadığına B) Ülkemizde nerelerde yetiştirildiğine C) Bilinen diğer adlarına 

D) Ne kadar zamandır bilindiğine 

E) İlk görüldüğü bölgeye 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üstünlük anlamı bulunmaktadır? 


AL BİL Ol. DM. E)V. 


10. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? 


A) Kişisel görüşten parçaya göre cevaplayınız. 


Dağların iç ferahlatıcı dünyasına ayak basanlar burada birbirinden ilginç ve vahşi hayvanlarla karşılaşabilir. Dağ hayvanları kendilerini genelde yabancılardan saklar ve kendilerini kamufle eder. 
Bu hayvanlardan biri de dağ sıçanıdır. 
Dağların maskotu olan bu hayvan, kahverengi tüylerinden ziyade küçük sevimli kulakları ve 20 cm uzunluğundaki burnuyla dikkat çeker. Dağ sıçanlarının sık sık uyku hâlinde olmaları ve uykuyu çok seviyor oldukları söylentisi ise doğru değildir. Onlar sadece sonbaharda, kışa girmeden önce kendilerine kalacak yer yapmak için ortalıkta dolanmayı tercih eder. 


B) Benzetmelerden 

C) Amaç cümlelerinden 

D) Kesinlik bildiren ifadelerden E) Örneklere yer vermekten 


9. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Dağ sıçanının boyutu söylenmiştir. 

B) Dağlarda sembol olan hayvan anlatılmıştır. 

GC) Dağ sıçanlarıyla ilgili yanlış bir kanı açıklanmıştır. 

D) Bazı hayvanların insanlardan saklandıkları dile getirilmiştir. 

E) Dağların rahatlatıcı bir etkisi olduğu belirtilmiştir. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


ja foefvfe 


vjelv 


& 
1 - 2. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


Soğuk kış günlerini bırakmaya çeyrek kala, artık baharın renklerini soframıza taşımanın zamanı geldi. Bir de bunlara taze çiçekler ve pratik dekorasyon öneri- 


leri eklenirse değmeyin renkli masaların ' 


keyfine. Rengârenk puantiyelerle süslenmiş vazolarda en sıradan çiçekler bile muhteşem bir havaya bürünür. Kumaş satan her yerde bulabileceğimiz değişik renkte peluşlarla vazolarınızı birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Suyla temizlendiğinde kolayca çıkabilen yapıştırıcı kullandığınız taktirde, peluşları sonrasında rahatça çıkarabilirsiniz. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Niteleme amaçlı sözcük kullanılmıştır. 
B) Öznellik hâkimdir. 

C) Karşılaştırma yapılmıştır. 

D) Pekiştirmeden faydalanılmıştır. 


E) İkileme kullanımına örnek bulunmaktadır. 


Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Betimleme 

B) Açıklama 

C) Tartışma 

D) Öyküleme 

E) Benzetme 
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3 - 5. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(|) Türkiye'de psikolojinin önemi gerek bilim dalı olarak gerekse uygulama alanları yayılımı açısından son yıllarda hızla artmıştır. (Il) Üretimdeki değişim, gelir seviyesindeki farklılaşma ve toplumsal yapıdaki hareketlilik psikolojinin, üniversitelerde sadece akademisyenlerin ilgilendiği bir disiplin olmadığını ortaya koymaktadır. (lil) Psikolojik hizmetlerin kullanımına yönelik artan bu talep, hizmetin verilmesi ve kullanılması sorununu beraberinde getirmektedir. (IV) Bunlar arasında en önemlisiyse hizmeti sunan psikoloğun mesleğine olan etik hağlılığıdır. (V) Bu doğrultuda bazı meslek erbabları “psikoloji uygulama” konusunda çeşitli konferanslar vermektedir. (VI) Bunlarla amaç, mesleki etik anlayışı oluşturmak ve hizmetin daha kaliteli bir hâle gelmesini sağlamaktır. 


Psikolojinin anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bazı sorunları oluşturduğuna 


B) Nitelik kazanması için yapılan çalışmalara 


G) Öneminin giderek arttığına 
D) Gösterilen ilginin artış nedenlerine E) Sadece akademisyenlerin ilgilendiğine 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde gerekçe verilmiştir? 


B) ii veliii oOG)H. ve iv. 
E) IV. ve V. 


A)I. veli. 
D) IN. ve IV. 


Bu parçaya göre psikoloji ile ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasının asıl kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilim dalı olarak kabul görmesi 

B) Uygulayanların etik davranmaması C) Mesleki yetersizlik 

D) Hızla artış gösteren talep 

E) Hizmetlerin herkese ulaştırılmaması 


6 - 8. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


(I) Ait olduğu kültüre verdiği değer ve farklı kültürlerle etkileşimini on ciltlik Seyahainame adlı eserinde toplayan Evliya Çelebi, insanlık tarihinde ayrı bir yere sahiptir. (II) Eserinde yalnızca Osmanlı kültür dairesi değil, birçok farklı milletin kültürel birikimini de dile getirmiştir. (11) Onun hakkında bildiklerimiz eserinde anlattığıyla sınırlıdır. (IV) Çelebi eserinde 1611 yılında İstanbul'da doğduğunu belirtmekte ve mizah gücü yüksek biri olduğunu anlatmaktadır. (V) Geleneklerine bağlı, zengin bir hayal gücü olduğu anlaşılan Çelebi, dünyasını seyahatlerle daha da zenginleştirmiştir. (Vİ) Gördüğü rüyayı şeyhi Abdullah Dede'ye anlatan Evliya Çelebi, babasından izin alarak kendisini ve tüm dünyayı etkileyen seyahate çıkmıştır. ği 
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6. 


Evliya Çelebi ve eserinin anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine 


değinilmemiştir? 
A) Edebi kişiliğine 
B) Farklı medeniyetleri gözlemlediğine C) Hakkında çok fazla bilgi olmadığına 


D) Gördüğü yerlerin ekonomik ve stratejik yapısına 
E) Milli değerlerine bağlı olduğuna 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üstünlük anlamı bulunmaktadır? 


AL BL ON. DM. EV. 


Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Öyküleme 

B) Betimleme 

C) Açıklama 

D) Karşılaştırma 

E) Tartışma 


“ Goklu Paragraf, 


10. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç dile getirilmiştir? 


parçaya göre cevaplayınız. 


AL BAL Ol. DM. E)V. 


(0 Tarımsal destekleme politikaları ile dünyada üretim yapısının oluşturulması, üreticinin korunması, kişinin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. (11) Bu doğrultuda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapısal ve politik birtakım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. (l11) Ülkemiz doğal yetişme alanı fazla olan bitki türleri ve iklim çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir. (IV) Bu sebeple Anadolu, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıklar da olumlu iklim koşullarından kaynaklı çeşitli tarımsal faaliyetlerde bulunmuştur. (V) Günümüzde ise bu faaliyetleri artırma, teşvik, koruma gibi bazı eylemleri de devletler desteklemekte ve dünya ekonomisine can vermektedir. 


9. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Tarımın desteklenmesi kişiyi ve ülkeyi ekonomik açıdan olumlu etkilemektedir. 

B) İklim çeşitliliği fazla olan ülkelerde tarım ürünleri de çeşitlilik gösterir. 

C) Ülkemiz tarımsal faaliyetler bakımından oldukça zengindir. 


D) Tarımın korunması günümüzde devletlerin politikası olmuştur. 

E) Tarımsal faaliyetler geçmişte de önemli bir yere sahip olmuştur. 
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1 -2. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


Doğadaki diğer canlılardan farklı olarak insan düşünme yetisine sahiptir ve bu sayede kendini geliştirebilmiştir. 
Gelişimini hâlâ sürdüren insanoğlu Alt Paleolitik Dönem'de yani günümüzden yaklaşık 1,5 milyon yıl önce ateşi kontrol altına almış ve böylelikle hayatına birçok yenilik katmıştır. Bunlardan en önemlisi pişirmedir. Tüketilecek gıdanın pişirilebilmesiyle gıdalardan daha verimli yararlanılmaya başlanmış; dolayısıyla yenilebilecek ürün sayısı artmıştır. İlk pişirme denemeleri muhtemelen kuru kızartma yöntemi ile çıplak ateşte yapılmaktaydı; daha sonra İse gidalar, közleşmiş ateş üzerinde pişirilmeye başlanmış olmalıdır. Ardından, pişirilen gıdanın üzerinde kalan is tadından kurtulmak için, ateşte ısıtılmış taşların üzerinde pişirme yapılarak yeni bir teknik daha geliştirilmiş olmalıdır. Ayrıca kil toplarının ısıtılarak sepet veya tahta kaplarda tahılların kavrulması da benzer bir teknik olarak bilinmektedir. 
Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'e gelindiğinde ise pişmiş toprak kap üretimi başlamış ve dolayısıyla üretilen kap içinde pişirme yapılabilmiştir. Pişmiş toprak kaplar sayesinde besinler ilk olarak haşlanarak tüketilmiş, daha sonradan yemek çeşitliliği artmaya başlamış olmalıdır. - 


KADIR GüMüŞ 


M 


1. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) İnsanoğlunun hayatındaki bütün gelişmeler ateş sayesinde gerçekleşmiştir. 

B) Akletme özelliğine sahip tek canlı insandır. 


C) Ateşin keşfi insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. 

D) İlk çağlardan beri insanın hayatında farklı değişimler olmuştur. 

E) Pişirilen yemeklerin pişirilme biçimi tecrübelerden hareketle bir dönüşüm içinde olmuştur. 


2. Bu paragrafta anlatılanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) İnsanoğlu doğadaki yaşam biçimini çeşitli şekillerde ifade etmiştir. 

B) İlk insanların yaşam karşısındaki mücadelesi diğer canlılardan farklılık gösterir. 

G) İlk pişirmelerin nasıl yapıldığı ile iiğili kesin kanıtlar yoktur. 

D) Ateş, insanoğlunun ilk icatlarından biridir. 

E) Tüketilen gıdalarla ilgili ilk bulgular son yüzyılda keşfedilmiştir. 
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Çoklu Paragraf 
3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa £) 3. Bu parçaya göre Urartular ile ilgili 
göre cevaplayınız. z olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- 
& ? 
ii nemez? 
Ön Asya uygarlıklarından Urartular MÖ E A) Gelenekle yeniliği bir arada yaşamış- 
9 - 7. yüzyıllar arasında başta Van Gölü lardır. 
Havzası olmak üzere batıda Karasu- z B) Geniş bir coğrafyada uzun yıllar Fırat, kuzeyde Kuzey Ermenistan Dağları, 8 hüküm sürmüşlerdir. | doğuda İran Azerbaycan'ındaki Sabalan |> C) Birçok alanda önemli gelişmeler yap-Dağları, güneyde ise Zağros Dağları ile |ğ misolan birler . pa ii. ii z lr ii La li pi eri ğ D) Tek tanrılı bir dinin mensubu bir topcoğrafyada egemenlik kurmuştur. Urartu |$ eği | Devleti'nin iki yüz elli yıl kadar hâkimiyet İ£ lum değildir. i sürdüğü bu coğrafyada siyasi ve askeri z E) Urartuların Tanrılara sundukları kur- İ üstünlüğünün yanı sira dinsel alanda E banların türleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 
da önemli gelişmeler ortaya koydukları bilinmektedir. Urartuların dini yaşanitı- /z 
sı hakkında bilgi edindiğimiz verileri üç 9 
kısımda ele almak mümkündür. Bunlar 3 i mimari kalıntılar, tasvirli eserler (mühür- |& ler, kemerler, madalyon, pektoral, adak |& (esi levhaları) ve yazılı kaynaklardır. Çok tan- |9 j £ i rıli olan Urartu dini eski gelenekleri sür- |£ dürmekle beraber kendine özgü yenilik- E ler de getirmiştir. Nitekim Urartuların din İ$ | alanındaki en önemli yeniliklerinden biri Ez İ kral İşpuini (MÖ 830-810) Dönemi'nde (3 gerçekleştirilmiştir. Kral İşpuini, krallığın (8 İ resmi tanrılar panteonunu oluşturmuş ve > bunu da Meher Kapı olarak adlandırılan /& bir kaya nişi içerisine yazdırmıştır. Nişin £ i içinde iki kez tekrarlanan yazıtta, Urartu /$ | panteonunda kutsanan toplam 79 tanrı i ve tanrıçanın adı ile bu tanrı Vee ıça- g 4. Urartularla ilgili bilgi verilen bu parag-Ml hayvan türleri ve E rafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
- İmei z A) Nerede devlet kurdukları 
O 
2 B) Dinlerinin adı 
z a 
Z C) İnanç bilgilerinin kaynağı m z D) Devlet olarak kalma süresi ? E) Önemli bir yeniliğin kim tarafından < mw 
N yapıldığı 
E 
Ri : 
ğ r p- z a 


5 - 6. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız. 


Bir devletin teşkilat yapısı ve bu teşkilatın işleyişi meselesi, içerisinde oldukça karmaşık, çok yönlü ve değişken unsurlar barındıran çok geniş bir sistemi ifade eder. Bu geniş sistemi bütün cepheleri ile ve akla gelebilecek bütün sorulara cevap verecek şekilde görmek, anlamak ve izah etmek oldukça Zor bir iştir. Bu durum, sair Orta Çağ Müslüman Türk - devletleri gibi Türkiye Selçukluları söz konusu olduğunda daha müşkülleşir. 
Zira bu dönem üzerinde çalışan tarihçilerin hemen her sahada karşılaştıkları temel meselelerden biri olan “kaynakların durumu” veya “yetersizliği” meselesi, özellikle teşkilat tarihiyle ilgili çalışmalarda araştırmacılar için en önemli zorluklardan birini teşkil eder. Türkiye Selçuklu Devleti'nin, bilhassa siyasi ve askeri işleyişini anlamak bakımdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz “Tabi Devletler ve Tabiiyet Hukuku” meselesini izah konusunda da aynı müşkülle karşı karşıya olduğumuzu belirtmeliyiz. 


5. 
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Devlet teşkilatının konu edildiği bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? 


A) Devlet teşkilat yapıları birbirinden oldukça farklı özellikler gösterir. 


B) Orta Çağ Müslüman Türk devletlerinin temel meselelerinden biri teşkilat tarihi ile ilgili yeterli eser bırakmamalarıdır. 


C) Türkiye Selçukluları geleneğinde teşkilat yapısı korumaya yönelik sıkı adımlar atılmıştır. 


D) Yeterli ve iyi olmayan eserler karmaşık tarihsel devlet sistemlerinin izahını zorlaştırmaktadır. 


E) Devlet teşkilat yapılarının bütün yönleriyle anlaşılması hiçbir zaman mümkün değildir. 


Bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Devlet teşkilat yapısının kompleks bir özelliği vardır. 


B) Tarihçiler, eski Türk devletlerinin teşkilat yapısı üzerine yazılan eserler konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 

C) Selçukluların yönetsel yönüyle ilgili kaleme alınan eserde izah yönünden güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

D) Devlet teşkilat yapıları ile ilgili tarihçilerin yeni bir çaba ve çalışmanın içine girmesi gerekir. 

E) Devlet teşkilat yapılarının bütün unsurlarıyla ele alınıp ortaya konulması kolay değildir. 


7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Amasya şehrinin sahip olduğu jeomorfolojik yapının turizm bakımından önemi, bu şehrin dar bir vadide kurulmuş olmasıdır. Yeşilırmak, Amasya Ovası'ndan çıkıp, Ferhat Boğazı'ndan geçtikten sonra âdeta saklı bir vadiye girmektedir. Her döneminde şehrin ilk kurulduğu yerde bulunmasının sebebi bu konumuyla ilgili olmalıdır. Vadi tabanında dar bir kesim yerleşmeye elverişli olup, şehir geliştikçe vadi yamaçlarına doğru gelişmiş ise de elverişsiz konumu nedeniyle yamaçlarda fazla yükselmeye olanak bulamamış bu da şehrin Yeşilırmak Vadisi boyunca doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına yayılma göstermesi- ne sebep olmuştur. Böylece şehir eski nüvesini kısmen de olsa korumayı başarmıştır. Günümüzde şehir bir vadide saklı konumunu korumakta ve Anadolu'da “V" şekilli bir vadi tabanında kurulmuş tek büyük şehir olarak varlığını devam ettirmektedir. Varlığının her döneminde bazen başkent ve daima önemli bir şehir olmasının nedeni bu korunmaya elverişli saklı şehir olmasıyla ilgili olabilir. Anadolu'da güvenliğin sağlandığı Cumhuriyet Dönemi'nde ise şehrin gelişimi, ekonomik nedenlerle hızlı olmamış bu da şehrin günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamıştır. Günümüzde bu özelliği ise turizm açısından çekici olmakta, bozulmamış kültürel değerleri ilgi çekmektedir. 


7. 
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Amasya ile ilgili bilgilerin verildiği 

bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Turizm bakımından dikkate değer olmasının gerekçesine 


B) Uygun olmayan konumu nedeniyle hangi yöne doğru yayıldığına 

G) İlin ilk yapısının korunmasının Orta Çağ'a bağlandığına 

D) Bir vadi tabanına kurulmuş şehirler arasındaki konumuna 

E) Kültür unsurlarının korunarak bugüne kadar gelebildiğine 


Parçaya göre Amasya'nın günümüze kadar mevcut durumunu koruması neye bağlanabilir? 


A) Kültürel değerlerinin halk tarafından bilinçli bir şekilde sürdürülmesine 

B) Kurulduğu coğrafi konumu ve iktisadi sebeplerle gelişmemiş olmasına 

C) Vadi tabanında kurulmuş olmasının tek örneği olan bir şehir olmasına 

D) Tarihi bir başkent olması sebebiyle tarihsel yönünün korunması gayretlerine 

E) Turizm yönünden ilgi gören yapılarının orijinalliğinin yaşatılmasına paragrafa göre cevaplayınız. 


Coğrafi mekân birimleri olarak bölge ve yörelerin tanınması, ekonomik potansiyellerinin araştırılması ve muhtemel kalkınma yollarının ortaya konulması bakımından, iklim özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, iklim, doğal olayları ve beşeri - iktisadi faaliyetleri doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen atmosfer özellikleridir. İklim, bir bakıma mevsimlik hava tiplerinin yıl içinde ve yıldan yıla az-çok düzenli tekrarlanmalarıyla meydana gelmektedir. Konuya “Sinoptik-Klim atoloji” yöntemleriyle yaklaşıldığında mevsimlik hava tiplerinin yıl içinde çok az değişmelerle ve yüksek frekans değerleriyle belli tarihlere bağlı kaldıkları görülmektedir. Bu durumda “takvime bağlı sayılı gün” kavramıyla uygunluk içinde, mevsimlik hava tiplerinin ve belli tarihlerdeki hava şartlarının bilinmesinde büyük yararlar görülmektedir. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10 


Bu parçada anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bölgelerin iklim yönünden farklılık göstermesi, sosyal yaşamın ve ekonomik göstergelerin de etkisi vardır. 

B) Mevsimsel hava tiplerinin araştırılmasında ve mevsim farklılıklarının bilinmesinde etkin çalışmalar yürütülmemektedir. 

GC) İklim şartlarının etraflıca bilinmesi bir yerin gelişimi için atılacak adımlarda önemli bir katkıya sahiptir. 

D) Yıl içinde değişen iklim şartları coğrafyanın bilimsel yönden değerlendirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. 

E) Bölge ve yöre ayrımında iklim koşullarının etkisi yadsınamaz özelliktedir. 


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iklimin etki ettiği durumlardan biri değildir? 

A) Tabii olaylar 

B) Sosyal ilişkiler 

C) Ekonomik uğraşlar 

D) Coğrafi yerin tanınması 

E) Yer altı kaynaklarının kullanımı göre cevaplayınız. 


Asur krallarına ait yıllıklar ve yazıtlı steller Patina Krallığı'nın komşu devletlerle siyasi ve ticari ilişkilerinde bağımsız kararlar aldığını ortaya koymaktadır. 
Il. Asurnasirpal Dönemi'nde şiddetli bir savaşa (MÖ 878) sahne olan ve bünyesindeki pek çok şehir (Luhutu, Hazazu, Urime, Aribua) tahrip edilen Patina'da, bu savaşın açtığı yaralar çabuk sağaltılmış olmalı ki bu krallık yeniden Asur baskısına karşı direnç gösterebilmiştir. 
Bu direncin temel nedenleri arasında, yönetici sınıfın ve halkın çoğunlukla Luwi kökenli olması ve bu kökene sahip sınır komşularından oluşan koalisyonların varlığı yer almaktadır. İli. Salmanassar Dönemi'nde Asur'a karşı, yine benzer yapıdaki krallıklardan oluşan bir koalisyon gücünün oluşturulması (MÖ 857) ve Patina Krallığı'nın bu koalisyon içinde yer alması, krallığın sahip olduğu egemen nüfus yapısının devamlılığının bir göstergesidir. Ancak gittikçe artan Arami nüfus ve bu nüfusun iktidar mücadelesi, yine aynı kral (III. Salmanassar) döneminde, yaklaşık bir yirmi yıl kadar sonra, Patina'da Luwili krallar olan |. Lubarna, Oalparunda ve Il. Lubarna'nın hâkimiyetlerine son vermiştir. 
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Bu parçada Patina Krallığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değini!- memiştir? 


A) Büyük bir savaşın doğurduğu sıkıntıları kısa sürede aşma sebebine 


B) Komşu devletlerle zaman zaman ittifak hâlinde bulunduğuna 


C) Bir dönem iktidar mücadelesine yönelik bir topluluğun egemen olma isteğine maruz kaldığına 


D) Asurlularla zaman zaman sorunlar yaşayan bir krallık olduğuna 


E) Asur Krallığı'na ait yıllık ve stellerin zamanla Patine Krallığı'nın himayesine geçtiğine 


Asur krallarına ait yıllıklar ve yazıtlı steller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir? 


A) Patina Krallığı'nda birden çok millet olmasına rağmen hiçbir zaman yönetim bakımından bir sorunun yaşanmadığına 


B) Sözü edilen krallığın etkileşimde olduğu devletlerle olan ekonomik ve siyasi ilişkilerinde özgürce hareket ettiğine 

GC) Patina Krallığı'nın girdiği bütün savaşlardan büyük zaferlerle ayrıldığına 

D) Yıllıklar ve stellerin sadece siyasi ve ticari ilişkileri yansıtan kaynaklar olduğuna 

E) Asur Krallığı'nın hüküm sürdüğü süre boyunca sürekli koalisyon güçlerinin saldırılarına maruz kaldığına 


3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Ülkemizin döviz sağlayan birçok yöresi vardır. Bunların yalnız sahiller ve tarihi yerler olduğu zannedilmesi yanlıştır. 
Çünkü dağlar da bir döviz kaynağıdır. 
Özellikle Ağrı'nın arz ettiği hususiyetlerin üzerinde durmak gerekir. Çünkü bunun Nuh Tufanı efsanesi sebebiyle diğer dağlardan daha çok yabancı çekmek gibi üstün bir tarafı vardır. Batılılar bu dağın önemini “Güney Afrika'nın elması ne ise Türkiye'nin de Ağrı'sı odur." şeklinde ifade etmektedirler. Bu noktadan hareketle denebilir ki Güney sahillerimizin Antalya'sı ne ise Doğu Anadolu'nun da Ağrı'sı odur. Başka bir ifadeyle Ağrı Dağı gereği gibi kullanılırsa Doğu Anadolu'ya tahmin edilmeyecek derecede gelir sağlar. Şurasını unutmamak gerekir ki Batılılar ülkemize yalnız para değil medeniyet de getirmektedirler. Ağrı Dağı'nın bu yönden de Doğu Anadolu'nun hizmetine kullanılması gerekir. Yabancıların Ağrı'ya çıkabilmeleri için İçişleri Bakanlığından izin almaları gerekir. Ancak bunun uzun süren karmaşık tarafları olduğu gibi mahallinde alınan iznin kullanılmasında da birçok sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara rağmen Ağrı'ya yılda yaklaşık 1200 
yabancı gelmektedir. Bunun yöreye sağladığı fayda tahmin edilebilir. Ağrının gereği gibi hizmete sokulması hâlinde yılda bir milyon dolar sağlanabileceği tahmin edilmektedir. 
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Bu parçada Ağrı Dağı ile ilgili olarak öne çıkan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çok önemli olan yönünün yeterince tanıtılmamasından dolayı turizme katkısının istenen düzeyde olmadığı 


B) İçişleri Bakanlığından alınan iznin kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atılması gerektiği 

C) Yabancı turistlere yöre insanı tarafından yeterince ilgi göstermediği 

D) Bölge insanının geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip olduğu 

E) Sadece turizm getirisi olarak bakma- nın doğru bir yaklaşım olmadığı 


Bu parçada Ağrı Dağı'nın yeterince turist çekmemesinin nedeni ne ile açıklanmıştır? 


A) Yüksekliğinden dolayı tırmanmada yaşanan zorluklar 

B) Sadece bir gelir kaynağı olarak görülme anlayışı 

C) Gelen turistlerin beklentilerinin karşılanmasındaki eksiklikler 

D) İnsanların turizmi yalnızca deniz ve tarihi eser olarak görme anlayışı 

E) Bölgenin coğrafi koşullarındaki zorluklar 


5 - 6. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Rousseau'ya göre anayasanın tanımı Şu şekildedir: Bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişinin hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasaların bütününe anayasa adı verilir. 1762 yılında yayımlanan “Toplum Sözleşmesi" içinde bahsi geçen bu tanımın günümüz anayasa tanımına ne kadar benzerlik gösterdiğini vurgulamak isterim. Rousseau anayasanın daha çok temel hak ve özgürlükler kısmıyla ilgilenmiştir. Bunun sebebini onun vatan sevgisine, özgürlük aşkına, halkı sömürenlere ve eşitsizliğe karşı duyduğu nefrete bağlayabiliriz. Bir “demokrasi” kitabı olarak nitelendirdiğim bu eseri çok daha iyi anlayabilmek için Rousseau'nun bize satır aralarında gösterdiği işaretleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Neden “Toplum Anayasası” değil de “Toplum Sözleşmesi”? Sözleşme, taraflarca gerçekleştirilen bir iradenin beyannamesidir. 
Bu sözleşmenin meşruiyet kazanması tarafların bu sözleşmeye rıza göstermesine bağlıdır. Rousseau'ya göre tarafların birbirine orantısız kazanımlar ettiği “sözleşmeler” geçersizdir ve bunu kabul eden halk direk olarak köle statüsündedir. Dahası kitap içinde “egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” şeklindeki örnekleri bulabilmek mümkündür. 
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Rousseau ve Toplum Sözleşmesi'nin konu edildiği bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Rousseau'nun anayasa tanımının günümüzdeki ile uyum göstermeyen noktalarının olduğu 

B) Sözleşme ile anayasa kavramları arasında tanımsal bir farklılığın bulunduğu 


C) Rousseau'nun anayasanın belli noktaları ile ilgilendiği 

D) Hak ve özgürlüklerle ilgilenmesinin belli başlı nedenlerinin bulunduğu 


E) Tarafların eşit şartlara sahip olmadığı sözleşmelerin geçerliliklerinin bulunmadığı 


Bu paragrafta “toplum sözleşmesi”nin “toplum anayasası"ndan farkı hangi gerekçeye dayandırılmıştır? 


A) Toplum anayasasının iki tarafın 


uygunluğuna dayanmadığına 
B) Toplum sözleşmesinin özgürlükleri öncelemesine 


bireysel 


C) Toplum anayasasının haklar noktasında engelleyici yönüne 

D) Toplum sözleşmesinin tarihsel birikimin sonucu olduğuna 


E) Toplum anayasasının egemenliği millete vermesine 


7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Surtsey Adası 14 Şubat 1963'te İzlanda'nın güney kıyılarının yakınlarında, okyanusun 130 m dibinde bulunan bir volkanın patlamasıyla oluşmuştur. 
Volkan patlayıp lavlar deniz suyuyla hızlı bir şekilde soğuyunca lavlar katılaşmış ve 130 m yukarıya denizin yüzeyinin de üzerine katılaşarak ulaşmıştır. Adanın altındaki volkanın 3.5 sene boyunca patlamaya devam etmesiyle birlikte ada 1.4 
km? genişliğine ulaşmıştır. Şimdilerde ise dalga erozyonları adanın genişliğini gitgide azaltmaktadır. Surtsey keşif için mükemmel bir yer olarak gözükse de gitmek imkânsızdır. Çünkü ada doğal bir rezerv konumundadır, bölge ekolo- ilk döngü çalışmalarına ayrılmıştır. Bu zamana kadar bölgedeki hayvanların ve bitkilerin sıfırdan, kendi başlarına nasıl oluşup yetiştiğini test etmek için sadece birkaç bilim adamı adayı ziyaret edebilmiştir. 2008 yılında UNESCO adayı Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. 
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7. 


Bu parçadan Surtsey Adası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Yakın geçmişte bir yanardağın etkisiyle oluştuğuna 

B) İlk bitki ve hayvanın burada nasıl meydana geldiğinin araştırma konusu olduğuna 

C) Volkanların etkisiyle ilk olarak nasıl meydana geldiğinin bilgisine 

D) Dalgaların etkisiyle adanın gittikçe alan daralmasına uğradığına 

E) UNESCO'nun Dünya (Mirası Listesi'ne ekleme gerekçelerinin neler olduğuna 


Bu parçaya göre Surtsey Adası'na gidilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yanardağ lavlarının tehlikeli bir duruma gelmesi— 

B) İlk yaşam belirtilerinin nasıl oluştuğu- nun belirlenmeye çalışılması 

C) UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne almasından dolayı koruma altına alınması 

D) Alanın darlığından dolayı dalgaların zarar verici etkisi 

E) Adaya gitmenin zor ve meşakkatli olması paragrafa göre cevaplayınız. 


1923 yılında imzalanan Lozan 
Antlaşması ile birlikte gümrük vergileri 1916'daki hâliyle kalıyordu. Bu durumun bütçede oluşturduğu boşluğun doldurulması için hükümetin bulduğu en iyi çözüm, serbestçe fiyat belirleyebileceği tekellerin oluşturulmasıydı. Bu bağlamda ilk kurulan tekellerden biri kibrit tekeli oldu. Açılan ihaleyi SOGALFOR isimli Belçika şirketi kazandı. Şirket yapılan sözleşme gereği üç yıl içinde yerli odun kullanarak Türkiye'nin kibrit ihtiyacını karşılayacak bir fabrika kurmayı taahhüt ediyordu. Türkiye Kibrit Tekeli AŞ olarak kurulan Türkiye'nin ilk yabancı sermayeli kuruluşlarından olan şirket, fabrikasını ham maddeye yakın olduğu için Sinop'a kurmuştu. Fakat bu fabrika, inşaat zemininin uygun olmaması sebebiyle faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra kullanılmaz duruma geldi. SOGALFOR yeni fabrika yapmak istemeyince anlaşma iptal edilerek tekel farklı bir sözleşme ile ATIC isimli bir şirkete verildi. Bu sözleşmede de fabrika kurma zorunluluğu bulunsa da kibrit üretimi için yerli odun kullanma zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu sebeple ATIC kuracağı fabrikanın yerini daha ekonomik olacağı için İstanbul olarak belirledi. Böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sinop, Türkiye'nin belki de ilk sanayi şehri olma fırsatını kaybetti. 
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Bu parçada kibrit fabrikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 


A) Türkiye'nin ilk yabancı sermayeli şirketinin Türkiye Kibrit Tekeli A.Ş. 
olduğuna 


B) İlk fabrikasının nerede ve ne amaçla kurulduğuna 


C) Bütçe boşluğunun oluşmasının hangi gerekçeden kaynaklandığına 


D) Türkiye'nin tekelleri hangi aksaklığı kapatmak için açtığına 

E) Fabrikayı kuracak şirket sözleşmesi- ne hangi şartın konulduğuna 


Bu parçaya göre Sinop'un ilk sanayi şehri olma fırsatını kaçırması ne ile açıklanabilir? 


A) Yabancı şirketin ekonomik kriz yaşamasından dolayı fabrikayı kuramaması 

B) Yapılan fabrikanın sağlam yapılmayışından dolayı el değiştirmesi ve kurulma yerinin değişmesi 

C) İki yabancı şirket arasındaki rekabetin oluşturduğu belirsizlik 

D) Sözleşme şartlarına uyulmamaktan kaynaklanan durum 

E) Tekelci anlayışın meydana getirdiği olumsuzluklar 
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1 -2. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


3 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 
Van ve Erciş'te meydana gelen depremler, yüz binlerce insanla birlikte kentteki sığınmacıların yaşam koşullarını da derinden etkilemiştir. 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilde 644 kişi ölmüş, 283 kişi enkazdan sağ çıkarılmış ve yaklaşık 28 bin konut oturulamaz hâle gelmiştir. Depremin yol açtığı yıkım ve korku nedeniyle binlerce insan kısa bir süre içinde Van'ı terk edip başka illere göç etmek zorunda kalmıştır. 
Depremden en fazla etkilenen kesimlerden biri de Van'da üçüncü ülkelere yerleştirilmeyi bekleyen Afganistan ve İranlı sığınmacılardır. Deprem öncesinde yaklaşık 1700 kişi olan sığınmacı sayısı, 
depremin ardından il dışına göçlerle 400 
kişiye kadar düşmüştür. Depremde evleri zarar gören veya korkudan dolayı evlerine girmeyen sığınmacıların bir kısmı, günlerce geceyi dışarıda (açık alanda) geçirmek zorunda kalmıştır. İlerleyen haftalarda başka bir şehre gidemeyen veya gitmek istemeyen sığınmacıların çoğunluğu hasarlı konutlarda veya kendilerine dağıtılan çadırlarda yaşamak zorunda kalmıştır. 
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Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Yurtlarını bırakıp Van'a yerleşen insanların depremden. sonraki durumlarına 


B) Göç etmeyen sığınmacıların hangi koşullarda barındıklarına 

C) Deprem sonrası göç eden insanların hangi şehirlere gittiklerine 

D) Yaşanan depremlerle ilgili istatistiki bilgilere 

E) Depremden etkilenenlerin sadece Vanlılar olmadıklarına 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir? 


A) Depremden kaç kişinin etkilendiği ile ilgili net bilgi verilmiştir. 

B) Depremden hasar gören konut sayısı ile ilgili kesin olmayan bir sayı verilmiştir. 

C) Depremden önce Van'da yaşayan sığınmacı sayısı bellidir. 


D) Sığınmacılar depremden kısa bir süre önce Van'a gelmişlerdir. 


E) Van'da daha önceleri de depremler meydana gelmiştir. 


3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa 


göre cevaplayınız. 


Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması ve sulanabilir arazi miktarının artırılabilmesi için son yıllarda çok sayıda baraj projeleri yapılmış ve bunların bir kısmının da yapımına başlanmıştır. Baraj inşaatlarına bağlı olarak baraj gölü altında kalan yerleşmelerin yerinin değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumun en fazla yaşandığı alanlardan biri de Çoruh Havzası olmuştur. Bu çalışmada, Deriner Barajı su toplama havzası içerisinde kalan Oruçlu ve Zeytinlik köylerinin yerlerinin değiştirilmesi süreci ele alınmıştır. Söz konusu örnekler Üüzerinden, bu süreçte yeni yerleşim yerinin seçiminin önemi, yer değişiminin ortaya çıkardığı sosyoekonomik sorunlar ile bunlara getirilebilecek çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Yerleşmelerin yerinin değiştirilmesinin demografik yapı, ekonomik faaliyetler ve kültürel özellikler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirgenebilmesi amacıyla bu süreçte coğrafi koşulların göz önünde bulundurulması ve her aşaması için yapılacak planlama esaslarına riayet edilmesi uygun olacaktır. 
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Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 


A) Yapılan barajlar sonrası yerleşim yerlerinin yeri değiştirilirken dikkat edilmesi gerekenler 

B) Yapılan barajların yerleşim yerleri için oluşturduğu sosyoekonomik kaikılar ve fırsatlar 


C) Ekonomik faaliyetler ve kültürel unsurların yapılan barajlarla birlikte değiştiği veya yok olduğu 

D) Planlı bir şekilde atılan adımların oluşturacağı riskin neredeyse hiç 


olmayacağı 

E) Coğrafi koşulların barajların yapımını olumlu etkilemekle beraber yerleşim yerlerini olumsuz etkilediği 


Bu parçaya göre baraj altında kalacak yerleşim yerlerinin taşınması ile ilgili atılacak adımlarda dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yerleşim yerine taşınacak insanların ekonomik, kültürel ve istatistiki yapısının değerlendirilmesi 

B) Baraj inşaatına uzak bir yerleşim yerinin belirlenmesi gerektiği 

C) İnsanlara taşınabilmeleri için yeterli süre verilmesi 

D) Coğrafi koşullara dikkat edilmesi ve hazırlanan plana harfiyen uyulması 

E) Baraj yapımının oluşturacağı fırsatlar konusunda herkesin bilinçlendirilmesi 


Çoldu Paragraf 


5 - 6. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Brezilya Javari Rezervi, Brezilya'nın yağmur ormanlarının içerisinde yaşayan yerel halklara ayrılmış, günümüz dünyasından izole edilmiş bir alandır. Bu yerel halklar ormanların o kadar derinlerin- de yaşamaktadırlar ki onları keşfetmek oldukça güç olmuştur. Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarından sonra bazı bölgelerde insan varlığından şüphelenilmiştir. Yetkililer daha sonraları bölgelerin üzerinde yaptıkları uçuş sayesinde buradaki halkların kendilerine bir komünite kurup ekinlere sahip olduklarını görmüşlerdir. Amazonların vahşiliğinde yaşayan bu insanları gidip ziyaret etmek ne kadar müthiş olurdu değil mi? Muhtemelen bizim için bilgilendirici ama onlar için ise müthiş derecede rahatsız edici olurdu. 
Sanırız yetkililer de böyle düşünmüş ve bu yaklaşık 55.000 metrekarelik alanı koruma altına almışlardır. Dışarıdan kimsenin bölgeye girip yerli halkları rahatsız etmesine izin verilmemektedir. 
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Bu parçada Javari Rezervi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Ekinlere sahip olmanın burada yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığına 

B) Bölgenin nasıl olduğu ile ilgili araştırmaların devam ettiğine 

C) Dünyada teknolojik gelişmelerden haberdar etmek için çalışmaların devam ettiğine 


D) Dışarıdan kimsenin girmesine müsaade edilmeyen ve yerel halkın yaşadığı yalıtılmış bir yer olduğuna 


E) Yetkililerin bilgilenmek için yerel halkla iletişim hâlinde olduğuna 


Bu parçaya göre, Javari Rezervi'nin izole bir alan hâline getirilmesi ne ile açıklanabilir? 


A) Balta girmemiş orman alanının bozulmasını önleme çabası 

B) Dış dünyanın doğallıktan uzak yaşamına yabancı kalmak istemeleri 

C) İlkel bir topluluğun yaşam biçimini araştırma çalışmaları 

D) Yağmur ormanlarının derinliklerini aşmanın zorluğu 

E) Yerel halkın dışarıdan gelecek insanlardan dolayı huzursuz olması 


7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Goseck Güneş Tapınağı, araştırmacılar ve arkeologlar tarafından 1991 yılında Almanya'nın Goseck kentinde bulunan dünyanın en eski güneş tapınağıdır. 
7000 yıllık bu güneş tapınağının ortaya 
çıkarılması ile Mezopotamya'da kurulan ilk gelişmiş uygarlıklar öncesinde de dünyanın farklı bölgelerinde yaşamış olan toplulukların da gökyüzü ve arkeoloji ile ilgilendikleri ve incelemeler yaptıkları ortaya çıkarıldı. Bu güneş tapınağının çapı yaklaşık olarak 75 metredir ve iç içe oturtulmuş iki çemberden oluşmaktadır. 
Aynı zamanda 2,5 metre yüksekliğinde tahta bir avluya da sahip olan yapıyı diğer güneş tapınaklarından ayıran özellik ise benzerlerinde 4 kapı bulunurken Goseck Tapınağı'nda her iki çemberde de 3 ayrı kapının olması. Ayrıca iki çemberin dışında derinliği 1,5 metre, genişliği ise 3,5 metreden oluşan yine 3 ayrı geçidin bulunması. Taş Devri'nde yaşayan insanların, yapıların giriş kapıları ve büyük çemberleri oluşturan tahta siperlerin gölgesiyle yılın en uzun ve en kısa gününü belirledikleri belirtildi. Bu yapının sadece tapınak olarak kullanılmadığı, düğün, infaz ve cenaze merasimleri için de kullanıldığı düşünülüyor. 
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Goseck Tapınağı ile ilgili bilgilerin verildiği bu parçaya göre, tapınağın ortaya çıkarılması beraberinde nasıl bir sonuç ortaya çıkarmıştır? 


A) Tarih öncesi ve Mezopotamya dışındaki toplulukların da kazı bilimi ve uzay ile ilgili faaliyetlerde bulundukları belirlendi. 


B) Tapınaklarda düğün ve cenaze törenlerinin de yapılabileceği ortaya çıktı. 

C) Tarihteki tapınakların birbirinden 


farklı yapılar olduğu düşüncesi pekişmiş oldu. 


D) Mezopotamya dışındaki medeniyetlerde de tapınak yapımına önem verildiği anlaşıldı. 

E) Arkeoloji ve gökyüzü ile ilgili çalışmaların tarihsel geçmişi ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. 


Bu parçaya göre, Goseck Tapınağı'nı diğer tapınaklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çap ölçüsüne sahip başka bir tapınağın bulunmayışı 

B) Dini törenler dışında başka törenlerin de yapıldığı bir yapı olması 

C) Diğerlerinden daha uzun bir geçmişe sahip olması 

D) En kısa gün ve en uzun günü belirleyen bir yönünün olması 

E) Diğer tapınaklardan kapılarının sayısı, biçimi ve geçit özelliğinin farklı oluşu 
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1 -2. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


(1) Kutalmışoğlu Süleymanşah, bir avuç asker ile Anadolu'ya gelmiş ve sadece askeri kuvvet ile yerli nüfus üzerinde 


, hâkimiyetini sağlayarak siyasal bir örgü- 


tün ilk özünü oluşturmuş değildir. (ll) Yurt edinmek için sürekli batıya doğru hareket eden Türkmenler, Xi. yüzyılın başından itibaren Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başlamışlardır. (lil) Keşif mahiyetindeki akınlar, 1071 yılına kadar artarak devam etmiştir ve bu akınlarla yarımadaya Türkmen ailelerinden sızmalar olmuştur. (IV) Bu sızmalar, 1071 
Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra büyük bir göç dalgasına dönüşmüştür. (V) Ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar milletler arasındaki anlaşmazlıkları da beraberinde getirmiştir. (VI) 1080 yılına gelindiğindeyse başına buyruk beyler idaresindeki Türkmenler, yarımadanın neredeyse tamamını ele geçirmiştir. 


Bu parçaya göre, Türkmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Savaş becerisi yüksek bir toplum olmanın faydasını görmüşlerdir. 


B) Kendilerine yurt ararken hareketlerini daima batıya yapmışlardır. 

C) Kısa süre içerisinde Anadolu'nun büyük kısmını ele geçirmişlerdir. 

D) Malazgirt Savaşı'ndan sonra büyük bir göç hareketi başlatmışlardır. 

E) 11. yüzyılla birlikte yavaş yavaş Anadolu'ya doğru yönelmişlerdir. 
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NIN. 


2. 


KADIR GUMUS 


Bu parçadaki numaralanmış ifadelermaktadır? 


ANL BM. OMV DV. EV 


3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Grekçede dağlık, sert bölge anlamına gelen Trakya (Trake), Thukydides ve Herodotos'un eserlerinde Thrake, Thrax, Thraeke, Thraix, Thratta, Thrassa, Thraus, Trakia gibi farklı şekillerde geçmektedir. Homeros'un Odysseia adlı eserinde ise Threkendes olarak yer almaktadır. Trakya, Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu; Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile sınırlanan bir bölgedir. Mitolojik kaynaklarda, Ares'in, rüzgârların ve Orpheus'un yurdu olarak adı geçen Trakya'nın, Okeanos ve Panthenone'nin kızı Thrake'den ismini aldığı söylenmektedir. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? 

A) Mitolojide Trakya'yla ilgili bilgilere rastlayabilir miyiz? 

B) Günümüzde Trakya hangi ülkenin sınırına dâhildir? 

C) Trakya, ismini hangi dilden almıştır, kökeni nedir? 

D) Trakya adı verilen bölgenin sınırları belli midir? 


E) Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu bölge Trakya mıdır? 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Görsel ögelerden yararlanılarak anlam güçlendirilmiştir. 

B) Değerlendirmeler yapılırken objektif davranılmamıştır. 


C) Alıntılara yer verilerek düşünceler desteklenmiştir. 

D) Bir konuyla ilgili farklı kaynaklarda geçen bilgilere yer verilmiştir. 

E) Tanık göstermeden yararlanılmış ve bilgiler kanıtlanmıştır. 


5 - 6. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


İklimin hızlı değişmesini etkileyen faktörler arasında volkanik yanardağlarının patlaması sayılabilir. Volkanik patlama sonrasında atmosfere yayılan çeşitli büyüklükteki unsurların atmosferi bir örtü gibi kaplaması ile dünyada soğuma meydana gelebilir. Dünyayı kaplayan bu örtü atmosferin üst katlarına ve siratosfere 


kadar çıkabilir ve uzun süre asılı hâlde 


kalabilir. Böyle bir durumda Dünya'ya gelen Güneş ışınlarının bir kısmı bu örtü tarafından soğutulur, bir kısmı da uzaya geri yansıtılır. Böylece dünyaya gelen güneş ışınlarının oranında ciddi düşüşler meydana gelir ve kısa sürede iklimde soğuma gerçekleşir. Volkanik aktivitenin iklim üzerindeki etkisine örnek olarak 
1815 yılında Endonezya'da Tombora 
Yanardağı'nın patlaması ile yoğun kül bırakması ve bir sonraki yılda meydana gelen soğumayı gösterebiliriz. 
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5. 


Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir? 


A) Küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerden biri de yanardağ patlamalarıdır. 


B) Volkanik yanardağ patlamaları iklim değişikliğinin en önemli sebebidir. 


C) Güneş'te meydana gelen patlamalardaki ani değişiklikler Dünya'yı gittikçe ısıtmaktadır. 


D) Tombora Yanardağı patlaması ile 
1815 yılında soğuk hava dalgası 
yaratmıştır. 

E) Dünya'ya gelen Güneş ışığının engellenmesi iklim değişikliğine neden olur. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. 

B) Benzetmeden yararlanılmıştır. 

C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 

D) Örneklemeye yer verilmiştir. 

E) Gerekçeli ifadeler kullanılmıştır. 
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Çoklu Paragraf 


7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


İnsanlar, daima çevrelerini kullanmış ve ondan yararlanma yollarını aramıştır. Bu bazen iyi yönde bazen de kötü yönde gelişen bir olgudur. Dünyada insan sayısının ariması ve insanların bitmek bilmeyen istekleri dünyamızın kapasitesi üzerinde kullanılmasını gündeme getirmiştir. İlerisini düşünmeyen, sadece tüketen bir toplum... Önceleri bu pek anlaşılmasa da artan dünya nüfusu ve ülkelerin dünyanın nimetlerinden daha fazla pay elde etmek istemeleri sonucu doğada geri dönüşümü olmayan bozul- 


malar meydana gelmiştir. Teknolojik 


gelişmelerin hız kazanmasıyla insanoğlu doğaya daha çok müdahale eder hâle gelmiştir. Sularımızı, atmosferimizi, toprağımızı kirlettiğimizi kim inkâr edebilir? 
Bununla da sınırlı kalmadı, çoğu hayvan ve bitki türünü de yok ettik. Bütün bunları yaparken hep bitmek bilmeyen bir isteyişle hareket ettik. 
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8. 


Bu parçada insanlarla ilgili olarak asıl eleştirilen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tüketen toplumların üreten toplumlarla ham madde kaynakları için durmaksızın savaşması 


B) Atmosfere verilen zararı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmaların sonuca ulaştırılmaması 

C) Daima daha fazlasını isteyerek dünyayı her yönden tüketmeleri, tüketmeye devam etmeleri 

D) Dünyaya verilen zararlar ve geri dönüşü olmayan tahribatların yokmuş gibi değerlendirilmesi 

E) Geleceğini düşünmeyen insan topluluklarının nüfusu kontrol altında tutmaya çalışmaması 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Niteleyici sözcüklerden yararlanı!- mıştır. 


B) Tartışmacı anlatım biçimiyle yazılmıştır. 


C) Görsel ögelerden yararlanılmıştır. 
D) Genellemelere yer verilmiştir. 


E) Sözde soru cümlesiyle anlam güçlendirilmiştir. 


paragrafa göre cevaplayınız. 


(Ii) 1972'de BM Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı'nda “tek bir dünyamız” olduğu sloganı ile yola çıkılarak çevre sorunlarının evrenselliği vurgulanmıştır. (li) Bu konferansın etkisiyle 16 
Kasım 1972 tarihindeki UNESCO Genel Konferansı'nda, dünyada giderek yok olan özgün, doğal ve kültürel değerleri korumak üzere Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması ile İlgili Sözleşme kabul edilmiştir. (0) Bu sözleşmenin ardındaki düşünce önemlidir. (IV) Düşünce şudur ki korunması uluslararası sorumluluğu gerektiren dünya değerlerinin “dünya mirası” olarak yorumlanması gerekmektedir. (V) Burada, doğal-kültürel çevre birlikte düşünülmektedir ve insanlar ile doğa arasındaki karşılıklı dengeli ilişkinin korunabilmesi için uluslararası İş birliğinin gereği üzerinde durulmaktadır. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


9. 
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Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? i 


A) Dünyanın eşsiz olması fikri sorunlara karşı insanlığın ortak hareketini gerekli kılar. 

B) 1970'li yıllarda farklılıkları değer olarak kabul etmek adına bir adım atılmıştır. 


C) Benzersiz ve kültürel özelliklere sahip değerler mutlak şekilde korunmalıdır. 

D) Dünya mirası kavramının benimsenmesi için evrensel bir birlik sağlanmalıdır. 

E) Eğitimli insanların sayısı arttıkça dünya mirasına sahip çıkmak kolaylaşmaktadır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) 1. cümlede tanık göstermeden yararlanılmıştır. 
B) Il. cümlede varsayım söz konusudur. 


GC) INI. cümlede nesnel bir değerlendirme vardır. 


D) IV. cümlede farklı duyu ayrıntıları kullanılmıştır. 


E) V. cümlede amaç ilişkisi kurulmuştur. 


sjefafzjvJij 


EM Mill Bai göre cevaplayınız. 


Osmanlı sanayisi, ağırlıklı olarak Marmara ve Ege Bölgesi'nde toplanmıştır. Sanayi kuruluşlarının 9655'i İstanbul ve çevresinde kurulduğu için Kurtuluş Savaşı öncesinde bu kuruluşların tamamına yakını düşman denetiminde kalmıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı için bir başka olumsuz faktör ise bu kuruluşların tamamına yakınının Rum, Ermeni kökenli işgal kuvvetlerini destekleyen özel sektöre ait kuruluşlar olmasıdır. Sanayi kuruluşlarının 9675,3'ü özel sektöre, dolayısıyla Rum ve Ermeni kökenli girişimcilere ait olan ve sadece *624,7'si devlette bulunan askeri fabrikaların bu mücadele için ne kadar önemi varsa bir o kadar da çoğu düşman denetiminde olduğu için olumsuz etkisi vardır. Tüm bu sebeplerden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'daki sanayi fabrikalarının sayısını artırma yolunu seçmiştir. 
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1. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Kurtuluş Savaşı öncesinde sanayi kuruluşlarının çoğunun düşmanda kaldığına 


B) Osmanlı o sanayisinin (Kurtuluş Savaşı'nda herhangi bir yarar sağlamadığına 


C) Anadolu'ya doğru yapılan sanayi atılımının Cumhuriyet ile başladığına 


D) Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya sanayi yatırımı öngörmesinin nedenlerine 


E) Osmanlıda sanayi kuruluşlarının yarısından fazlasının iki bölgede olduğuna 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır? 

A) Sayısal verilerden yararlanma 

B) Karşılaştırma yapma 

C) Tanık gösterme 

D) Olgular arasında ilişki kurma 

E) Açıklayıcı anlatım biçimini kullanma 


3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Osmanlı Devleti'nde yol yapımına daha çok askeri görüşler hâkim olmuştur ve orduların en kısa zamanda sınırlara nasıl ulaştırılabileceği her şeyden önemli görülmüştür. Bu düşüncenin ekonomi için yararlı olmadığı anlaşıldıktan sonra, Avrupa'daki Sanayi İnkılabı'nı takiben, yollara olan ihtiyaç artmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 1866 yılında “Turuk-u Muabir Hakkında Nizamname” adlı kanun kabul edilmiştir. Bu kanun, Türk devletlerinde modern anlamda ilk kara yolu adımıdır. Avrupa ve Asya topraklarında yol yapımı için programlar yapılmış, 48.900 km uzunluğunda bir yolun inşası amaçlanmıştır. Ancak program gerçekleştirilememiş, yapılan şoseler kervan yollarından farksız olmuş sel ve yağmur sularıyla kısa sürede kullanılamaz hâle gelmiştir. 
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Bu parçada Osmanlıdaki yol yapım 

çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerin 

hangisine değinilmemiştir? 

A) Sel ve yağmurun yollara verdiği zararlara 

B) Yol yapımına neden gereksinim duyulduğuna 

C) Sanayi İnkılabı'nın teknolojiyi geliştirdiğine 

D) Yaklaşık elli bin kilometrelik yol yapımı planlandığına 

E) Çağdaş kara yollarının inşası için çıkarılan bir kanuna 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak . 
aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 


A) Neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir. 


B) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. 


C) Alıntılara yer verilmiştir. 
D) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 


E) Çeşitli saptamalar yapılmıştır. 


5 - 6. soruları aşağıdaki paragrafa 


göre cevaplayınız. 
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Kuvayımilliye düzenli ordu olarak kabul görmemekle beraber sıradan bir çete hareketi de değildir. Nitekim Temsil Heyetinin 15 Ekim'de aldığı bir kararında belirtildiği üzere Kuvayımilliye'nin çete demek olmadığı duyuruldu. Zira bazı yerlerde asayişi bozan ve halka zarar veren ve “çete ismini taşıyan bir takım şahıslar” kendilerine ulusal örgütle ilgili süsü vererek halka her türlü cezayı veriyorlardı. 
Yağma, talan ve hırsızlıklara başvurarak halkı canlarından bezdiriyorlardı. Fakat daha önceleri eşkıya iken şimdi vatanın kurtulması için çaba gösteren diğer kişileri hâlen eşkiya olarak nitelendirmeye devam etmek, onların üstün çabalarını görmezden gelmek demekti. 


Bu parçada Kuvayımilliye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bazı eşkiya gruplarıyla karıştırıldıklarına 


B) Halka kimi zaman işkence yaptıklarına 

C) Temsil Heyeti tarafından olumlandığına 

D) Düzenli ordu olarak değerlendirilmediğine 

E) Vatanın kurtulması için gösterdikleri çabaya 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 
A) Karşılaştırma yapılmıştır. 

B) Nesnel bilgiler kullanılmıştır. 

C) Tanık gösterme vardır. 

D) Amaç cümlesine yer verilmiştir. 

E) Deyim kullanılmıştır. 
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7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


() Helenistik Dönem'e kadar “Attika” seramiği genellikle dikkat çekici bir şekilde doğu bölgelerinin yerel üretimlerinden farklıydı. (11) Yerel endüstriler, daha titiz ve dikkatli olmaya başlayınca bu farkı azaltmayı başarmıştır. (Ili) Bu üretim merkezleri, Attika'nın kaliteli üretimlerine karşı, bu pazarın daha ucuz temsilcileri olarak taklit üretimler aracılığıyla artan talepleri karşıladılar. (IV) MÖ 4. yüzyılın sonlarını takip eden dönemde boyalı bezemeli sıradan seramikler çok az ve basit süslemelerle açık zemin üzerine koyu boya veya koyu zemin üzerine açık boya olarak yapılmaya başlanmıştır. (V) Bu basit bezemeli seramikler çok uzun süre önemlerini koruyamamış ve yerlerini daha özenli kabartmalı süslemeleri olan örneklere bırakmışlardır. 


Bu parçadan seramiklerie ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Attika üretimi seramiklere pazarda yüksek bir talep söz konusudur. 

B) İşçiliği ve emeği yüksek olan seramiklerin fiyatı daha yüksektir. 

C) Helenestik Dönem'de Attika seramiğine yakın üretimler yapılmıştır. 

D) Attika seramiğinin kalitesi doğu bölgelerindekinden yüksektir. 


E) Sıradan süslemelerle yapılan seramikler fazla önemsenmemiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 
A) 1. cümlede zaman sınırlaması yapılmıştır. 


B) Il. cümlede neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. 


GC) Ili. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 
- D) IM. cümlede benzetmeye yer verilmiştir. 
E) V. cümlede bir saptama yapılmıştır. 


paragrafa göre cevaplayınız. 


(1) Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bakü'den sonra ikinci büyük şehri olan Gence, Bakü'nün 363 km batısında Küçük Kafkasya Dağları'nın kuzeydoğu eteğinde, Kür Irmağı'nın sağ kollarından Genceçay'ın her iki kıyısında Bakü-Tiflis demir yolu üzerinde yer almakta olup Azerbaycan'ın en eski şehirlerindendir. 
(1) Dede Korkut Hikâyelerinde Hristiyan ve Müslüman dünyasının sınırları arasında gösterilen şehrin adının nereden geldiği ve ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. (111) Osmanlı ordusunun Gence'ye ulaşması 1588 yılına dayanır. (IV) Bu sefer sırasında orduda tarihçi Selâniki de .bulunmaktadır. (V) Onun aktardıklarına göre Gence'nin bağlık bahçelik çok güzel bir şehir olduğu, yakınında iki köprü bulunduğu, ordunun başında bulunan Ferhat Paşa'nın askerlerine bağlara, bahçelere ve şehirdeki binalara herhangi bir zarar vermemesi için sert emirler buyurduğu bilinir. (VI) Söz konusu buyruğun tastamam yerine getirildiği de yine Selâniki'nin yazdıklarında yer alır. 
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9. Bu parçadan Gence'yle ilgili olarak 


aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Edebi bir eserde adının geçtiği ve Azerbaycan'ın en eski şehirlerinden olduğu 

B) 1500'lü yıllarda güzel bir şehir olmasına rağmen günümüzde yıprandığı 

C) Osmanlı Devleti'nin 1500'lü yıllarda 

- şehre asker gönderdiği 

D) Azerbaycan'ın büyük şehirlerinden biri olarak tanımlanabileceği 

E) Şehrin ismini nereden aldığıyla ilgili herhangi bir malumatın bulunmadığı 


10. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isten- 


se ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? 


Ayli.. B)IL CV. D)V. EVE. 


GEERT göre cevaplayınız. 


(1) Yerleşme coğrafyasını iki başlık altında incelemek mümkündür. (Il) Bu başlıklar, kır yerleşmesi ve şehir yerleşmesi olarak adlandırılır. (111) Kır yerleşmesi daha ziyade tarımla geçinen, başlıca geçim kaynakları çeşitli mahsuller ve hayvan yetiştiriciliğine dayanan insanların devamlı veya geçici olarak meydana getirdikleri yerleşmeleri kapsar. (IV) Bu yerleşmeleri teşkil eden köy alanlarının genel özellikleri, içinde bulunduğu şarilar ve karşılıklı ticaret ilişkileri kır yerleşmesi bağlamında değerlendirilir. 
(V) Ülkemizdeki kır yerleşmesi oranı 1950'lerden itibaren düşüş eğilimi göstermiştir. (VI) Ekonomik ve sosyal durum, daha iyi bir yaşama sahip olacağını düşünme gibi unsurlar insanların kır yerlerinden uzaklaşarak şehir yerleşmesine dâhil olmalarına sebebiyet vermiştir. 
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Bu parçaya göre kır yerleşmesindeki insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) 1950'lerden itibaren ekonomik yönden daha güçlü hâle geldikleri 


B) Besicilik ve tarım dışında el sanatlarına dayalı bir üretimleri bulunduğu 

C) Şehirde yaşayanlara göre daha sürdürülebilir bir çevrede yaşadıkları 

D) Ticari zekâlarının şehir yerleşmesindekilere göre üstün olduğu 


E) Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimlerini sağladıkları se ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? 


AI. BİN. GM. DV. BV. 


3 - 4. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Sartre'a göre özgürlük, insanlık varoluşunun temel verisidir. Sartre: “Biz özgürüz fakat özgür olmayı seçemiyoruz, biz özgürlüğe atıldık.” der. O, burada Martin Heidegger tarafından tanımlanan özgürlük görüşünü benimser. Özgürlük, neredeyse insanlık varoluşunun zorunluluğu olmaktadır. Dolayısıyla Sartre'ın açıklamak istediği özgürlük, ne içte ne dışta ne de karşıdadır. Onun özgürlük tanımı mutlak ve sınırsızdır. Özgürlük vardır çünkü insanlık gerçeği için varolmak, seçmektir. Özgürlük varoluşla aynı anlamdadır, insan özgürlüğü gerçekleştirir. 


Bu parçaya göre özgürlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Ulaşılması güç bir olgu olarak değerlendirilmelidir. 

B) Var olmak için olmazsa olmaz bir unsur değildir. 

C) İnsanın en güçlü ve tartışılmaz gerçeklerinden biridir. 

D) Elde edilmesi ve yaşanması yüzyıllar süren bir olgudur. 

E) Tutsak olmak özgürlüğün yok edilmesi demektir. 
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4. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 


aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 


A) Alıntıya yer verilmiştir. 

B) Felsefi bir metinden alınmıştır. 

C) Tanimsal ifadelere yer verilmiştir. 
D) Sayıp dökmelerden yararlanılmıştır. 


E) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştir. 
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Çoklu Paragraf 


5 - 6. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Palazan Köprüsü olarak da anılan Niksar Köprüsü, Niksar - Erbaa yolunda, Kelkit Çayı üzerindedir. Köprünün yapılış tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar 13. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığını işaret etmektedir. 
Köprü yaklaşık 9 metre yüksekliğinde, 
10 metre genişliğindedir. Yedi kemerden 
oluşan köprünün uzunluğu 147 metredir. 
Ortadan kenarlara doğru küçülen kemerlerinden en büyük olanının, yani ortada- ki, yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. Uzun yıllar düz bir demir köprüyle köprünün bağlantısı yapılmış ve yıkık alan sonradan onarılmıştır. Kemer kısımları düz kesme taştan diğer kısımlar ise moloz taştan yapılmıştır. Köprüde bulunan değişik dönemlere ait taşlar, köprünün tamir gördüğünün belirtisidir. - 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Bu parçada Palazan Köprüsü'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 


değinilmemiştir? 

A) Farklı bir adı olup olmadığına 

B) Fiziksel özelliklerinin neler olduğuna GC) Hangi yıllarda tadilat geçirdiğine 

D) Yapımında kullanılan taşların türüne E) Hangi çay üzerinde bulunduğuna 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. 

B) Görsel ögelerden yararlanılmıştır. 

C) Sayısal verilere yer verilmiştir. 

D) Nesnel anlatım hâkimdir. 

E) Bilgi verme amacıyla yazılmıştır. 


7 - 8. soruları aşağıdaki paragrafa 
göre cevaplayınız. 


Günümüzde Türk dünyasının genel nüfus sayımı yapılmadığı için Türk nüfusu kesin olarak bilinmemektedir. Dünya üzerinde tahmini olarak 250 milyon Türk asıllı kişinin yaşadığı düşünülmektedir. Bu nüfusun yaklaşık 9625'lik kısmı Türkiye'de yaşamaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Taşkent, Bakü, Semerkant, Aşkabat, Almatı ve Urumçi Türk nüfusunun yaşadığı önemli şehirler arasında sayılabilir. 
Türk dünyasında şehirleşme oranı düşük olmasına rağmen Türkiye, şehirleşmenin en yüksek olduğu ülke olarak kayıtlara geçmiştir. 


Bu parçada Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) İstanbul ve Aşkabat'ın önemli bir Türk nüfusuna sahip olduğuna 

B) Dünyadaki nüfusun 9425'lik bir kısmıni oluşturduklarına 

C) Şehirleşmenin Türklerde yaygın bir alışkanlık olmadığına 

D) Dünya üzerindeki Türk nüfusunun tam olarak bilinmediğine 


E) Yaklaşık 250 milyon Türk asıllı kişinin dünyaya yayıldığına 
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Çoklu Paragraf 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 


B) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. 


C) Örneklemeye yer verilmiştir. 

D) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. 

E) Belirsizlik içeren ifadelere yer verilmiştir. 


paragrafa göre cevaplayınız. 


(() Türklerin Müslüman olması büyük ölçüde tasavvuf ehli insanların etkisiyle olmuştur. (11) Türkler, tasavvuf dervişlerini eski dinlerinin en önemli kişileri olan “ozan'lara benzettikleri için onları benimsemekte güçlük çekmemişlerdir. (Ili) Orta Asya Türk dünyasında mutasavvıflar kanalıyla gerçekleştirilen bu Müslümanlaştırma faaliyeti, zaman içinde Anadolu topraklarında da devam etmiştir. (IV) Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya hızlı bir mutasavvıf akını başlamıştı ve Moğol İstilası'yla bu akın daha da yoğunluk kazanmıştı. (V) Anadolu'nun büyük yerleşim merkezlerinden en ücra köselerine kadar pek çok tekke ve zaviye kurulmuş, buralarda topluma çeşitli açılardan hizmetler sunulmuştu. (Vİ) Tabii ki hizmetlerin başında kendilerinin sahip olduğu din anlayışının yayılması gelmekteydi. 
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Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) İslam dininin sağladığı kolaylıklar sayesinde Türk topluluklarının hızlı bir şekilde Müslümanlığı kabul ettiğine 


B) Tasavvuf ehli olan kişilerin özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da daha çok görülmeye başlandığına 


G) Türklerin İslam dinini benimsemesine olanak sağlayan unsurların başında dervişlere olan bakışın geldiğine 

D) Tekke ve zaviyelerin Anadolu'daki asıl amacının İslamiyet'in doğru ve etkili bir şekilde yayılması olduğuna 

E) Müslümanlaştırma faaliyetlerinin yalnızca Anadolu'da değil, Orta Asya Türk dünyasında da görüldüğüne 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 

A) 1. cümlede benzetmeye yer verilmiştir. 

B) Il. cümlede olgular arası ilişki kurulmuştur. 

C) Ili. cümlede bir süreçten bahsedilmiştir. 

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 


E) VI. cümlede V. cümlede anlatılanlar açıklanmıştır. 


İlhancık'ta sınırlı oranda ekme dikme faaliyetleri şeklinde tarım, büyük ve küçükbaş hayvancılık, balıkçılık, saz kesimi, avlanma şeklinde ekonomik faaliyetlerin olduğu görülmektedir. Göç verilmesi ve nüfusun azalması bir bakıma tarım ve hayvancılıktaki gözle görülür düşüşün nedenleri arasındadır. Yol güzergâhı boyunca oluşturulan yol boyu tesisleri başlıca ekonomik göstergeler arasında sayılabilir. Göl ve sulak alanın hayat verdiği yerleşmeler gölün koruma alanı ilan edilmesi ve sulak alan statüsü nedeniyle kısıtlanmış, göl ekonomik özelliklerini yöre halkı için kaybetmiştir. Göl ekosistemlerinin en önemli unsuru olan insan ve faaliyetlerinin koruma yararlanma dengesi gözetilmediği için mevcut durum yöre sakinleri için dezavantaj oluşturmaktadır. 


i. Yol kenarındaki tesisler turistlerin ilgisini çekmektedir. 


Ii. Kuşlar ve balıklar göl ekosistemini canlandırmıştır. 


IH. Ekosistem korunurken insan yararı düşünülmemiştir. 

IV. Göç yoluyla giden kişiler köyün ekonomisini etkilemiştir. 

Yukarıdaki parçaya göre söz konusu 

köyle ilgili numaralanmış ifadelerden 

hangileri doğrudur? 

A) Yalnız Ii OB) Yalnız! o O)il. velli. 

D) Il. ve V. EYL. velV. 
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2. 


Yunan İsyanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Navarin Olayı, Rus yenilgisi, Cezayir'in işgali gibi olaylarla Osmanlı Devleti her geçen gün güç kaybederken Mısır Valisi Ali Paşa ise kendisini daha da güçlendirdi. Paşa, gerek Yunan İsyanı'ndaki gelişmeleri gerekse Akka Valisi Abdullah Paşa ile aralarında çıkan anlaşmazlığı bahane ederek 1831'de isyan etti. Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa, Suriye üzerine yürüyerek Gazze, Kudüs, Yafa ve Akka'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra İstanbul'dan gelen Osmanlı güçlerini Beylan'da yenilgiye uğrattı. 
Bütün bunlara karşılık li. Mahmud, M. 
Ali Paşa'yı asi ilan etti. Mısır güçlerinin hızla Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemesi Avrupa'nın dikkatini tekrar Doğu'ya, Şark Meselesi'ne çekmeye başladı. 


I. Sudan bir sebeple isyan etme yoluna gittiği 

II Osmanlıdaki olumsuz yararlanarak güçlendiği 


havadan 


II. Osmanlı Devleti'yle silahlı mücadeleye girdiği 

IV. Avrupalı devletlerin bir kısmından destek aldığı 


Yukarıdaki parçaya göre Misir Valisi 

Ali Paşa'yla ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız i B)1. veli. C)1. ve IV. 
D)li. veli. o EŞİ, il ve lll 


sidikli 
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Üncüllü Sorular 


3. 


İngiliz devlet adamı Lord Palmerston, Osmanlı Devleti'nin güçlendirilmesi amacıyla bir reform programı belirlemiş ve 1833'ten itibaren bunun uygulamaya geçebilmesi için çalışmıştı. 1838 yılında ortaya çıkan tablo, bu programda somut bir ilerleme sağlanamadığını göstermekteydi. Bunda, bir yandan Osmanlı Devleti'nin reformlarla güçlenmesini istemeyen güçlerin engellemesi olduğu gibi reform taraftarları arasındaki fikir ayrılıklarının da büyük rolü oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen son beş yılda gösterilen çabalar tümüyle boşa gitmiş değildi. 1838, reformlar konusunda çok hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir yıl oldu. Bunda hiç kuşkusuz Mustafa Reşit Paşa'nın rolü büyüktü. 

I. Kimi güçlerin Reform Hareketi'ni desteklemediği 


il. Beş yıllık reform hareketinin 1838'de sonlandığı 


IN. Reform yanlıları arasında anlaşmazlıkların bulunduğu 


IV. Reform çalışmalarının büsbütün başarısız olduğu 


Yukarıdaki parçaya göre Osmanlı 

Devleti'yle ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

A)i.veli. o B)i.vellii | O)i.velli. 
D)iL. velV. E)i,livelli 


ğ 
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Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey Dönemi'nde ilk Osmanlı parası olan “Gümüş Akçe” 1327 yılında çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde ilk Osmanlı altın lirası olan “Sultani'ler piyasaya çıkmıştır. Böylelikle bu tarihten itibaren piyasada çift metal para sistemine geçilmiştir. 9 Ocak 1881 tarihli yasayla da “Osmanlı lirası” para birimi olarak kabul edilmiştir. 19. yüzyıl başlarında, 
1809 yılında, piyasalardaki para darlığını azaltabilmek için “Beşlik” ve “Altılık” diye adlandırılan para çeşitleri kullanıma sunulmuştur. 
Il. oSultanilerin hangi padişah döneminde çıktığı 
Ii Ekonominin kuruluştan sonra kötüleştiği ii. İlk Osmanlı parasının ne zaman kullanıldığı 
IV. Çift metal para sisteminin yarar sağladığı 
Yukarıdaki parçaya göre Osmanlı ekonomisiyle ilgili numaralanmış ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 


A)L veli. B)i.velV. O)li. velil. 
D)ii.velV. E)İLİN ve IV 


Vikingler için Grönland'da yaşamak sıcak iklim dönemlerinde bile zordu. 
Ada ekonomisi, İskandinavya ile olan hassas ticaret döngüsüne bağlıydı. 
Ticaret, gemilerle yapılıp takas usulü uygulanıyordu. Demir, tuz, kereste ve tahıllar İskandinavya'dan geliyordu. 
Karşılığındaysa yağ, peynir ve o dönem Avrupa'da oldukça popüler olan soğuğa karşı dayanıklı, bugün Eskimoların giydiği giysi veriliyordu. Diğer talep edilen ürünlerin başında ise fok, kurt ve kutup ayısı postu geliyordu. Ürün yetiştirme devresi çok kısa olduğu için tarım fazla gelişmemişti. Fiyortlar ağustosta soğumaya başlayıp ekimde tamamen donacak hâle geliyordu, hâliyle tarım yapılması çok da mümkün değildi. 


1. İklim şartlarından dolayı hayvansal ürünleri kendi ülkelerine ithal ettikleri 

li. Grönland'da ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için ticaret ihtiyaçları olduğu 

ll Fok, kurt ve kutup ayısı postu konusunda dünyanın en iyi üretimini yaptıkları 

IV. Tarıma elverişli arazilerin teknik yetersizlikten dolayı doğru şekilde kullanılamadığı 

Bu parçaya göre Vikinglerle ilgili 

numaralanmış ifadelerden hangileri 

söylenebilir? 


A) Yalnız! B)Yalnızll OC)i. veli. 
D)il.velli OE) ve IV. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


> 


ğ 


İzmit, aktif fay sistemi üzerinde bulunduğu için tarih boyunca geçirdiği sayısız depremlerle yıkılıp tekrar baştan yaratılan bir şehirdir. Bu yüzden farklı yıllarda başkentlik yaptığı bilinen şehrin bu statüyü kaybetme sebeplerinden birisinin depremlerle yıkılıp harabeye dönmesi olduğu söylenebilir. Tarihsel süreç içinde yaşanan bu tektonik olaylardan son şiddetli deprem 1999 yılında gerçekleşmiştir. Büyük maddi ve manevi hasara yol açan bu depremden sonraki yıllarda, yeni şehir yapılarının zeminin daha sağlam olduğu kuzeydoğu bölgesinde yapıldığı görülmektedir. Bu da şehrin sahip olduğu fiziki coğrafyasının kentin geleceğini önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koymaktadır. 
Ii. Deprem riski taşıyan bir bölgede yer aldığı 
Ii Birçok medeniyete başkentlik yaptığı IH. 20. yüzyılda şiddetli bir deprem geçirdiği 
IV. Yapılaşmaya depremlerin yön verdiği Bu parçaya göre İzmit'le ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri söylenemez? 
A) Yalnız Il B)i.veli CO)i. veli. 
D)li.velV. E)İLİN ve IV 


7. 


Tarih; âlemin durumunu, hâlinin nasıl değiştiğini, dünyada kurulan devletlerin sınırlarının ve hâkimiyet alanlarının nasıl genişlediğini anlatır. Tarih sayesinde süreçleri takip etmemiz kolaylaşır ve geleceğe doğru atılan adımlar için bir adım geri gitme gerekliliği ortaya çıkar. 
İnsanların yok olması, devletlerin yıkılmasına kadar neler olmuştur? Dünyada nelerle uğraşmıştır bu insanlar? İyiyi nasıl daha iyi yapmışlar, mevcudu iyi olanı nasıl kötü bir hâle getirmişler bunları anlatan hep tarihtir. 


I. Sınırların genişlemesi 

ii. İnsanların dünyada yaptıkları 

IN. Mimari yapıların nasıl kurulduğu 

IV. Mutlu olma biçimlerinin ne olduğu 

Bu parçaya göre tarihin bize anlattıkları arasında numaralanmış ifadelerden hangileri yoktur? 

A)i veli (o B)i.velli. O)ii. veli. 
D)IN.velV. OE) Yalnızlıi 
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Öncüllü Sorular 


Şiddetli yağışlar bir dönem neredeyse tüm Avrupa'yı etkilemiştir. Bu yağışlar sonrasında toprağın üst kısmı çok fazla yağmura ve suya maruz kaldığı için toprak verimliliğini kaybetmiş, toprakta drenaj problemleri ortaya çıkmıştır. 
Bazı bölgelerde ise tarıma elverişli alan kaybı oldukça fazlalaşmıştır. Güney İngiltere'deki Yorkshire da bunlardan biridir. Bu bölgede ekilen ürünler yağmurdan zarar görmüş ve olgunlaşmadan yok olmuştur. Özellikle çavdar ve buğday tarlalarının tamamı yok olmuş, samanlar doğru düzgün toplanamamıştır. Tüm bunlardan dolayı buğday başta olmak üzere tahıl fiyatlarında yükseliş yaşanmış ve kısa süre sonra da tüm Avrupa'ya yayılacak olan bir açlık başlamıştır. 


i. Altyapı yetersizliğinin şehirleri etkilediği 

Ii. Ürün rekoltesinde düşüş yaşandığı 

HI Yağışların kıtlığa sebebiyet verdiği 

IV. İnsanların hayvancılığa yöneldiği 

Yukarıdaki parçaya göre söz konusu 

dönemle ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnızli B)1. veli. C)IL ve İli. 

D) ili. velV. OE) Yalnız IV 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Türklerin Anadolu'ya gelişi, onların ilk yurdu olan Orta Asya ile bağlarını koparmamıştır. Aksine insanımız, tarih boyunca bilim, edebiyat ve kültür alanlarında daima geleneklerine sahip çıkmıştır. Osmanlı edebiyatının temellerini, Orta Asya'daki gelenekleriyle besleyerek atmıştır. Osmanlı Devleti'nde edebi ilerlemenin kökenleri Türk asıllı şairlerin özellikle İran bölgesinde Türkçe düşünüp Farsça yazmalarına kadar dayanır. 
Farsçanın gölgesi altında gelişen edebi etkileşim sosyal hayatın diğer alanlarında da kendini göstermiştir. Bu çok yönlü ilişki, Selçuklular ve özellikle Osmanlı Dönemi'nde Orta Asya kültür çevreleri ile sürmüştür. 


i. Edebiyat ve bilimde genellikle taklide bağlı kaldıkları 


li. Geleneklerine sahip çıkan bir millet oldukları 


IN. Arap kültüründen etkilendikleri 


IV. Osmanlı Dönemi'nde bazı kültür 


unsurlarını unuttukları Yukarıdaki parçaya göre Türklerle ilgili olarak numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 
B) Yalnız IV C)i. ve IV. 
E) II. ve IV. 


A) Yalnız Il 
D) II. veli. 


üncüllü Sorular 


3. 


Gazneliler bugünkü Afganistan'da eski Kuşhan Krallığı'nın bulunduğu bölgede 962 yılında kurulmuş bir devlettir. Bu devlet bir İran hanedanı olan Samanoğulları'ndan iktidarı alan Türkçe konuşan köleler tarafından kurulmuştur. 997 yılında devletin kurucusu öldüğü zaman oğlu Gazneli Mahmut onun yerine geçmiştir. Zeki ve hırslı olan Gazneli Mahmut, komşu Hindu krallıklarına akınlarda bulunmuş sınırlarını Hint Okyanusu'na kadar genişletmiştir. 
Sarayı refah ve kültürel zenginlik bakımından Bağdat'ta bulunan Abbasiler ile yarışmıştır. 


Ii Hangi tarihte yıkıldığına 

11. Kuruldukları bölgeye 

li. Kimler tarafından kurulduğuna 

IV. Hangi devletin yönetimini aldıklarına 


Yukarıdaki parçada Gaznelilerle ilgili olarak numaralanmış ifadelerden han- 


gilerine değinilmemiştir? 
A) YalnızI B)Yalnızll oC) Yalnızlil D)ilvelii. OE). ve lv. 
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İngiltere ve Fransa, Karadeniz'de Rusya'ya bağlı Kırım'a saldırmaya karar verdiler. Uzun bir kuşatmadan ve her iki taraf ağır kayıplar verdikten sonra 
1855 sonbaharında o Sivastopol'un 
düşmesi ile Rusya barış istedi. 1856 
yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Rusya, Tuna Nehri'nin ağzında bulunan Besarabya'yı bırakmak zorunda kaldı. 
Böylelikle Karadeniz'in tarafsızlığı kabul edilmiş oldu. Tuna eyaletleri olan Eflak ve Boğdan, büyük güçlerin koruması altına alındı. Bu savaş iki yüz elli binden fazla kişinin hayatına mal olmuştur. 
Bunların yüzde altmışı salgın hastalıklardan ölmüştür. 
Il Yaşananlara üç devletin müdahil olduğu 
II. Karadeniz'in herhangi bir ülke yönetimine girmediği 
Ii. Kayıpların yarısından fazlasının cephede yaşandığı 


IV. Savaş sonu antlaşmadan Rusya'nın çıkar sağladığı 


V. Eflak ve Boğdan'ın Amerika'nın korumasına girdiği 
Bu parçaya göre Kırım Savaşı'yla ilgili olarak numaralanmış ifadelerden hangileri söylenemez? 
A)i.veli. o B)il. veli. OO)ili.velV. 
D)IV.veV. E)liLiV ve V 


5. 


Osmanlı Devleti, donanımlı ve iyi eğitilmiş yeniçeriler sayesinde Balkan topraklarında büyük ilerleme kaydetmiştir. 
Yeniçerilerin katıldıkları ilk büyük meydan savaşı olan Kosova Savaşı'nda, yeniçeriler 40 bin kişilik Türk ordusunun dörtte birini oluşturuyordu. Bu savaş, yeniçeri kuvvetlerinin Sırp Kralı Lazar'ın kumandasında bulunan merkez kıtalarını çembere alıp yok etmeleriyle sonuçlanmıştır. Bunun dışında Niğbolu, Varna, Il. Kosova, İstanbul'un Fethi, Otlukbeli, Mercidabık, Ridaniye, Belgrad ve Mohaç gibi birçok zaferin kazanılmasında yeniçerilerin faydası olmuştur. Ancak ocak zamanla bozulmuş ve devlete faydadan çok zarar vermeye başlamıştır. 


i. Kuruldukları günden itibaren devlete zarar verdikleri 


Ii. Balkanlar'daki ilerlemede pay sahibi oldukları 


Ili. Birçok zaferin mimarı olmayı başardıkları 


IV. Her savaşta Osmanlı ordusunun dörtte birini oluşturdukları 


Bu parçaya göre yeniçerilerle ilgili 

olarak numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnızli B)I. veli. 
D) Il. ve IV. 


CO)li. veli. 
E) Yalnız IV 
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Modem tarımla kıyaslandığında organik tarımda iş gücü daha yüksektir. Bu durum günümüz dünyasındaki yüksek makineleşme düzeyiyle tezatlık içermektedir. Gida maddeleri fiyatlarının genelde akaryakıt fiyatlarına paralel olarak geliştiği düşünülürse önümüzdeki yıllarda akaryakıt fiyatlarının artacağı hesaplanmaktadır. Böyle bir gelişme karşısında organik ürün fiyatlarının konvansiyonel ürüne oranla daha da avantajlı konuma geçeceği ve organik üretimin hızla artacağı varsayılmaktadır. Çünkü organik tarımda makine değil, insan gücüne dayalı iş gücü verimliliği esas alınır. 


Ii. Maliyeti yüksek ürünlerden oluştuğu 

II. Petrol fiyatlarına bağımlı olduğu 

NI Makineleşmeyle güçlendiği 

IV. Zamanla yükselişe geçeceği 

Bu parçaya göre organik tarımla ilgili 

olarak numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız! OB) Yalnız Hi 
D)H. veli. 


C) Yalnız IV 
E)İi. ve IV. 


7. 


Hun birliklerinin önce Alanlara, arkasından da Hun-Alan birleşik kuvvetlerinin Güney Rusya bozkırını kapsayan Doğu ve Batı Gotlarına saldırıp onları yerle bir etmesiyle (370-375) Alanlar, Ostrogotlar ve Vizigotlar halk bütünlüğü içinde batıya doğru harekete geçtiler. Batı tarihi kaynaklarında barbarların istilası olarak adlandırılan ve Kavimler Göçü'nün ilk dalgası olan bu büyük göçün esas sebebinin Hunlar olduğu kesindir. Bu göç sonrasında yerli halkların bazıları Karpat 
Havzası'na sığınırken bazılarına da 376 
yılında Roma İmparatorluğu tarafından Trakya'ya yerleşme izni verilmiştir. 
Il Büyük bir çoğunluğunu Hunların oluşturduğu li. Göç edenlerin belli bölgelere yerleştiği 
Ii. Kimi yerlerde barbar istilası olarak adlandırıldığı 


IV. Büyük bir göç hareketinin başlangıcı olduğu 
Bu parçaya göre söz konusu göç hareketiyle ilgili olarak numaralanmış ifadelerden hangileri söylenemez? 
A) Yalnız | OB) Yalnızli (oOC)i.velli. 
D)ili.veiV. E)il,ili ve V 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Evleri, aileleri ve askeri ikmal malzeme- 


lerini taşımak için kullanılan dört teker . 


lekli, atlı, ağır yük arabası, göçer ve yarı göçer Orta Asya kavimleri arasında yaygın olarak kullanılıyordu. Bu anlamda Oğuz Kağan Destanı'nda, kağnının kullanılmasından değil bizzat bu arabayı yapanlardan (Kanglılar kavmi) ve yapılışından da bahsedilmektedir. Kuzey Çin'de Tabgaçlar, Hunlar, Bulgarlar ve Kıpçaklar bu taşıma aracını kullanmışlardır. Çok ağır olan bazı arabaların tekerlekleri demirden yapılırdı. Özellikle ilk Bizanslı tarihçilerin abartıları yüzünden, Konstantinopolis'e saldıranların demir arabalar kullandığına uzun süre inanılmıştır. 
Ii. Kağnıların kimi zaman atlarla kimi zaman öküzlerle çekildiği 
Ii. Kıpçak Türklerinin yerleşik hayata geçmesinin geciktiği il. Orta Asya kavimlerinin taşımacılık için kağnıları kullandığı 


IV. Konstantinopolis'in Fethi'nde kağnıların büyük önem taşıdığı 


Bu parçaya göre numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? 

B) Yalnız | OC) Yalnız!li 
EY IN. ve IV. 


A) Yalnız | 
D) II. ve hil. 


. İofej|v E-- EEE — 
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Eğitime önem veren toplumların geçmişte olduğu gibi günümüzde de kalkınmışlık düzeyleri ileridir. Bununla birlikte günümüzde eğitimli kişi sayısı kadar eğitimin mahiyeti de değer kazanmıştır. Ayrıca eğitimin toplumun geneline yayılmış olması da önemlidir. Eğitime ait özellikleri tespit etmek için ülkeler çeşitli kurumlar tarafından araştırmalar yapmakta ve veriler toplamaktadır. Elde edilen veriler çeşitli uzmanlık dalları tarafından kendi yöntemlerine göre yorumlanmaktadır. Eğitim coğrafyası da nüfusun eğitim ile ilgili verileri üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapmaktadır. Diğer taraftan yerküre üzerine doğal kaynaklar ve insan eşit dağılmamıştır. Bu kaynakların nerelerde bulunduğu, niçin meydana geldiği ve birbirlerine etkileri nelerdir gibi sorular, coğrafyanın konusu olduğu gibi eğitim coğrafyası da bu veriler ile eğitim arasındaki ilişkileri araştırır. Eğitim coğrafyası, ister küresel ölçekte olsun isterse yerel ölçekte olsun eğitime ait verileri doğal ve beşeri şartlar ile ilişkilendirerek ortaya koyar. Eğitim coğrafyası, insanların eğitimsel niteliklerini sebep ve sonuçları ile açıklar. Tekirdağ ilinin de eğitim coğrafyası açısından değerlendirilmesi önemlidir. Tekirdağ'ın hangi ilçelerinde eğitim durumu nedir ve nüfus ne düzeyde eğitim almıştır, konusu incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir husustur. 


Il. o Eğitimde'niteliği önemseme 

11. Eğitim ile ilgili çaba 

IN. Coğrafya - insan ilişkisi 

IV. Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi 

Bu parçada yukarıdakilerden hangileri 

ile ilgili bir vurgu yapılmamıştır? 

A) YalnızIV oB)1i. veli. C)l. veli. 
D)ii. veli. OE)Hİ ve iV. 
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2. Taberiya Gölü diğer adıyla Galilee 


Gölü'nde, 10 yıl önce bulunan 60 bin ton ağırlığındaki taş, arkeologları hayrete düşürdü. Bu taşın ne zaman ve ne amaçla yapıldığını araştırmaya başlayan arkeologlar önceleri bunun bir höyük olabileceğini düşündüler. Bu gizemli taşın şekli yontulmamış bazalt kaldırım taşları ve bloklardan oluşuyor. 10 metre derinlikte bulunan taşın çapı yaklaşık 
70 metre olarak hesaplandı. 3 metrelik 
bazalt bloklarda kesme veya yontma izi bulunmuyor. Fakat döküntü hâlindeki taş bloklar belirli bir yapı ile de ilişkilendirilemiyor. Kesinlikle insan yapımı olduğu belirtilen bu devasa yapının, gölün suyla dolması ile beraber su altında kaldığı düşünülüyor. Doğal bir yapı şeklinde olmaması ise bunun höyük olarak yapılmış olması ihtimalini güçlendiriyor. 
Yapılan araştırmalarda bu yapının 4000 
yıldan eski olduğu ve gölün çevresinde anıt veya yapı oluşturmak için gerekli taşların 1,5 km uzakta bulunduğu belirtilirken bu kadar karmaşık bir yapının gelişmiş inşaat tekniğine ihtiyacı olduğunu da söylemeden geçemiyorlar. 


I. Bilinemezlik ve öğrenme çabası 

Il. Şaşkınlık ve hayret 

III. Belirsizlik ve ihtimal 

IV. Cesaret ve öz güven 

Bu parçada yukarıdaki kavram ve 

duygulardan hangileri ile ilgili bir 

vurgu yoktur? 

A) Yalnız HI B) Yalnız IV C)i. veli. 
D)i.veli. oOEŞ)İL veli. 


Öncüllü Sarular 
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Osmanlı 
Asurlar, 
Romalılar, Persler, Araplar ve Selçuklular gibi birçok devletin kurulup yıkıldığı topraklar üzerinde kurulmuştur. Hem Anadolu hem de Rumeli'deki yollar, arazinin morfolojisine göre oluşmuş, yüzlerce yıllık bir süreç içinde en uygun yol güzergâhları ortaya çıkmıştır. Osmanlı Dönemi'nde Bizans ve Selçuklulardan devralınan ulaşım teknolojisinde büyük bir değişiklik yapılamamıştır. Organik enerjinin belirlediği ulaşım hızı ve kapasitesi neredeyse hiç değişmeden 19. 
yüzyıla kadar devam etmiştir. Anadolu ve Balkanlar'da Romalıların yaptığı yollar Osmanlılar tarafından yeniden onarılmış, ihtiyaç duyulan yerlere yeni yollar ve köprüler eklenmiştir. İmparatorlukta yol yapımı ve tamiriyle ilgilenen bir kuruma rastlanmadığı gibi bu hususta oluşturulan yasal düzenlemeler de bulunmamaktaydı. Osmanlı yönetiminin özellikle üstünde durduğu nokta, ordunun geçeceği yolların bakımını yapmak ve İstanbul-Mekke arasındaki yolları açık tutmaktı. 
Bununla birlikte yollar üzerindeki köprü, kervansaray gibi bayındırlık tesislerini oluşturmak ve işler hâlde bulunmalarını sağlamak için hayırseverler tarafından vakıflar kurulmuştur. 


Bu parçada Osmanlıda sözü edilen yollarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine varılamaz? 


A) Yalnız | 


. Yolların iki yönden önemsendiği . Güzergâhlarda istihdam amacıyla 


Sümerler, 
Grekler, 


İmparatorluğu; 
Babiller, Hititler, 


Önceki medeniyetlerin mirasına hiç katkı yapamadığı 


Yollarla ilgili bir kurallar bütünün yokluğu 


kuruluşlar yapmaları 


B)iivell. O O)I. velV. 
D) ii. veli. oOEŞİN ve iV. 
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Bir alanda toplanmış ya da bir caddede yürüyen insanların üzerindeki giysiler öncelikle o insanların kültürleri ve toplumsal konumları hakkında fikirler verebilir. Hatta bazen bu konularda kesin veriler olarak da değerlendirilebilir. Giysiler, kültürün önemli unsurlarıdır. Bir toplumun bireylerinin giydikleri giysilerin biçiminden, kumaşların veya giysi üretilen diğer maddelerin dokusundan, renklerinden ve desenlerinden o toplumun kültürünün nitelikleri, düzeyi, değeri konusunda çok fazla veri elde edilebilir. Giysiler, yalnızca birkaç kumaş ya da başka maddeden oluşan sıradan ürünler gibi görünse de kültürün önemli unsurlarından birisi olduğu için şiirlerin, romanların, efsanelerin ve felsefenin de malzemesi olmuştur. 


Il. İnsanların sosyal statüleri ile ilgili ipucu verdiği 

ii. Bir toplumun sanat ürünleri üretmesinde bir unsur olduğu 


IN. Farklı kumaş ve desenlerin teknoloji sayesinde mümkün olduğu 


IV. Bir arada yaşayan insanları kaynaştırmada rol oynadığı 


Bu parçadan giysilerle ilgili olarak 

yukarıdakilerden hangilerine varılabilir? 

A)i. veli. (o B)I.velli. C) li. vel lil. 
D)ii.velV. EE). ve IV. 


Pasifik OOkyanusu'ndaki Mikronezya Adası yakınlarında kurulan antik kent Nan Madol kentinin inşası yaklaşık olarak 1000 yıl sürmüştür. Yapımı MS 1. 
veya 2. yüzyılda başlamış, 8. ya da 9. 
yüzyıllarda yapay adacıklar tamamlanmıştır. 12. ve 13. yüzyılda şehrin yapımı bitmiştir. Ana adadan başka 92 adacıktan oluşan bu şehirde, ev yaşamına dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır. 
Bulunan yapıların törensel, dini veya idari yapılar olduğu düşünülmektedir fakat aslında ne oldukları henüz aydınlatılmış değildir. Kentin yapımında boyları 4,5 metre ve daha uzun, ağırlıkları ise 
5 ton ve daha fazlası olan, doğal olarak 
altıgen şekilde bulunan bazalt sütunlar kullanılmış. Kullanılan bazalt sütunların toplam ağırlıklarının 250.000.000 ton 
(250 milyon ton) olduğu sanılmaktadır. 
Ancak anlaşılamayan konu, bu Kadar çok bazalt sütununun buraya nereden ve nasıl getirildiği ve yörede herhangi bir metal kaynağı olmamasına rağmen bu yapıların nasıl inşa edildikleridir. Arkeologların kafasını karıştıran bir 
diğer nokta da büyük medeniyetlerin 900 
yıldan fazla varlığını sürdüremediği bir dünyada hangi uygarlık ancak 1000 yılda bir kenti meydana getirebilmiş ve devamında da medeniyetini sürdürmüştür. 


Ii. Niçin yapıldıklarının kesin delilleri 


Il. Yapılış süresinin oluşturduğu anlaşılmaz durum 


IN. Tarih içindeki yeri ve önemi 

IV. Hakkında yapılan bilimsel çalışmalar 

Bu parçada sözü edilen antik kentle 

ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri 

çıkarılabilir? 

A) Yalnız Il 
D) Il. veli. 


B)i.veli. C)i. veli. 
E) NI. ve IV. 


O 
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Büyük Selçuklu Devleti ve diğer Müslüman Türk devletlerinde olduğu gibi Türkiye Selçuklu Devletinde de matbu-tabi ilişkilerinin imzalanan tabiiyet antlaşmaları, “sevgendname”" veya “ahidname'ler çerçevesinde belirlendiği bilinmekle birlikte Türkiye Selçuklu Devleti ile başka devletler arasında imzalanan sair diplomatik vesikalar (barış, ticaret, gümrük antlaşmaları vs.) gibi tabi devletlerle yapılan tabiiyet antlaşmalarının orijinalleri de günümüze ulaşmamıştır. Bununla birlikte bazı vekayinamelerde bu vesikaların çok az sayıda ve muhtasar olsa da kopyalarına tesadüf edilmektedir ki bu durum, söz konusu kayıtlara âdeta orijinal belge niteliği kazandırmaktadır. “Türkiye Selçuklu Devleti'ne Tabi Devletler ve Tabiiyet Hukuku" hakkında müracaat edebileceğimiz diğer bir kaynak türü sikkelerdir. 
Ancak Türkiye Selçukluları dönemine âit elde mevcut bulunan sikkelerin de meseleyi akla gelebilecek her türlü soruya cevap verecek derecede malumat içerdiği söylenemez. Zira bırakalım tabi emirlerin matbu hükümdarlar namına darp ettirdikleri sikkeleri, Türkiye Selçuklu sultanlarının kendi adlarına bastırdıkları sikkelerin bile tamamı günümüze ulaşmamıştır. 
Kaldı ki bu sikkelerin tamamı günümüze ulaşmış olsa bile bunlardan hareketle sadece Türkiye Selçuklu Devleti'nin tabiiyetini kabul eden hükümdar veya emirler ile tabiiyet tarihleri hakkında malumat edinilebilirdi. 

I. Günümüze ulaşamamasının nedenleri 
II. Sikkelerin ilgili dönem hakkında aktardığı ayrıntılı bilgiler 


II. Matbuların asıllarının bugüne ulaşmadığı 

IV. Matbu ve sikke basımının tabi olduğu kurallar 

Bu parçada Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki matbu ve sikkeler ile ilgili 

yukarıdakilerden hangileri çıkarılabilir? 

A) Yalnız li oB)i. veli. o G)i. veli. 

D)il.velV. E)İN ve iV. 
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öncüllü Sorular 
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Dağcılık, başta tırmanışlar olmak üzere kamplı-kampsız yürüyüşler, kayak gibi çok sayıda aktivitenin dâhil olduğu bir doğa sporudur. Tarihsel süreçte bu sporla ilgili dünya çapında önemli gelişmeler olurken ülkemizde özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında askeri, ekonomik ve politik sebeplerle daha yavaş bir ilerleme kaydedilmiştir. Öyle ki dağ tırmanışlarının ilk temsilcilerini dağcılar değil de bilimsel amaçlarla tırmanış yapan gezginler, coğrafyacılar, jeologlar ve botanikçiler oluşturmuştur. Dağcılığın sportif bir kimlik kazanması, 20. yüzyılın ilk yarısında olmuştur. Bu eksende 
ülke sporunun ilerlemesi amacıyla 1923 
yılında kurulan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakının (TICI) dağcılık kapsamında- ki spor dallarının gelişmesine önemli katkılar verdiği ifade edilmektedir. 
Günümüzde dağcılık organizasyonlarını 
1966 yılında kurulan Türkiye Dağcılık 
Federasyonu (TDF) yürütmektedir. Bu 
doğrultuda federasyona üye olan 338 
dernek ve kulüp bulunmaktadır. Dağcılık etkinlikleri, gittikçe artan teknolojik olanaklar ve bireylerin spor algısındaki farklılıklar doğrultusunda, dağ yürüyüşleri (hiking/trekking), kayak dağcılığı (ski mountaineering), geleneksel dağcılık (conventional mountaineering) gibi daha geniş bir çerçeveye ulaşmış ve zamanla bu etkinliklere paralel çok sayıda ekstrem spor dalı ortaya çıkmıştır. 
I. Türkiye'deki gelişim sürecine II. Başka spor dalları karşısındaki durumuna l11.. İlgili kuruluşların ne tür katkılar yaptığına 
IV. Ne tür bir spor dalı olduğuna Bu parçada dağcılıkla ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnızli (o B)i.veli. OC)i.velli. 
D)il. veli. OE) Nİ. ve İV. 
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Öncüllü Sorular 


Günümüzde insanların en önemli faaliyetlerinden biri olan turizm, birçok faktörün karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkmış önemli bir faaliyettir. Birbirinden farklı seyahat özellikleriyle oluşan turizm şekilleri ve çeşitlerinin ortaya çıkmasında beşeri ve fiziki coğrafi faktörlerin etkisi şüphesiz en belirleyici faktörlerdir. Turistleri kendine çekecek coğrafi özellikler veya çekicilik, turizmin temel unsurlarının başında gelmektedir. Ayrıca geniş anlamda erişim ve konaklama imkânları turizmde gelişmenin temellerini oluşturur. Kıyı kaynakları ve deniz, doğal yaşam alanları, tarihsel kaynaklar, klimatik kaynaklar ve hatta kültürel farklılıklar çok çeşitli turizm faaliyetlerini içine alan temel çekicilikleri ve farklı tiplerini oluşturmaktadırlar. Son yıllarda insanların büyük otellerde veya doğal olmayan ortamlarda tatil yapma yerine; daha doğal besinler tüketerek daha doğal ortamlarda ve oldukça sakin yaşayarak dinlenme isteklerinin öne çıkması, yeni bir turizm şeklini “yavaş turizmi” ortaya çıkarmıştır. 


Il o Ortaya çıkmasında en temel iki etken İL. İnsan çeşitliliğinin büyük katkısı II. Değişik turizm tiplerinin gerekçeleri 


IV. Günümüzdeki yerel anlayışlarının doğurduğu sonuçlar 


Bu parçada yukarıdakilerden hangileri 

ile ilgili bir vurgu yapılmıştır? 

A) Yalnız! oB)i. veli. C)i. veli. 
D)ii veli. OE). ve İV. 
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Kızılcahamam ve çevresi, tarih boyunca orduların ve ticaret kervanlarının güzergâhında olmuştur. Hem bu özelliği ile hem de doğal değerleri ile Kızılcahamam, turistik açıdan dikkat çekici bir durumdadır. Sahip olduğu doğal ortamı ve bozulmamış çevresi, turizme uygun iklimi, termal kaynakları, ülkemizin başkenti ve ikinci büyük şehri olan Ankara'ya yakınlığı ve kolay erişilebilirliği, zengin tarihi ve kültürel değerleri, her mevsim turizm olanaklarının bulunması, coğrafi konumu nedeniyle ana pazarlara yakınlığı, alternatif turizm türleri için potansiyelinin yüksekliği ve giderek artan çekiciliği, ilçe turizminin gelişmesi için büyük avantajlar sunmaktadır. Bunlara binlerce yıllık tarihi geçmiş, birçok tarihsel yapı ve doğa koruma alanlarının varlığı, sosyokültürel açıdan oldukça çeşitlilik göstermesi, yöre halkının misafirperverliği, el sanatları, yöresel yemekleri ve festivalleri gibi kültürel ve sosyal özellikler de ilave edilebilir. 

Ii. Turizm yönünün gelişmesinin nelere 

dayandığına 
II. Diğer ilçelerden farklı yönlerine 


1. Geçmişten beri mevcut rolünü koruduğuna 


IV. Dünya turizmindeki konumuna 

Bu parçada Kızılcahamam ile ilgili 

olarak yukarıdakilerden hangilerine 

bir vurgu yapılmıştır? 

A) Yalnız! oB)1. veli. C)1I. vellli. 
D)ii.velVv. EŞ). ve IV. 


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11. Meşrutiyet, Osmanlı siyasi ve askeri tarihi açısından olduğu gibi eğitim tarihi açısından da önemli bir dönemdir. li. 
Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ile neticelenen siyasi değişimi ardı kesilmeyen savaşlar izlemiş, bunların en önemlisi yıkıcı tesirleri olan 1. Dünya Harbi'nin sonu, aynı zamanda devletin de sonu olmuştur. Oldukça kısa olmasına rağmen özellikle askeri ve siyasi açılardan son derece çalkantılı olan bu dönem, düşünce ve eğitim alanlarında nitelikli ve iz birakan akım ve şahsiyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle eğitim alanında ana mekteplerinin açılması, Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı (Geçici İlköğretim Kanunu)'nın hazırlanması gibi yeni eğitim kurumları ile olduğu kadar geleneksel eğitim kurumları olan medreselerin ıslahı konusunda da ciddi çalışmalar yapılmıştır. 


Ii. Bütün kurumlarda bir yenileşmenin görüldüğüne 
Ii Osmanlının en zor yılları olduğuna 


IN. Tarihinin en büyük savaşlarına maruz kaldığına 


IV. Olumlu ve olumsuz durumların bir arada yaşandığına 


Bu parçada Il. Meşrutiyet ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine varılabilir? 

A) Yalnız IV B)i.velli o C)i.vellii. 
D)i.velV. E)iİl. velli. 
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Van, doğudan Türkiye'ye gelen sığınmacılar açısından ilk durak işlevi gören illerden birisidir. Bir süre burada kalan sığınmacılar, oluşan yoğunluk durumuna göre diğer illere dağıtılmaktadır. Bu nedenle Van'daki sığınmacı profili de sürekli değişiklikler göstermektedir. Buradaki sığınmacılar arasında Afganistan vatandaşları her zaman en kalabalık grubu oluşturmaktadır. Bu durum, diğer ülke vatandaşlarının Afganlara oranla daha kısa süre içinde üçüncü ülkelere yerleştiriimesinden o kaynaklanmaktadır. 
Depremden önce, 31 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye'de bulunan toplam 14.764 
sığınmacının 1.912'si Van'da bulunmakta idi. Söz konusu tarih itibarıyla Türkiye'deki sığınmacıların ülkelere göre dağılımında !raklılar 9636'lık oranla ilk sırada gelirken bu ülkeyi İranlılar (9627), Afganlar (96521) ve Somalililer (268) takip ediyordu. Deprem öncesi ve sonrasında Van'daki tüm sığınmacılara ilişkin detaylı 
bilgi bulunamamıştır. Eldeki bilgiler 2008 
ve 2011 yılı sonunda tarafımızca yapılan iki ayrı anket sonuçlarına dayanmaktadır. Deprem öncesinde Van'da bulunan sığınmacılar arasında Afganlar, İranlılar, Iraklılar, Pakistanlılar ve Somalililer gibi farklı ülke vatandaşları bulunurken, depremden sonra sadece Afganlar ve İranlılar kentte kalmıştır. 


Ii. Türkiye'deki en çok sığınmacıya sahip il olduğu 


II. Deprem nedeniyle ilden göçlerin oranı 


IN. Sığınmacılar açısından fonksiyonu 

IV. Yaşadığı depremlerle ilgili veriler 

Bu parçada Van ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri vurgulanmıştır? 

A) Yalnız III 
D) II. veli. 


B)i.vell. oOC)i. vellil. 
E) İL. ve İV. 
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Dünya genelinde özellikle de gelişmiş ülkelerde sanayileşme ile birlikte kentleşme hareketleri hızlanmıştır. Kentleşme hareketleri çok eskilere dayanmakla birlikte son 150 yıldaki hızlı kentleşme, daha ziyade sanayileşmenin ürünüdür. 
Sanayileşen ülkelerde kırsal nüfus hızla azalmaya, kentsel nüfus ise artmaya başlamıştır. Şüphesiz bu durum bütün ülkelerde eş zamanlı olarak meydana gelmemiştir. Batı Avrupa ülkelerinde hızlı sanayileşme ve buna bağlı olarak kırdan kente yoğun göçler ve hızlı kentleşme 1850'lerde başlamıştır. Buna karşın geri kalmış ülkelerde hâlen toplam nüfusun önemli bir kısmını kırsal nüfus oluşturmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki dünya genelinde 1900'lerden itibaren kırsal nüfusta bir azalma eğilimi, kentsel nüfusta ise artma eğilimi belirginleşmiştir. Ülkemizde 1930'larda bazı sanayileşme hamleleri yapılmış ancak başarı sınırlı kalmıştır. Türkiye'de kırdan kente yoğun göçler ve hızlı kentleşme ise 1950'den sonra başlamıştır. Ancak Türkiye'deki kırdan kente göç hareketi ve buna bağlı olarak meydana gelen hızlı kenileşme, batı Avrupa'dan farklı olarak sadece sanayileşmeden kaynaklanmamıştır. Tarımda makineleşme, tarım arazilerinin miras yoluyla sürekli olarak bölünerek küçük üniteler hâline gelmesi, şehirlerin iş, eğitim ve sağlık olanakları başta olmak üzere çok sayıda etken kırdan kente yönelik göçlerin başlıca nedenleri arasındadır. 


Il Türkiye'deki göç gerekçelerinin Avrupa'dan farklılığı 
Ii. Kentlere göçün bağlı olduğu etken 


IN. Nüfus yoğunluğu ile göçler arasındaki oransal durum 


IV. Kentlere göçlerin ilk olarak ne zaman başladığı 
Bu parçada kentleşme ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri öne çıkarılmıştır? 
A) Yalnız il OB)i. veli. OC)i. veli. 
D)iilveli OE) velv. 
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Kıyılar, sağladığı imkânlar, olanaklar, potansiyeli ve çekiciliği nedeniyle geçmişten günümüze beşeri faaliyetlerin en çok yoğunlaştığı alanlar konumundadır. 
Kıyıların tarih boyunca beşeri faaliyetlere maruz kalması, son yüzyılda meydana gelen hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayi ve ulaşım gibi etkenlerle daha da artmış ve günümüzde kıyı alanları beşeri faaliyetlerin merkezi olmuştur. Kara ve deniz ekosisteminin etkileşim alanı olan ve doğal-beşeri coğrafya unsurlarını barındıran kıyı alanlarında günümüzdeki yoğun beşeri baskılar, kıyı kullanımı ve oluşan değişimler, birtakım sorunların oluşmasına neden olmaya başlamıştır. 
Günümüzde kıyıdaki sorunların en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kullanımların sağlanması için kıyı yönetimi ve planlaması çalışmaları uygulanmaktadır. Bu çalışmada da kıyı alanında değişimlerin yoğunlaştığı Karadeniz Bölgesi'nin doğusundaki, Solaklı Dere-İyidere (Trabzon-Of) arasındaki kıyı şeridi incelenmiştir. 
Kıyı alanının incelenmesi, kıyı kullanımının zamansal değişimi, haritaların üreülmesi, sayısal analiz sonuçlarının elde edilmesi, sorunların tespiti ve yönetimi, SWOT analizinin yapılması ve kıyının sürdürülebilir yönetiminin oluşturulması basamaklarından oluşmaktadır. 


Ii. Problemlerin çözümüne yönelik yasal düzenlemelere 

Ii. İnsani etkinliklerdeki durumuna 

lil. Yaşanan olumsuzlukların sebeplerine 


IV. Kıyı alanı üzerine yapılan inceleme- nin ne tür sonuçlar doğurduğuna 


Bu parçada kıyılar ile ilgili olarak 

yukarıdakilerden hangilerine vurgu 

yapılmıştır? 

A) Yalnızıl B)i.velli C)i.velil. 
D)I. veli. EŞİN. ve IV. 
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Afyonkarahisar, mermer potansiyeli itibarıyla gerek Türkiye gerekse dünya ölçeğinde öneme sahip olan bir ildir. Bu potansiyelin gerektiği gibi değerlendirilebilmesi, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Afyonkarahisar ili ve özellikle İscehisar ilçesinin mermer sektöründe ön plana çıkması, kuşkusuz bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilişkilidir. Jeolojik yapının elverişli olması, ham maddeye yakın olma durumu, mermer ocaklarının konumu ve ulaşım ağlarının gelişmişliği gibi unsurlar ilçede mermer sanayisinin gelişmesini etkilemiştir. İscehisar ilçesinin Afyonkarahisar il merkezine yakınlığı da mermer sanayisi için ihtiyaç duyulan İş gücünün kolayca teminine olanak sağlamıştır. Fiziki ve beşeri ortamı ele alan araştırmalarda farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
İscehisar ilçesinde mermer sanayisinden kaynaklanan çevre sorunlarının ele alındığı bu çalışmada uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve arazi gözlem yöntemlerinden faydalanılmıştır. İscehisar ilçesinde yoğun olarak bulunan mermer fabrikaları, İlçede yanlış arazi kullanımı, gürültü ve görsel kirlilik ile katı atık sorunlarını beraberinde getirmiştir. İlçedeki mermer sanayisinden kaynaklanan bu çevre sorunlarının önüne geçilmesi için sahanın coğrafi şartları tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Çevre sorunlarının azaltılabilmesi için coğrafi şartlara uygun planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada ilçedeki mevcut mermer sanayisi analiz edilmiş ve çevreye olar zararların en aza indirilmesi yönünde planlama önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 
I. Gelişmeyi etkileyen unsurlar 
11. Mermer yönünden öneminin gerekçesi 
IN. Bu alanla ilgili yaşanan olumsuzluklar 
IV. Problemlerin çözülmesi için neler yapılacağı 
Bu parçada İscehisar'daki mermerlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri vurgulanmıştır? 
A) Yalnız Ni OB)i.velii oOO)i. veli. 
D)il. veli. EŞLİLİN ve IV 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Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer Üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Müzeler, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak amacını taşıyan kurumlardır. 


i. Tarihsel bilgi edinmedeki rolü 


II. Sadece kazılarda çıkan ürünlerden oluşmadığı 


IN. Geçmiş toplumların ticari faaliyetlerini de yansıttığı 

IV. Geleceğe yönelik adımlarda meşale görevi gördüğü 

Bu parçada müzelerle ilgili olarak 

yukarıdakilerden hangileri öne çıkarılan yargılar değildir? 

A) Yalnız ili o B)i.velii oOC)il veli. 

D)iivelV. EŞİ. ve V. 
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Genel Paragraf 


Müzik, yaşamın eski kavramları arasındadır ve bu konuda evrenselliğe yer yoktur. Hangi müzik türü olursa olsun yaratıcılığı toplumun duygu ve düşüncesini dile getirir. Coğrafyasının havasını teneffüs etmiş olan müzik, sözel dil gibi bire bir tercüme edilemez. Nota ve ses sözcük değildir. Elinize sözlük alıp uzaklardan gelen bir nağmeyi dilinize çeviremezsiniz. 


Bu parçada müzik ile ilgili olarak asıl 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İnsanların duygularına tercüman olması 


B) Yaratıldığı toplumun - gerçeklerini yansıtması 

C) Yaşama dair konuları anlatması 

D) Başka bir dile çevrilemeyeceği 

E) Kendisine has bir yapısının olması 


Edebi eserin en önemli özelliklerinden biri günlük dilden farklı bir dil kullanmasıdır. Sanatçı insan ve dünya ile ilgili görüşlerini, algılarını sıradan ifade kalıpları yerine özgün benzetmelerle, alışılagelmiş kalıplardan farklı olarak, değişik imgelem dünyasıyla, alışılagelmiş sembollerden farklı olarak eserinde anlatır. 
Bu parçaya göre sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Sıradanlıktan hoşlanmaz. 

B) Farklılıklardan keyif alır. 

C) Eserinde tekdüzeliğe yer vermez. 

D) Kendi damgasını eserine vurmuştur. 


E) Köklerini geçmişten olanı, bilineni eserlerinde anlatır. 
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Uygarlığın doğuşu ilk olarak ateşle başlamış olabilir ama gelişimi enerji ile olmuştur. Tarihin başlangıcından 20. 
yüzyıla kadar enerji kullanımı nüfus artışı ile orantılı iken 21. yüzyılda bu oran kat kat artmıştır. Günümüzde dünyadaki bilinen fosil yakıtlarının 201'ini de kullansak bu onların tükenmeyeceği anlamına gelmez. Yaklaşık yüz yıl gibi bir zamanı kalan fosil yakıtların yerini başka enerji kaynakları almalıdır. Bu doğrultuda da güneş önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek sonsuz oluşu gerekse sınırsız enerji kaynağı olması yönüyle güneş artık 21. yüzyılda en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Çevre sorununa yol açmaması, temiz ve güvenilir olması tercih edilme nedenleri arasında sayılabilir. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? 

A) Medeniyetin başlangıcı olarak neyi kabul edebiliriz? 

B) 21. yüzyılda kullanılan enerji miktarı ne kadardır? 

C) Güneş enerjisinin tercih edilme gerçekleri nelerdir? 

D) Medeniyetin gelişiminde etkili olan öge nedir? 

E) Fosil yakıtların ne kadar ömrü kalmıştır? 
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Türk insanının anlayışsız olduğunu söyleyenler bence büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü biz Türkler tarihin en eski döneminden beri anlayışımızı kaybetmemişizdir. Gerek Çinlilerle olan münasebetimiz gerekse içinde bulunduğumuz dönemde komşularımızla kurduğumuz ilişkiler bunu göstermektedir. Nerede bir doğal afet olsa biz Türkler mesafe gözetmeksizin oradayız. Bu: durum ülkemiz sınırları içinde de böyledir. Bundan dolayıdır ki biz, bize dayatılan görüşün tersi olarak gayet anlayışlı bir milletiz. 


Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Türklerin anlayışsız olduğunun düşünülmesi 


B) Türk insanının yardımsever olmaması C) Dünyanın çevre sorunlarına duyarsız kalması 


D) Komşularımızla iyi olmaması 


ilişkilerimizin 


E) Tarihin kişisel olarak yorumlanması 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Sözlü eylemlerin yerini yazının aldığı dönemden bu yana insanlar kendilerini ifade etmenin birçok yolunu aramışlardır. 
Böylece kendilerinin ve eserlerinin ölümsüz olacağını düşünmüşlerdir. Bu anlamda yazının kullanılabileceği en etkili alan edebiyat olmuştur. Zamanla edebiyatta ve fikir dünyasında insanların görüş, duyuş ve anlayışları değişmeye başlamış ve edebi akımlar ortaya çıkmıştır. 
Akımların ortaya çıkışında da bu olaylara ek olarak siyasi, ekonomik, kültürel olaylar da etkili olmuştur. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 

A) İnsanlar hangi dönemden itibaren kendilerini ifade etmenin yolunu aramışlardır? 

B) Edebi akımları ortaya çıkaran nedenler hangileridir? 

C) Siyasi ekonomik yapının edebi eserler üzerindeki etkisi nelerdir? 

D) İnsanların kendilerini ifade etmelerindeki amaç nedir? 

E) İnsanların kalıcı olmak adına yaptıkları nelerdir? 
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Bir düşünsenize yazarsınız ve yazacak bir şey bulamıyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık. Toplumda hiçbir aksaklık yok. 
Ne yazabilirsiniz ki? Bu yüzden sorunsuz bir ülke açmaz beni. Bizim sorunlarımız olmalı. Kişisel sorun olsun ki kişiselliği anlatalım. Toplumsal sorun olsun ki toplumun yaralarını saralım. Böyle olunca yazar olur, şair olur, sanatçı olursunuz. 


Bu parçada vurgulanmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İyi bir yazar toplumsal problemlere eserinde yer verendir. 

B) Sanat, toplumsal ve kişisel sorunların varlığıyla hayat bulur. 

C) Sanat ve sanatçı bazı sorunlardan kaynağını alır. 

D) Sorunlara çözüm getirmek sanatı ve sanatçıyı var eder. 


E) Kendi içindeki sorunları çözen sanatçı kalıcılığa ilk adımı atmış olur. 
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Türkiye'de edebi eleştiri, uzun bir emekleme döneminin sonunu müjdeleyen ışığı hâlâ görememiştir. Eleştirinin etkin ve kapsamlı bir bütünlük göstermemesinin nedeni akademik çalışma eksikliğidir. 
Edebiyat dergilerinin sayfalarında kalan eleştiri, geleneğin oluşmasında yeterli olmayıp disiplinler arası bir geçiş sağlayamamaktadır. Bizde edebi anlamda eleştiri oluşmamasının bir başka nedeni de edebi dergi ve yayımların satış politikasını ön planda tutarak yetkin bir eleştiri örneği ortaya koyamamalarıdır. Burada okurun beklentisi öne çıkarılarak edebi eleştiriden ve onu oluşturan kuramlardan ödün verilmektedir. 


Bu parçaya göre edebi eleştirinin yetkinlik gösterememesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bilimselliğin ön planda tutulmayıp okur beklentisine yönelinmesi 


B) Üniversitelerde eleştiriye önem verilmesi 


C) Eleştiri kuramlarının yetersizliği D) Nitelikli okurların görüşlerinin yok sayılması 


E) Ülke olarak eleştiriye bakışımızın olumsuzluğu 


çi 
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Günümüzde Fransızca tüm insanlığın ortak dili değildir. Dünyanın her yerinde bu dil konuşulmaz. Bir Asyalı ile anlaşamaz. Ortaklıkları yoktur. Ama bir Fransız dünyanın neresine giderse gitsin Voltaire'in bir çeviri eseriyle karşılaşabilir. Onun hicvini başka ülkede başka bir sanatçıda görebilirsiniz. Tıpkı La Fontaine'i, Balzac'ı görebileceğiniz gibi. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir ulus yazın dünyasında herkes tarafından bilinirse başarılı kabul edilir. 

B) Çağını aşmış sanatçılar gerçek başarıyı yakalayabilmiştir. 

C) Sanat, bir ulusun evrensel olmasına olanak sağlar. 


D) Eserlerinde ortak duygulara yer veren sanatçılar her zaman hatırlanırlar. 


E) Sanatta değişim tüm ulusların sanatçılarında görülmelidir. 


Bir şiirin niteliğini uzunluğu ya da kısalığı belirleyemez. İyi şiir kısa da olabilir uzun da. Burada ölçütümüz seslendiği kitlede uyandırdığı duygu ve çağrıştırdığıdır. Şiir çağını aştığı sürece, evrenselleştiği ölçüde nitelik kazanabilir. Böylece yazarı ve şiiri hakkında daha sağlam ve net bilgiler elde edebiliriz. 


Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir? 

A) İyi olan şiir sizce nedir? 

B) Şairlikle toplum arasında nasıl bir bağ vardır? 


C) Şiirin evrenselleşmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 


D) İyi bir şiir çağını aşmış mıdır? 
E) Toplumunu anlatmayan sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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10. Asya ülkelerinin büyük bir kısmının su 


ihtiyacını gideren nehirlerin kaynağı Tibet sınırlarından doğmaktadır. Çin, Hindistan ve Bangladeş'e can veren Brahmaputra ve Vietnam'a su taşıyan Laos bu ülkeden doğar. İndus, Sarı ve Mavi nehirleri de bu yüksek ülkeden kaynağını alır. Kar sularıyla beslenen Himalayalar bu ırmakları da besler. Bu kaynaklar yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısına can verir. Böylece Tibet, adından su kaynaklarıyla da söz ettirmiş olur. 


Bu parçadan hareketle aşağıdaki soruların hangisine yanıt verilemez? 


A) Tibet hangi kıta üzerinde yer almaktadır? 


B) Tibet'ten doğan nehirler hangileridir? 


C) Tibet'in su kaynakları nereden beslenmektedir? 

D) Tibet nehirleri hangi ülkelerden geçmektedir? 


E) Tibet'in dünya tarımına katkısı hangi orandadır? 
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Bir kavrama, bir maddeye sözcük gerektiği zaman, o sözcük kendi kendine oluşmaz. İnsanlar, kullanım alanına göre veya konusuna göre o sözcüğü belirlerler. Bu kendiliğinden doğan bir süreçtir. 
Örneğin, computer yerine biz bilgisayar sözcüğünü doğurmuşuz. Herhangi -bir kurum sözcük önerisinde bulunsa da halkın belirlediği kabul görmüştür. Hatta bu belirleme aynı ülkede zamanla değişiklikte gösterebilir. Örneğin teyyare yerine artık uçak kelimesini kullanmamız gibi. 
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiştir? 
A) Yabancı sözcüklerin çokluğu dili nasıl etkilemektedir? 
B) Günlük dil, yazılarınızda ne ölçüde yer alıyor? 
C) Bir kavrama isim nasıl verilmektedir? 
D) Kurumların sözcük belirlemesine yaklaşımınız nedir? 


E) Üslubunuz hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 


Hemen her yazar ne kadar başarılı olsa da gerçek bir yetenek olamayabileceği endişesini taşır. İşte yazarı diğer insanlardan ayıran da bu endişedir. Yazar olmak aşırı derecede güvensizliktir aynı zamanda yazmak hem çok ürkütücü hem de çok heyecanlı bir iştir. 


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarın yaşadığı ikilemlerden biri değildir? 

A) Kabiliyet - başarısızlık 

B) Eleştiri - endişe 

C) Güven - dibe vurma 

D) Özgünlük - sanatsal kaygı 

E) Heyecan - korku 


yol 


3. Yazar, şair, fikir adamı, gazeteci olan 


Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Bildiği yabancı diller sayesinde Tercüme Odası'nda işe başlayan Namık Kemal, 1863 yılında Şinasi ile tanışarak Tasvir-i Efkâr'da yazılar kaleme almaya başlar. Sonrasında Ziya Paşa ile Hürriyet gazetesini çıkarırlar. Onun sanat anlayışında halkın anlayabileceği sade bir dil hâkimdir. Bazı şiirlerinde sanatlı bir üslup kullanan Kemal, tiyatrolarıyla da ön plana çıkmıştır. Vatan Yahut Silistre adından söz ettiren bir oyundur. Vatan şairi olarak anılan Namık Kemal, hürriyet kavramını ilk kullanan isimdir. 


Bu parçada Namık Kemal ile ilgili olarak; 


i Bildiği yabancı diller nelerdir? 
Ii. Hangi türde eserler vermiştir? 


II Yazıları hangi gazetede yayımlanmıştır? 


IV. Tiyatrolarındaki değindiği konular nelerdir? i 


sorularından hangilerinin cevabı vardır? 

A) Yalnız! B)Yalnızlıli C)il veli. 
D)i.vell. (OE) Hİ. ve iV. 
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4. İnsanların günümüzde yoğun iş tempo- su içinde olması, aşırı sires ve sürekli olarak hızlı bir döngü içinde yaşamlarını sürdürmeleri onların ruhsal durumunu da etkilemektedir. Bunlardan kaynaklı olarak da artık insanlar en ufak bir kıvılcımda karşısındakine patlamaktadır. 
Trafikte yol verme kavgaları, sokak ortasında çarptığı için çıkan tartışmalar hep bu yüzdendir. Sabır kavramı artık insanlarımız tarafından pek bilinmiyor. Hele anlayış, empati hak getire. 


Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanların kendilerine (ayıracak zamanlarının olmaması 


B) Ekonomik kaygıların insan yaşamını olumsuz etkilemesi 


C) Yoğun trafiğe bir türlü çözüm bulunamaması 


D) İnsanlarda birbirini anlama davranışı- nın olmayışı 


E) Geçmişe ve büyüklere saygının kalmaması 


5. Bilindik bir söz vardır: Söz uçar yazı kalır. 
Söylenenlerin bir şekli yoktur. Böyle oldukları için hiçbiri akılda kalmaz, unutulur giderler. Yazı bu şekilsiz söylemleri, fikirleri kendinde toplayan onlara hayat veren bir eylemdir. Artık unutma yoktur bu eylemde. Yazılmıştır ve artık yitip gitmez. Uzun yıllardır yazın hayatının içinde oluşumdan mıdır? Bilemiyorum. 
Ama yazma bende alışkanlıktır. 


Bu parçada anlatılanları özetleyen durum aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kalıcı olabilmenin koşulu özgünlüktür. 


B) Başarılı sanatçı çağını aşan kişidir. 

C) Söylemde yalınlık anlaşılmayı kolaylaştırır. 

D) Kapalı anlatım en kabul gören yaklaşımdır. 

E) Kâğıda aktarılmayan düşünceler unutulmaya mahkümdur. 


> 
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Bilim amaçlı yazı nedir? Bilimsel yazının anahtarlarının açıklık olduğuna inananlardanım. Başarılı bir bilimsel yazı; açık bir zihnin açıkça ortaya koyulmuş problemin sonuçlandırılmasıdır. İlk ortaya atılan problem ya da sonuçta bundan dolayı açıklık esastır. Bilimsel yazıların çoğu araştırma dergilerinde, makaleler uluslararası alanda yayımlandığından açıklık olmazsa olmazdır. Benzer olarak bilimsel iletişimde açıklıkla bağlantılıdır. 
Hem göndericinin hem alıcının etkili iletişime açık olması gerekmektedir. 


Bu parçadan aşağıdaki sonuçların 

hangisi çıkarılabilir? 

A) Bilim konulu yazılarda anlaşılması güç ifadelerden kaçınmak gerekmektedir. 


B) İletişimde açıklık olmaması durumunda insanlar birbirlerini anlayamazlar. 


C) Bilimsel makalelerin temelinde güvenilir bilgi olmalıdır. 

D) Bilimsel ilerleme ekonominin de iyileşmesini doğrudan etkiler. 

E) Bir problemin çözümü için bilimsel aşamaların izlenmesi şarttır. 
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Bir devletin meydana gelmesi için millet, vatan teşkilatlanma hâkimiyet gibi esasların tam olması ve bu esasların birbiriyle uyumlu olması şarttır. (1) Başkent olan merkezler her yönden önemli özellikleri bünyesinde barındıran şehirlerdir. (2) Bizde de bu anlamından hareketle saray ve saray hayatı önemli bir yer tutmaktadır. (3) Bu sözü Mete Han Dönemi'nde MÖ 210 yılında ilk olarak kullandığımız da kaynaklarda geçmektedir. 


Il Bu şehir merkezlerinde devletin idaresini sağlayan ve hâkimiyet sembolü olan saraylar bulunmaktadır. 


Ii. İlk olarak saray sözü yerine Türk kağanının oturduğu yer anlamına gelen “ordu” sözünü kullanmamız da tesadüf değildir. 


IH. Sözü edilen esasları tamamlayan bir devlette, bir idare merkezine yani başkente ihtiyaç vardır. . 


turabilmesi için parçada 1, 2 ve3ile belirtilen yerlere 1, ii ve il numaralı cümleler aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla getirilebilir? 


ANI I Tİ 
B) | İ nl 
O 1 | il 


ğ 
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8. Gazeteci: 


o— 
Sanatçı: 


Bu durum ilk yıllarda hoş karşılanabilir. Ancak sanatçı kalıcı olmak istiyorsa ilerleyen yıllarda bundan vazgeçmeli ve kendi sanat görüşünü mutlaka oluşturmalıdır. Aksi taktirde onu değil, öykündüğü sanatçıyı konuşuruz. Unutulmamalıdır ki taklitler aslını yaşatır. 


Gazeteci: 
(10) -——- 
Sanatçı: 
Evet. Çünkü benim herhangi bir şiirimi eline alıp okuyan eğer beni biraz tanıyorsa direkt olarak şiirin bana ait olduğunu söyleyebilir. Bu da yakaladığımın en büyük göstergesidir. 
Gazetecinin bir sanatçıya yönelttiği aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilir? 
A) (1) Gerçek sanatçı sizce ne yapmalıdır? 
(1) Toplumunu anlatmamak sizce bir eksiklik midir? 
B) (0) Özgünlük her sanatçıda olması gereken bir durum mudur? 
(1) Eserinizin hacimli olması size bir avantaj sağladı mı? 
C) (1) Sanatta birebir taklidi nasıl karşılıyorsunuz? 
(11) Siz bu manada özgünlüğü yakalayanlardan biri olarak kendinizi görüyor musunuz? 
D) (1) Sanatçı kaynağını içinde yaşadığı toplumdan mı alır? 
(1) Eserlerinizde günlük dilin ardına düşmeniz doğru mu? 
E) (0) Tüm sanatıçılar eserlerinde kendisini de anlatır mı? 
(II) Sanatta hiç yol ayrımına düştüğünüz oldu mu? 


Genel Paragraf 


9. 


Sanat yapmak, sanat eseri yaratmak veya sanatçı olmak zannedildiği gibi kolay olsaydı günübirlik meşhur olanlar, bir anda parlayanlar da sanatçı kabul edilirdi. Ama sanat öyle bir anlık yakalanabilecek bir iş değildir. Emek ister, zaman ister, tecrübe ister. Bir dönem adından söz ettirip şimdi ismi dahi anılmayanlar, nasıl o dönem sanatçı kabul edilemeyecekse şimdi de kabul edilmeyecektir. 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Belli bir kurala bağlı kalınmadan oluşturulan eserler unutulmaya mahkümdur. 

B) Sanatçı içinde yaşadığı toplumdan asıl kaynağını almalıdır. 

C) Unutulmayan sanatçı sürekli adından söz ettiren ve gündemi belirleyendir. 

D) Birçok sanatçı yaratma sürecinde sınırların dışında hareket etmiştir. 


E) Gerçek anlamda sanatçı olmak zor bir süreçtir ama bu başarıldığında sanatçı unutulmaz. 


TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF 


10. Birçok bilim insanı yaşları kaç olursa 


olsun çalışmaktan ve bilim dünyasına 

yeni bir şeyler katmaktan asla vazgeçmemiştirler. Amerika'yı keşfettiğinde 

Kolomb ellisini aşmıştı. Sokrates seksenli yaşlarda müziğe yönelmiştir. Ancak 

bunun tersi durumlarda vardır. Yaşları 

küçük sayılabilecek pek çok kişi de başarıyı yakalayabilmiştir. Edgar Allen Poe 

henüz on sekizindeyken tanınmaya başlanmış, Büyük İskender de yirmilerinde 

tüm dünyayı dize getirmişti. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 

asıl olarak vurgulanmaktadır? 

A) -Gerçek başarı tecrübeyle kazanılmaktadır. 

B) Başarılı olmanın tek koşulu özverili çalışmadan geçmektedir. 

C) Yetenek ömrün herhangi bir döneminde kendini gösterebilir. 

D) Genç yaşta başarıyı yakalamak daha kolaydır. 

E) Başarılı olmak yaşla ilgili değil, istekle ilgili bir durumdur. 


(1) İnsan; yaşantısı boyunca karşılaştığı her türlü varlığı, durumu zihninde canlandırmış ve başkasıyla iletişim kurmak istediğinde bunları işaretler yoluyla anlatmıştır. (ll) İnsanın dünyası zenginleştikçe de bu canlandırdığı işaretlerin sayısı artmış ve işaretler artık duyguları anlatamaz olmuştur. (lll) İşte o zaman işaretler yerini daha az çaba gerektiren seslere bırakmıştır. (IV) İnsan ve insan topluluklarındaki yoğunlaşmayla artan kelimelerle de insana ait her şey bilimin konusu olmuştur. (V) Sonuçta insana ait her unsur, onu anlama ve onun değerini ortaya koyma yolunda bilimin malzemesi oluvermiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına uygun olarak, “Sonrasına ise seslerin zaman içinde her bir varlığın ya da durumun karşılığı olan kelimelere dönüştüğü, kelimelerin de insanın düşünce evrenini genişlettiği anlaşılmıştır.” cümlesi getirilmelidir? 


AL BİL ON. DM EV. 
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2. 


EE 


Cümle Yerleştirme 


(Ii) Devletler ve milletler varlık sebeplerini anlamlandıran ve destekleyen fikirler içerisinde hareket ederler. (Ii) Devlet merkezli resmi ideolojinin oluşumu kendi içinde farklılaşan, gelişen ve değişen bir süreçtir. (ll) Türkiye, bu süreç içerisinde dil-tarih tezlerinde olduğu gibi pek çok aracı işlevsel olarak kullanmıştır. ((V) Bunlardan Güneş Dil Teorisi, dilin kökenine ilişkin geliştirilmiş bir teori olmasından öte, resmi ideoloji olmasında bir araç olmuştur. (V) Bu teoride bütün dillerin Türkçeden geldiğine dair bir tez yoktur, burada Türkçenin bazı dillerle akraba olabileceği anlatılmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına uygun olarak, “Bu fikirler bütünü, yapının resmi ideolojisini oluşturur.” cümlesi getirilebilir? 


AL BL Ol. DM. EV. 


Cümle Yerleştirme 


3. 


(Iİ) Son iki yüzyıl içindeki hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun tarımsal etkinlikler çevreyi kirleten sebeplerden bazılarıdır. (li) Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde insanlar doğayı, sonsuz bir kirliliği saklayan büyük bir arıtım tesisi zannediyordu. (Il1) Bu manada su ve toprak kaynaklarının kirletilmesi, ekosisteme zarar verilmesi gibi konularda sözü edilen önlemin alınması gerekliydi. (IV) Su ve toprak kaynaklarını dolayısıyla ekosistemleri kendi denge sınırları içinde kullanır ve koruyabilirsek sürdürülebilir enerji kaynaklarımızı korumaya alabiliriz. (V) O hâlde, planlama ve havza kirliliğini önleme çalışmaları yapılmalı. (Vi) Çünkü havza kirliliğini önleme çalışmaları su ve toprak kayıplarını önleyecektir. 


lerin hangisinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak, “Ancak zaman içinde bütün ekosistemler çevre kirliliğinden olumsuz etkilenmeye başladığında, bu konuda çözüm bulma çalışmaları hız kazanmıştır.” cümlesi getirilmelidir? 


AL Bi. Ol. DM. EV. 
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(1) İster estetik ister siyasi gerekçelerle olsun eleştirmen ve yazarlar gerçekliği ya savunmuşlar ya da karşısında yer almışlardır. (II) Felsefi anlamda gerçekçilik, tarih olarak çok eskilere uzansa da edebi anlamda bir gerçekçilikten ancak on dokuzuncu yüzyılla birlikte söz edilir. 
(1) Daha sonra bu hareket bir biçimde başka ülkelerin edebiyatlarını da etkilemiştir. (IV) Öte yandan bu durum, başka ülke yazarlarının Fransız gerçekçiliğini aynen kabul etmeleri anlamına gelmez. (V) Tıpkı Fransız edebiyatçılar gibi Alman, Rus, İtalyan edebiyatçılar da gerçeklik kavramını tartışmışlardır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına uygun olarak, “Yüzyılın ortalarında Fransa'da gerçekçilik kavramı etrafında toplanan bir grup yazar, genel anlamda sanatın ve özel anlamda edebiyatın gerçeklikle ilişkisini sorgulayan, yeniden ele alan edebi bir hareket başlatmışlardır.” cümlesi getirilebilir? 


AL BAL. ON. DV. EV. 


() Klasik edebiyatımızın en çok ilgi gören edebi türlerinden birisi ebced ile tarin düşürme sanatıdır. (II) Bilindiği gibi ebced, Osmanlı alfabesinin her harfi- ne rakamsal değerler verilerek istenilen tarih yazma, düşürmedir. (111) Kuşkusuz bu düşürme kolay bir iş olmayıp ustalık gerektirmektedir. (IV) Klasik edebiyatımızda Sürüri böyle bir ustadır. (V) 1752 
yılında Adana'da doğan Sürüri, çeşitli âlimlerden ders almıştır. (VI) İlk tarih düşürmesini de 20 yaşında kaleme alan şair, edebiyatımızda kendisinden hâyliyle söz ettirmiştir. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına uygun olarak, “Türk kültür ve edebiyatında bazı sembol isimler vardır ki onların adları anıldığında insanların düşünce ufukların- da yeni yeni çağrışımlar belirir.” cümlesi getirilebilir? 


AL BL ON. DM. EV. 
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() 1990'lı yıllarda sosyal yapılanmaya dair arayışların artması ve bunun sonucunda bireyler arası sosyal sınırlılıkların alternatif teknolojik modeller sayesinde daha hızlı iletişime olanak sağlaması, iletişim kurmada farklılıkların görülmesini sağlamıştır. (11) Gündelik hayatta her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu düşünülse de ilişkisellik kavramını bir yaşayış yapılanması olarak değerlendirmeliyiz. (111) Bu değerlendirmeyle 1990 ve sonrası birçok çağdaş sanat yapıtının ilişkisel olma nedenini de açıklayabiliriz. (IV) Sanattaki bu ilişkisellik kavramı sınırları tam çizilemeyen, açık uçlu bir yapılanmadır. (V) Bu tür yapılanmalarda sanatçının bir oyun kurucu edasıyla hareket etmesi nedeniyle riskli bir durum da ortaya çıkar. (VI) Bu durum sanatçının her şeyi izleyiciye, okuyucuya teslim etmesidir. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına uygun olarak, “Bu anlamda ilişki yapılanmalarının tanımlanabilir tarafında; her bireyin kendi içinde görünür olabilme, çevresiyle ilişkiselliğe girme düşüncesi ağırlık kazanır.” cümlesi getirilebilir? 


Al BM. COM. D)V. E)VL. 


DALAŞA, ie el 


(0) Türkmenler Oğuz Türkü olarak bilinir ve Orta Asya olarak adlandırılan, Ana Yurt da denilen bölgede yaşarlar. 
(11) Tarihsel süreç içerisinde bu bölgede yaşanan savaşlar ve iktidar mücadelelerinin gölgesinde yaşam süren Türkmenler, büyük bir coğrafyaya yayılım göstermişlerdir. (111) Bu yayılım içinde Türkmenler, bazı ülkeleri yönetecek biçimde büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlar veya bazı büyük devletlerin altında günümüze kadar hayatlarını sürdürmüşlerdir. (IV) Türkmen topluluklarının bazıları yıllarca ayrı ülkelerde, farklı yönetimler altında zor koşullarda yaşamalarına rağmen kendi geleneklerini, dinlerini, kültürel ve siyasi varlıklarını sürdürmeyi başarabilmişlerdir. (V) Lehçe ve konuşma biçimlerinden tutun geleneksel sosyal yaşamlarına kadar olan özelliklerin birçoğu aynıdır. (VI) Birçok toplulukta konuşulan Türkçe, diğer topluluklar tarafından hâlâ anlaşılıyorsa birçok özelliğinin aynı olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatıma uygun olarak, “Nitekim hâlâ bu toplulukların gelenekleri; yaşayış biçimleri ve kültürel geçmişleri ayrı coğrafyada olmasına rağmen birbirlerine çok benzemektedir.” cümlesi getirilebilir? 


Al. BL OM DV. EV. 
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() Sözlük kullanma becerisi, genel anlamda bilgiye ulaşma becerisi ya da okuduğunu anlama becerilerinin bir alt başlığı olarak düşünülebilir. (11) Aradığı bilgiye ulaşmak üzere hızlı gözden geçirme yöntemini etkin biçimde kullanabilen birey, sözlük gözden geçirmeyi de belirli bir bigilendirme süreci sonunda gerçekleştirebilir. (111) Uygulamalı dil biliminin en önemli alt alanlarından biri olan dil öğretimi ve öğrenimi sürecinin en önemli aşamalarından birisi de sözcük öğretimi ve öğrenimidir. (IV) Yabancı dil öğretiminin ve özel amaçlar için yabancı dil öğretiminin önemli bir bölümünü oluşturan sözlük kullanma becerisi ne yazık ki ana dili öğretiminde yeterince önemsenmemektedir. (V) Doğru sözcük kullanımı, telaffuzu ve anlamı tam olarak anlaşılmamaktadır. (Vi) Sözlük kullanmadaki bu yetersizlik hem ana dili hem de öğretilecek yabancı dili olumsuz etkilemektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine anlatımın akışına göre, “Sözlük bu nedenle diğer işlevlerinin yanı sira önemli bir kavram geliştirme ve sözcük öğrenme aracıdır.” cümlesi getirilebilir? 


AM. BN. OM. DV. EV. 


Cümle Yerleştirme 


9. 


(I) Ahmet Ziya Akbulut, 1869 yılında İstanbul'da doğmuştur. (11) 1887 yılında Harbiye'den mezun olmuş, sanat eğitimini Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rıza Bey'den almıştır. (llI) Sanat eğitimini aldıktan sonra Akbulut, Harbiye Resimhanesine atanmış ve 1894'te buradan ayrılmıştır. (IV) Özel resim koleksiyonuna sahip olan sanatçı, detaylar konusunda titiz, özenli bir perspektifçidir. (V) Resimde perspektif kurallarına uyulmasını isteyen Ahmet Ziya, kendi kuşağının ressamları gibi natürmort ve manzara resimlerinden çok tarihi yapıları öne çıkaran resimlere yönelmiştir. (Vi) Sanatçı geçici ışık ve gölge oyunlarına kapılmadan, doğrudan eşyanın ana renk ve biçimini vermiştir ve bu da onun tamamen doğal resimler yapmasını sağlamıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Çünkü derinlik kavramını, bu tür resimlerle daha belirgin çizgilerle ustaca yansıtabiliyordu.” cümlesi getirilebilir? 


Al BUN. OMV DV. BVI. 
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10. (0) Toprak, birçok uygarlığın gelişme- 


sinde önemli bir rol oynayan doğal bir kaynaktır. (11) Tarihin her döneminde, özellikle günümüzde bu kaynağın önemi daha da artış göstermiştir. (111) Bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan toprak; üzerinde bitki yetişen ve herkese, her şeye zemin oluşturan doğal bir madde olarak tanımlanır. (IV) Ancak toprağın meydana getirdiği bir arazi varlığı olarak bakıldığında durum tamamen değişiktir. (V) Öte yandan toprak çeşitli bilim insanlarınca ön planda tutulma çabası nedeniyle çok değişik şekillerde tanımlanmıştır. (Vi) Bu da toprağın birden çok tanımının olmasına neden olmuş ve tam bir görüş birliğinin olmamasına yol açmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Toprağın bu şekilde algılanması bir materyal olarak onun uzun süre önemsenmemesine, ona sıradan davranılmasına ve pek fazla özen gösterilmemesine yol açmıştır.” cümlesi getirilebilir? 


Ali. BL OOM. DV. EV. 


sami 


() Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi uzay çöpünü, işlevini yitirerek kullanım amaçlarını artık yerine getiremeyen her türlü insan yapımı nesne ve bunların parçaları olarak tanımlanmaktadır. (li) Uzay çağına girdiğimiz bu yüzyılda artık dünyadan uzaklaştıkça doğal bir çöp akışıyla karşılaşırız. (111) Bu maddeler uzay çöpü olarak üç ayrı sınıfa ayrılmaktadır. (IV) Alçak irtifa yörüngelerinde çapı 
10 cm'den büyük nesneler ile yüksek 
irtifada çapı 1 m'den büyük nesneler kayıtlı grup olarak adlandırılır. (V) İkinci grupta çapı 10 cm'den küçük öldürücü 
grup üyeleri, üçüncü grupta ise çapı 1 
cm'den küçük risk grubu üyeleri bulunur. 
(Vİ) Bunların tamamı yakından izlenir ve herhangi bir felakete yol açmaması için gerekli önlemler alınır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Meteoritlerden farklı olarak bu çöpler arasında uydu parçaları, uzayda unutulan aletler, uzay gemisi fırlatma parçaları gibi maddeler yer almaktadır.” 
cümlesi getirilebilir? 


AYI. B)NL OM. DV. E)V. 
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MN: 


(1) Hoşumuza giden bir şeyi elde etmek istediğimiz ya da ulaşılması çok zor olan bir şeyi istediğimiz zaman kullanılan bir deyim, göz koymak. (Il) Hepimiz zaman zaman bu deyimi kullanırız. (111) Örneğin iyi bir araba sahibi olmak için veya biraz daha iyi bir iş sahibi olmak için kullanmışızdır. (IV) Böyle insanlar başkalarının hayatları boyunca canla başla çalışıp elde ettiklerine göz dikenlerdir. (V) Evet onları kıskanıp onlar gibi olmak isteyenler bunu bir kıskançlıkla yaparlar. (VI) Ondan dolayıdır ki göz dikmekle göz koymak deyimleri anlam olarak birbirinden çok farklıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Fakat bu deyimi yanlış anlayanlar da aramızda yok değil.” cümlesi getirilmelidir? 


Al. BİN. O)M. DV. B)VL 


6000 yıllık at ve binicilik tarihine sahip 
Anadolu'muzun günümüze kadar ulaştırabildiği kültürel ve bilimsel değerler, malesef tarihine yakışır bir yer tutmamaktadır. (1) Atı yeryüzünde ilk keşfeden milletlerden olmamıza rağmen birçok alanda olduğu gibi binicilik sporunda da bilimselliği tam anlamiyla yakalayamadık. (11) Biniciliği aynı zamanda at ve binicinin sahip oldukları yetenekleri sanatsal bir gösteriye dönüştürme süreci, kendini geliştiren bir bilim olarak tanımlamak da mümkündür. (Il) Dolayısıyla binicilik sadece bir spor olarak değil, aynı zamanda bir sanat ve bilim uğraşıdır. 
(IV) Özellikle günümüzde insanın doğaya biraz daha açılması, onunla bütün oluşturması binicilik sporuna olan talebi biraz daha artırmıştır. (V) Dolayısıyla biniciliğin ruh ve fizik gelişimini önemli oranda etkilediği unutulmamalıdır. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine anlatımın akışına göre, “Temelinde barındırdığı doğa ve hayvan sevgisi sayesinde bir yaşam biçimi olan binicilik, bireyin at ile uyumunu izleyenlere gösteren bir sanattır.” cümlesi getirilebilir? 


AL BAL ON. DM. EB)V. 
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Kafkasya kelimesi ilk kez yazılı metinlerde Yunanlı düşünür Aishylos'un MÖ 490'da yazdığı eserde “Kavkasos Dağı” olarak geçmektedir. (1) Günümüze ulaşıncaya kadar kelime bazı değişikliklere uğrayarak “Caucasus”, “Caucaise” gibi şekiller alır. (Il) Kafkasya'nın jeopolitik anlamda bugünkü içeriği Rusya'nın işgaline uzanmaktadır. (II) Rusya'nın bu bölgeyi işgali sonucu burası “Trans-Kafkasya” olarak tanımlanır. (IV) Çok sayıda dilin ve kültürün birbirine karışmadan uzun süre yan yana yaşadığı Kafkasya, bu görüntüsüyle bir mozaği andırır. (V) Sınırları doğuda Hazar, batıda Karadeniz, güneyde Çoruh ve Aras, kuzeyde Don ve İtil nehirleri arasındadır. (VI) Bu sınırlarıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konumundadır ve Türkiye'nin de komşusudur. 
(VI) Bu nedenle Kafkasya, Orta Doğu gibi Türkiye'nin jeostratejik ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına göre, “Sonraki dönemde Trans - Kafkasya'nın ele geçirilen arazilerinden kuzeyde bulunan yerler için 'Kuzey Kafkasya' ifadesi kullanılır.” cümlesi getirilir? 


ANL BU. GOV. DV. EVI 


e rr 


aa 


5. 


(0 Halk biliminin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinden sonra gerek yurt dışında gerekse yurt içinde efsaneler üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 
(Il Bu araştırmaların temelini; sahada sözlü kaynaklardan efsanelerin derlenmesi ve derlenen bu efsanelerin incelenmesi oluşturmaktadır. (111) Türe adını veren efsane kelimesinin, derlemeler yapılırken farklı kişiler tarafından farklı adlar aldığı bilinmektedir. (IV) Efsane kelimesini bu farklı adlandırış, onun hakkında araştırma yapanları da zor durumda bırakmaktadır. (V) Derleyici, kaynak kişiden efsane anlatılmasını beklerken o, çok farklı şeyler anlatabilmekte ve derleyiciyi çok fazla zorlamaktadır. (VI) Bunlar aynı olunca araştırmacı terim sorununa takılıp kalmakta, sağlıklı bir derleme faaliyeti yapmamaktadır. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Bu sorunun temelinde Türkçede kullandığımız 'efsane' kelimesine geçmişten günümüze gelinceye kadar farklı anlamlar yüklenmesi ve halk bilimcilerin 'efsane' kelimesini terimleştirmeleri yatmaktadır.” cümlesi getirilebilir? 


AYI. BN. OOM. DV. EV. 
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() Otomobil; motorlu kara yolu taşıtları, 


- yanmalı ya da patlamalı motorla güç alan 


yolcu veya yük taşıyan dört ya da daha fazla lastikli taşıtlardır. (11) Bu araçları üreten sanayi otomotiv ana sanayi olarak adlandırılır. (111) Otomotiv sanayi bu iki alt sektörün tümünü kapsamaktadır. (IV) Bu sektör içinde otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet ve traktör gibi başlıca araçlar bulunur. (V) Günümüzde tüm bu ürünleri bünyesinde barındıran sektör, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin lokomotif durumundadır. (Vi) Güçlü bir otomotiv sektörü olan ülkeler, sanayileşmesini tamamlamış ülkeler olarak öne çıkmaktadır. (VII) Sektörün bu denli önemli olmasının nedeni olarak da bu sektörün diğerleriyle olan yakın ilişkisi gösterilir. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına göre, “Otomotiv yan sanayi ise hem taşıt araçları imalat sanayinde hem de araçların parça yenileme talebine yönelik teknik parça ve sistem üreten koludur.” cümlesi getirilebilir? 


Al BN. OM. DV. EV. 


; 


(| Tüm dünyada sinemaya, televizyona veya tiyatroya aktarılan romanların, hikâyelerin kitapları satılıyor. (11) Okur bu aktarılanların, oyununu ya da filmini izlediği yapıtların aslını merak ediyor. 
(HI) Senaryoyu yazanın kendisine sunduğu dünyayı öğrenmek istiyor. (IV) Bu duyguyla yapıtı alıyor, inceliyor, kurguyla kitap arasında bağlantı oluşturmaya çalışıyor. (V) Bunları yaparken belli başlı bazı ikilemlerle uğraşabilir. (VI) Bunlardan ilki kitaptan esinlenerek mi sinemaya aktarıldığıdır. (VII) Bunları tespit ederek daha sağlıklı bir karara varılır ve eser hakkında tam bir yorum yapılabilir. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Bir diğeriyse sinemadan ya da tiyatrodan mı yazıya aktarıldığıdır.” cümlesi getirilebilir? 


Al. B İV GOV DV. E|)VI. 


g 
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Toplumun olağan yaşam düzenini bozarak, can ve mal kayıplarına yol açan, dış yardım gereksinimini doğuran ekolojik olaylara afet denmektedir. (1) Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere toplumun olayın sonuçları ile baş edememesi ve dış yardıma gereksinim duyması gerekmektedir. (11) Buradaki dış yardımla kastedilen olay yerinin dışındaki bir birimden yardım talep edilmesidir. (Ili) Ülkemizde kırsal yerleşimlerin büyük bir çoğunluğu plansız yerleşimler şeklinde olduğundan afetle karşılaşıldığında bu dış yardımı almak zorunda kalmaktadır. (IV) Yerleşim yerlerini etkileyen bu doğal afetler arasında başlıcaları, deprem, çığ, sel, yangın ve su baskınlarıdır. (V) Deprem, esnek yapılı yer kabuğunun kırılması ya da dengesinin bozulmasıyla oluşan şok sonucunda açığa çıkan enerjinin sarsıntılar biçiminde yeryüzüne yayılmasıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra anlatımın akışına göre, “Ülkemiz genç yaştaki kayaçlardan oluştuğundan bir doğal afet olan deprem bölgesi ülkesidir.” cümlesi getirilebilir? 


AL BİL ON. DM. EV. 


9. 


(0) Jean Paul Sartre İmgelem adlı kitabında; insanın karmaşık zihinsel yapısı içerisinde, imgenin nasıl meydana geldiğini birçok açıdan ele almıştır. (II) Onun kitabının giriş bölümünde özetle, nesnel gerçeklikle yoğrulan ve köklerinden kopmadan yeni bir varoluş gerçekliği yaratan imge betimlemesiyle sanat imgesinin bütünleştiği anlatılmıştır. (111) Sanatsal imge; gerçekliği, duygusal ve bireysel şekilde maddeleştiren bir araçtır. 
(IV) Aynı zamanda gerçek hayatta karşılaşılan olaylar, sanatsal imgeler veya tipler vasıtasıyla dinleyicilere, seyircilere, geniş halk kitlelerine ulaştırılır. (V) Sartre'da bu görüşe uygun hareket ederek sanat yoluyla başka bir sanata kapı açar. (Vi) Ona göre sanatçı, kendinde var olan yetenekle sanat yaratır, yeni bir perspektif sunar ve sanatı sanat için yapar. 


Bu parçadaki numaralanmış- yerlerin hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Yalnız bu sanatsal imge vasıtasıyla sanatçının yarattığı olayla olan münasebetini, estetik pozisyonunu ve dünya görüşünü anlamak mümkündür.” 
cümlesi getirilebilir? 


B) ll. O). 


AYIN. 


DV. EB)VL. 
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10. (1) İnsanların toplumsal çatı altında 


sorunsuz bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri için belli bir düzenin ve birtakım kuralların varlığı şarttır. (11) İlk toplumlarda böyle kurallar yoktu ve insanoğlu birtakım ihtiyaçlarına göre kuralsızca hareket ediyordu. (Il) Yaşam devam ettikçe insanlar “töre” adı verilen yazılı olmayan, kural niteliği taşıyabilecek olguyu oluşturdu. (IV) Dolayısıyla toplumda her haraket, davranış belli bir sistematiğe bağlandı ve yazıya aktarıldı. (V) Artık toplum içinde yaşayış güvence altına alındı, hiç kimse bağımsız, kendi istediği kuralları koyamadı. (VI) Toplum daha yaşanılır daha anlamlı bir yer hâlini aldı. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine anlatımın akışına uygun olarak, “Böyle belli bir düzen oluştu ve yazılı kurallara doğru ilk adım atıldı.” 
cümlesi getirilebilir? 


Al BI. GMV. DV EV 


3. 


Yazarın son romanında tüm insanlığı ilgilendiren konuların anlatıldığı görülmektedir. --— 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Böylece her okuyan kendinden bir şey bulmaktadır romanda. 

B) Bu yüzden roman çok sıkıcı bir hâl almıştır. 

C) Bu da sanatçının özgünlüğü yakaladığını vurgular. 

D) Ne var ki bunu yapma gerekçesi romanda anlatılmamıştır. 


E) İşte bu da tüm sorunların asıl kaynağını oluşturur. 


Okullarımızda verilen derslerden matematik, İngilizce, fen bilimleri büyük bir --- görürken sanat dersleri bu dersler ---- ilgi görmemektedir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) önem - oranında 

B) anlam - kadar 

C) rağbet - nazarında 

D) talep - manasında 

E) ilgi - kadar 
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Yıllardır büyük bir --- beklenen Troya Müzesi Projesi için ilk ---- Anıtlar Kurulu tarafından nihayet atıldı. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) merakla - tuğla 
B) özlemle - adım 

C) kuşkuyla - faaliyet 
D) şüpheyle - araç 
E) iştahla - çalışma 


Altmış yaş ve üstü ---- akciğer kanserine yakalanma ---- son yüzyılda iki katına ---- 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) bireylerin - tehdidi - yaklaştı. 
B) insanların - ihtimali - indi. 
C) gençlerin - tehlikesi - ulaştı. 
D) kişilerin - olasılığı - çıktı. 
E) halkların - düzeyi - dayandı. 


5. 


Amerika'ya daha önce gençlik yıllarım- da gitmişim. O zamanlarda: ülkedeki Türklerin sayısı çok azdı. Amerika'da Türkleri tanıyan pek yoktu ve Türkçe de az kullanıyordu. Yıllar sonra bu ülkeyi tekrar ziyaret ettiğimde ---- 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) artık durumun tersine döndüğünü büyük bir memnuniyetle gözlemledim. 

B) ülkenin bu geri kalmışlığı beni hiç şaşırtmadı. 

C) iklimin bu kadar değişebileceğini" hiç tahmin etmemiştim. 

D) her şeyin yerli yerinde durması çok hoşuma gitti. 

E) artık bu ülkeye tekrar gelmeyeceğime emin oldum. 


Toplumsal değişimler her zaman ileriye dönük olmayabilir. Geriye dönük değişimler toplumun her tabakasında bozulmaya, çözülmeye yol açabilir. --- 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 


- A) Bozulma o kadar çok olur ki önü alın- 


maz. 

B) Herkes üzerine düşeni yaparsa toplumsal kalkınma sağlanabilir. 

C) İnsanlık bu durumla mücadele edemezse bu durum dünya barışını tehdit etmeye devam eder. 

D) Bu yüzden sağlıklı bireyler yetiştirmek görevimiz olmalıdır. 

E) Böyle bir durumda tüm toplum bu 


olumsuzluktan etkilenir. 
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7. 


İnsanın bazen sıradan güçlükler karşısında zayıf düştüğü anlar olur. --—- Zayıflık, içimizi kemirir durur. O artık bir düşmandır. Böyle zamanlarda başardığımız bir durumdaki mutluluğu hatırlarız. 


Bu parçada boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir? 

Bu anlarda her türlü aydınlığı karanlık görmeye başlarız. 


Fakat bu dünyanın sonu anlamına gelmez. 


İşte o zaman tüm hayat enerjimiz biter. 


Karamsar insanlar başarısızlıklarından ders çıkaramaz. 


Bu durumda bilimsel metotlar ön plana çıkarılmalıdır. 


Bir sanat eserinde ---- konular işlenirse, değişik ve zengin bir yaşam kültürüne yer ---- o eserin gelecek nesillere kalma -—-- artar. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) aynı - serilmezse - ihtimali 

B) değişik - verilmişse - riski 

C) farklı - verilirse - olasılığı 

D) çok değişik - alırsa - şansı 

E) acayip - söylenirse - varsayımı 


Düşüncelere saygı göstermek gerekir. 
Ancak bu, bütün düşünceleri doğru kabul edip kendi düşüncemizden vazgeçme anlamına gelmemelidir. Çünkü kişisel düşünceler, güneş ışığında olgunlaşmış meyveler gibi ----. 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 


A) zorla benimsetilmeye çalışılırsa hiçbir anlamı kalmaz 


B) en ufak bir rüzgârda savrulan yapraklardan farkı yoktur 


C) uzun zaman alan zihinsel çabalar sonucunda oluşur 


D) kişiden kişiye değişiklik gösterir E) sağlam bir zeminde zarar görmez 
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10. Okuduğumuz öyküler, romanlar yazınsal 


dünyanın toprağında üretilmiş hayallerdir bir bakıma. ---- Okurken, içinde bulunduğumuz ortamdan kopuyor, yazınsal dünyanın bizlere sunduğu dünyayı gerçekmiş gibi algılıyor, gerçek yaşamımızın yerine koyuyoruz. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Ne var ki okuma eyleminin doğasından gelen bir yönlendirmeyle unutuyoruz bunu. 

B) Asıl gerçekliğin okuduklarımız olduklarını unutuyoruz galiba. 

C) Edebiyatın, bütün sanatların temelini oluşturduğunu gözden kaçırmamalıyız. 

D) Hayaller, düş dünyamızın renklerini oluşturur. 


E) Bu yüzden bazı yazarların kişisel özelliklerini de bilmemiz gerekir. 
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Boşluk Doldurma 


Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde sıkı bir diyete girmişizdir. Bazımız hiç yemeyerek bazımızsa az yiyerek zayıflamaya çalışmışızdır. Ama bunların neredeyse tamamı kulaktan dolma bilgiler olduğundan ve herkesin vücut yapısına uymadığından zayıflama girişimimiz başarısız olmuştur. Tabii ki bunların başarılı olanları da olmuştur. Fakat bu bir elin parmağını geçmemiştir. --—- 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gerçek manada zayıflamak istiyorsak bunu uzman denetiminde yapmak yararımıza olacaktır. 


B) Uzmanlar zayıflama konusunda çeşitli uyarılarda bulunmaktadırlar. 

GC) Hâl böyle olunca işinde uzman olmayan herkes de bu konuda görüş bildirmektedir. 

D) Bu yüzden sağlıklı kilo vermek çok önemlidir. 

E) Unutulmamalıdır ki sporsuz yaşam sağlıksızdır. 


BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM TAKTİKLERLE PARAGRAF BENİM HOCAM 


(284; 


2. Türk Dil Kurumunun tanımına göre gam- 


sız, kaygısı tasası, sıkıntısı, ÜZÜNtÜSÜ olmayan demektir. Bana göre ise vurdumduymaz, olayları geçiştiren olarak tanımlanabilir. Peki bu durum iyi bir şey midir? Çoğumuz gamsızlığın nasıl iyi bir davranış kabul edilebileceğini sorgulayacaktır. ---- Ama bunun tersi duygu durumlarını yaşayanlar içinse kabul edilebilir bir şey olacaktır. Burada önemli olan insanın hayatına ve çevresindekilerin hayatlarına olumsuz bir tavır sergilemesin yeterli. 


Bu parçada boş bırakılan yere getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir? , 

A) Oysa gamsızlık sorgulanmaması gereken bir durumdur ve böyleleri koşulsuz kabul görmelidir. 

B) Özellikle duygularını yoğun yaşayanlar, sürekli olarak kafasını meşgul edenler için bu geçerli değildir. 

G) Öncelikle durumun tespit edilmesi ve eğer bir sorun varsa düzeltilmesi noktasındaki davranışlar yerinde olacaktır. 


D) Sorgulamak düşünsel bir faaliyet olduğu kadar sonrasında harekete geçmekte önemlidir. 

E) Böyle bir durumda yapılması gere- 


ken ilk şey herkese söz hakkı vermektir. 


< Boşluk Doldurma 


Rekabet avantajı sağlayabilmek için birçok unsuru bünyesinde bulunduran destinasyonlar için festivaller, bölgeye turist çeken en önemli faaliyetlerdendir. 
Destinasyonun sahip olduğu turizm çekiciliğinin vurgulandığı festivallerle bölgeye ekonomik katkı ve maddiyatla ölçülemeyecek bir tanıtım yapılır. Ülkemizde ve Avrupa'nın birçok yerinde önemli olaylar hâline gelen festivallerle ekonomik katkılı politikalar da oluşmuştur. Sağlanan bu ekonomik katkılar ile destinasyonlar markalaşmaya daha fazla bütçe ayırmaya başlamışlardır. ---- 


Bu parçanın sonuna anlatımın akışına 

göre getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ülkelerin bütçelerinden ayrılan paylar halktan alınan vergilerle sağlanmıştir. 


B) En yüksek payı ayıran ülke bu yıl da Türkiye olmuş ve Avrupa'da ilk sırayı almıştır. 


C) Son olarak yapılan çalışmalarla festivallere artan ilgi daha da büyümüştür. 

D) Yaz aylarının yaklaşmasıyla festivaller büyük bir canlılık kazanmıştır. 

E) Böylece destinasyonlar kendilerinden daha fazla söz ettirir olmuş, festivallere katkıları artmıştır. 
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Toplamda 19 ülke ve 23 bin kişiyle yapılan otomotiv sektörü tüketici araştırması verileri Türkiye'yi de kapsayarak yapıldı. 
Ülkemizde farklı yaş gruplarından 979 
tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, beş yıl içinde katılımcılar araba almayı hedefliyorlar. Araştırmaya katılanların 9673'ü ucuz araçlar, yüksek yakıt verimliliği ve ödeme kolaylığından dolayı bu yönde karar almış durumda. ---- Artan bu payla birlikte otomotiv sektörü daha da canlanacak ve yatırımcısına umut olacak. 


Bu parçada boş bırakılan yere anlatımın akışına göre getirilebilecek cümle 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kolay ödeme sağlanması, halkı araç almaya teşvik etmiştir. 


B) Alınan bu kararla otomobil satışları artacak ve sektör pazardan daha fazla pay alacak. 


C) Ayrıca yapılan araştırmayla sektörün tüm sorunlarına neşter vurulmuştur. 


D) Giderek artan otomotiv endüstrisinin kâr payı bu yıl beklenen düzeyde olmamıştır. 

E) İnsanları bu yönde karar almaya yön- 


lendiren bir diğer unsursa toplumun beklentisidir. 


00 


Başluk Doldurma 


5. 


Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nden sonra isminde Türk ifadesi geçen üç ülkeden biri olan Turk ve Caicos adalarının isminin nereden geldiği ile ilgili çeşitli söylentiler vardır. Bu adalar, Karayipler'de Bahama Adaları'nın altında Haiti ile Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer almaktadır. Birleşik Krallığa bağlı, nüfusu 35.000 
civarında olan adaların başkenti Grand Turk'tür. Adalardan oluşan ülkenin en büyük kara parçasının adı da Türk'tür. 
Bu ismi adada yetişen ve Türk fesine benzeyen bir bitkiden aldığı düşünülmektedir. Adaya Türk isminin verilmesinin başka sebepleri de vardır. —-- 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Böylece Türk adı tüm milletlerde adından söz ettirmiştir. 


B) Bir diğeri de Türklerin buraya uzun yıllar önce yerleşmesi gösterilir. 


GC) Ayrıca ada Türkiye'den de birçok misafiri ağırlayan bir bölgedir. 

D) Bunlardan birisi de Atatürk'ün hatıralarında, ilk adı Caycıs olan bu bölgenin Güneş Dil Teorisi'ne göre “kayık” anlamına geldiği alıntısıdır. 

E) İlk olarak bu kadar Türk nüfusunun olmasının da önemli bir payı vardır. 
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Sulak alanlar; alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsayan bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıklar olarak tanımlanır. Yeryüzünün en önemli ekosistemlerinden olan bu alanlar, atmosferin temizlenmesi, canlıları koruması, kıyı güvenliği . gibi konularda sağladığı faydalardan dolayı yeryüzünün böbrekleri gibidirler. Örneğin; Missisippi üzerinde bulunan sulak alanlar, nehrin fazla suyunu depolamakta ve altmış gün boyunca depoladığı suyu nehre salmaktadır. 
Fakat sonra nehrin yapay setlerle çevrilmesi ve su kanalları vasıtasıyla fazla suların boşaltılmasıyla su depolama oranı büyük oranda azalmıştır. Bu süre de on iki güne düşmüştür. ---- 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akrşına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Bu yüzden gölün çevresinde yaşayan canlı çeşitliliği azalmış ve sistem zarar görmüştür. 


B) Artık yapılacak tek şey bunun önüne geçmek olmalıdır. 


G) Bu durum buna benzer sulak alanların geleceğini tehdit etmekte ve ekosisteme dönüşü olamayacak zararlar vermektedir. 


D) Bu da doğanın dengesini bozmuş ve küresel ısınmayı artırarak kutupların erimesini hızlandırmıştır. 


E) Fakat bu kötü gidiş şehri tehdit etmeye başlayınca yapılan tüm çalışmalar yerel yönetim tarafından durdurulmuştur. 


Tarihi boyunca farklı milletlere ev sahipliği yapan Malta Adası, birçok farklı dillerin de uğrak yeri olmuştur. Bu diller Malta dilini büyük oranda etkilemiş ve etkisi altında bırakmıştır. --—-- Arapça, Sami dil ailesindendir. Malta dili de Sami dillerindendir ve Latince yazılan tek Sami dilidir. Bu dil yaklaşık bin yıldır Arapçanın Mağrip lehçelerinden biri olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu nedenle günümüze Arap dünyasının kullandığı Arapça ile günlük konuşmada kullanılan Malta dili arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yere anlatımın akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Ancak bu diller arasında izi silinmeyen ve günümüze kadar yaşayan dil Arapçadır. 

B) Etkilenme gücü bu kadar yüksek olan bir dilin yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. 

C) Dil, yaşadığı bölgeyi etkilemezse kalıcı olamaz. 

D) Herkesin anlayabileceği bir dil, ortak sorunları daha etkili anlatabilir. 


E) Özellikle Sami dil ailesine mensup diller bu etkilenmeden fazlasıyla nasibini almıştır. 
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Osmanlıda geleneksel eğitim sistemi, 
11. Mahmut Dönemi'nden itibaren değişmeye başlamış Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bu değişim hız kazanmıştır. Rüştiyelerin sayısının artması, İstanbul'da bazı meslek okulları ve yüksekokulların açılması, rüştiye ile bu okullar arasında bir eğitim kademesi- nin kurulmasını zorunlu hâle getirmiştir. 
Osmanlı tebasının bütünlüğünün önemli olduğu bu dönemde, Müslüman ve Müslüman olmayan tüm çocuklar bu yeni eğitim kademesi olan idadilerde okumuştur. Bu mekteplerin açılması başta ekonomik olmak üzere çeşitli sebeplerle gecikse de Abdülhamit Dönemi'nde hızla yayılmıştır. -—-- 


Bu parçanın sonuna anlam bütünlüğüne göre getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Abdülhamit cephelerde elde ettiği başarılarla ülkenin sınırlarını genişletebilmiş bir yöneticidir. 

B) Dönem sonunda tüm mezunlar iş bulabilmiş ve ekonomi yeniden eski hâline gelmiştir. 

C) Ancak istenilen düzeyde öğretici bulunamaması büyük bir eksikliktir. 


D) Öncelikle il merkezlerinde açılan idadiler, sonrasında sancaklarda da açılmış ve Osmanlının eğitim sistemine soluk aldırmıştır. 


E) Böylece okuma orani artırılmış ve istenilen düzeyde yetenekli kişiler devlete kazandırılmıştır. 


9. 


Sağlıklı beslenmek adına pek çok gida maddesine olduğu gibi yağlara da ihtiyaç vardır. ---- Söz konusu yağlı tohumlar içerisinde Türkiye'de en fazla kullanılanı ayçiçeği, soya ve kanoladır. Haşhaş, yer fıstığı ve kenevir ise yağ imalatında 


kullanılacak düzeyde değildir. Ülkemiz 


yağlı tohum ve yağ açısından dışarıya bağımlı bir ülkedir. Enerji kaynaklarından sonra en fazla döviz kaybının yaşandığı ürünleri oluşturan yağ ve yağlı tohumlar konusunda ülkemiz pek çok sorun yaşamaktadır. Coğrafi şartlar gereği Türkiye, tüm yağlı tohumların yetiştirilebileceği ve dünya çapında verimlilik alınabileceği bir ülke olmasına rağmen bu potansiyeli tam olarak kullanamamakta ve bu durum bizde ciddi döviz kayıplarına sebep olmaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yere anlatımın akışına göre getirilebilecek cümle 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yağlar, insan sağlığı için hayati derecede önemlidir. 

B) Aşırı miktarda tüketilen yağlar insan vücudunda geri döndürülemeyecek sorunlara neden olur. 


C) Doymamış yağlar, hem ülke ekonomilerine hem de insanlara ciddi zararlar vermektedir. 


D) İnsanoğlu bu konuda ne yaptıysa başarılı olamadı. 

E) İnsan için gerekli yağların bir kısmı çeşitli gıdaların içerisinde kendiliğinden bulunmakla beraber bir kısmı da yağlı tohumlardan elde edilen ham yağlardan sağlanmaktadır. 
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10. -—-- Ancak bu bilgiler çok kısıtlıdır. Yusuf 


Has Hacib kendi adından eserinde yalnızca bir kere bahsetmiştir. Onun yaşam öyküsü olarak bildiklerimiz esere sonradan eklenmiş birkaç şiir dizesiyle sınırlıdır. Bu dizelerden anlaşıldığına göre şair Balasagunludur ve asil bir aileye mensuptur. Eserini burada yazmaya başlayan şair, sonrasında Kaşgar'a gitmiş ve burada tamamlamıştır. Eseri Tabgaç Buğra Han'a sunan Hacib, adından yüzyıllar boyunca söz ettirmiş ve eşsiz bir eseri Türk dünyasına kazandırmıştır. 


Bu parçanın başına anlatımın akışına uygun olarak getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İslami Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig ile ilgili eserin ön sözünde bazı bilgiler mevcuttur. 

B) Doğru anlaşılamama hemen hemen herkesin karşılaştığı bir sorundur. 


C) Şair ve yazar olarak Yusuf Has Hacib eserini büyük bir özenle oluşturmuştur. 

D) Türk dünyası için büyük bir şahsiyet olan Yusuf Has Hacib, birçok eser kaleme almıştır. 


E) İslami Türk geleneğine bağlılık her şair için önemlidir. 
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